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İŞ, AŞK VE 
KADINLARA DAİR 


Seda Kaya Güler 


Koəp silon" 


Hep takdirini kazanmak, gözüne girmek için uğraştığım ve bunu başardığımı yeri geldiğinde kendisinden duymaktan mutlu olduğum sevgili patronum Ercan Arıklı ya... 


İLK SÖZ 


Kentli küçük bir kızın serüvenlerini anlatan “Ayşegül” kitaplarını bilirsiniz. Sevimli ve güzel bir kızın okulda, tatilde, denizde, çiftlikte vs. geçen maceraları anlatılır bu kitaplarda ve biz yaklaşık üç kuşaktır bu modem masalları okuyarak büyürüz. 

Peki okumuş, meslek sahibi olmuş, evlenmiş veya evlenmek üzere olan büyük Ayşegül'ün serüvenlerini merak etmez misiniz? 

Ben ederim! 

Ettiğim için de onlarca, yüzlerce kadınla konuştum. 

Onlarla herkesin bildiği sahillerde dolaştım, çoğunluğun cesaret edemediği sularda yüzdüm, hatta epey derinlere daldım ve gördüklerimi, duyduklarımı sizlerle paylaşmaya karar verdim. 

Ayşegül'ün yatak odası hikâyelerini anlattığım “Aşk, Seks ve Kadınlara Dair” geçen yıl yayımlandı. 

Okuyanlar hatırlar, şunları yazmıştım kitabın girişinde: 

Hepsinin hikâyesi gerçek ama hiçbiri bir kadının bire bir yaşam öyküsü değil. O kadınlarda sizden bir şeyler var, benden, iş arkadaşlarımızdan, sırdaşımızdan, komşumuzdan, yolda karşılaştığımız, sinemada yan yana oturduğumuz, alışveriş yaparken çarptığımız kadınlardan; hepimizden bir şeyler var. 

Kısacası Türk kadınının yatak odası hikâyesi var bu kitapta. 

“Ayşegül” serisinin büyükler için versiyonu da diyebilirsiniz. 


Evet, Ayşegül okuyanlar büyüdü ve şimdi AYŞEGÜL YATAK-TA... 

Elinizde tuttuğunuz bu kitapta ise, Ayşegül”ün iş hayatında yaşadıklarını okuyacaksınız: Çalışmak isteyen, para kazanan meslek sahibi kadınların İŞ” teki serüvenlerini. 

Serinin son kitabında da, Ayşegül”ün hamilelik, doğum ve annelik maceralarını bulacaksınız. 

Bu arada, “Aşk, Seks ve Kadınlara Dair”e gösterdiğiniz ilgiye en içten teşekkürler... 


Biz gelelim, İŞ teki kadınlara... 

Biliyorsunuz, çalışma deyince genellikle aklımıza, evin dışında gelir getirici faaliyette bulunmak geliyor. Yine hepimiz biliyoruz ki, bu faaliyette bulunan kadınların sayısı, genel kadın nüfusuna oranla bir hayli düşük.” 

1999 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kadınların işgücüne 
katılma oranı %30. Bu, şu anlama geliyor: 

e Yaklaşık her üç, hatta dört kadından biri işgücüne katılıyor. 
Kadınların geriye kalan dörtte üçü ise, ev kadını olarak yaşamını sürdürüyor. 


Kadınlar işgücüne katılıyor ama istihdam açısından hâlâ bir tarım ülkesi olan Türkiye'de nüfusun yaklaşık yarısı kırsal kesimde çalışıyor. Kırsal kesimde küçük üreticilik ve ücretsiz aile işçiliği, kentlerde ise sanayi ve hizmet sektörlerinde kendi hesabına çalışma yaygın. Bunun anlamı da şu: 

e Çalışan kadınların “10'u kendi hesabına çalışırken, 25'i 


*Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Gülay Toksöz, Alev Özkazanç ve Bedriye Poyraz'a teşekkürler. Yukarıdaki araştırına sonuçları, onların “Kadınlar, Kalkınma ve Sosyal Adalet” adlı çalışmalarından alınmıştır. 
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ücretli ve yevmiyeli, üçte ikisi, yani % 65'i ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. 


Özellikle kırsal kesimde kadınlar tarlada, bağda, bahçede çalışıp hayvanlara bakıyorlar. Ve bu çalışmanın ürünleri erkekler tarafından satılıyor. Elde edilen gelirin nasıl kullanılacağı üzerinde kadınların söz hakkı yok kısacası. Kadınların sadece üçte biri, ücretli veya kendi hesabına çalışan olarak, çalışması karşılığında bir gelir elde ediyor. Bu da demek oluyor ki: 

* Her on kadından sadece biri, çalışarak para kazanıyor. 


Gelelim, ücretli çalışmanın asıl olduğu kentlere ve kentlerde kadınların işgücüne katılım oranına. Sanılanın aksine, buralarda çalışan kadınların sayısı köylerden daha az. 1999'da bu oran %16. 
Yani, köyde tarlada, bağda, bahçede çalışan kadın, göçle birlikte kente geldiğinde “ev kadını” olup işgücü dışında kalıyor. Demek oluyorki: 

* Kentlerde her altı kadından sadece bir tanesi işgücüne katılıyor. 


Çünkü: 

Özellikle köyden kente yeni göç edenler arasında evli kadının dışarıda çalışması hoş karşılanmıyor. Çalışma, öncelikle ailenin erkeklerine ait bir görev olarak görülüyor. 

Bunun yeterli olmadığı durumlarda evlenmemiş bekâr kızların çalışması kabul görürken, evli kadının ancak başka çaresi yoksa çalışmasına razı olunuyor. Bu durumda çalışmak isteyen kadının önce kendi ailesindeki erkekleri ikna etmesi, çevreden gelen baskılara göğüs germesi gerekiyor. 


Ayrıca: 
Eğitim düzeyi düşük olan kadın, kendisi de çalışmayı istemeyebiliyor. Yalnızca düşük, ücretli, vasıfsız ve ağır koşulları olan işleri 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bulabileceğini bilen kadın, ev işlerinin yükünü tümüyle omuzlarında taşırken, bir de dışarıda çalışmanın zorluklarına katlanmayı düşünmüyor. Üstelik bu durumda hem evin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak, pek çok şeyi çarşıdan alacak, işe gidip gelirken masraf yapacak, çocuklarını bırakabileceği ücretsiz kurumlar olmadığı için bir de onlara para verecek. Öyleyse, çalışmak ona ne fayda sağlayacak? 


Üstelik: 

Bütün elverişsiz koşullara rağmen çalışmaya mecbur kalan veya kendi karar veren kadının sigortalı, güvenceli bir iş bulma olasılığı da çok düşük. Kentlerde çalışan kadınların yarıdan fazlası enformel sektörde, yani küçük, kayıt dışı işletmelerde uzun mesai saatleriyle çalıştırılıyor. Normal mesaili ve sigortalı bir iş istemek, çoğu kez işsiz kalmak veya mevcut işinden atılmak anlamına geliyor. Şansı yaver giden, sigortalı bir iş bulan kadın ise çalıştığı işyerinin vasıfsız ve beceriksiz işgücü içinde yerini alırken, iş sırasında mesleki beceri edinmek, işte yükselmek gibi imkânlardan yoksun. 


Hem: 

Türkiye'de kadın ve erkeklerin hangi işkollarında, ne tür işlerde istihdam edilebileceklerine dair önyargılar bulunuyor. İşverenler de bu önyargılara göre hareket ediyor. Buna göre, kadınlar, onların kadınsı özellikleriyle uyumlu eğitim, sağlık, konfeksiyon, gıda gibi işkollarında çalıştırılıyorlar. Genç kızlar öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekler için eğitiliyor, eğitim imkânları bulamayanlar da konfeksiyon gibi dikiş becerilerinin yarar sağlayacağı alanlarda istihdam ediliyorlar. 


Ve de: 

Türkiye'de ihracata dayalı sanayileşme modeli çerçevesinde sanayiye sınırlı yatırım yapılması, işgücüne olan talebi çok az artırırken, kadın işgücüne olan talep de fazla artmıyor. 
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Özetle: 


Türkiye”de kadınların büyük çoğunluğu çalışma yaşamına katılmıyor. 

Dolayısıyla, Ayşegül, azınlıkta kalan kadınları temsil ediyor. 
Azınlığın da azınlığını hatta. Okumak isteyen ve deokutulan, iyi bir eğitim gören, hatta üniversiteye giden, meslek sahibi olan, kendisine sunulanla yetinmeyen, daha fazlasını isteyen, kariyer basamaklarını çıkmayı hedefleyen, en tepeye çıkmayı göze alan, bir anlamda erkeklerin dünyasında var olmaya kalkışan kadınları... 

İşte bukitaptaonların duygularını, düşüncelerini, yaşadıklarını, beklentilerini, hayal kırıklıklarını, sevinçlerini, üzüntülerini, samimi itiraflarını okuyacaksınız... 


GİRİŞ 


Ben bayan doğrucu ya da yalancı. İsterseniz medyadaki gözünüz, sesiniz, kulağınız da diyebilirsiniz. Ya da “Bayan Medya”. Bu kitaptaki kod adım ise, GAZETECİ. 

Çalışmadığım gazete, dergi kalmadı diyebilirim. Hemen her kademede hem de. Muhabir olarak başladım, yükseldim yükseldim, şimdi tepedeki yöneticilerden biriyim. En tepeye çıkmama ise çok az kaldı. 

Çıkar mıyım? 

Bilmiyorum. 

İstiyor muyum? 

Emin değilim. 

İşim gereği pek çok kadınla tanıştım. Onlarla sohbet ettim, röportaj yaptım, arkadaş oldum. Birlikte seyahat ettik, gezdik, tozduk, yemek yedik, dans ettik, eğlendik. 

Son zamanlarda daha sık buluşur olduk. Kadın kadına sohbete ihtiyaç mı duyuyoruz nedir? Bazı gruplarla “altın günü” düzenler gibi, her ay bir araya geliyoruz. Biz evlerde değil, dışarıda buluşmayı tercih ediyoruz ama. Bir de geceleri buluşuyoruz. 

Hepimiz çalışıyoruz. Her birimiz kendi alanında başarılı olmuş, isim yapmış kadınlarız. Her seferinde işten konuşmayacağız, havadan sudan şeylerden söz edeceğiz diyoruz ama, ne mümkün? 
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O gün yaşadıklarımız, sevinçlerimiz, kaygılarımız, karşılaştığımız hoşluklar, nahoşluklar, kafamızdaki sorular, bir bir dile geliyor. 
Bir nevi terapiye dönüşüyor bu toplantılar. Aklımızdaki her şeyi konuşuyor, içimizidöküp rahatlıyoruz. 

Merak ettiniz değil mi neler konuştuğumuzu? 

Öyleyse sizi daha fazla merakta bırakmayayım. 

Tüm konuşmaları olduğu gibi aktarmaya çalıştığımdan endişeniz olmasın. Ne de olsa gazeteciyiml Teybim her zaman yanımda. 
Ayrıca beynimizde not tutmaya alışmışız yıllar boyu. 

Bakalım nasıl bulacaksınız, biz kentli-okumuş-kariyer sahibi kadınların düzenlediği İstanbul toplantılarını? 

Görüşlerinizi kitabın yazarına aktarırsanız, çok sevinirim... 


BİRİNCİ BÖLÜM 
NEDEN İŞ HAYATI? 


En ilginç yemeklerden biri, Türkiye”nin en tanınmış kadınlarının bir araya geldiği buluşmaydı. Üst düzey bir yönetici, hani şu CEO dediklerimizden, ödül üzerine ödül kazanan bir girişimci, İstanbul'un en güzel kafe-restoranlarından birinin sahibi, ünlü işadamlarımızdan birinin sağ kolu ve bendeniz... 

Levent” teki şık restoranlardan birinde buluşmuştuk. İşletmecimiz özellikle kendi restoranını istememişti. Gönlünce eğlenmeye, deşar) olmaya onun da ihtiyacı vardı. Garsonları etrafında dolaşırken, kocası ofiste otururken ne kadar rahat olabilir ki bir insan! 

Her öğlen ve akşam iş dünyasının, İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerine ev sahipliği yapan restoranın üst katını kapatmıştık, genel müdürümüz sayesinde. Biz bizeydik. 

Bazen birbaşımıza olmayı özellikle tercih ederiz. 

Ünlü bir isimseniz, başka gözlerin üzerinizde olduğunu hissetmeden, rahat rahat gülmek, bağıra çağıra konuşmak istediğiniz anlar olur. O yüzden özellikle tercih etmiştik izole olmayı. Ve de çok memnun kalmıştık bu seçimden. 

Birbirimizi beklerken başladık şaraba. Yemek boyunca da kadehlerimiz hiç boş kalmadı. Çok hararetli bir buluşma değildi, tartışma yoktu, biri konuşurken lafa karışma da. Bir nevi geçmişe dönme seansındaydık, diyebilirim. 

Kendimizi anlattık o gece. 

Sanki birbirimizi hiç tanımıyorduk. Gecenin sonunda hakikaten tanımadığımızı gördük. Her birimiz kapalı bir kutu duk aslında. Ne 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kadar basının, kamuoyunun gözü önünde olsak da, hepimizinsırları vara. Saklamıyorduk ama kolay kolay da paylaşmıyorduk yaşadıklarımızı. 

Dediğim gibi, o gece güzel bir seans oldu bizim için. 

Niyc bu kadar çok çalıştığımızı, sürekli koşturduğumuzu, çoğunlukla kendimizi yıprattığımızı, hayatı zorlaştırdığımızı konuştuk. 

Niye hemcinslerimizin yarısından fazlasının yaptığı gibi sadece evde çalışmayı tercih etmemiştik de, meslek hanesine ev kadınlığından başka bir şey yazdırmak için çabalamış, hem evde hem işte çalışmayı göze almıştık? 

Ne zaman ve nasıl atılmıştı bağımsızlık tohumları beynimize? 

Ne ummuştuk ne bulmuştuk? 

İşte o geceden kâğıda dökülenler... 


kkk 


GAZETECİ: Bugün bir arkadaşımın kızının kocaya kaçtığını öğrendim! Arkadaşım ki, Türkiye'nin önde gelen feministlerinden. 
Yıllardır kadın hakları ile uğraşıyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmaları için savaş veren bu kadının, üniversitede okuyan kızı, eğitimini yarıda bırakıp evleniyor. Seçtiği koca, bırakın çalışmasını, eğitimini tamamlamasına bile izin vermeyen, evde oturmasını, evinin kadını olmasıni isteyen bir erkek. Şu anda Anadolu'nun ücra bir köşesinde, tek odalı bir evde yaşıyor... 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Annesine bir tepkidir bence yaptıkları. Belkide anne, başka kadınlarla ilgilenirken, kendi kızını ihmal etti. 


GAZETECİ: Olabilir tabii. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla her zaman yanındaydı kızının. Kızı da onun! Her türlü aktiviteye onu 


da katmaya çalışıyordu. Hep kızından söz eder, her zaman onunla 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övünürdü arkadaşım. Ama her zaman anne ön plandaydı. Belki de bundan rahatsızdı kızımız. Güzel annelerin kızları, güzellik kompleksine girer mesela. Acaip kıskanırlar annelerini, güzelliğe tepki verir, önemsemez görünür, süsle püsle uğraşmazlar. Çalışan annelerin kızları da, ev kadınlığına özeniyor demek ki... 


KAFE SAHİBİ: Bugünün gençlerinde bir başkaldırı var gibi geliyor bana. Benim kuşağım için kariyer yapmak çok önem taşırken ve ben bunun giderek artacağını tahmin ederken, tersi söz konusu oldu. Geriye dönüş var sanki... 


GAZETECİ: Galiba. Televizyon programlarına katılan kadınları izliyorum da... Çok gençler ve evliler ve çocuk sahibiler ve de ev kadınılar. Çalışmıyorlar, çalışmamışlar, çalışmayı da düşünmüyorlar. Bizim kuşak mı farklıydı şimdikilerden, yoksa biz mi farklıydık bizim neslimizden? 


GENEL MÜDÜR: İkisi de mümkün. Nesil farkı tabii ki var ama müspet anlamda var. Cevval bir kuşak geliyor ardımızdan. 
Ne istediğini bilen, teknolojiden anlayan, kendine güvenen bir nesil. 
Biraz sabırsızlar ama. Hatta patavatsız. Tek şanssızlıkları, sayılarının fazla olması ve fırsat eşitliğine sahip olmamaları. Bu yüzden korkunç bir rekabetortamı içindeler. Bunun için de çok donanımlı olmaları gerekiyor. Bu, avantaj olabilir elbette. Daha hırslı ve daha başarılı olmalarını sağlayabilir. Ne istediklerini bilirlerse, ona göre kendilerini yetiştirebilirler. 


GAZETECİ: Sen ne istediğini biliyor muydun? 


GENEL MÜDÜR: Biliyordum. Ben meslek sahibi olmayı ve çalışmayı seçtim, çünkü buna programlanmıştım. 

Başka seçeneğim yoktu. 

Tahsilimi tamamlayacaktım, hem de en iyi okullarda. Bir mes- 


19 


lek sahibi olacaktım, hem de en makbulünden. Sonra da çalışacaktım, iyi para kazanan, kazandığıyla müreffeh bir hayat süren, insanların beğendiği, takdir ettiği, ömek aldığı bir işkadını olacaktım. 
Hep buna hazırlamıştım kendimi. Daha doğrusu annem hazırlamıştı beni buna. 
Yani annemin çok büyük etkisi ve katkısı var benim üzerimde. 
Bugün geldiğim noktayı tamamen anneme borçluyum. 


GAZETECİ: Yani sen de anne kurbanısın! 


GENEL MÜDÜR: Öyle de denebilirl.. 

Benim annem müthiş bir kadındır. Ne istediğini bilen, isteklerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapan, hatta elindekiylc yetinmeyen, sınırları zorlayan, geleceğe hep umutla bakan, klasik Türk annelerinden cpey farklı bir kadın. 

Tahmin edebileceğiniz gibi, benim hayatımda çok önemli bir yerc sahip. Küçükken, yani kararlarımı henüz kendi başıma veremezken, benitamamen onun yönlendirdiğini söyleyebilirim. Büyüdükten sonra da; belki kararları ben verdim ama hep ona danışarak, onun söylediklerini yerine getirerek verdim. 

Hikâyemi dinleyince, bana nasıl tesir ettiğini daha iyi anlayacaksınız. 

İdealleri olan bir kadındı annem. Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş, İstanbullu bir ailenin çocuğu. Modem, aydın ve ileri görüşlü bir ortamda büyüdüğünden, kız çocuklarına yapılan ayrımcılıktan nasibini almamış, dolayısıyla lise eğitimini tamamlamış şanslılardan. Üniversiteye de gitmek istemiş ama, o kadarını gerçekleştirmeye gücü yetmemiş. Evde oturup nakış işleyerek koca bekleyecek kadınlardan olmadığı için, kamu kuruluşlarından birine başvurarak çalışmaya başlamış. 

Babamla da orada tanışmış. Kısa bir flört döneminden sonra evlenmişler. Babam tam anneme uygun bir kocaymış. Dominant bir kadının kararlarına saygı duyan, onun görüşlerine göre hareket eden, sessiz, sakin, yönetmektense yönetilmeyi tercih eden bir adam. 
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Dolayısıyla evi çekip çeviren annemmiş. 

Evlenince memuriyet hayatına devam ettiği gibi, ben dünyaya gözlerimi açtığım zaman da çalışmayı sürdürmüş. Kendine yardımcı olması, bana bakması ve ev işleri ile ilgilenmesi için devreye hiç evlenmemiş teyzesini sokmuş. 

Kimi anneler kendi hayallerini çocuklarının gerçekleştirmesini isterler. Magazin dünyasında bunun örneklerini çok görürüz. 
Şarkıcı, oyuncu olamamış annelerin ellerinden tutarak Yeşilçam'a, plakçılar çarşısına götürdüğü, menajerliğini üstlendiği yıldızcıklarla dolu değil midir bu dünya? Güzellik yarışmasına giren kızların yüzde 80'i, annelerinin isteğiyle yarışmaya katıldıklarını söylemezler mi? 

İşte benim annem de o annelerden! Fakat onun hayallerini, “başarılı ve kariyer sahibi bir kadın” süslüyormuş. 

İstediği maya hamurumda olduğundan yüzünü kara çıkartmadımannemin. Kendi kendime öğrendim okuma-yazmayı. Dahaokula gitmeden okuyup yazabiliyordum. Şeker kâğıtlarından çıkan manileri, gazetedeki başlıkları heceleye heceleye okumaya çalışırdım. 
Eve gelen herkesin ilgi odağı olurdum bu yüzden. Annem ve babam, özellikle annem, gururla takdim ederdi beni misafirlere. 

Budurum, annemin gelecekle ve benimle ilgili umutlarının yeşermesine neden oluyor ve başlıyor benim üzerime yatırım yapmaya. Öncelikle hangi okul iyiyse orada okumalı, en mükemmel eğitimi almalıydım. Çünkü ilkokul çok önemliydi anneme göre, temel orada atılıyordu. 

Bu nedenle beni özel okula göndermeye karar veriyor. Veriyor da, durumumuz malum; memur ailesiyiz ve tek maaşla geçiniyoruz. O aralar annem evde; çünkü o güne kadar hiç evlenmemiş teyzeye bir kısmet çıktığından, teyze de kendi yaşamını kurmak için evden gittiğinden, istemeye istemeye işten ayrılmak zorunda kalmış. 

Zaten kıt kanaat geçiniyoruz. Gelişme çağında bir çocuk, genç 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ve hayat dolu bir kadın ve görmüş geçirmiş bir adamın ihtiyaçları, yiyecek, yakacak masrafları, evin kirası, elektrik, su gibi giderler. 

Tek maaşla bu masrafların altından kalkmaya çalışan babam, “Mümkün değil kolej parasını ödeyebilmemiz. Hem devlet okullarında ne var, herkes çocuklarını oraya gönderiyor, zengin çocuğu da, fakir çocuğu da aynı eğitimi alıyor!” dese de beni özel okullarda okutmayı kafasına koymuş annemi ikna edemiyor ve her koşuldaannemin dediği olduğundan ben koleje gidiyorum. 

Tabii okul evin yakınında değil, arabayla gidilecek mesafede. O yıllarda servis filan hak getire. Dolayısıyla arkadaşlarım yan sokaktaki okula giderken, ben tek başıma duraklarda bekleyip, şansıma ne gelirse ona binip, dünyanın bir ucundaki okuluma gidiyor, aynı yolla geri dönüyorum. 

Beşinci sınıfa gelince, Anadolu Liseleri”nin, kolejlerin sınavına sokuyor beni annem. Kolejdeki arkadaşlarımın çoğu, özel hocalarla sınava hazırlanırken, ders almaya paramız yetmediğinden ben kendi kendime çalışıyorum. 

Aslına bakarsanız zeki bir çocuğum. Söyleneni hemen algılayanlardan. Öğretmenin anlattığını hemen kaptığım için, çok fazla ders çalışmama gerek kalmıyor, hatta evde kitabın kapağını açmadığım günler oluyor. Yorgun argın eve vardığımda, biraz dinlenip, hatta hafıf bir şekerlemeden sonra ev ödevlerimi yapıyor, sonra televizyonun başına geçiyorum. 

Gözü yükseklerde olan annemse, “Ders çalış, not ortalamanı yükselt, sınıf birincisi ol!” diyerek söyleniyor sürekli. O bağırınca, birde sınav zamanları kitabın kapağını açıp bildiklerimi gözden geçiriyorum. 

Sınıfa girmeden önce kitaba göz atmanın da çok yararı vardır; öğretmen soru sorduğunda hemen parmağınızı kaldırır, bir-iki kez doğru yanıt verirseniz, anında öğretmenin gözüne girersiniz. Bir daha da kolay kolay kaldırmaz sizi. Derste de can kulağıyla dinliyorum öğretmeni. Pratik zekâya sahip olduğumdan, doğru muhakemeler yapıyorum. Tahtaya kalktığımda ders anlatırken, bir yandan da haritayı veya tahtada yazılanları okumaya çalışıyor, çaktırmadan kopya çekiyorum. 

Böylece sınıfı geçiyorum her sene, ya teşekkürle ya da takdirle. Annem ise zorluyor beni, daha fazlasını istiyor hep benden. 

Maarif Koleji'ni kazanarak mutlu ediyorum onu. Ben yine her sabah iki otobüs, bir vapurla okula gidiyor, aynı yolla geri dönüyorum. Ve ben henüz "laokul talebesiyim, yani yaşım 12. 

Lakin alışkınım bu yollara. Tek başıma her yere gidebilmeyi öğreneyim ve kendi ayaklarım üzerinde durabileyim, kimseye muhtaç olmayayım diye uğraşan annem tarafından, daha 8-9 yaşındayken vapurla karşıya, babamın işyerine gönderilmiş bir kızım ben! 

Böylece geçiyor yıllar. Eğitimim tamamlanıyor, okuldan birinci olmasam da başarıyla mezun oluyorum. Sıra geliyor üniversite sınavlarına. Temeli iyi atmanın sonuçlarını alıyor, Boğaziçi Üniversitesi”nde okuma şansını elde ediyorum. Sınav sonuçları geldiğinde havalara uçmuş, postacının boynuna sarılmıştım. Emeğinin karşılığını alan annem benden daha mutluydu ama. Muzaffer bir edayla kabul ediyordutebrikleri. Karısı ve kızının mutlu olmasından başka bir amacı olmayan babam ise ikimiz adına seviniyordu. 

Ve üniversite yılları başlıyor... 

Yıllar sonra kepe benzer şapkasını gardırobundan çıkararak takan ve sanki kendisi üniversiteye kaydoluyormuşcasına özenli giyinen annemle birlikte kayıt yaptırmaya gidiyoruz. Görür görmez vuruluyorum okuluma. Eski ve görkemli binaları, kocaman bahçeyi çok romantik buluyor, kendimi Amerikan filmlerinde gibi hissediyor ve orada çok güzel günler yaşayacağımı sezinliyorum. Dayanılmaz bir özlemle açılmasını bekliyorum fakültemin. Açıldığının ilk haftasında da âşık oluyorum. 

Ama ne aşk! 

Öyle bir aşk ki; ayaklarımı yerden kesiyor ve beni hep havalarda uçuruyor. Aynı zamanda büyümemi, kendimi geliştirmemi, hattadeğiştirmemi, bambaşka biri olmamı sağlıyor. Eski ben gidiyor, yerine yeni bir ben geliyor. 
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O güne kadar matematiğe, fen bilimlerine meraklı olan kız, birdenbireedebiyattutkunu olup çıkıyor mesela! Çünkü sevdiğim adam entelektüel, ya da entclektücl olmak isteyen, o çevrenin içinde dolaşan birisi. Arkadaşları, dostları arasında ressamlar var, tiyatro sanatçıları, müzisyenler vs. Dolayısıyla şair ve yazarlarla dolu bir ortama giriyorum ben de. 

Alışkın olmadığım bir çevre olmasına rağmen sudan çıkmış balığa dönmüyorum. Hemen uyum sağlıyor ve eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Ders kitapları masanın üstünden kalkıyor, yerini şiir, roman, felsefe kitapları, edebiyat dergileri alıyor. Edebi tartışmalara katılıyorum. Birbirimize tiyatro replikleri ile sesleniyoruz adeta. 
Ya da roman kahramanlarının sözcükleri ile. İnanılmaz bir ortam benim için, rüyada gibiyim. 

Dersler umurumda bile değil. Kendime çok güvendiğim için, nasıl olsa geçerim, diye düşünüyorum. Hayatımın aşkını bulmuşken, sıkıcı derslerle ilgilenmeyi, hiç mi hiç aklıma getirmiyorum. 

Bendeki değişikliği hemen fark eden annem ise son derece tedirgin tabii. Ondan bir şey saklamam mümkün olmadığından anlatıyorum her şeyi. Tanıştırıyorum onları hatta. Beğeniyor yakışıklı damadını, ancak aşkın beni okulumdan, derslerimden edeceğini düşünerek korkuyor; ya okulu bırakırsam, ya evlenip ev kadını olursam! 

Oysa benim umurumda değil hiçbir şey. Ne dersler, ne kariyer, ne diplomayı düşünüyorum. Varsa yoksa aşk. Yalnızca aşk mühim benim için. Aşk ve sevdiğim adam. 

Neyse ki, aşk sınıfı geçmeme engel teşkil etmiyor. Sevgiliyle derslere çalışmanın, sınavlara hazırlanmanın, birlikte sabahlamanın da ayrı bir güzelliği var. Dolayısıyla ilk iki senem, sorunsuz geçiyor. Ne var ki, zorunlu bir ayrılık geliyor gündeme. Benden iki sınıf önde olan sevgilim, mezun olunca ailesinin yanına, Ankara'ya dönüyor. Bir süre dinleneceğini, daha sonra geleceğimize karar vereceğini söyleyerek ayrılıyor İstanbul'dan. Sırada bir de askerlik hizmeti var. 
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Tanrı'nın sevgili kuluyum ki yakınıma, Tuzla'ya geliyor dört aylık eğitimini yapmak için. En azından hafta sonları buluşabiliyoruz. 
Her hafta sonu asker görmeye gidiyorum, elimde zeytinyağlılar, köfteler, söğüş etler, sevgilimin sevdiği ve özlediği yiyeceklerle dolupiknik sepeti ile. 

Onu görmeye ilk gittiğimde tanıyamadım biliyor musunuz? Kapıda anons yapıldı, haber verildi, gelmesini bekliyorum sabırsızlıkla. 
Yedek subaylar yukarıdan geliyor koşar adımlarla, aşağı yukarı hepsi aynı boyda, aynı kiloda, aynı giysiler içinde. Uzaktan her geleni sevgilim zannederek sevinçle kollarına atılmaya hazırlanırken, başkası olduğunu fark edip, yeni gelene çeviriyorum gözlerimi. Ben öyle aranırken, yanıma kadar geliyor da, son anda kollarına atılıyorum. 

Esas ayrılık dört aylık eğitim bitince başlıyor, mesafeler uzuyor ve bu kez ayda, iki ayda bir görüşebiliyoruz. Bu ayrılıklar çok dokunuyor bize. Birbirimizden ayrı kalmaya dayanamıyoruz. Ve onu görmeye gittiğim bir günde, romantizmin doruklarına çıktığımız bir anda, evlenme kararı alıyoruz. 

Anne ve babalarımız şaşkın. Pek onaylamıyorlar kararımızı. Zamansız buluyorlar. Ne var ki, vuslata ermek istiyoruz bir an önce. 
Hasret canımıza tak etmiş durumda. Bunca zamandır sevişiyoruz ama mecazi anlamda. Bir vukuatımız yok henüz! 

Bütün karşı çıkmalara, evlenip de gidecek bir evimiz olmamasına rağmen evlenip muradımıza eriyoruz. Nikâhtan sonra bir otelde alıyoruz soluğu. Sonrasında ben babamın evine dönüyorum, kocamsa askerlik görevini yerine getirdiği kente. 

Derken ben; yani üniversitede okuyan, kolej mezunu, entelektüel kadın, evlendiğim gece, daha ilk cinsel ilişkimde hamile kalmıyor muyum! 

İnanmayabilirsiniz ama aynen böyle oluyor. Cahil bir kız gibi, ilk gece için hiçbir önlem almıyorum. 

Cahilim ne var ki! Beni yönlendiren, atacağım her adımı planlayıp bana öğreten annem, çocuk olmaması için ne yapacağımı söylememiş! Ben de öğrenmemişim! Sanıyorum ki, çocuk istendiği zaman olur, “Hadi, çocuk yapalım,” denir ve o sevişmeden sonra hamile kalınırl 

Çok bilen annemin aklı da ben hamile kalınca başına geliyor. 
Evlilik için “Çok erkendi,” diye karşı çıktığı gibi, çocuk için de aynı gerekçeleri önc sürüyor. 

Anne olmaya hazır değilim ama çocuğu aldırma düşüncesini kabul etmem mümkün değil. Nasıl aldırabilirim büyük aşkımın meyvesini! Ne olursa olsun çocuğumu, çocuğumuzu doğurmalıyım, diye düşünüyorum. 

Ailem gibi kocam da hiç memnun olmuyor bu haberden. O da erken buluyor baba olma zamanını, ama kararı bana bırakıyor. 

Şaşkınım fakat anlatılmaz birşekilde mutluyum! 

Evli ve hamile olmam, kısa bir sürc sonra aramıza minik bir bebeğin katılacağını bilmem, gerçeklerle yüz yüze gelmemi engelliyor. Kendimize ait bir evimizin bile olmaması, mutluluğumu bozmuyor. Bulutların üzerinde uçarak, kocamın askerliğinin bitmesini bekliyorum. Sanıyorum ki, hemen yanıma gelecek, bir işe girecek, annemlere yakın bir ev tutacağız; çocuğa annem bakacak, çünkü ben okula gideceğim, okuldan eve gelip yemekler yapacağım. Bu tür hayaller kuruyorum işte. Beni sevdiğine yürekten inandığım kocamın ne yapacağına hiç karışmıyorum. Sadece İstanbul'dan başka bir şehirde yaşamayı hiç düşünmediğimi söylüyorum. 

Ama sanki bunu söylememişim gibi, Ankara'da iş buluyor askerliğini bitirince sevgili kocam! 

Bu haber bulutların üzerinden ani ve hızlı bir şekilde düşmeme neden oluyor. Müthiş bir hayal kırıklığına uğruyorum. Benim söylediklerimi kaale almamasına, beni önemsememesine inanamıyor ve tabii çok bozuluyorum. Zaten hamileyim, bunalımdayım, hormonal dengelerim sarsılmış, son derece hassasım, alınganım, buluttan nem kapıyorum. İlgiye, sevgiye ihtiyacım var. Gelin görün ki, bunların hiçbiri sevdiğimadamı ilgilendirmiyor. Benim duygularımı hiçe sayarak, sanki özellikle yapıyormuş gibi, bana inat olsun diye Ankara'da iş buluyor. 
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İyice bunalıma giriyorum. Küs durmalar, konuşmamalar, konuştuğumuzda daha kötü olmalar, ayılıp bayılmalar. Aileler devreye giriyor, karnım büyüyor ama bir adım yol alamıyoruz. Bir tavır, bir eda. Eee, bende de bir tavır bir eda. 

Sonuçta biz ayrılıyoruz! 

Resmen boşanıyoruz. Kamım bumumdayken yollarımız aynlıyor. 

Doğuma girerken babam “Haber verelim kızım! Babadır, çağıralım gelsin,” diyor. O kadar kızgın ve kırgınım ki, kesinlikle istemiyorum, “Hesap bilmiyor mu baba! Doğuracağımdan haberi yok mu? İnsan arayıp sormaz mı?” diye söyleniyorum. 

Torunu olduğu için doyasıya sevinemeyen babam dayanamayıp çağırıyor yine de. Doğumdan sonraya yetişiyor ancak, neden bir andabenden yüz çevirdiğini asla çözemediğim kocam! Kızımızı öpüp gidiyor. Bana da sadece “Geçmiş olsun!”u lütfediyor... 

Hayatımın en kötü dönemleri. Kahırlardayım. Sevdiğim adam beni terk etmiş. Çocuğumuz olmasına rağmen, kullanılmış bir mendil gibi fırlatıp atmış beni. Sebepsiz, nedensiz. Sanki benim bir sorun çıkarmamı bekliyormuş gibi, bir bahane arıyormuş gibi davranmış. Benim “İstanbul” diye tutturmam da aradığı firsat olmuş. 

Dememiş ki bana, “Karıcığım, geleceğimiz, ekmeğimiz bu şehirde, ben evimizi tuttum, gel birlikte döşeyelim, sen okulunu bitirinceye kadar bu şekilde idare edelim, sonra durumumuza bakarz!” 

Hakikaten bunalımdayım. 

Peki, annemi düşünebiliyor musunuz? Kolejlerde okuttuğu, meslek sahibi olsun, kariyer yapsın diye üzerine titrediği, hayatını programladığı kızı daha okulunu bitirmeden evlenip boşanıyor ve üstelik bir de çocuk dünyaya getiriyor. 

Bir gün olsun söylenmedi bana, “Yanlış yaptın,” demedi. Benden daha metanetli çıkıp, bana yol gösterdi. Olanlardan sonra ne yapabileceğimizi düşündük, bir çıkış yolu aradık. Babam hastaydı, çalışamıyordu, bu nedenle bir tek babamın emekli maaşı giriyordu 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evimize. Mali durumumuzu düzeltmek için acilen işe girmem, para kazanmam gerekiyordu. Bunalımdan kurtulmam için de gerekliydi bu. Okulu henüz bitirmemiştim ama son seneyi çalışarak idare edebilirdim hocalarımın yardımıyla. 

Her yerc haber salıp, iş aradığımı ilan edince, gelen tekliflerin içinde en iyisini seçince, kendimi büyük bir holdingde yönetici sekreteri olarak buldum. “İyi de, sekreter olmak için mi bunca meşakkatli yollardan geçtim ben?” diyecek halde değilim. 

Büyük bir şirket. Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri. Görevim sekreterlik ama üstümdekiler de akıllı insanlar, bendeki yetenekleri fark cdiyorlar ve yerinde değerlendiriyorlar beni. Girdiğimin ilk ayında telefona bakma, faks çekmenin dışında bir müdür gibi çalıştırıyor, yetkisi veya sorumluluğu olmayan bir sekreter olmama rağmen, holdingin verimini artırmak için raporlar hazırlatıyor, küçük çaplı araştırmalara imza attırıyorlar bana. Ben de uslu bir kız gibi, bana verilen her görevi eksiksiz yerine getiriyorum. 

Bir-iki yıl daha geçiyor böylece. Memnun muyum hayatımdan? 
Günün koşullarına göre iyi para kazandığım, aileme, çocuğuma bakabildiğim, ikramiyelerime dokunmadığım, bir miktar para biriktirebildiğim için memnunum. Ama fena halde mutsuzum. Hem iş hayatında beklediklerim gerçekleşmediğinden, hem de aşk hayatımda yaşadığım hayal kırıklığından dolayı mutsuzum. 

Bu arada diplomamı alıyorum. Beni çok seven bir öğretim üyesi, asistan olarak okulda kalmamı öneriyor. Hatta bana yurtdışında bir senelik bir burs ayarlıyor. Aslında harika bir fırsat. Büyüdükçe zorlukları da büyüyen çocuğum olmasa hemen giderim! Ama o günkü şartlarda gidemem, iyice yaşlanmış, yürümekte zorlanan, her geçen gün yeni şikâyetleri çıkan babamı, hasta ve yaşlı bir kocaya, ayaklanıp emeklemeye başlayan bir çocuğa bakmaktan bunalmış annemi bırakamam! Kabul etmiyorum elbette teklifi. Ama master yapma fikri hoşuma gidiyor, bunedenle bir tez konusu seçiyorum kendime. 

Kendimi odaya kapatıp günlerce, haftalarca, belki de aylarca 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çalışamayacağımın farkında olsam da, hani olur da bitirirsem yeni kapılar açılır, sekreterlik yapmaktan kurtulurum belki, diye umutlanıyorum. Umut dünyası işte. Hayal kurup mutlu olmaya çalışırken, gerçekten yeni bir kapı açılıyor önümde. Başvuru yapmak için okula gittiğimde, sınıf arkadaşlarımdan birine rastlıyorum. Ayaküstü sohbet ederken, çalıştığımı ama işimden memnun olmadığımı anlatıyorum bir çırpıda. Düşünme pozisyonu alarak başını kaşırken, bir tanıdığının, üniversite mezunu, dil bilen, genç elemanlar aradığını söylüyor. İç mimarmış arkadaşı. Yurtdışında eğitim görmüş, oralarda çalışmış. Bir bürosu varmış Nişantaşı'nda, bir de çok müthiş fikirleri. İlginç tasarımlarla Türkiye piyasasına girmek istiyormuş. 
Yurtdışından patentler de getirebilirmiş, burada onları yapıp satabilirmiş ve bir ev için gerekli bütün eşya ve aksesuarların satıldığı devasa bir mağaza, tıpkı ABD”dekialışveriş merkezleri gibi büyük bir yer açmak istiyormuş. 

İyi, hoş, güzel de, ben ne yapabilirim ki orada? 

Aklıma yatmıyor ama, yine de bir gidip konuşayım istiyorum nedense. İyi ki de iç sesimi dinleyip gidiyorum görüşmeye. Görür görmez etkiliyor beni patronum olacak, son derece yakışıklı, karizmatik adam. Tıpkı üç-dört aylığına kocam olacak sevgilimden etkilendiğim gibi, ondan da müthiş bir elektrik alıyorum. 

Bunun adı aşk değil yine de! Mutlaka o anlamda da hoşlandım, keşke patronum değil de sevgilim, ya da her ikisi birden olsaydı dediğim anlar oldu ama bu işler karşılıklı olur. Öyle bir ilişki gelişmedi aramızda. Evliydi zaten. Evli ve çapkın bir erkek. Sık sık sevgili değiştiriyor, bir gülle yetinmiyordu. Benim gibi kıskanç birine göre değildi hiç! 

Beni etkileyen şey, giderek içine gömüldüğüm çukurdan beni kurtaracağını hissetmem ve ona elimi çekinmeden uzatabileceğime inanmış olmamdı. Yakışıklılığından çok kişiliği, hareketleri ve konuşması ile çarpmıştı beni. 

Hemen projelerini anlatmaya başlıyor. Arkadaşımdan duydugum ve beni hiç etkilemeyen projeler, onun anlatımı ile adeta büyülüyor beni. Sanki gözümde canlanıyor alışveriş merkezi. Anında kendimi onun heyecanına kaptırıyorum. Gözlerimdeki pırıltıyı görünce, “Gel,” diyor, “gel ve hemen işe başla, sana ihtiyacım var!” 

İnanamıyorum kendimdeki heyecana, gözlerimde yakaladığı pırıltıya. Yıllardır benden uzakta olan duygular bunlar. Son üç yıldır, makineye bağlanmış bir robot gibi, işten eve, evden işe gidip gelen, hiçbir şeye gülmeyen, umudunu kaybeden biriyken, neler oluyor bana? 

Yolboyunca teklifini düşünüyorum. Cazip bir teklifdeğil aslında, şartlar aynı. Yine aynı parayı alacağım mesela, “Daha fazlasını veremem hemen,” demiş açık yüreklilikle, üstelik yeni kurulan, küçük bir şirkette çalışmaya başlayacağım. Sigortam falan olacak elbette ama, işler yolunda gitmezse her şeye yeniden başlamak zorunda kalacağım ve de kaybım büyük olacak. Öteki tarafta ise ne yükselme umudu, ne de iş tatmini var, önüm açık değil, hayat boyu sekreter olarak kalacağım gibi, ama güvence var, her ay maaşım garanti. 

Şimdiki işimde sekreterim, acaba yeni işimde ne olacağım? Bilmiyorum ki, ne iş yapacağımı sormayı unutmuşum, heyecandanl 

Yönderim, önderim olan anneme başvuruyorum tabii. Beni sessizce dinliyor, tüm detayları anlattıktan sonra, ilk soruyu soruyor hemen: “Şimdiki işinde kalırsan, ne olursun?” 

“Sekreter,” diyorum, “en fazla yönetici asistanı.” 

“Öyleyse git!” diyor. “Git fırsatları değerlendir.” 

Annem benim. Geleceği gören Kösem Sultanım... 

Onudinliyorum, her zaman yaptığım gibi. 

Gerçekten önümde ufuklar açılıyor. Kısa zamanda büyüyor şirket. Müthiş işler yapılıyor, projeler birer birer gerçekleşiyor. Sürekli yeni mallar üretiyoruz piyasaya. Hemen satılıyor, hepsi birden <apışılıyor. Yetişemiyoruz gelen talebe. Bir üründe başarılı olunca diğerinin üretimine geçiyoruz hemen. 

Ben hep yanındayım patronun. Hem sekreteriyim, hem sağ kolu, yardımcısı vs... Unvan yok! Sürekli yeni görevler yüklüyor 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bana. Bir gün işin fizibilitesini çıkarttırıyor, bütün maliyet hesaplarını bana yaptırıyor. Şaşırıyorum, muhasebe müdürü varken bu göreviniye bana verdiğine. Yapıyorum yine de. Sürekli beni deniyor aslında. Tabii ben sonradan bunun farkına varıyorum. Aslında beni görür görmez genel müdürlük koltuğuna oturtmuş kafasında. Bendeki cevheri keşfetmiş bir anlamda, başaracağımı düşünmüş, emin olmak için de habire denemeler yapmaya başlamış. Habire sorumluluklar yüklüyor bana, olmadık işleristiyor benden. Niye verdiğini anlamasam da, deli gibi çalışıyorum. 

Amacım gözüne girebilmek, ona mahcup olmamak, belki de onu mahcup etmemek. 

Ben her işin üstesinden geldikçe, o benden daha çok gururlanıyor. Aslında kendisiyle gururlanıyor, yanılmadığı için de seviniyor. 
Kısacası o mutlu, ben mutlu... 

Genel müdürlüğe giden yoldaki bütün koltuklara oturuyorum sırasıyla. Genç yaşta müessese müdürü oluyorum. Ardından reklam ve tanıtım bana bağlanıyor. Derken yönetim kurulu üyeliğine atanıyorum. Büyük sorumluluklar üstleniyorum. Genel müdürlüğe ramak kalmışken, ayrılmak zorunda kalıyorum. 

Uzun hikaye. 

Bana küsüp, beni devre dışı bırakmak istediğini görünce, istifa etmeye karar verdim. Ama önce iş bulmam lazımdı. Artık profesyoneldim ve ayağımı yere sağlam basmalıydım. Piyasada bayağı isim yapmıştım, herkes benden söz ediyor, başarılarım konuluşuyordu. Bir-iki yere haber gönderdim. Beklediğim gibi teklifler yağmaya başlayınca, çok kırılacağını bildiğimden, özellikle en önemli rakiplerimizden gelen teklifi kabul ettim. Çok kırıldı, gücendi tabii ama yapacak bir şey yoktu. Kızgınlığını, tazminatımı vermeyerek gösterdi ve beni ikinci kez hayal kırıklığına uğrattı. 

Ama yinc de severim onu. Benim için çok değerlidir. Aşk yoktu aramızda, hayranlık vardı, sevgi, saygı vardı. Kimi zaman babamdı, kimi zaman ağabeyim, kimi zaman sevgilim, kimi zaman oğlum. 
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Yıllar sonra barıştık. Ama o konulara hiç girmedik. Ben haklı çıkmıştım çünkü. 

Bana gelince... 

Bir-iki şirket daha değiştirdim. Hepsinde üst düzeyde çalıştım. 
Yönetim kurullarında yer aldım. İki yıl önce yine bir tatsızlık yaşadım ve kızağa çekildim. Bizim meslekte normaldir bu tür değişiklikler. Genel müdürün işine son verilmez, murahhas aza yapılır, yönetim kurulu üyeliğine terfi ettirilir ama herkes bilir ki, bunun adı dinlendirmedir, yetki ve sorumluluğu üzerinden almaktır. 

Genelde bu pozisyon o noktalara gelmiş insanlar tarafından kabul edilir, ne var ki benim hoşuma gitmedi. Kendimi henüz emekli olacak yaşta ve pozisyonda görmediğim için bozuldum, kırıldım. 
İstifa ettim bunun üzerine. Bir süre dinlendim. Gelen yeni bir teklifle yeniden işe başladım. 

Yaklaşık 25 yıl olmuş çalışmaya başlayalı. Artık yorulduğumu hissediyorum. Ara verebilirim belki. “Ara” dedim ama dikkat ederseniz, emekli olmayı düşünmüyorum henüz. Bu sene hissettim yorulduğumu. Daha az çalışmak, kendime daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Hayat geçiyor. Gezmek istiyorum. Dünyayı gezmek mesela. Görmeyi istediğim o kadar çok yer var ki. Yoğun çalışırken insan birçok şeyi kaçırıyor, hayatı ıskalıyor, çok istediğiniz bir konsere gidemiyor veya sinemada film izleyecek fırsatı bulamıyorsunuz. 

Bir-iki yıl daha çalışmayı planlıyorum. Sonrası belli değil... Belki sivil toplum kuruluşları için çalışırım. 

Gördüğünüz gibi, annemin umutlarını boşa çıkarmadım. Yatırımlarını fazlasıyla geri verdim. Onun istediği gibi bir evlat olabildim mi, tam olarak bilemiyorum. Elbette torun sahibi olmaktan mutlu oldu ama benim için böyle bir hayat tasarlamadığından adım gibi eminim. Her anne gibi o da mutlu bir beraberliğim, yolunda giden birevliliğim olsun isterdi. O konuda umduğunu bulamadı. 

Evet, birtek aşk konusunda şansım yaver gitmedi. Zaman içinde bir-iki ilişki yaşamama rağmen, bir daha âşık olmadım, olamadım. Korktuğumdan mı, karşıma uygun biri çıkmadığından mı bilmiyorum ancak kimseye tahammül edemediğimi, kimseye güvenmediğimi gördüm. 

Yıllardır tek başımayım. Her işimi yalnız görmeye alıştım. Bu yüzden de bir erkeğin, bu erkek sevdiğim adam olsa bile, kahrını çekemeyeceğimi hissediyorum. En ufak bir müdahelesinc sinirleniyor, ilişkiye hemen son veriyorum. Kaybedecek bir şeyim yok zira. Yaşadıklarımdan daha kötü ne gelebilir ki başıma? 

Bir şikâyetim yok yine de. Ben mücadeleyi sevdim. Bir gün olsun,evimde oturayım, evimin kadını olayım, kocam kazansın, ben de onun parasını yiyeyim, demedim. 

Beni böyle bir hayata annem hazırladı. Ve bana bu geleceği hazırlayan anneme teşekkürler... 


GAZETECİ-GİRİŞİMCİ-YÖNETİCİ ASİSTANI-KAFE SA- 
HİBİ: Peki kocan? Ona ne oldu? Ne yapıyor? 


GENEL MÜDÜR: Evlendi başkasıyla. 


KAFE SAHİBİ: Konuşmadınız mı hiç? Neymiş derdi, niye terk etmiş seni? 


GENEL MÜDÜR: Konuşmadık! Hiç görüşmedik. Arada bir kızımız için telefonda konuştuğumuz oldu. Zaten onunla da doğru dürüst ilgilenmedi. Ne okul masrafı ile, ne bir ihtiyacı ile. Babalık görevlerini de yerine getirmedi. Tabii hâlâ merak ediyorum, esas sebep neydi, beni sevmedi mi, o yaşadıklarımızın anlamı neydi? 
Çünkü bir daha kalbim asla öyle çarpmadı. O bambaşka bir duyguydu. 


GAZETECİ-GİRİŞİMCİ-YÖNETİCİ ASİSTANI-KAFE SA- 
HİBİ: Peki patronun! Onunla niye küstünüz? 
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GENEL MÜDÜR: Tahmin ettiğiniz anlamda bir şey olmadı. İş nedeniyle küstük. Bir gün anlatırım. Ece, şimdi sıra sizde, Kim başlıyor anlatmaya? 


GİRİŞİMCİ: Seni annen yönlendirmiş, beni de babaml 

Ama babam, senin annen gibi bilerek ve isteyerek yapmadı bunu. Farkında bile değildi onu ömek aldığımın, işinin başına geçmek istediğimin. Ama ben, bir oğlu olsa, işini ona devretmeyi istediğini çok iyi biliyordum. En büyük kızı olarak da, bu işe kendiliğimden talip oldum. Onun gözüne ginnek ve onun düşlerini gerçekleştirmek için de bu işe soyundum. 

Tevazuya gerek yok, ülkenin en başarılı girişimci kadınlarından biriyim. En çok para kazanan, cn çok vergi veren, erkekler dünyasında at koşturan kadınlardanım. 

Buralara gelmem hem kolay oldu, hem de zor. Benim için sürpriz değildi. Bunları başarabileceğimi biliyordum. İnandığım için bugün, bu noktadayım zaten. 

Benim çalışma nedenlerim için, epey bir geriye gitmemiz gerekiyor. Küçüklüğüme. 

O yıllarda babasının bir tanesi, ailenin ilk gözağrısı, sevimli bir kızdım. Kıvır kıvır bukleleleri, dantelli elbiseleri ile küçük bir kadındım da diyebiliriz. Cilveli bir kadın! 

Aklım fikrim herkesin ilgisini üzerimde toplamaktaydı. Özellikle de babamın. Ona âşıktım. Her şey bir yana, babam bir yanaydı. 
Annem diğer kardeşlerim ve evle ilgilendiği için, babama bakına görevini ben üstlenmiştim. Eve geldiğinde ben karşılardım onu; terliklerini, gazetesini verir, karşısına geçip oturur, küçük bir kadın gibi sohbet ederdim. Yaşıma, boyuma bosuma bakmadan sofrayı hazırlar, onu buyur ederdim masaya. 

Eve bir misafir geldiğinde baş köşeye otururdum. Gelenlerin hatırını sorar, sohbetederdim onlarla. Kendimle ilgili bir sürü şey bulurdum anlatacak. Bütün isteğim herkesin ilgisini çekmekti ama en çok da babamın! 


34 


Hayatım boyunca bulunduğum ortamın, sınıfın en popüler kızı ben oldum hep. Benim bulunduğum yerde başka kızın şansı olmazdı. İzin vermezdim. Öne çıkacak biri varsa, hemen ekarte ederdim. Bu konularda oldukça da iyiyimdir. 

Benimle evlenmek isteyenler daha lisedeyken kuyruğa ginnişti. Ama ben babama âşıktım! 

Her şey bir yana babam bir yanaydı. Öncmli olan onun ilgisini kazanmak, onun onayını almaktı. Her yaptığım şeyi, onun sevgisini kazanmak için yapıyordum zaten. Onun sevgisini kazanmanın tek yolu da, soyadını sürdürmekti. 

Babam da çocukları arasında en çok beni severdi. Ben onun ilk gözağrısıydım. Ama hep oğlu olmasını istemişti. İşini devralacak, soyadını, soyunu sürdürecek bir oğlu. Dört kızından dolayı mutsuzdu. Onun dünyasında, kızların okuması, meslek sahibi olması, üstelik de işin başına geçmesi gibi bir kavram yoktu. Gerçi hepimizi okula göndermişti ama annem ve de bizler istediğimiz için sesini çıkaramamıştı. 

Kardeşlerimin ikisi orta eğitimlerini tamamlayabildiler ancak. 
Biri ortaokulu bitirdikten iki sene sonra, diğeri liseyi bitinmeden, aşağı yukarı aynı yaşlarda kocaya vardılar. 

Abla olmama rağmen en son ben evlendim. Bir tek ben okudum. Çünkü bir tek ben, babamın gerçekleşmeyeceğini düşündügü hayalinin farkındaydım. Bunun için de, ev kızı değil, çalışan kız olmayı seçmiş, liseyi, hatta üniversiteyi bitirip, babamın işinin başına geçmeyi hedeflemiştim. Tek hayalim onu şaşırtmak ve de çok mutlu etmekti. 

Gelen bütün görücüleri geri gönderiyordum. Beğendiğim erkekleri reddetmiyordum ama! Onlarla babam duymadan gizli gizli flört ediyordum. Fırsat buldukça babamın yanına, işyerine gitmeye çalışıyordum. Oysa babam dükkânına yaklaştırmıyordu bile beni. Erkeklerle dolu bir alan diye, titizleniyordu. 

Bir sanayi çarşısındaydı dükkânı, nakliyecilik işi ile uğraşıyordu. 
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Erkeklerle dolu olması benim daha çok işime geliyordu aslında. Çünkü kadınlardan çok, erkeklerle anlaşıyordum. Okuldaki gibi orada da bütün erkeklerin bana hayran olacağını düşünüyordum. Gerçi benim hiçbirimde gözüm olmayacaktı. Benim aklım işimde, yükseklerde olacaktı. Yine de aralarında ikinci kuşaktan bir yakışıklıyla flört edebilirdim! 

Tabii, esas önemli olan işin başında durmak, başarılı olmak ve babamın takdirini kazanmaktı. 

Ancak babam katır gibi inatçıydı. Bir-iki kez konuyu açmaya, ne düşündüğünü öğrenmeye çalışmıştım ama öyle bir bakış fırlatmıştı ki. Onun gözdesi olduğumu bildiğim halde korkmuş, bir daha konuyu açmaya, en azından uzunca bir süre cesaret cdememiştim. 

Ece ben de başka taktikler geliştirmiştim. Madem, işi öğrenme- mi istemiyor, o zaman ben de kendi işimi kurarım! Babamın karşısına başarılı bir işkadını olarak geçerim! O zaman cli mahküm beni kabullenecek ve benimle gurur duyacak. Çok hoşuma gidince bu fikir, önce ant içtim, kendi kendimce başaracağıma dair söz verdim. 
Sonra da uygulamaya geçtim. 

Önce liseyi bitirdim. O sorun olmadı da, üniversiteye girmek, her yiğidin harcı değildi. Zeki bir kadın olmama rağmen kazanamadım sınavları. Vakit kaybetmemek, iş tecrübesi edinmek için çalışmaya karar verdim. Tezgâhtarlık, sekreterlik bana göre değildi. Ama bankada çalışabilirdim. Küçük bir araştırma yapınca, tanıdığın, torpilin olmasının şart olduğunu gördüm. Babamın tanıdıkları var mıydı bilemem, olsaydı da asla böyle bir talepte bulunmazdı. 
Dolayısıyla ondan böyle bir şey isteyemezdim. İstemedim de. 

Ben de kendi çevremi kullandım. Okuldaki öğretmenlerimi, sevgililerimi, onların yakınlarını. Hepsinden yardım istedim. Buldukları işlere hemen balıklama atlamadım. Mesela bir dersanede sekreterlik önerdiler. Kabul etmedim. Bunun üzerine bir şirkette, muhasebe servisi işi çıktı karşıma. Onu da istemedim. Benim gözüm daha yükseklerdeydi. 

Hosteslik çok modaydı benim gençliğimde. Pek çok açıdan ca- 


36 


zip bir meslekti. Sürekli hareket hâlindesin, hep geziyorsun, değişik ülkelere seyahat cdiyorsun. Ne var ki, hizmet ediyordun yolculara, çay-kahve ikram ediyordun! 

Ben hizmet etmeyecektim, insanlar bana hizmet etmeliydi. Hedefim buydu... 

Hostes olmayabilirdim ama havayolu şirketlerinde çalışabilirdim. Ne yapılırdı bilmiyordum, ama bu işin iyi bir iş olduğunu tahmin ediyordum. Bir kere kazancı çok iyiydi. Maaşı, ikramiyeleri, o yıllar için çok cazip bir miktardı. Zaten o yüzden insanlar torpil yaptırıyordu. Ben de tanıdıklarımın bana bu işi ayarlamalarını istiyordum. 

Olmadı. Onun yerine beyaz cşya piyasasında isim yapmış büyük bir şirkette iş buldular bana. Parası beklediğim kadar iyi değildi ama ileride benim için iyi bir referans olabilirdi. Ne iş yapacağımı bilmiyordum. Büyük bir merak, biraz heyecan, biraz da korku ilc gittim görüşmeye. 

Çok önemlidir ilk randevu. O zamanlar şimdiki gibi nc giyeceğimizc, nc yapacağımıza dair ipuçları veren dergiler, kitaplar yoktu, kendi kendimize öğrenirdik doğruları. Bir önceki günü ayna karşısında elbise deneyerek geçirdim. Çok şık olmamalıydım. Ama spor giysilerle de gidemezdim. Gardırobum zengin sayılmazdı, kendime ait bir dolabım bile yoktu. Genellikle kot giyerdim, üzerine de gömlek veya tişört. Anneme kalsa elbise, etek giymeliydim evli kız kardeşlerim gibi. Bense o tür giysilerden nefret ediyordum. Çok kadınsı geliyordu, daha doğrusu “anne kıyafeti”ydi onlar. Ben işkadını olacaktım. O yüzden işkadını gibi giyinmeliydim. İyi de iş kadınları nc giyerdi? Koyu renk etek-ceket, içlerine de gömlek ve kazak giyen bankacı tanıdıklarımı getirdim gözümün önüne. Çok zevksiz ve erkeksi buldum onları. 

Benim öyle ctek-ceketlerim yoktu. Kotlarımın dışında bir iki tanc kumaş pantolonum vardı. Onları giydim. Üzerine de evdeki tüm gömlek vc kazakları. Anneminkileri bile denedim. Hiçbirini beğenmedim. Hepsinde bir sakillik, bir sıradanlık vardı. Kimi çok 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abiye, kimi çok sadeydi. Sonra etekleri denedim. Onlarla da el öpmeyec gitmiş yeni gelinlere benzedim, ya da o beğenmediğim çalışan kadınlara. 

En sonunda ne giyeceğime karar verdim. Okulun mezuniyet balosu için aldığım keten takımı giyecektim. Bizim balolarımız gündüz vakti olduğundan tuvalet giymez, ama şık elbiseler edinirdik. 
Ben de boyu diz altında biten krem rengi keten etek, üzerinc safari tarzı, yarı abiyc yarı spor, kol ve cep kenarlarında dantel şeritleri olan, belinde de kemeri ve tahta düğmeleri bulanan ceket almıştım balo için. Onu giydim. Boynuma annemin eşarplarından birini taktım. Ayağıma da annemin hafif topuklu ayakkabılarından birini geçirdim. Aynadaki görüntümden bayağı hoşnut kaldım. 

Kuaföre gidip, saçıma fön çektirdim bir de. Yüzüme renk versin diye, annemin fondötcninden sürdüm. Hafif bir göz makyajı, bol rimel, hafif bir allık ve kirmizi-kahverengi tonlarında bana çok yakışan birruj. 

Etkileyiciydim hakikaten. Sade ama şık. Seksi, aynı zamanda romantik. Modem ve de klasik. 

İçeri girdiğimandan itibaren herkesin dikkatini çektiğimden emindim. Öyle anormal şık, büyüleyici bir güzel değildim ama bir havam vardı. Kendimden emin, başım önde ve hafif kırıtan yürüyüşüm de eklenince, gören bir daha dönüp bakıyordu. Bu da benim kendime daha çok güvenmemi sağlıyordu. 

Rahat tavırlarla odaya girip beklemeye başladım. Nerden ü öğrendim bilmiyorum ama benimle görüşen adamın gözlerinin içine baktım bütün bir görüşme boyunca. İşi ne kadar istediğimi ve benim onların işine nc çok yarayacağımı belli etmek istedim. Akıllı bir insan, akıllı insanlarla çalışmayı tercih eder. Aptal görünmenin işimc yaramayacağını düşünüyordum. 

Haklı çıktım ve işi kaptım. Kendimden emin ve kararlı tavırlarım, samimi ve sıcak hâlim, görüştüğüm personel müdürünü çok etkilemişti. Sadece onu mu? Asistanlığını yaptığım mali işlerden sorumlu müdürü, diğer müdürleri, tüm çalışma arkadaşlarımı da 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büyüledim. Bütün çalışma hayatım boyunca yardımcı oldular bana. Her daim yanımda olup kolladılar beni. 

Çok şey öğrendim orada. Üretimden sorumlu bölümde çalışıyordum. Sıradan bir memurdum. Ama müdürlere yakın bir memur. 

Çok çabuk terfi ettim. Hem çalışkandım hem de uyanık. Çalışkan derken, öyleherişi üstlenen, dosyalara boğulan, işin hamaliyesiyle uğraşan biri değildim. Pratik zekâya sahiptim, işin nasıl yapılacağını kavrayıp, hemen onu halletmeye, çözmeye bakardım. İnsanları kullanmayı da iyi bilirdim. Hoşlanmadığım şeyleri bir başkasına rahatlıkla yaptırabilirdim. Kısa sürede şef yardımcısı oldum, sonra da şef. 

Ama gözüm müdürlükteydi. Müdür olmanın ayrıcalıkları vardı çünkü. Herkes saygı gösteriyordu bir kere. Ayrı bir odanız, sekreteriniz oluyor, insanlar sizin söylediğiniz şeyleri yapıyorlardı. Bir an önce bunlara sahip olmak için nc yapıp edip müdür olmalıydım. 

Bu nedenle daha küçük bir şirket olmasına rağmen, başka bir şirketten gelen müdürlük teklifini hemen kabul ettim. Ben çok sevinçliydim, hayallerim birer birer gerçekleşiyordu. Acaba babam ne diyecekti bu işe? 

Başka bir işe geçeceğimi ona söylediğimanı çok iyi hatırlıyorum, “İşinden mennun değil misin kızım?” diye sormuştu. Memnun olduğumu söylediğimde ise, “Ee o zaman?” diyerek devam etmişti sormaya: “Memnunsan, niye kendini tehlikeye atıyorsun? Bana sorarsan kal burada. Sağlam bir şirket çünkü, güvenilir bir yer. 
Anlattığına göre seni de seviyorlar. İyi pozisyondasın. Emekli olana kadar burada çalışırsın. Öyleyse?” 

Gerçek niyetimi, ilk kez ozaman açıklamıştım babama; 

“Ben iş hayatını öğrenmek istiyorum baba! Güvence aramıyorum. Her pozisyonda çalışmak, iş hayatının bütün inceliklerini, kurnazlıklarını bilmek istiyorum. Riskleri göze almalıyım. Çünkü... Çünkü ben bir gün senin yanına gelmek istiyorum. Senin yanında çalışmak, kendi işimizin başında olmak istiyorum...” 
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Bunları söylerken özellikle gözlerinin içine bakmıştım. Gerçek duygularını öğrenmek, söylediklerimi duyduğu anda gözlerinde beklediğim ışığın yanıp yanmayacağını görmek için, gözümü kırpmadan bakmıştım gözlerine. 

Beklediğim ışığı göremedim ne yazık kil 

Daha doğrusu gözlerini kaçırdı benden. 

Öfkeyle ayağa kalktı, “Deli misin senl” dedi yüzünü benden kaçırarak. “Bizim işimiz bir kadına göre değil. Ne yapacaksın onca erkeğin arasında? Sen nc anlarsın nakliye işinden?” 

“Ama baba!” dedim. “Kim geçecek senden sonra işin başına? 
Ne olacak aile şirketimiz?” 

İşte bu sözüm onu çıldırtmaya yetti. Öyle bir baktı ki yüzüme, öfke içindeydi, hayatımda ilk kez elini kaldıracağını sandım. 

“Yerimc göz mü koydun? Ölmemi mi bekliyorsun yoksa?” dedi, gözleri çakmak çakmak. 

Bu kez kendini kötü hisseden bendim. Sevinmesini, bana sarılmasını beklerken,nelersöylüyordu bana? Öyle dokundu ki bu sözleri. Öfkemi belli etmemeye çalışarak, “Aşkolsun baba! Ben memnun olacağını, işini sürdürmeye niyet ettiğime sevineceğini sanmıştım. Oğlun olsa istemeyecek miydin? Bana güvenmiyor musun?” 
deyip, ayrıldım yanından. 

Ve bu son konuşmamız oldu, biliyor musunuz? 

Uzunca bir süre küs kaldık babamla. 

Konuşmadık. 

Hakikaten çok dokundu bu davranışı bana. Ve daha çok hırslandım. Hatta o gün evden ayrılmayı kafama koydum. İşimi değiştirince geç saatlere kadar çalışmaya başlamıştım. Babam kızıyordu eve geç gelmeme. Anneme sinirleniyordu. Bunun üzerine anneme, arkadaşlarımdan biriyle ev tutacağımı ve işe yakın bir yerde oturacağımı söyledim. Başladım ev aramaya. Kimseyle değil tabii, kendi başıma tutacaktım. Göstermelik bir arkadaş bulacaktım. Zaten bir sevgilim vardı, onunla rahat rahat görüşmek istiyordum. 

Babamı ikna etme işini anneme bıraktım. Onunla konuşmuyordum çünkü. Annemse sürekli söyleniyordu, “Genç bir kız evlenmeden evden ayrılır mıymış! Ne diyeceklermiş konu komşuya! 
Ben babamı öldürmek mi istiyormuşum!” 

Kararımı vermiştim. Evimi bulunca taşındım. Babam daha da kızdı, “Benim öyle bir kızım yok! Beni elâleme rezil ediyorsun!” 
diyerek beni evlatlıktan reddetti. Kavgalı gürültülü ayrıldık. 

Ben evden ayrıldıktan iki yıl sonra da, kalp krizinden vefat etmez mi? 

Çok sarsıldım elbette. Konuşmuyorduk ama çok severdim ben onu. Tapardım. O benim ilk aşkımdı! Her şeyimdi. O yüzden küsmemiş miydik! 

Evdekiler de perişandı. Annem beni suçluyordu, “Seni çok severdi, sen onun ilk gözağrısıydın, seninle gurur duyardı. Ama sen ne yaptın? Onu kırdın! Onu üzdün! Senin yüzünden yataklara düştü. Üzüldü, evden gitmene çok bozuldu!” demez mi? 

Öyle miydi sahiden? Ben sebep olmuş olabilir miydim ölmesi- ne? 

Bu kuşku içimi hep kemirdi biliyor musunuz? Hayatım boyunca bu suçluluk duygusundan kurtulamadım. Hâlâ da kurtulmuş sayılmam... 

Ne yaptım? Daha çok hırslandım tabii. İşin başına geçmek için hazırlıklara başladım hemen. 

Yeni işyerimden çok memnundum aslına bakarsanız. Patronumla aram çok iyiydi. Bana güveniyordu. Benden hoşlanıyor muydu bilemem ama yakışıksız bir davranışını görmemiştim o güne kadar, hatta beni hep kollamıştı diyebilirim. 

Ondan çok şey öğrenmiştim. Piyasanın kurtlarından biriydi. İşin bütün katakullilerini bilirdi. Kimseyi kandırmazdı ama yeter ki kimse de onu üçkâğıda getirmesin. Pazarlığın nasıl yapılacağını, insanların ne söyleyip ne yaptıklarını ondan öğrendim. 

Öğrenmeye meraklıydım. Çabuk öğreniyordum. Kimse bana bir şey anlatmıyordu üstelik, ben kimden ne alacağımı iyi biliyordum. İnsanları kullanmayı öğrenmiştim. Kötü anlamda değil ama, 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onlarla eksiklerimi gideriyordum. Bu yüzden hep benden dahaüstün olduklarına inandığım insanlarla arkadaşlık ediyordum. Bilgi olarak, kültür olarak, deneyim olarak, sınıf olarak benden güçlü kişileri seçiyordum. 

Aslında ben kendime güvenmem. Güvenirim de, her konuda iyi olduğuma inanmam. Yeteneklerim, becerilerim vardır ama mükemmel değilimdir. Hiçbir zaman da olamam. Kimse tek başına mükemmel olamaz. Başkalarına ihtiyacınız olacaktır, sizden daha iyi birilerinc. Hele tepe noktaya geldiğinizde. Bir gencl müdür, patron olarak her noktayı bilemezsiniz. Ama bilgili olmanız gerekir! Her işin nasıl yapılacağını bilmelisiniz ki, sizi kandırmasınlar. Her bölümün başına o işi iyi bilen birilerini koymalısınız. İşte önemli olan o noktalara güveneceğiniz insanları bulup çalıştırmanızdır. Hem güveneceğiniz, hem de işini en iyi yapan insanlarla çalışırsanız, hakikaten sırtınız yere gelmez. 

Patronumdan bunları öğrendim. Onu ömek aldım kendime. İşini iyi yapan insanlardan korkmadım. Onlardan yararlandım. İşini iyi yapanları kendi safıma çektim. Mesela ben alt kadromda hep en iyileri isterim. Korkmam beni geçmelerinden, yerime oynamalarından. Kurt olursanız niye geçsinler sizi? İyi clemanlar sizi ileriye götürür, başarısız elemanlar ise dibe çeker. Onlar benim eksiklerimi tamamlayacaklar. 

İşte ben işin inceliklerini öğrenmeye, başarılı olmanın kurallarını hatmetmeye çalışıyordum ki, babam öldül 

İşin başına geçmeyi planlıyordum ama bu kadar erken değil. 
Biraz daha pişmem gerektiğini düşünüyordum. 

Aile üyeleri toplandık. Şirketi babamın yanında çalışan amca oğluna devretmeyi düşünüyorlardı. Anneme vc kardeşlerime buna razı olmadığımı söyledim. Bu, bizim babamızın işiydi. Kapanmasınadarazı değildim. Dolayısıyla bizden biri işin başına geçmeliydi. 
Bu kişi ben olacaktım. Çünkü ablalarım ve kardeşlerimin böyle bir istekleri yoktu. 

Şaşırdılar tabii. Beklemedikleri bir durumdu. Bana karşı çıkımadılar ama beni onaylamadılar da. Yanlış yaptığımı düşünüyorlardı. 
Özellikle eniştelerim. Benim üstesinden gelemeyeceğimi düşündüklerinden, ya amca oğluna devretmemizi ya da onu denetlememizi öneriyorlardı. Hatta kendileri bile başa geçebilirdi. 

Onlara güvencmeyeceğimi biliyordum. Kendi bildiğim yöntemlerle işe koyuldum. Hesapları incelemem gerekiyordu. Ne durumdaydı şirket, görmeliydim. Batıyor muydu, çıkıyormuydu? Amcaoğlunun katkısı neydi? Var olan bütün kayıtları, şirketteki avukatlara, muhasebecilere gösterdim. Kendim de inceledim. Ve gördüm ki, işler ne kötü ne de iyiydi. Kendi kendini idare ediyordu aile 

.şirketimiz. Yerinde saymıştı yıllarca babam. Oysa geleceği olan bir işti nakliyecilik. Bunun için büyümek gerekirdi. Riskleri göze almak. İnsanlar güvenilir şirketlerle çalışmak istiyordu. Kendilerini yarı yolda bırakmayacak şirketlere ihtiyaçları vardı. 

Dosyaların arasından çıkıp, sektörle ilgili araştırmalara başladım. Ve sonunda kararımı verdim; şirketin başına geçecektim. 

Ailemin ne söylediği umurumda değildi. Onlaradurumu anlattım, kaybedecek bir şeyleri olmayacağını söyledim. İşi kapatmak veya devretmekle bir kazançları olmayacaktı, sadece ceplerine bir miktar para girerdi, o da belki. Oysa benim işin başına geçmemle kazanacakları çok şey olacaktı. 

Kabul ettiler. : 

Amcamla, amca oğluyla da konuştum. Onlar da karşıydı bir kadının işin başına geçmesine. Kuzenim, “Bana güvenmiyor musun?” diyereksinirleniyordu. Kılıçlar çekilmişti anlayacağınız. Onlara da durumu anlattım. İsterse çalışmaya devam edebileceğini söyledim. Ama ipler benim elimde olacaktı. 

Tabii kabul etmedi bunu. İşten ayrıldı. Aile kanlı bıçaklı oldu. 
Umurumda değildi vallahi. Benim düşünecek başka işlerim vardı. 
Patron olacaktım. Babamın işini büyütecektim.. 

Hayallerimi gerçekleştirecektim. 

Her şey ortada işte. Türkiye”nin, hatta Avrupa”nın en büyük nakliye şirketlerinden birinin başındayım. Zorlandım ama asla pes 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etmedim. “Neden bu işe kalkıştım?” demedim. Araştırmamı çok iyi yaptım. En iyiclemanları aldım. Eksiklerimizi saptadım, rakiplerimizi inceledim, dünyadaki gelişmelere baktım. Biraz parada zorlandım. Büyümek için sermaye gerekir. Onda da riskc girdim. 
Kredi aldım. Ama batmadım. Sabahlara kadar çalıştım, günlerce uyumadım. Kapı kapı büyük şirketleri dolaştım. Bizimle çalışmaları için onları ikna etmeye uğraştım. Ve başardım. 

Hepsini kendim yaptım. İnsanları iyi değerlendirerek. Biraz önce söylediğim şeyler burada daha büyük önem kazanıyor. Ben çevremden hep yararlandım. Onlarla hiç kötü olmadım. Hep insanların yardımını gördüm. 

Sonra devreye kocam girdi. 

Hayatımda çok fazla erkek olmadı. Gerçek anlamda iki erkek girdi hayatıma. İkincisiyle de evlendim. Aslında birincisiyle de evlenirdim. Sevgisinden başka bana ne yararı dokunuyordu, ne de zararı. İşc olan düşkünlüğümden dolayı kızıyordu bana. Kendisiyle ilgilenmediğimi, ona fazla vakit ayırmadığımı düşünüyordu. Belli etmiyordu ama kıskanıyordu beni. Başka erkeklerle olan ilişkilerimi, onlarla olan yakınlaşmamı, onlara davranışlarımı kıskanıyordu. 
Bilmiyordu ki, benim niyetim onlarla yatmak değil, onlardan faydalarımak. 

Sevgilimden ayrılmamıştım ama ayrılmak üzereydim. İkimiz için de bitmişti ilişki, ancak biz uzatmaları oynuyorduk. O arada karşıma çıktı sonradan kocam olacak erkek. Yaş olarak benden küçüktü. Hali vakti de yerindeydi. Zengin bir ailenin çocuğu idi. İyi bir eğitim görmüş, yurtdışında yaşamış biri. Bir iş yemeğinde tanıştık. 
Tanışır tanışmaz etkilendik birbirimizden, hemen akabinde aradı beni. Böylece görüşmeye başladık. Arkadaşlığımız kısa zamanda flörte dönüştü. 

Her kadın zengin bir erkekle çıkmayı ister. Genç olması daha da hoşuna gider. Başlarda onun parasından yararlanacağımı düşünmedim. Kendisi ortak olmayı teklif etti bana. Akıllı bir adamdı. 
Benim işi ne kadar sahiplendiğimi, nasılçalıştığımı görüyordu. Planlarımı dinliyordu. Sermayeye ve ortağa ihtiyacım olduğunu biliyordu. Güçlerimizi birleştirmeyi teklif etti bir gün bana. 

Çok gururlandığımı söylemeliyim bu tekliften. Doğru yoldaydim demek ki. Oturup bir protokol imzaladık. Hem iş ortağı hem hayat ortağı olmaya karar verdik. Evlendik. İki tane çocuğumuz oldu. Mutlu bir evliliğimiz var. 

Onun sayesinde, onun parası vc bilgisi ile şirketimiz iyice büyüdü. Kısa zamanda inanılmaz bir duruma geldik. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olduk. Ailem inanamıyordu olanlara. Kardeşlerim, kocaları, hepsi ihya oldu tabii. Hepsinin hayat standardı değişti. Yeni evler alındı, çocukları kolejlerde okumaya başladı. Amca oğlu benimle çalışmadığına pişman oldu. 

Başta evliliğimize karşı çıkan kocamın ailesi de fikir değiştirdi. 
Beni nasıl düşünüyorlardıysa artık, imajım dışarıdan farklı görüncbilir, ama iyi bir ev kadını vc iyi bir anne olduğumu görünce bağırlarına bastılar beni. Üstelik oğulları da paralarına para katmıştı. 

O dönemlerde yabancı ortaklıklar gündeme gelmişti. Piyasada kalıcı olmak ve daha çok büyümek için bir yabancı ortak şarttı. Biz de Avrupa'nın en büyük şirketlerinden biriyle görüşmelere başladık ve ortaklığa imza attık. Daha da büyüdük. 

İşte böyle... 

Başardım. Başaracağımı biliyordum. Tek üzüntüm, babamın bunu görmemesi oldu. Acaba görüyor mudur? Benimle gurur duyuyor mudur? 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Duyuyordur elbette. Duymaz mı? Daha ne yapacaksın? Bütün aileni ihya etmişsin. 


GAZETECİ: Çok doğru. Bence, o da senin işinin başına geçmeni istiyordu. İstiyordu da elâlemin söyleyeceklerinden çekiniyordu. Ömrü biraz daha uzun olsaydı, eminim kendisi seni davet ederdi işin başına. 
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YÖNETİCİ ASİSTANI: Sıra kimde? Hadi bende olsun! Olsun da, ben öyle gurur duyulacak işler yapmadım ki! Sizinkilerin yanında çok sıradan bir hikâyem var. 

Yok yok, kendime haksızlık cdiyorum! Benim de vardır gurur duyulacak işlerim elbet... 

Ben niyc çalışmak istedim? 

Herkes çalıştığı için. 

Normali buydu. Ailemde, çevremdeki tüm yaşıtlarım, akranlarım çalışıyordu. Ben de bu yüzden işe girdim. Ama bir şey söyleyeyim mi, hiç sevmedim çalışma hayatını! 

Vallahi de sevmedim, billahi de. Niye yalan söyleyeyim. Eşekler gibi çalıştım ama cğcr param olsaydı, zengin bir kocaya varsaydım, asla çalışmazdım. 

Ben sizin kadar hırslı ve istekli olmadım hiç. Sizleri dinledikten sonra, daha iyi anladım ki, çalışmak benim için sadece güven ve para demek... 

Güven benim için çok önemli. Öncelikle bir evim olmalı. Sonra da, evimin ihtiyaçlarını karşılayabilmem, rahatça yaşayabilmem, aylık giderlerimi, çocuğumun okul taksidini, istediklerini, yemekyiyecek paramızı karşılayabilmem için bol param. 

Param varsa cebimde mutlu olurum. Çok olursa, yan gelip yatarım. Ama yoksa uykularım kaçar, bunalıma girerim. 

Kader işte. Topu topu iki yıl çalışmamama yetecek kadar param oldu. Onun dışında hep ayın sonunu zor getirdim, dolayısıyla da eşekler gibi çalışmak zorunda kaldım. 

Niye sevmiyorum çalışmayı? 

Sabahları erkenden kalkıp giyinmek, hazırlanıp evden çıkmak zoruma gidiyor. Hadi, erken kalkmayı geçelim, kızım için kalkıyorum zaten. Fakat ucunda işe yetişmek yok mu, geriliyorum o zaman. Gün oluyor, iyi hissetmiyorsunuz kendinizi; hastalık var, yorgunluk var, keyifsiz anlarınız oluyor. İnsanın her gün aynı performansı göstermesi mümkün mü? 

Keşke Türkiye'de de yurtdışındaki gibi part-time işler olsa, ben 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de öğleden sonra işe gitseml Keyfimce kalkıp çayımı, kahvemi yudumladıktan, evimin işlerini hallettikten sonra gidip, keyifli keyifli çalışsam. Yani çalışayım ama işe ne zaman gideceğimi ben belirleyeyim. 

Şimdi sevgili patronum duysa beni, “Vay, demek böylel” diyecek, kızacak bana. Ne yapayım, Allahın bildiğini kuldan mı saklayayım? Sıkıldım çalışmaktan. 

Henüz küçük bir kızken karşılaştım hayatın zorluklarıyla. Babam bırakıp gitti bizi. Nasıl geçineceğimizi, ne yiyip, ne içeceğimizi düşünmedi. Annem ve ablamla birlikte anneannemin evine yerleştik. İki de teyzem vardı evlenmemiş. Hep kısıtlı para ile geçindik. 
Dedemden kalan maaş, teyzemlerin kazandığı para ile. 

Üniversitede okuyordum babam gittiğinde. 

Filoloji mezunuyum ben. Puanım orayı tutmuştu. Çok memnunum aldığım eğitimden. İngilizceyi öğrenmiş oldum böylece. İngilizceyi iyi bilmem, benim için hep avantaj oldu. Öğretmen falan olmayı hiç istemedim. Kim uğraşacak tayinle falan? Ayrıca parası da az. 

Paraya önem veririm ben. Eğriye eğri, doğruya doğru. Her zaman da önem verdim. Çok para kazanacağım bir işte çalışmalıyım, diye düşündüm hep iş ararken. İşin niteliğine, türüne bakmadan, kim daha çok para verdiyse orada çalışmayı yeğledim. Ha bir de garantili olmalıydı işim. İki-üç ay sonra macera yaşamak istemem. 

Hem geçinmeliydim aldığım maaşla, hem de para biriktirmeliydim. Yarın nc olacağını kim bilebilir ki! Benim bankada hep param olmalı. Kimseye muhtaç olmamam lazım. 

Böyle ince eleyip sık dokuyunca, epey bir süre iş aramak zorunda kaldım tabii. Bir seyahat accntasına girdim sonunda. Adı havalıydı, asistan falan, ama yaptığım iş sekreterlikti. Olsun, benim için sakıncası yoktu. Hâlâda yok. Parası iyi olsun, kovulmayacağı- mı bileyim, gerisi vız gelir bana. Ben öyle iş değiştirmekten, riske girmekten hoşlanmam. 

İlk işimden memnundum. Ama öğrendim ki, havayolları daha 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iyi para veriyor. Sen de istemişsin ya orada çalışmayı. Bizim dönemimizde herkesin gözü oradaydı valla. Neredeyse benim aldığım paranın iki katı maaş veriyordu. Altı maaş da ikramiye. Yeme de yanında yatl Ne yapıp edip oraya girmeliydim. Bütün ilişkilerimi kullandım ben de. Araya tanıdıklar soktum, torpil peşinde koştum, sonunda muradıma erdim. i 

Rezervasyon bölümünde çalışmaya başladım. Yorucu bir işti ama parası iyiydi. Maaşla geçiniyor, hatta bir miktarını biriktiriyordum. İkramiyelerimi ise, hiç dokunmadan bankaya yatırıyordum. 
Bankada biriken para, benim mutlu olmamı sağlıyordu. Hani derler ya, “Para insanı sıcak tutar,” diye, hakikaten tutuyorl 

Paracıklarımı evlenirken harcamak zorunda kaldım ne yazık kil Keşke evlenmeseydim! 

Şaka şaka. Severek evlendim. O konuda mantıklı davranamadım. Büyük konuşmuştum herhalde. Zengin bir adamla evleneceğim, diye söz vermiştim kendime. Ne var ki, sevgi galip geldi. Aşık olunca göz görmedi olumsuzlukları. Gördü de, elinden bir şey gelmedi. 

İş arkadaşımdı. Aynı işyerinde çalışıyorduk. İlk görüşte aşk degildi, lakin zamanla hoşlanmıştık birbirimizden. Daha doğrusu kendini zorla sevgilim yapmıştı. 

Beğendiğim başka bir erkek vardı oysa. Boyu boyuma, yaşı yaşıma uygun, kibar mı kibar, fiziği güzel, oturmayı kalkmayı bilen, akıllı, bilgili, kültürlü bir erkek. O da benden hoşlanıyordu, emindim bundan. Yemeği birlikte yiyorduk, arada bir o benim bölümüme geliyordu, bazen ben onun olduğu yere gidiyordum, çay içip sohbet ediyorduk. Serviste de yan yana oturuyor, kimi akşamlar sinemaya falan gidiyorduk. Bana açılmasını beklerken, araya kocam olacak adam girmez mi? 

O da havayollarında çalışıyordu. Fazla bir muhabbetimiz yoktu, “merhaba”laşıyorduk sadece. Ama ne yaptı etti, beni tavladı. Aşırı ilgisi ile başımı döndürdü. Her an yanımda bitmeye başladı. Tam ben yemeğe gideceğim mesela, yanıma gelip “Acıkmadın mı? Hadi gel yemeğe gidclim,” deyip yanıtımı beklemeden kolumdan çekmeye başladı. 

Veya akşam çıkmadan yarım saat önce arayıp “Hadi bu akşam sinemaya gidelim,” demeler. Ertesi akşam Açıkhava”daki konsere götürmeye kalkmalar. Bir sonraki gün, “Festival başladı, biletim var,” önerisiyle karşıma çıkmalar. Bir başka gün, “Hava çok güzel, deniz kenarına gidip çay içelim,” demeler. 

Velhasıl sürekli yanımda. Emrivaki yaparak beni de yanında dolaştırıyor. “Hayır,” diyemiyorum bir türlü. Demek de istemiyorum, üstelik dedirtmiyor da! Ben daha kararımı vermeden alıp götürüyor beni. 

Hoşlanmasam kızardım davranışlarfna. Kızmadığıma görc vardı işte bir şeyler. Yoksa niyc peşinden gideyim? Böylece elde etti beni, gözümü boyadı, ötekini unutturdu. 

Ben daha nc olduğunu anlamadan evleniverdik. Onun da bcnim gibi züğürt olduğunu anladığımda iş işten geçmişti. Olan oldu, bari mutlu olmanın tadını çıkaralım dedik, o da kısa sürdü nc yazık ki, öyle bir acılaştı ki hayat, ağzım bumum yandı vallahi. 

Bu tür eğlenceli erkeklerle flört ederken hayat çok güzel. Hakikaten hiç sıkılmıyorsunuz, hiçbir şey için program yapmanıza gerek kalmıyor, hayatınız son derece renkli ve hızlı geçiyor. 

Ama evlenince yoruyor sizi bu kadar hareketli olması, bunaltıyor hatta. Çünkü artık ailenizin yanında yaşayan, evden çıkmak için firsat kollayan biri değilsiniz. Sorumluluğunu üstlendiğiniz bir eviniz var, bir aile olmaya, düzen kurmaya çalışırken, ne zaman nc yapacağını bilmediğiniz bir erkekle yaşamak kadar feci bir şey olamaz. 

O zaman anlıyorsunuz ki, evlendiğiniz adam sorumluluktan korkan birisi. O asla koca, baba olabilecek bir tip değil, keyif adamı, eğlence adamı. Hiçbir şeyi dert etmiyor, hiçbir şeyle ilgilenmiyor hatta, her türlü sorunla sizi baş başa bırakıyor. 

Bir zaman sonra baktım ki, ikimiz ayrı hayatlar yaşıyoruz. Ben evliydim ama kocam yoktu ortada. Sürekli yalnızdım. Her anlamda yalnızdım. 
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Bari çocuğum olsun dedim. Zaten çocuklara çok düşkündüm, hayatım renklensin, evliliğimin biranlamı olsun, hiç olmazsa yalnızlt kurtulayım istedim. Çocuk sahibi olmayı ben planladım yani. 
İşt- ona ben karar verdim. Kocama da sevinmek düştü. 

iki yakamızı bir araya getiremediğimiz için, hamileyken de çalışmı.k zorunda kaldım. Hani belki adam akıllanır, beni çalıştırmaz diye hayal kurduğum oldu ama adı üstünde hayaldi. 

Bu arada bir iş daha değiştirdim. Bu kez daha çok para veren, yabancı bir şirkete, geleceği olan bir bilgisayar firmasına geçtim. 
İngilizce bilgim işe yaradı yani. Yaptığım iş yinc aynıydı. Bu kez genel müdürün asistanıydım. Yoğundu iştempom. Adam çok titiz vc çalışkandı. Sabah erkenden gelir, geç saatlere kadar da çalışırdı. Bana anlayış gösterir, erken çıkmama ses çıkarınaz, en azından arada bir kalmamı isterdi. Kazandığım para iyi olduğu için ses çıkarmıyordum. İşimi yapıyor, paramı kazanmaya bakıyordum. 

Demem o ki, benim hırslarım olmadı hiçbir zaman. Yükseleyim, sekreterlikten başka bölüme geçeyim, bilmem ne şefi veya müdür olayım türünden hayallere kapılmadım. Yüksekleri hedeflemedim. Yüksekler tehlikelerle dolu. Riskler var oralarda. Birilerini rahatsız ediyorsunuz, birilerinin ayağına basmış oluyorsunuz. O zaman oyunlar başlıyor, katakulli çevirmeler, birbirini harcamalar vs... 

Ben korkarım bu tür şeylerden. Ne benimle biri uğraşsın, ne de ben başkasıyla uğraşayım. İşsiz ve parasız kalmak var zira. 

Başarı nedir hayatta? 

Bir kadın için en büyük başarı, çocuk sahibi olmak ve onu yetiştirmektir. 

Ben böyle düşünüyorum. Benim için çocuğum her şeyden önce geliyor: kocadan da, işten de, kariyerden de. Hayattaki en büyük kazancım kızım. Bakın, onunla gurur duyuyorum işte. 

Bugün çalışıyorsam, onun için çalışıyorum. Onun geleceği için uğraşıyorum, onu daha iyi yaşatmak için savaş veriyorum... 

Diyeceksiniz ki, pekinc zaman ara verdin çalışmaya? Anlatayım. Bunalmıştım. Çalışmaktan sıkılmıştım. Yan gelip yatmak istiyordum. Keyif çatmak. Belki de, kocamla aramız bozuk olduğu için böyle hissediyordum. İşler yolunda gitmiyordu. Evliliğimizde sorunlar had safhadaydı. Kulüp işletmeciliği yapıyordu o yıllarda. 
Gece yarılarına, hatta sabahlara kadar çalışıyordu. Ben sabah evden çıkarken, o yeni gelmiş ya da derin uykuya dalmış oluyordu. 
Eve geldiğimde de, işe gitmiş ya da gitmek üzere buluyordum kendisini. Birbirimizi göremez olmuştuk anlayacağınız. Ya da işte, “Hoş geldin, güle güle, iyi misin, para bırakayım mı?” türünden kısa cümleler kuruyorduk birbirimize. İletişim kalmamıştı aramızda. Cinsel ilişki hak getire. Aylardır sevişmiyorduk. Leş gibi kokuyordu yatağa girdiğinde. İnsanın sarılacağı varsa da sarılmak gelmiyordu içinden. Zatcn onun da öyle bir niyeti yoktu, hemen sızıyordu. 

Bir başkasıyla ilişkisi olduğunu bile düşünmeye başlamıştım. Gece hayatının içinde olan birinin bu işlere bulaşmaması mümkün mü? 

Tabii kavgalar başladı. İmalı imalı laf dokundurmalar, her şeye bağırmalar, gereksiz kıskançlıklar. Yıpranıyorduk. Kızım üzülüyordu. Etkileniyordu ilişkimizden çocuk. Sesimizi yükselttiğimizde bir ona, bir bana bakıyordu. En iyisi boşanmak, dedim. Kaçıp kurtulmak bütün sorunlardan. Her şeyden kaçmak hatta. 

Radikal bir karar aldım benden hiç beklenmeyecek bir şekilde. 
Beni iki-üç yıl geçindirecek parama güvenerek, tüm hayatımı değiştirmeye karar verdim. 

İstanbul'u terk ettim! 

Herkes güneye kaçıyordu o yıllarda. Küçük bir kasabaya yerleşiliyor, sakin ve ucuz bir yaşama “merhaba” deniyordu. Benim için emeklilik dönemi olabilirdi. Bodrum” u seçtim ben de, kızımı da düşünerek. 

İki yıl dayandım ne var ki orada yaşamaya. Her şey güzeldi aslında. Mutluydum. İyi gelmişti tatil havası, deniz, güneş. Bebeğim de mutluydu. Okulunu, arkadaşlarını, ortamı sevmişti. 

Tatlı hayatın da bir sonu vardı elbet. Birinci yılın sonunda, çalışmak zorunda olduğumu gördüm. Hazır paraya dağ mı dayanır? Ne kadar idarcli yaşarsak yaşayalım, param suyunu çekmeye başlamıştı. Part-time işler aramaya başladım. Biraz para kazanıyor olsam, hazır parama dokunmaz, kazandığım parayla geçinir gideriz, diyc düşündüm. Ama nerde? Bulamadım istediğim gibi bir iş. Nereye başvurduysam, clim boş döndüm. 

Ayrıca kızım da sıkılmaya başladı. Babasını mı özlemişti, yoksa eski ortamını mı bilemiyorum ama dönmek istediğini anlatmaya çalışıyordu bana. Bunun üzerine istemeye istemeye geri dönüş yaptım. 

Otuz yaşından sonra iş bulmak kolay mı? Zorlandım tabii. Tesadüf işte, o gin bir gazete aldım ve ilanı gördüm. Büyük bir tekstil firmasına yönctici asistanı aranıyordu. İstenen şartlar bende mevcuttu. Üniversite mezunu olmak gibi... Yaş da uygundu, sınırda olsam bile. Üstelik deneyimim de vardı fazladan. Arasam ne kaybelerim diye düşünmenin yararını gördüm ve hemen görüşmeye çağrıldım. 

Bir dc nc göreyim, tanınmış bir deri firması değil mi çalışacağım yerl Ben ki, bayılırım deri giysilere. İki-üç tane deri ceketim olsun başka bir şey istemera derecesinde hastayım. Ön görüşmede, birtakım sorular sordular usulen. Başkalarıyla da görüşeceklermiş. Bir sürü başvuran olmuş elbette. Hiç umudum yoktu ki, ikinciye çağırdılar. Havalara uçtum sevinçten. Ne de olsa, ucunda deri ceketler vardı. İşe başlarsam, indirimli alma imkânım olur diye çok seviniyordum. O görüşmenin ardından, dört kişi arasına girdigimi söylediklerinde, “Tamam,” dedim, “ceketler yolda!” 

Benden iyisini mi bulacaklar? Beni seçtiler tabii... 

İlaç gibi geldi bu işe kabul edilmem. Kendime bir güven geldi ki, sormayın gitsin. O güne kadar torpilsiz, tanıdık falan olmadan işe girmemişim. Girileceğini de sanmazdım. Oysa, torpilim olmadan işe alınmıştım. Ben olarak işe alınmıştım. Bilgim, görgüm, duruşum, kalkışımla. Bende bir ışık görmüşler, beni seçmişlerdi. 

Böylece başladım yeni işime. Hemen beni atölyeye götürdüler. 
İşlemeli deriler modaydı o yıllarda. Onların dikildiği atölyenin sorumlusu olacaktım. Patron hiç memnun değilmiş atölyenin çıkardığı işten. Beklenen verim alınamıyormuş bir türlü. Üstelik işçiler 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sürekli mesaiyc kalıyormuş. Her hafta yüksek meblağda mesai parası ödeniyormuş, buna rağmen ortada ceket-meket yokmuş. 
İşte bunun üzerine patron, “Ben bunların başına üniversite mezunu birini getireyim ve burayı değiştireyim,” demiş. Beni de pek begenmiş. Demiş ki yardımcılarına: “Hemen çalışacağı yeri gösterelim, ortamı görsün, beğenmez gidersc, ilk günden önlemimizi alaım.” 

Gider miyim hiç! Girdim içeri, yerler deri parçaları ile kaplı, makineler, ustalar, işçiler... Görür görmez etkilendim ortamdan. Sanki yıllardır bu işi beklemişim. Öylesine kaynadı kanım. Hemen kolları sıvadım. İlk gün sadece izlemekle yetindim, kim ne yapıyor, işler nasıl dönüyor, ona baktım. Daha sonra işin nerede tıkandığını, niye yürümediğini çözdüm. Hemen bir iş çizelgesi yaptım. Kim ne yapacak, önce hangi işler bitirilecek, onu belirledim ve herkese talimatlar verdim. Mescla, önce sadece klapa dikilecek, dedim. Çünkü klapa dikilmezse ceket çıkmıyor ortaya. 

Bir sistem koyunca ortaya, işler kısa sürede düzcne girdi. Patron, “Haftada şu kadar ceket çıkaracaksınız,” dedi, ben söylenen rakamın üstüne çıktım bir hafta içinde. Daha fazla üretir hâle geldik. 

Patronların istediği nedir? Elemanlarının işe yaraması, işi kendilerininmiş gibi benimsemeleri, herkesin elinden geleni yapmasıdır. Ben dc bunu yaptım. Böyle yapınca da kazandım. 

On yılı aşkın süredir çalışıyorum yanında. Patronum gibi değil, ağabeyim gibi seviyorum kendisini. Bana çok güvendi, inandı, korudu, kolladı beni. Ben de yüzünü kara çıkarmadım. Onun para kazanmasını sağladım. O para kazanınca, ben de kazandım. Bana iş kurmayı bile teklif etti. Valla. Atölye kurmamı istedi. Dışarı fa- son iş yapmamı istedi, tıkır tıkır yürüyordu işler zira, “Para benden, çalışma senden,” dedi. 

Bir sürü insan bayılır bu teklife. Ne var ki, bende girişimcilik ruhu yok! İstemedim. Diyorum ya, riske girmekten korkarım ben, ya paramı kaybedersem, ya batarsam! 
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Zorla girdim işe ama. Arkamdan itti beni havuza. Aslında korkulacak bir durum yoktu, aynı işi yapıyordum, tek fark, patrona değil de kendime çalışmamdı. Çok para vardı işte. Gelin görün ki, beceremedim, devrettim. Korktum. Geceleri rahat uyuyamaz oldum. Kâbuslar gördüm. Midem delindi stresten, zona çıktı her ycrimde. 

Yapamayacağımı anlayınca patronla konuştum ve beni affetmesini istedim. Anlayışlı davrandı neyse ki. Garantici yanımı fark etti vc beni yeni açılan büyük mağazalardan birine yönetici yaptı. 
İki yıldır aynı yerdeyim iştc. Patronun sağ koluyum valla. 

Şimdi içim rahat. Hakikaten rahat. Paramı kazanıyorum, gerisini düşünmüyorum. Part-timc gibi sayılmaz ama arada bir kaytarıyorum. Evime de yakın. Patronum sağ olduğu sürece çalıştırır beni yanında. İşim garanti sayılır. 

Sonunda istediğim gibi bir işim oldu, kısacası. 

Kızım üniversiteye gidene kadar çalışırım herhalde. Bakarsınız, hep çalışırım! 


GAZETECİ: Çalış tabii. Senin yerinde olmak isteyen ne kadar çok kişi vardır. En ünlü caddede fıstık gibi bir mağazan var! Oranın müdürüsün. Yapacağın işler belli. Ceketlerini de alıyorsundur bcdavadan. Bize de indirim yaparsın artık. 

Gelelim sana. Bakalım sende ne hikâyeler var! Sen ki İstanbul'un en güzel restoran-kafe'sini işletiyorsun. Evet, kocanla birlikte çalışıyorsun ben seni tanıdım tanıyalı, ama biliyor ve görüyorum ki, restoranın her şeyinden sen sorumlusun. Dekorasyonundan, mönüsünc kadar her şeyde senin cmeğin, zevkin ve katkın var. Sen bu işi nasıl seçtin? Tesadüfen mi oldu yoksa bilinçli bir seçim miydi? 


KAFE SAHİBİ: Liseyi bitirir bitirmez başladım çalışmaya. Para kazanmaktı tek amacım. Para her zaman çok önemli oldu benim için. 
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Ekonomik durumumuz iyi değildi. Bu nedenle sık sık kavga çıkıyordu evimizde. Yeteri kadar para bırakmıyordu babam eve. Annem de yemek yapamıyordu. Okuldan eve geldiğimizde akşamları, yiyecek bir şey olmazdı çoğu zaman. Bulgur pilavı ve salçalı makama ile idare ederdik. Manavda gördüğümüz meyveyi, bakkalda- ki bisküviyi alamazdık. Gözümüz kalırdı hep bir şeylerde. Babamdan harçlık isteyemezdim. 

Bir an önce çalısıp para kazanmak zorundaydım bu nedenle. 

Nc yapabilirdim : 

İş ilanlarının olduğu gazete sayfalarına bakabilirdim. Sekreterlik, tezgâhtarlık yapardım. Başka bir vasfım yoktu çünkü. Daktilo bilmek önemliydi sekreter olabilmek için ama öğrenirdim onu da kısa zamanda. 

Üniversiteye gitmek şarttı, meslek sahibi olmam için. Şarttı da, o günler karışık günlerdi. Üniversitelerde her gün olayların yaşandığı, öğrencilerin yaralanıp öldüğü günler. Babam “Seni kesinlikle öyle bir ortama göndermem!” deyince sona erdi üniversiteye gitme hayalim. 

İş aramayı hızlandırdım bu durumda. Ona da karıştı babam. 
Her yere gönderemezmiş beni! 

İyide,nerde çalışacağım ben? O zaman sen iş bul bana, baba! 
Ona da yanaşmadı sorumluluk üstlenmeyi sevmeyen, mücadele etmekten hoşlanmayan, sadece eleştirmeyi bilen babam. 

Kendi başımın çaresine bakmaktan başka yapacak şey yoktu. 

Sekreterlik ilanlarından bir-iki tanesini kesmiş, verilen adreslere gitmiş, sevimsiz hanlardaki büroları görüp vazgeçmiş, üzgün ve sıkkın eve dönerken, büyük bir mağazanın kapısında “Bizimle çalışmak ister misiniz?” ilanını görüp, dalmıştım içeri. 

Büyük bir mağazaydı, beş katlı. Tezgâhtar arıyorlardı. “Neden olmasın?” dedim, o gün kendi kendime. Adı sanı bilinen bir mağazaydı ne de olsa. Adresim belliydi, herkesin gözü önünde olacaktım, bir şey diyemezdi babam da. Evimize de yakındı, bir vasıtayla gidip gelecektim. Alacağım para da fena değildi. Aylardır almak 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istediğim ayakkabıyı rahatlıkla alabilirdim ilk maaşımla. Her akşam dondurma yiyebilirdim, kardeşlerimc de götürebilirdim hatta... 

Bir aylığına diyc girdim ama bir yılı aşkın bir süre çalıştım o mağazada. Terfi bile ettim. Çalışkan bir insandım çünkü, işim ne olursa olsun, en iyisini yapmaya çalışıyordum. Aram da iyidir insanlarla, geçimli biriyimdir yani, durduk yerde sorun çıkarmam. 
Sevildim bu yüzden, gözünc girdim patronlarımın. Maaşım bile arttı kısa sürede. 

Para kazanmanın ne müthiş bir duygu olduğunu haftalığımı elime aldığım gün anladım. Param vardı cebimde, benim için çok büyük bir para! Mutluydum. Koşmak, zıplamak, haykırmak istiyordum sokaklarda... 

Annem-babam pek hoşlanmamıştı benim tezgâhtar olmamdan, ancak para kazanmamdan dolayı ses çıkarmıyorlardı. Bir kişi para istemiyor diye mutluydular, üstelik para da getiriyordu evc. 

Kendimi geliştinneye karar vermiştim, tezgahtarlığın sürekli olmayacağını düşünüp. Daktilo öğrenebilirdim mescla. Çünkü iş ilanlarının hemen hepsinde daktilo bilme şartı vardı. İşyerinin hemen yakınlarındaki bir kursa kaydoldum, kurs için para ayırabileceğimi görünce. Soluğu kursta aldım iş çıkışlarında. Bir eksiğimi gidermiştim iki ay sonra. Bir vasfım vardı artık. 

Hemen iş buldum bu özelliğim saycsinde. Mağazaya yakın bir şirkette sekreterlik. 

Yaver gitmişti şansım. Gazetede ilanı okumuş, telefonla randevu almış, görüşmeye gitmiştim ki... Mülâkatı yapacak olan kişinin mağazanın en hatırlı müşterilerinden biri olduğunu görmeyeyim mi? 
O da şaşırmıştı beni gördüğüne. 

Dürüst davrandım, herzaman herkese yaptığım gibi. İşimi sevdiğimi, ama hem daha çok para kazanmak hem de kendimi geliştirmek istediğim için başvurduğumu anlattım. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. 

Bilemiyorum, tanışmasaydık da beni işe alır mıydı, yani beni daha önce tanımasının etkisi oldu mu karar vermesinde. Ama iyi ki 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o mağazada çalışmışım, iyi ki onunla tanışmışım, iyi ki müracaat etmişim... 

İşyerim değişmişti bir hafta sonra. Bir yıla yakın çalıştım yeni işyerimde. Oradayken de İngilizce kursuna gittim geceleri. Kendimi geliştirmem lazımdı. Çok kararlı ve istekliydim bu konuda. Hemen fark ediliyor aslında bu özelliğiniz. Ben fark edildim. 

Çünkü bakıyordum, laf olsun diye çalışıyordu kimi kızlar. Bir koca bulup evlenmekti, gerek mağazada gerckse şirkette çalışan kızların amacı. Evlerinin kadını olmayı hayal ediyorlardı, evlendikleri anda işi bırakmayı. Bense, çalışmayı düşünüyordum evlensem de. Para kazanmanın keyfini yakalamışken, olabildiğince sürdürmek arzusundaydım bunu. 

Bu yüzden işimi kaybetmek istemiyor, ne yapmam gerekiyorsa, söylenmeden yerine getirmeye çalışıyordum. Hep yararını gördügümü söylemeliyim bu tavrımın. 

Bir süre sonra şirketten ayrılarak başka bir iş kuran müdürümün teklifini kabul edip, yeni bir iş değişikliği yaptım. Memnundum işimden aslında. Müdürüm de memnundu benden. Bu yüzden yeni kuracağı işte bana çok ihtiyacı olacağını söylemişti. Üstelik maaşıma iyi bir zam yapmayı vaat ediyordu. Hoşuma gitti doğrusunu isterseniz hakkımdaki bu sözleri. Düşünmeden kabul ettim teklifini. Epey bir süre de çalıştım yanında. 

Ayrılmamın nedeni sevdiğim erkekle tanışmam ve onunla birlikte çalışmak istememdi. 

Üniverste mezunuydu âşık olduğum erkek. Bir başkasının emrinde çalışamayacaklardandı. Kendi işinde çalışmıştı hep. Sürekli birileriyle ortaklıklar kurar, olmadık işlere kalkışırdı. Tanıştığımız günlerde de aseton imal ediyorlardı. Sonra plastik işine girdiler, sonra tekstil, sonra da ihracat. Özal”lı yıllardı, girişimcilik ruhunun patladığı dönem. 

Yeni taşınmıştık ama çok âşıktım! Hayatımın erkeği olduğunu düşünuyordum. Emindim de bundan. Öyle çok flörtlerim olmamıştı benim. Ortaokul-lise aşkları sadece. Platonik aşklar, masum flörtler, bir-iki aylık çıkmalar yani. Esas olan şimdiki aşkımdı, ilk öpüştüğüm, ilk koklaştığım ve ilk seviştiğim erkekti. Öyle de kalacaktı. 

Yedinci ayımızı yeni doldurmuştuk, yeni işini kurmaya karar verdiğinde. Güvcnilir bir sekretere, tecrübeli bir büro clemanına, kafası çalışan bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Yani bana... 

Hem sevindim hem de korktum bu teklifi yaptığında. 

Sevindim: ilişkimizin ciddi olduğunu gösteriyordu bu davranışı. 

Korktum: ya aradığını veremezseml 

Çalışırken görmemişti beni. Bilmiyordu çalışma tempomu. Ya işinc yaramazsam, ya hakkımdaki olumlu düşünceleri değişirse diye korkuyordum. 

İyi bir sekreterdim aslında, ticari vc resmi yazışmayı iyi biliyordum, dosyalamaktan anlıyordum. Kendime güvcniyordum da. Bunları kendisine söylediğimde, “Çok iyi!” diyerek rahatlattı beni ama hemen ardından da sordu: “Muhasebeden anlıyor musun?” 

Anlamıyordum elbette. 

Nerden anlayayım kil 

Ama alımıştım mesajı! 

Hemen bir muhasebe kursuna yazıldım. 

Hep birlikte çalıştık o günden itibaren. Yan yana, omuz omuza. 
Kararları hep o verdi, ben uyguladım. Çalıştım gece gündüz demeden. 

Başlarda iyi gitti şirketin işleri. Bürokratik sorunlarla uğraştık bir ara. Tam onları yoluna koymuştuk ki, ortaya ortaklarla anlaşmazlıklar çıktı. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdi hemen akabinde. 
Ortaklardan biri ayrılınca bocaladık bir süre. Ne yapacağımızı düşünürken hiç ummadığımız bir yerden aldığımız teklifle toparlandık. İyi para kazandığımız bir döneme girdik. Bolluğun ve refahın verdiği cesaretle de, evlenmeye karar verdik. 

Ayaklarımın yerden kesildiği günlerdi. Aşık olduğum erkekle evlendiğim için mutluydum. Çalıştığım için mutluydum. Para kazandığım için mutluydum. 

Gerçi kazandığım paraya hiç sahip olamadım ya! 
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İşte de, evde de kocamdı patron. 

Bir şikâyetim yoktu bundan başlarda. Erkeğin üstünlüğüne inananlardandım. Evde de babamın sözü geçerdi. Hem insan âşık olunca, sevdiği erkeği gözünde öyle çok büyütüyor ki! Büyüttüm ben. Güvendim ona, taptım adeta. Her söylediğinin, her yaptığının doğru olduğuna inandırdım kendimi. 

Evlenmeden önce düzenli olarak heray maaşımı alıyordum, bazen birkaç gün geciktiği oluyordu ama paramı mutlaka veriyordu bana. Gerektiği zaman borç verdiğim de oluyordu ona. Eline para gcçer geçmez ödeme yapıyordu. 

Ailem için harcıyordum paramı, kendim için ve geleceğim için biriktiriyordum. Benim de işime yaramıştı birikmiş param evlenirken. Babamın bana çeyiz yapacak, kız tarafının alması gerekenleri alacak parası yoktu ki! Kocam aldı bütün büyük eşyaları. Ben tamamladım geri kalanları. 

Evlenince parasız kaldım amal 

Maaş almaz oldum. Birlikte çalışmıyor muyduk? Onun parası benim, benim param onun değil miydi? Zaten harcamaları o yapıyordu. Birlikte alışverişe çıkıyor, ihtiyacımız olan şeyleri birlikte alıyorduk. Ne gerek vardı bir cepten diğer cebe para koymanın? 

Maaşım kocamın cebinde kaldı dolayısıyla. Gerektiği zaman, gerektiği kadarını verdi bana. 

Yanlıştı, biliyorum ama şimdi kavrıyorum yanlış olduğunu. Unutmuştum babamdan bile harçlık isteyemediğimi. Unutmuştum eve para bırakmadığı için yemek yapamayan, çaresizlikten bunalan annemi. 

Gerçekten önemsememiştim maaşımı vermemesini. Biraz bozulmuştum itirafetmek gerekirse ama fazla da durmamıştım üzerinde. Durmak istememiştim, “Böyle olur herhalde evlenilince,” demiştim kendi kendime. Zaten paramı evimiz için harcamayacak mıydım? İkimiz için. Sorun yoktu öyleyse. 

Âşıktım ayrıca... 

Yıllar geçti böylece. İlk çocuğumuz doğdu; kıvırcık saçlı oğlum. Hamileyken de çalıştım, oğlum doğduktan sonra da. O dönemlerde bana torpil yapıyordu işverenim, ne de olsa kocamdı! İşe geç gelmeme, eve erken gitmeme, kimi günler izin yapmama ses çıkarmıyordu. Çocuğuna bakıyordum ne de olsa! 

Bir süre sonra ihracat şirketimizi tasfiye etmeyc karar verdik. 
Kocam verdi kararı, onayladım ben de. Eskisi kadar para kazanmıyordu şirketimiz. Ne yapacağımızı düşünürken, bir kafe açma fikri yerleşti beynime. Epey düşündüm kocama fikrimi açmadan önce, iyice tarttım kafamda, işlek yerlerde iş yapan kafeleri dolaşmaya başladım, içlerine girdim, oturdum, izledim, gözlemledim kimler geliyor, nc istiyor, nc içiyor, ne yiyorlar? Hesaplar yaptım kendimce, ne kadar paraya ihtiyacımız vardı, ne kadar kazanırız, nc kadar sürede kâra geçeriz, inceledim hepsini. Aklıma yatınca proje, kocama açtım fikrimi. 

O da düşündü günlerce. Ama her şeyi o kadar ayrıntısı ile planlamış ve hesaplamıştım ki, çaresi kalmamıştı, “evet” demekten başka. Yeni açılan bir iş merkezinde bir yer kiraladık. O tür yerlerde büfeler yaygındı ya da çay ocakları. Öğle yemeğinde tost, sandviç, döncr-eckmek yemekten bunalmıştı civardakiler. Biz de onlardan biriydik zira. Altematif olarak da kebapçılar vardı. Öyle bir yer açacaktık, öyle güzel mönüler hazırlayacaktım ki, özel ev yemekleri bulacaktı gelenler. Esnaf lokantası gibi değil, daha klas bir yer, daha özel, daha spesiyal yemekler. 

Hemen işe koyulup tasfiye ettik şirketimizi. Yeni yerimizi kiraladık, dekorasyonu ile uğraştık, boyasına, badanasına her işe koştuk, bardakları, tabakları seçtik, mönüsünü hazırladık ve kafemizi açtık. 

Çok stresli bir dönemdi, ama çok da keyifliydi. Yorulmuş, gerilmiş, bunalmıştık ama hayallerimizi gerçekleştirmiştik. İlk kez bir karar vermiştim geleceğimizle ilgili ve çok mutluydum bu kararı uygulamaktan, hayallerimi gerçekleştirmekten dolayı. Bir de başarılı olursak? 

Yüzüme güldü Tanrım. Yerimiz açılır açılmaz dolmaya başladı. 
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Yer bulunmaz oldu öğlenleri. Yetişemez olduk. Sabah erkenden geliyorduk işimizin başına. Her bir detayla ilgileniyorduk. Alım satımla, hesap kitapla kocam; idare, düzenleme, mutfak ve servisle de ben. Önce mutfağa girip, o günün mönüsünü hazırlıyordum. 
Yeni bir şeyler yapmaya çalışıyordum, her güne değişik tatlar: ayrıca kekler, pastalar, kurabiyeler. Yemek sonrası çay ve kahve içmeye, yanında kek ve pasta yemeye geliyordu insanlar. Temizliği kontrol ediyor, servisi organize ediyordum. Servisc de yardım ediyorduk kalabalık olduğunda. 

Geç saatlere kadar açıktı kafcmiz. Belli bir saatte kapatıyor, sonra da ortalığı toplamakla uğraşıyorduk; eve gittiğimizde vakit gccc yarısını geçmiş oluyordu, yorgunluktan kolumu kaldıramayacak hâle geliyordum. Ertesi sabah yine aynı koşuşturma. 

Ama mutluydum, mutluyduk. Başarmıştım, başarmıştık. Üstelik kâra geçmiş, para kazanmaya başlamıştık, iki ay gibi kısa bir sürcdc. 

Derken işi büyütmeye, başka bir yer daha açmaya karar verdik. Bu kez daha merkezi bir yerde, şehrin en işlek yerinde. Bu kararı alınca, ben hemen yer bakmaya başladım. Bir hafta dolaştıktan sonra, tam hayalimdeki gibi bir yer buldum. Şehrin tam göbeğinde, ayak altında, herkesin görebileceği bir yerde iki katlı bir yer. Kocam da beğendi. Ben tabii hemen doldurdum kafenin içini, dekorasyonunu yaptım, neler hazırlayıp sunacağımızı belirledim kafamda. 

Ancak bu kez bir prüz vardı, buranın maliyeti boyumuzu bir hayli aşıyordu. Tek başına üstesinden gelmemiz mümkün değildi. 
Bir ortak aramaya başladı kocam. Buldu da. Başka bir semtte bizim gibi benzer bir yer işleten genç bir karı-kocaydı yeni ortağımız. Erkekler eski kafeleri işletecek, onların başında duracaklardı, biz, yani kadınlar da yeni yerle ilgilenecektik. 

Yine canla başla çalıştım, gece-gündüz demeden hem de. Bir yanda çocuk, bir yanda yeni bebeğiml 

Horozlarla birlikte uyanıyordum, kimi kek ve pastaları evde yapıyordum evdekiler uyanmadan. Sonra oğlumu uyandırıp giydiriyor, kahvaltısını yaptırıp okula yolluyordum. Ardından kocam kalkıyordu. Onunla birlikte ben de bir şeyler yiyordum. Sonra o çıkıyordu evden. Ben de eve gelen kadına talimatlar verip, yeni bebeğimin yanına koşuyordum. 

Nc var ki bebeğimi daya doya sevemeden aldılar elimden. 

Karşılaştığımız andan itibaren yıldızımız barışmadı ortaklarımızla. Adamla bir alıp veremediğim yoktu ama kadını başından beri sevmedim. O da benden hoşlanmadı. Birçok konuda anlaşamadık daha ilk günden. Ben nc söylersem aksini söyledi. Lafımı kesti sürekli, başka konuya geçti. Velhasıl havada uçuşup durdu yıldızlar. 

İçime bir kurt düşmüştü eve dönerken, ama iyimser yanımı sürekli korumaya çalıştım. Alttan aldım hep. Hoşlanmam yapım geroği kavgadan, tartışmadan. Ayrıca ben istemiştim bu işi, bozan ben olamazdım. Fakat ben nc kadar alttan almaya çalışırsam, o da o kadar üste çıkıyordu. 

Hiçbir şey yaptırmadı bana. Gerçekleşmesinc izin vermedi hayallerimin. Dekorasyonu aldı elimden, mönüyü hazırlatmadı, bir çöp almamı bilc engelledi. Bir de müdür tayin etmediler mi başıma? 
Güvencmezlermiş bana, eski yerimize benzemezmiş burası, sosyetik yermiş, kaliteli insanlar gelecekmiş! 

Her daim küçümsüyor beni kadın, yerin dibine sokuyor. Kocam ne yapıyor peki? Hiçbir şey! Onaylıyor söylenen her şeyi. Endişelerimi, bana yapılanları, kızgınlıklarımı dile getirdiğimde abarttığımı söylüyor. Sorun çıkarmamamı bir de. Daha iyi olacağını söylüyor. 
Haklı buluyor kadını yani. 

Katlanıyorum çaresiz. Oyalanıyorum kendi kendimce. Tabii müdür de, kadından yana, onun bulup getirdiği biri zira. O da burun kıvırıyor yaptığım her şeye. Ben ne yaparsam bozuyor, tersini yapıyor, ben ne söylersem tersini söylüyor. Örtüsünü düzeltiyorum masanın, müdahale ediyor hemen, tabakları düzenliyorum, yerlerini değiştiriyor. Beni sürekli azarlıyordu, koyduğum çiçeğin yerini bile değiştiriyordu. 
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Çok canım sıkıldı elbette. Bir şey diyemiyordum ama. Sorun çıkarmayı, işin bozulmasını istemiyordum. Çok para harcamıştık. 
Kocam beni suçlayabilirdi iş bozulursa. Dedim ya, olanları ona anlatmaya çalıştığımda, her şeyi abarttığımı, bunda sinirlenecek bir şey olmadığını, müdürün kendine göre haklı olduğunu falan söylüyordu. Sineye çektim bu nedenle her şeyi. Dayanmaya çalıştım. 

Bütün heyecanım kaçmıştı. Mutsuzluğa dönüşmüştü mutluluğum. Ayaklarım geri geri gitmeye başlamıştı. İşe gitmek istemeyccek hâle gelmiştim sabahları. Sinirlerim bozulmuştu. İlişkimize de yansımıştı bu durum. Sık sık kavga eder olmuştuk. 

Sonunda bir gün beni kapıya koydular. 

Resmen kapıya koydular. 

Benimle işin yürümeyeceğinc inandırdı herkesi kadın! Başta kendi kocasını, sonra da benimkini. Devre dışı bıraktılar beni. Ortalık devam edecekti, ama ben kafeye uğramayacaktım. 

Stresten kurtulmuştum gerçi ama, kapıya konmuştum. 

Başarısız olduğuma inanmıyordum gerçi ama, başarısız olmuştum. 

Gururum kırılmıştı. Kendime gelemedim bir süre. Dinlenmek hoşuma gitmişti her şeye rağmen. Hamile kalmayayım mı bu arada? İkinci çocuk aklımda yokken, kafama yatmasın mı? Madem elimden almışlardı bebeğimi, ben de yeni bir bebek yapardım kendime, gerçek bir bebek hem de! 

Kızım büyüyünce, daha fazla evde oturamayacağıma karar vererek yeniden işe koyuldum. Enerji depolamıştım çalışmadığım süre içinde. Patlamaya hazır saatli bomba gibiydim. Bende henüz iş bitmediğini herkese kanıtlamak istiyordum, özellikle kocama. 

Sevdiğim ve bildiğim işi yapacaktım yine. Kafe işletecektim. 
Nişantaşı'nın göbeğinde. Hatta mümkünse o kadının dükkânının tam karşısında. Müşterilerini elinden alacaktım onun. 

Kocama söylemeden hesabımı kitabımı yaptım herzaman yaptığım gibi. Yeraramaya başladım. Tam istediğim gibi bir yerde, son derece uygun koşullarda bir yer buldum şansıma. Bütün iş kocamı 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ikna etmeye kalmıştı. Epey bir süre dil dökmek zorunda kaldım. 
Allahtan tanımıştı beni, bugünc kadar hiç yanılmadığımı test edip onaylamıştı. Üstelik raporlarım, planlarım tikir tikir yürüyeceğini gösteriyordu. 

Kocamın aklı yattı. Çıktık ortalıktan. Aldığımız parayla kendimize yeni bir yer açtık. 

Günlerce uğraştım. Çalıştım, didindim, çok özendim istediğim gibi bir yer olsun diye. Özel bir yer açtım sonunda. İlk kafemizi açtığımız zamanki gibi heyecanla ve sıkı tempoyla çalıştık. 

Başardık yine. 

Başardım... 

Sekiz senc olmuş neredeyse. İstanbul'un en güzel kafesi bana göre. Enözel tatların sunulduğu, kalitesinin asla bozulmadığı, servisin asla aksamadığı bir yer. Ama son aylardaki performansı için bir şey diyemem. 

Niye diyemem? 

Uğramıyorum kafeye de ondan... 

Mutlu değilim artık. Değilim gerçekten. 

Birçok nedeni var mutsuzluğumun. Birincisi takdir cdilmemem. 
Yaptıklarımın görmezden gelinmesi. Kocama göre başarılı bir kadın olmamam. 

Bunca yıl sonunda ne öğrendim biliyor musunuz? 

Karı-kocanın birlikte çalışmaması gerektiğini. 

Yürümüyor. Benimki gibi bencil bir kocayla hiç yürümüyor. İyi bir insan özünde, dışarıdan bakıldığında kibar, sevecen biri hatta, akıllı. Ne var ki artık onu sevmiyorum ben, galiba? Hoşlanmıyorum ondan. Hatta nefret ediyorum. 

Yaklaşık üç aydır aramız kötü. Üç aydır işe gitmiyorum. Onunla birlikte çalışmak istemiyorum. 

Kavga cdiyorduk bütün gün. Ayıp oluyordu çalışanların yanında tabii. Onların gözünde saygınızı yitiriyorsunuz. Mesafeyi koruyamıyorsunuz. Bu nedenle nefret etmeye başladım ondan. Yüzüne bile bakmak istemediğim anların sayısı artmaya başladı. Günlerce yatakta birbirimize sarılmadık. Koynuna mı gireceksiniz bütün gün kafede size bağırıp çağıran, sizinle hiç konuşmayan adamın? Gimiyorsunuz tabii. Böylece kopuyor ilişkiniz. 

O safhadayız işte. Çok ciddiyim. Ayrılmayı düşünüyorum. Düşünüyorum ama clim kolum bağlı. Bunca yıldır çalışmama rağmen tek bir dikili ağacım yok çünkü! Ne malım, ne mülküm, ne de bankada tek kuruşum. 

Kocamın üzerine her şey. 

Niye böyle oldu? 

Bilmem. 

Oldu işte. 

Aklıma gelmedi “Evi benimüzerime yap!” ya da “Ortak olsun bari!” demek, ya da “Hiç olmazsa araba benim üzerime olsun!” 
demek. Yapar mıydı deseydim? Sanmıyorum. Öyle olsa, böyle davranmazdı bana.. 

Hep onun elindeydi hesap-kitap. Söyledim ya, maaş bile alınıyordum. Zaten kılık-kıyafet dışında bir harcama yapmadım bugünc kadar. Kiralar, taksitler, su-telefon parası, işçilerin maaşları, vergiler, o ilgilendi her şeyle. Yemek masrafı pek olmaz bizim evimizde. Sabah erkenden işe geldiğimiz için öğle yemeğini de, akşam yemeğini de kafede yeriz. Burada tencere kaynıyor bütün gün. 
Çocuklarımız da okuldan çıkıp buraya gelir. Tencere kaynamaz bizim evde. Günlerdir açım bu yüzden, biliyor musunuz? Eve para bırakmıyor giderken, istiyor ki yemek yemek için dükkâna gideyim! 

Gitmem. 

Gitmediğim için de açım! 

Param da yok ki, gidip birşeyleralayım! Konuşmadığımız için yediremiyorum gururuma, “Para bırak banal” demeyi. Düşünmesi lazım gelmez mi? Bilmez mi paramın olmadığını? 

Böyle bir sinir savaşı veriyoruz günlerdir. Altın kolyemi satarak geçindim ilk günler. Annemden para istedim sonra. Ardından sıra kardeşime geldi. Kızıyor kardeşim bana. Bir kuruş alamayacağımı söylüyor boşanırsaml 
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Bilmiyorum ne yapacağımı? Boşansam mı? Kendi başıma bir şeyler mi yapsam? Hem istiyorum hem korkuyorum. Yoruldum artık, enerjim kalmadı. 

Kendi işimi kursam kendime gelir miyim dersiniz? 

Ah, bir gelirim olsa! 

Birdikili ağacım yok bunca yıl durmadan çalışmama rağmen! 

Bir kuruşum yok inanın!.. 


GAZETECİ: İnanmıyorum ya... Sahiden inanamıyorum! Beni çok şaşırtıyorsunuz bu gece. Bunca yıldır tanışırız, böyle bir hikâye beklemiyordum senden. Siz biliyormuydunuz? 


GENEL MÜDÜR: Ben de bilmiyordum... Beni en çok parasız olman etkiledi. Nasıl olur da hiçbir şeyi üzerine yapmazsın, bunu anlayamıyorum! Gerçekten anlayamıyorum. Ev kadınlarının malımülkü olmamasını kabul edebilirim ama sen çalışan bir kadınsın! 
Hayatın boyunca çalışmışsın ve hiçbir şeye sahip olmamışsın. 


KAFE SAHİBİ: Her insanın bir zaafı vardır. Aşktı benim zayıf noktam da, sevgimdi, kocamdı. Güvendim hakikaten ona. Çok âşık olduğum için, sorgulamadım hiçbir şeyi. 

Dominant bir erkekti kocam. Taş fırın erkeği. Ben de korunmak ve kollanmak istenen bir kadın. Kendi isteğimle girdim onun kanatlarının altına. Beni yönetmesini sorun etmedim. Severek, isteyerek bıraktım ipleri onun eline. Tahmin edemezdim bu hâle geleceğini. 


GİRİŞİMCİ: Hiç önemli değil. Hemen birçözüm buluruz. Sana başka bir işletme buluruz, yeni bir kafe açarız. Tabii bu sefer paranın hesabını iyi tutarsın. Samimi söylüyorum, yarın beni ara, sekreterimden randevu al, bu konuyu konuşalım seninle... 


KAFE SAHİBİ: Ciddi misin? 
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GİRİŞİMCİ: Elbette. Al telefon numaramı, yarın ara beni mutlaka. 


GAZETECİ: Ne güzel! Bak her işte bir hayır vardır! Bir de gelmek istemiyordun. 

Gelelim bana. Benim niyc çalışmak istediğime... 

Hayatta tek idealim vardı, o da gazeteci olmaktıl 

Yeminle. 

Hem de spor muhabiri. Futbola çok meraklıydım. Hatta ilkönce maç spikeri olmaya takmıştım kafayı. Televizyon yoktu ya bizim çocukluğumuzda, maçları radyodan dinlerdik. Maç spikerleri de çok hızlı konuşur ve arka arkaya düzgün cümleler kurarak, sahada ne olduğunu tüm ayrıntılarıyla bize anlatmaya çalışırlardı. Bayılırdım onların yaptığı işe. Kendi kendime aynanın karşısında ne maçlar anlattım, bir bilsenizl 

Tabii o dönemlerde, hiç kadın maç spikeri yoktu. Şimdi de yok ya... 

Bu yüzden mi bu işe soyunmuştum, bilemeyeceğim. Ama ilk olmak istiyordum. İlk kadın maç spikeri, ilk kadın spor yazarı. Sonra ilk kadın yazı işleri müdürü, ilk kadın yayın yönetmeni olmaya kadaruzandı bu istek elbetl 

İlk olmaya takıntım var galiba. 

Erkeklere mahsus işleri bir kadının yapabileceğini göstermek için istiyordum bu işi sanırım. Belki de kadınların sporla ilgilenmemesinden dolayı ilgileniyordum futbolla. Belki de ilkokuldaki erkek arkadaşlarımın futboldan anlamadığım için benimle dalga geçmelerine bozulmuştum. 

İlkokul birdeydim, ya da ikide. Sınıfın yaramaz erkek çocukları önümü kesip, hangi takımı tuttuğumu sormuşlardı. Bir takım tutmuyordum. Daha doğrusu takım tutmak ne demek bilmiyordum. 
Ama altta kalamazdım. O yaşlarda çocuklar çok acımasız olurlar, bilirsiniz. Hafızamı yokladım hemen. Gazetelerin spor sayfalarında gördüğüm Gençlerbirliği adı geldi aklıma. Ben 5 yaşındayken öğrenmiştim okumayı. İlkokul birde gazete okuyabiliyordum. Bu nedenle de çok şaşırtıyordum öğretmenlerimi. Belki bu yüzden gıcık oluyordu bana sınıftaki çocuklar. 

Neysc, aklıma gelen ilk ismi söyledim; “Gençlerbirliği” dedim altta kalmamanın verdiği gururla. Fakat o da nc? Gülmezler mi bana kahkahayla. Meğer Gençlerbirliği o yıllarda iyi durumda degilmiş. 

Acayip bozuldum tabii. Hemen eve gelip babama hangi takımı tuttuğunu sordum. Beşiktaş dediği için de Beşiktaşlı oldum. 

Her neyse işte. Her şeyi bilmek zorunda hissediyordum kendimi. Kimseyc mahcup olmamam lazımdı. Ayrıca erkeklerin yaptığı her işi de yapabilirdim. Elbette sevdiğim bir iş olmalıydı. 

Bu nedenle spor yazarlığı ve maç spikerliğini istiyordum. 

Zamanla gazetecilik ağır basmaya başladı. Niye doktor, mimar değil de gazeteci? Bu konuda da bir fikrim yok. Ailemizde gazetcci falan hak getire. Ama eve gazete girerdi vc ben o gazetelerde yer alan tefrikalara bayılırdım. Özellikle seyahat anılarını, değişik insanların hayatlarını bir solukta okumaya bayılırdım. Başbakanla, bakanlarla sohbet eden, onlara soru soran, sahne-sinema sanatçısı, futbolcu gibi ünlü isimlerle röportaj yapanlara içim giderdi. Hayaller kurardım buna dair. Çok ünlü bir gazeteciyim, hem maç anlatıyorum, hem geziyorum, Amerika'ya gidiyorum mesela, Kızılderililerle röportaj yapmaya. Döndüğümde dizi yazılarım yayınlanıyor, hem dc başbakanla sohbet ediyorum... 

Bu nedenle liseyi bitirince, doğru gazetecilik eğitimi veren okullardan birine gittim. Tabii Türkiye”de istemek yetmiyor, şansınızın da yardım etmesi gerekiyor. Bu açıdan şanslıydım, ÖSYM beni istediğim okulla buluşturdu. 

Ancak büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı da söylemeliyim. 
Üniversite deyince benim aklıma başka çağırışımlar geliyordu çünkü. Mesela kocaman bir bina. Bildiğim tek üniversite İstanbul Üniversitesi'ydi. Daha doğrusu onun meşhur kapısı. Önünden geçmemiştim de, gazcte veya televizyonda görmüştüm, belki de Tarık 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Akan”l bir Türk filminde. Görkemli idi doğrusu. Sonra kocaman sınıflar, kocaman sıralar. Çimenlerinde oturabileceğimiz bahçeler, çay içtiğimiz kantinler, geniş geniş koridorlar... Sırtlarında parkalar, ellerinde kitaplar ve bir de T cetveli olan gençler. 

Oysa benim üniversitem, içinde kocaman, büyük bir salonu olmasına rağmen bir apartman katıydı! Kapısının üzerinde kocaman bir tabela vardı üniversite olduğunu belirleyen, hepsi o. 

Dört yıl boyunca okuyacağım binayı gördüğüm an, acaba annemi dinleyip mimarlık mı okusaydım, diye düşünmedim değil. Neyse ki kısa sürdü bu pişmanlık. 

Her annc-babanın çocukları adına birtakım beklentileri vardır mutlaka, benimkiler de doktor, mimar veya avukat olmamı istiyorlardı. Gazetecilik onlara göre meslek falan değildi. 

Bense gazetecilikten başka bir işte çalışmayı düşünmediğim için mimar olmayı ya da başka bir dalda eğitim görmeyi anlamsız buluyordum. Bu nedenle okulumun adı ister yüksekokul olsun, isterse bir apartman katı olsun, o-ku-ya-cak-tım. 

Peki, “Aradığın buldun mu?” derseniz, “hayır” derim. Keşke adam gibi bir okulda okusaydım da Sümeroloji, prehistorya, su ürünleri eğitimi alsaydım. Hiç değilse bir uzmanlık alanım olurdu. 

Bir anlamda pişmanım yani. Şimdiki aklım olsa asla gazetecilik okumazdım. Çünkü büyük bir aşktan başka bir kazancım olmadı. 
Meslek adına hiçbir şey öğrenmedim. Öğretilenleri çalışacağım gazete veya dergide zaten öğrenirdim mesleğin alaylılarından. Uygulama denen hiçbir şey yoktu ki okulda! Şimdi ilkokullarda bile gazete çıkarıyorlar, bizim okulun bir gazetesi bile mevcut değildi. 
Birazpratik yapalım değil mi, nerde? 

Ben ikinci sınıftan sonra televizyon dalını seçmiştim. Üç yıl içinde sadece bir kez televizyon stüdyosuna götürdüler bizi. Böylece kamerayla tanışmış olduk. Ve öğrendiğimiz tek şey, kameranın yukarı kalkmasına yukarı tilt, aşağı inmesine de aşağı tilt hareketi dendigi oldu. 

Bu durumda gazeteci olmak isteyen gençlere önerim, benim 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gibi yapmamaları. Puanları düşükse elleri mahküm, ama hiç olmazsa bu meslekle ilgili “eniyi” okulu tercih etsinler. Mesela Eskişehir ”deki Anadolu Üniversitesi olabilir. Yıllar sonra görmek nasip oldu ve çok beğendim. Binaları, yurtları, sosyal üniteleri, spor merkezleri, bahçeleri, yolları ile üniversite gibi bir yer işte. Herkese tavsiye ederim. 

Ya da psikoloji okusunlar, sosyoloji, arkeoloji ne bileyim sanat tarihi gibi kendilerinc artı bir özellik sağlayacak bir alanı seçip, uzman gazeteci olsunlar. O zaman diğerlerine karşı bir üstünlükleri olur. 

Demem o ki ben ne öğrendiysem çalıştığım yayınevinden öğrendim. Gazeteciliği de, iş hayatını da. Hayat dersi daha önemliydi elbette. 

Neler mi öğrendim? 

Ders 1: 

Kimseye güvenmeyeceksinl 

Dolayısıyla kimseye bir sır vermeyeceksin. İnsanların dedikoducu olduğunu, birine bir şey söyledin mi herkese söylemiş sayılacağını bilirdim bilmesine de, bunu yalnız biz çocuklar, gençler ve ev kadınları yapar sanırdım. Ne bileyim ben, memleketin okumuş tayfasının daha dedikoducu olacağını. Rüyamda görsem hayra yormazdım. 

Onlar da kapı aralığında birbirlerinin arkasından konuşuyorlardı. Biri çıksın odadan, hemen ötekini çekiştiriyorlar, odaya girdiği andaise yüzüne gülüyorlardı. Bu yüzden mecbur kalmadıkça kimse odadan çıkmak istemiyordu. 

İşe gireli bir hafta olmuştu ki, -nasıl da memnundum hayatımdan, düşlerim gerçekleşmiş, aradığım işi bulmuştum, röportaj yapıyor, haber yazıyor, fotoğraf çekiyordum, yakında gazetede imzam yayınlanacaktı - hakkımda konuşulduğunu duymayayım mı? Hem de hayran olduğum, yanında çalışmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissettiğim, kendime ömek aldığım sevgili müdürüm aleyhimdec atıp tutmaz mı? 
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Nasıl üzüldüm anlatamam. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Her tarafımı ateş bastı, çok kötü oldum. Kendimi tuvalete atıp, ağlamamak için zor tuttum kendimi, ağlarsam da kimse görmemeliydi ağladığımı. Ağlamadım. Bir anda savunma mekanizması kapladı içimi. Hırs bastı beni. Aynada kendime söz verdim, “Bak kızım!” dedim. “Kimseye güvenmeyeceksin bundan sonra. Ayağını denk alacaksın!..” 

Dediğimi yaptım. Zaten gizemi severdim. O günden sonra iyice gizemli oldum. Ama benim hakkımda ne konuştuklarını hep merak ettim. 

Ders 2: 

Güzel ve bakımlı olacaksınl 

Güzel olmak önemlidir bir kadın için. Güzel olmak avantajdır her zaman. Kim nc dersc desin, güzel olunca kapılar daha kolay açılıyor. Bulunduğunuz her ortamda hemen dikkat çekiyorsunuz. 
Tabii işe alınmanız da garantileşiyor. 

Patronlar ki çoğu erkektir, müdürler ve şefler de öyle, kısacası erkekler, etraflarında hep güzel kadın olsun isterler. Baktıkça içleri açılmalıdır. Bu kadın ne çok zayıfne de çok şişman olmalıdır. Türk erkeklerinin ideali balık etli kadındır, dolgun göğüslü, yuvarlak kalçalı, muntazam bacaklı. Her zaman bakımlı olacaktır bu balık etli, güzel ve hoş kadın. Saçları taralı, hafıf makyajlı. Fazla makyajdan da hoşlanmaz erkek milleti. Cartrenkleri hiç sevmez. Öyle kımızı rujlar, mavi-yeşil farlar olmayacak pavyon kadınları gibi. Varla yok arası olmalıdır makyaj. Bir peri kızı gibi masum. Masum ama seksi. Buperi kızı yırtmaçlı etekler giymeli, vücudunun hatlarını gösteren giysiler seçmeli, tabii aşırıya kaçmadan. Dizleri gözükmeli etegin altından. Yırtmacı olacak hafiften. Gömleğin üstten iki düğmesi açık olmalı ki, üçüncüsünün kazara açılmasını hayal etsin karşısında duran erkek. 

Erkeği hayal kurmaya teşvik edeceksin kısacası. 

O zaman tapar sana etrafındaki tüm erkekler. Seni elde etmek için yarışırlar. Seni kaybetmemek için de aynı savaşı verirler. Yerin garantidir yani. Seni kollarlar her zaman. Hep arkanda olurlar. 
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Ders 3: 

Politik olacaksınl 

Hani derler ya doğallık geçerlidir, ne kadar doğal olursan o kadar kazanırsın. Koca bir palavra. Tam tersi, hep oynayacaksın. 
Herkese göre farklı davranacaksın. Erkeklere farklı, kadınlara farkl. 

Bizim meslekte kadın olmak hem avantajdır hem de dezavantaj. Öncc avantajlardan söz edeyim tabii en önemli kuralı unutmadan. Birinci kural, dikkat çekici olmanız. Yani ya güzel olacaksınız, şöyle bir içim su misali ya da alımlı, işveli, seksapeli olan biri. 

O zaman erkekler hemen peşinizde olurlar. 

Yabana atmayın, o erkeklerin sizi beğenmeleri çok önemlidir. 
Çünkü bu dünya erkeklerin dünyasıdır. Onlar kadınları severler, kadınları hep yanlarında olsun isterler ama sadece yanlarında ve altlarında. Asla üste çıkmayacaksınız, onların yerinc göz koymayacaksınız. Yok sizin gözünüz üstlerdeyse o zaman çok dikkatli olacaksınız. Bayağı bir strateji izlemelisiniz hatta. 

Ya fettan olacaksınız ya da saf. Fettan olmanın da bir sınırı var ama. Gösterip vermeyeceksiniz. Çünkü hemen verirseniz -zaten birinc vermeniz herkesin durumdan haberdar olması anlamına da gelir, peşinizden koşmalar başlayacaktır, ona verdin de bize yok mu diye- kısa sürede gözden düşersiniz. Sizi resmen bilmemne yerinc koyarlar. 

Bu işi çok akıllıca yapmanız gerekir. Hep peşinizden koşmalarını sağlamalısınız. 

Ya da saf kadın rolünü oynayacaksınız. İlgilerini anlamamazlıktan geleceksiniz. Onları ağabey, baba gibi görecek ve onların sizi cici kızı, tatlı kardeşi gibi görmelerini sağlayacaksınız. O zaman hepsizi kollarlar. 

Ben kollandım mı? Evet de diyebilirim, hayır da. Fizik olarak elinc yüzünc bakılacak bir tipim. Tabii insanın kendisiyle ilgili yorum yapması zor ama hoş bir kadınım. Bunun faydalarını da gördüm. Örneğin hemen kadrolu olmamı, güzel, sıcakkanlı, sevimli, kibar ve güleryüzlü olmama borçluyum, sanırım. 

Yoksa, bir ricam üzerine işe girmemin üzerinden birkaç ay geçmeden 212 kadrosuna alınmazdım! Basında çok önemlidir bu kadroya girmek, gazeteci olduğunuzun, ciddiye alındığınızın, önemsendiğinizin göstergesidir. Maddi olarak da avantajları vardır. Müessese müdürümüz ki, müteşekkirim her zaman kendisine, beni 212”ye geçirerek, en büyük iyiliği yapmış oldu bana. Tipik bir Türk erkeği idi. Kısa boylu, hafif toplu, bıyıklı, kendini çok yakışıklı ve çekici zanneden, bir bakışıyla, iki güzel sözü ile kadınları baştan çıkardığını düşünen biriydi. Evliydi, çoluk-çocuk sahibi idi ama büyük bir olasılıkla karısını aldatıyordu. Ve de bununla övünüyordu. Ama Allah için bana karşı ters bir davranışı olmamıştı. Belki de ben buna izin vermemiştim, bilmiyorum. Bu da önemli bir konu çünkü. Aslında erkekler kime yaklaşacaklarını iyi biliyorlar. Kadın bekâr olacak bir, güzcl olacak iki, albenili olacak üç, güzel olacak ama dişli olmayacak dört. 

Esas soruya gelince, yani neden çalışmak istediğime, evde oturup gazeteci olamayacağım için elbette. 

Tabii bir de para kazanmak için. Ama para sorun olmasaydı, yani yeteri kadar param olsaydı da, gazeteye gider çalışırdım ben. 
Hiç para vermeseler bile çalışırdım. 

Hem sevdiğiniz işi yapıp hem de para kazanıyorsanız ne mutlu size! 

Para çok önemli çünkü. Küçükken her istediğinizi anne-babanız alıyor, sizi hiçbirşeydenmahrum etmiyorlar. Sağ olsunlar, beni etmediler. Ne var ki, büyüdükçe istekleriniz artıyor. Eskiden kışı bir ayakkabı ile geçirirken liseye, üniversiteye gidince hem spor ayakkabınız, hem topuklu ayakkabınız, hem sandaletiniz, hem botunuz olsun istiyorsunuz: 

Yadalensistiyorsunuz! 

Küçük yaştan itibaren taktığım gözlüğü çıkarıp atmayı, gözüme lens takmayı çok istiyordum ama bu parayı babamdan istemeye utanıyordum. Çok pahalıydı. O parada kardeşlerimin de hakkı vardı, Çalışarak kazandığım parayla alabilirdim ancak. Bu yüzden de çalışmamın karşılığında para kazanmam iyi olacaktı. 

İlk maaşım yetmedilenslerime kavuşmama. Ben de evdeki herkese hediyeler aldım. Başta kendime tabii. Kalanını lens için ayırdım ama ay sonunda elimde bir kuruş bile kalmadı. İkinci ay, bir miktar biriktirebildim. Üçüncü ay da öyle. Beş-altı ay daha dayanmam gerekirdi ki, ikramiye vermediler mi bana! Havalara uçtum sevinçten. Lens param çıkmıştı. 

Daha sonra kazandığım parayı hep kendime harcadım. İhtiyaçları olduğu zaman aileme de verdim elbette ama daha çok ben onlardan borç aldım. Borç diyorum ama karşılıksız bir borç bu. 
Ödemiyorsunuz. Ödemek istediğinizde babanız kabul etmiyor çünkü. Sizin de işinize geliyor. 

Ben böyle alışmıştım. Bu nedenle evlendiğimizde kocamın ailesinden aldığı borcu kuruşu kuruşuna ödemesi çok garibimc gitmiş-İL 

Bizim evde bir tek babam çalışırdı ve onun kazandığı parayla geçinirdik. Babam maaşını aybaşında kuruşu kuruşuna anneme verirdi. Evin kirası ödenir, acil ve temel ihtiyaçlar için gereken para ayrılır, geri kalan gardıropta bir yerde saklanırdı. Gerektiği zaman oradan alınarak harcanırdı. Taksit sevmezdi annem. Taksitle alışveriş hiç yapmazdı. Bütün mahalle bakkaldan veresiye alışveriş yaparken bir tek biz yapmazdık. Paramız varsa gider alırdık. 

Ben annem kadar tutumlu olmadığım için evin maliye bakanı olmaya kalkışmadım. Hem ikimiz de para kazanıyorduk. Kocamın parası kocamda, benimki bende kaldı. Ortak harcamaları birlikte yapıyorduk. Kocam benden daha çok kazandığı için, ev kirasını, taksitleri o üstlenmişti. İkimiz de elimiz kolumuz dolu geliyorduk eve. Birbirimizin harcadığı paraya hiç karışmıyorduk. Zaten ikimiz de aşırıya kaçınıyorduk hiçbir zaman. Ancak kocam marka giyinirdi. Asla ucuz bir mağazadan, pazardan giyinmezdi. Bu nedenle ona hediye almakta zorlanıyordum. Ay sonuna doğru paramız kalmadığında birbirimize destek çıkardık. Öyle anlar gelirdi ki ikimizin 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de cebinde bir kuruş kalmazdı. O zaman kredi kartı mı vardı sanki. 
Anne-babalara müracaat ederdik tabii. 

Ben kendimi güvende hissetmek istediğim için paramı bankaya yatırıyordum. Hayatı tanırken karşılaştığım kadınlar kocalarına güvenmenin, paralarını onlara vermenin bedellerini ödemişlerdi hep. 
Tıpkı senin gibi. Her ne kadar benim kocam onlara benzemese de, kendime ait param olmalı diye düşünüyordum. 

Param çok olsa çalışır mıydım? İstediğim her şeyi alabilecek, her yere gidebilecek kadar param olsa demek istiyorum. 

Hiç düşünmeden, “evet” yanıtını veririm bu soruya. Para önemli elbette ama ilk sırayı almadı hiçbir zaman benim hayatımda. Bu nedenle hiçbir zaman para konusunu konuşmadım iş görüşmesi yaparken. Önemli olan, beni işe almalarıydı. Ben nasıl olsa kendimi gösterirdim. Hata ettim ama. Bu konu çok önemlidir çünkü. 
Nasıl başlarsanız öyle gider. Sonra üzülüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, aynı işi yaptığınız kişi sizden daha çok para kazanıyor. Çünkü onlar pazarlık yapmışlar işe girerken. 

Kazandıkça para harcamayı da öğreniyorsunuz. Yaşam standartınız yükseldikçe daha çok para istiyorsunuz. Daha çok kazandıkça daha çok harcıyorsunuz. O yüzden de daha çok çalışıyorsunuz. 

Hani bazen düşünürüz ya, piyangodan milyarlar, trilyonlar çıksa ne yaparız diye. Çoğu kişi hemen işinden istifa edeceğini söyler. 
Ben bunu yapar mıyım diye hep düşündüm. Hiçbir zaman aklıma yatmadı işten ayrılmak. Dünyayı gezmeyidüşündüm mesela. Ama yanıma bir vidco kamera, fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayarı- mı alarak. Ve gezip gördüklerimden bir kitap, bir yazı, bir film çıkarmak adına. Yine bir iş gibi gördüm. Kendi kendimin sponsoru olur, satardım bir yere. Daha sonra da kendi işimi kurardım, kendi gazete ve dergilerimi çıkarırdım. 

Ama hep çalışırdım sanırım... 

Sanırım hepimiz aynıyız. Çalışmak bizim için bir yaşam biçimi hâline gelmiş. İster bütün gün, ister yarım gün, biz hep çalışırız. 
Emekli olsak bile yapacak bir şeylerbuluruz kendimize... 
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Özetle: 


e Kimi kadınlar için çalışmak istemenin özel bir nedeni yok. 
Çalışmak onlar için olmazsa olmaz bir kural. Bir yaşam biçimi. 
Onlar bir meslek sahibi olmak için okuyor, üniversiteye gidiyor, mezun olunca da doğal olarak iş hayatına atılıyorlar. 


ə Bir anlamda kariyer yapmak isteyen kadın, tercihini erken yaşlarda yapıyor vc buna göre kendini yetiştiriyor. 


e Çalışma hayatına ara verirse bunun nedeni hamilelik ve dogum oluyor. 


e Anncler vc babalar bazen bilerek bazen de bilmeyerek kızlarının geleceğini belirliyorlar. 

Genellikle çalışan annelerin kızları annelerini örnek alarak, çalışmayı, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmayı tercih ediyorlar. 

Çalışmayan annelerin kızları da, anneleri gibi olmak istemedikleri için çalışmak istiyorlar. 

Arada, anneleri gibi olmak istemedikleri için çalışmak istemeyen genç kızlara da rastlanıyor. 


ə Erkek evlada tanınan ayrıcalığı kıskanıp, babanın gözüne girmek için kariyer peşinde koşan kadınlara da rastlıyoruz. 


e Para güçlü olabilmenin önemli bir koşulu olduğu için çalışmayı ve meslek seçimini belirliyor. 


e Aşk kadının dengesini ve düzenini bozabiliyor. Aşkı uğruna fedakârlık yapan kadın bu uğurda mesleğini, kazandığı veya kazanacağı parayı bir kenara itebiliyor. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
KARİYER YAPMA İSTEĞİ 


Bir keresinde balık çekmişti canımız. Boğaz'daki lüks balıkçıların yerinc, salaş bir meyhaneye gitmek istemiştik. 

Meyhanc deyince akla Beyoğlu gelir tabii; Çiçek Pasajı, Neviza- de Sokak, Asmalımescit gibi, Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan sokaklar. 

Yalnız korkutur bu sokaklar kimi zaman bizleri. Yaşanan bazı sevimsiz olaylardan dolayı çekiniriz ara sokaklara girmekten. Asmalımcscit ve yakınlarındaki meyhaneler isc nispeten daha güvenlidir. Kadın kadına gelenlerin tercih ettiği yerlerdendir. Biliriz ki, rahat cderiz orada, içkiyi fazla kaçıran biri laf atmaz, rahatsız edici bakışlar firlatmaz. 

Dikkat edin, “rahatsız edici” dedim, karşılıklı bir hoşlanma söz konusu olursa, kimseye laf düşmez elbette. 

Her neyse. Biz de Asmalımescit”te karar kıldık o gece. Ayrıca eğlenmektense sohbet etmeyi yeğlediğimiz için, müziksiz, gürültüsüz, sakin bir balıkçıya ihtiyacımız vardı. Gece uzun olacaktı. 

Rezervasyonu ben yaptırdım. Bir-iki kez gelmiş, her seferinde memnun ayrılmıştım. Yemekler de, atmosfer de hoşuma gitmişti. 
Küçükamasevimlibir yerdi. Beyaz duvarlar, sayfiye yerlerindeki restoranları anımsatmıştı bana. 

Duvarlarını galeri gibi, her ay değişen, ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyen bir ressamın çalışmaları süslüyordu. Sahibiyle konuşmuş, amaçlarının hem sanatçılara destek vermek, hem de farklı bir ambiyans yaratmak olduğunu öğrenmiştim. 

Tabii esas olan yemekler! Meyhanede de balık yenir. Öncesin- 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de mezeler gelir bir tepsiyle masaya. Çok iştah açıcı dururlar yan yana ama, ölçüyü kaçırıp, “Ondan da ver, bundan da,” derseniz, balığa yer kalmaz. Ya sadece meze yiyccek, balığı ortaya söyleycceksiniz ya da az meze, çok balık. Malum rejim yapıyoruz hepimiz. 
Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor, akşam yediden sonra ağır şeyler yememeye çalışıyoruz! 

O gece balığa yer kalsın istedik. Ara sıcaklarda da, meyhanenin o çok özel, formülü gizli hamsi tavasını seçtik. Balığın yanına kimimizrakı istedi meyhane ortamından etkilenip, kimimiz de “Balığa yalnızca şarap yakışır,” diyen rahmetli Tuğrul Şavkay”a uydu. 

Ve sohbet başladı... 

O günlerde kafam karışıktı biraz. Cam tavan sendromuna yakalanmıştım. Tereddütlerimi anlayacak, bana yol gösterecek görüşlerc ihtiyacım vardı. Dedim ya, bir terapidir bu toplantılar. O yüzden özenle seçtim o gecenin misafirlerini. 

Finans sektöründe genel müdürlük koltuğuna yükselmiş bir ismi özellikle davet ettim. Bilirsiniz, bu sektörde kadınlar çoktur ama tepede yokturlar. Gencl müdür yardımcılığına kadar yükselebilirler ancak. İşte bu sektörün zoru başarmış, kendini kanıtlamış isimlerinden birinin anlatacaklarının yardımı olabilirdi bana. 

Bir önceki toplantıdan tanıdığınız genel müdürün olmasını da istedim. Hani şu aşktan yana şanssız olan, çocuğunu tek başına doğurmak vc büyütmek zorunda kalan arkadaşım. Hırslı bir kadındı, yıllardır yöneticilik yapıyordu. Oralarda ne buluyordu, yerini nasıl koruyordu ve en önemlisi memnun muydu yerinden? 

Tam osırada, yinc geçen toplantıda tanıştığınız kafe sahibi aramadı mı? Hemen onu da davet ettim. Ve araştırmalarıyla dikkat çeken, zaman zaman görüşlerine başvurduğum, tane tane konuşması, sakin üslubuyla beni her zaman rahatlatan bir akademisyeni. 

Enteresan bir sohbet oldu bence... 


ökəkək 
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GAZETECİ: Çok geciktim değil mi? Güya rezervasyonu ben yaptırdım, en geç gelen de ben oldum! Tek suçlu trafikti amal Nasıl fclaketti anlatamam. Sanki Edime”de çalışıyoruz, anasını satayım. TEM yolunda, kamyonlar vc tırlar arasında geçiyor ömrümüz. 

Ne zaman geldiniz? Nereye park ettiniz? Ay, bir de park yeri aradım saatlerdir, dön dön durdum. Katlı otoparka hayatta girmem. 
Korkarım ordan. Aşağılara bir yerc park ettim. 

Çekerler mi acaba? 


BANKACI: Ben de yeni geldim. Şoförüm kapıda duruyor. İstersen çağırayım, o bir baksın. Kötü yerdeyse, uygun bir yere park eder. 


GAZETECİ: Harika! Çağır valla. Müdür olmak böyle bir şey işte! En kıskandığım şey bu, biliyor musunuz? Bir şoförümün olmasını istiyorum. Güya o kadar derginin, eklerin yayın yönctmcniyim, bir şoförüm yok halal O sevimsiz yollarda direksiyon sallamaktan bıktım usandım. Oysa, eskiden nasıl da severdim otomobil kullanmayı. Özgürlük demekti benim için araba. Erkekler gibi kıskanır, kimsclerc cllctmezdim. Şimdi kim oturursa otursun ön koltuğa, umurumda değil inanın, yeter ki ben kullanmayayım. 

Bedenen değil, kafaca yorgun hissediyorum kendimi. Bir sürü ayrıntı ile ilgilenmek zorundayız. Kafam o kadar dolu ki, bir de trafikte kendimi yormak istemiyorum. 

Yoksa ben yaşlandım mı, kızlar? 


KAFE SAHİBİ: İlgisi yok bunun yaşla! Sorumluluk arttıkça, yük de artıyor. 

Kariyer isteğin var bir yanda; başarılı olmak istiyorsun, asla hata yapmaman lazım, hemen üstüne gelirler çünkü hata yaparsan, tetikte bekliyorlar. “Sen kadınsın, yapamazsın zaten!” demek için... 


Ailen, kocan, çocukların var diğer yanda. İhmal ctmemclisin onları ki, çalıştığına pişman ctmesinler seni. Onların suçlamasına du : ek kalmaz ayrıca. Sen zaten suçluluk duymaya hazırsındır. 

Başlı başına bir derttir kocan. Evli olmasan sevgilin ya da baban. Yani hayatında scni yoran bir erkek mutlaka vardır. Bir de onunla güç mücadelesinc girersin. 

Ve kaybeden hep sen olursun. 

Belli etmezsin yine de yenildiğini, mükemmel kadın rolünü oynarsın. 

Hep bir numara olmak zorundasındır çünkü. Herkes bunu bekler senden. Basın bile, “Süper kadın!” diyc başlık atar seninle röporta) yaptığında, ev işlerini ihmal etmediğinin altını çizerek, “Hem evde, hem işte başarılı!” der. 

“Annelik iş kadınlığına engel mi?” sorusuna yanıt vermeni beklerler. “Babalık ve iş bir arada nasıl gidiyor?” diye sormak hiç akıllarına gelmez ama rakibin olan bir erkeğe! 

Çok yük var omuzlarımızda. 

Yorgunum bu yüzden. 

Bunca çabaya rağmen bir kazancım olmadığından üstelik; kırgın, küskün ve öfkeliyim. Bıkıyorum her şeyden çoğu zaman. Yaptığım her mükemmel şey anlamsız geliyor. 

Boş işlerle uğraşsaydım, diyorum. 

Bu saatten sonra böyle mi yapsam acaba, diyorum. 

Bütün gün hiçbir şey yapmadan televizyon izlesem mesela! O herkesin eleştirdiği aptal programları seyredeyim, kim kiminle evleniyor, kim kime ne demiş, kim kiminle berabermiş, kafayı bunlara takayım, tek sorunum bunlar olsun, televizyonlara çıkıp hayatlarınıntüm detaylarını anlatan insanlara üzülüp, onlarla birlikte ağlayıp güleyim. 

Göbek atayım Seda Sayan veya Aydın'la! 

Seda Sayan sinirlenince göbek atıp, rahatlıyor biliyor musunuz? 
Ben de onun gibi mi yapsam? l 

Bunalımdayım kısacası. 
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GAZETECİ: Demek bulaşıcı bir şey bu. Bütün gün yazı yazmaktan, haber okumaktan, gazete, dergi karıştırmaktan kitap okuyamaz hâlc geldim. Akşam eve gittiğimde okunacak bir şey görmek istemiyorum. Boş boş televizyona bakayım istiyorum. Saatlerce kımıldamadan oturabilirim. Şarj olmaya ihtiyacım var sanırım. Dolmam lazım benim. 

Bu konuyu açtığın iyi oldu. 

Sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Fikirleriniz lazım bana. 

Bir karar vermem lazım. 

Benim için çok önemli bir karar bu... 

Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Yada başına... 

Aslına bakarsanız, hayal ettiğim yerdeyim. Neyi hedeflediysem, hepsini gerçekleştirdim. Hayattaki tek idealim, gazeteci olmaktı. 
Ağır ve emin adımlarla çıktım kariyer merdivenlerini. Ve bugün bulunduğum noktaya geldim. Hem de kendi başıma, kendi imkânlarmla. 

Çok da zorlanmadım. Şansım yaver gitti, diyelim. Ya da o şansı kendim yarattım diyelim. Her nasıl olduysa, elimden geleni yaptım. 
Kendimce başarılı oldum. Bunun tersini kimse söyleyemez. 

Şimdi ise... 

Şimdi bir hedefim yok. Daha doğrusu hedefim kalmadı. Bundan dolayı mutsuz vc huzursuzum. 

Beni anlıyor musunuz? 

Aslında bir hedefim var. 

Var da... 

Ben bu mesleğe muhabir olarak başladım. Hatta sekreter-muhabir olarak. Ne iş olsa yapmaya razıydım, yeter ki bir gazete ve dergi ortamında çalışayım. O yüzden sekreter olarak beni kullanmalarına ses çıkarmadım. Oysa kimileri sadece muhabirlik yapıyordu. Röportaja gidiyor veya özel haberlere imza atıyorlardı. 

Bense her işi yapıyordum. Röportaja da gidiyordum, haber de üretiyordum, çeviri de yapıyordum, resimaltı da yazıyordum, fal da yazıyordum. Bir dergide angarya sayılan tüm işler benim üze deydi anlayacağınız. 


Bir şikâyetim yoktu. Hepsini severek yaptım. Meraklıydım. Kendi üstüme vazife olmayan işlere burnumu sokuyordum. Sayfa nasıl çiziliyor, fotoğraflar nasıl çekiliyor, renk ayrımı nasıl yapılıyor, dergi nerede basılıyor, hepsini öğrenmek istiyordum. Bu merakımın zararını değil, tam tersi yararını gördüm. Kısa bir süre sonra bütün bu işlerin yanı sıra, tirajı iyi olan ama prestiji olmayan bir derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlendim. O derginin hem yazı işleri müdürü hem muhabiri oldum. Benden başka kimse çalışmıyordu dergide, çevirmeni saymazsaml 

Severek vaptım ama her işi. Böylece mesleğimin tüm detaylarını öğrendim. Bu yüzden arkadaşlarımın arasında bir tek ben yayın yönetmenliğine yükseldim. 

Dergiden gazeteye geçtim daha sonra. Orada da cditörlükten k“.şe yazarlığına, hedeflerime ulaştım. 

Şimdi sırada gazctenin yazı işleri var! 

Yazı işleri müdürü, sonra da yayın yönetmeni olmak. 

Ama sorun burada işte... 

Bunu istiyor muyum, istemiyor muyum? 

Bu görev beni hem heyccanlandırıyor hem de ürkütüyor. 

Birçok kadının hayali bu, biliyorum. Tepede yer almak yani. 
Karar mekanizmasında söz sahibi olmak. Hep bunun eksikliğini dile getirmiyor muyuz? Bunun için de mücadele etmek gerekiyor elbette. Bu noktaya gelinceye kadar, ben de gereken mücadeleyi verdim. 

Ama şimdi kararsızım. 

Mücadeleden kaçtığım için değil. 

Değip değmeyeceğinden emin olmadığımdan kararsızım. 


AKADEMİSYEN: Bu tür bir teklif sunuldu mu sana? 


GAZETECİ: Sorun da bu, işte! Teklifin de sunulmaması! Bugünc kadar başarımla terfim birlikte yol aldı. Ama şimdi, ikisi de duraklama dönemine girdi. 
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Böyle bir teklif gelse bana. Deseler ki, gel yazı işlerine! Ki, hep bekliyorum böyle bir teklifi. Herkes bekler. Herkes yükselmek ister. Ayrıca yaptıklarım ortada. Başarılarım belli, Benden de memnunlar. Bunu biliyorum. Her firsatta belli ediyorlar, dile getiriyorlar. 
Öyleyse benim her pozisyonda başarılı olacağımı biliyorlar. Sadecc şimdiki görevimle yetinmemem gerektiğini. İlerlememin hakkım olduğunu. Görünen köy kılavuz istemez... 

Belli etmiyorum ama bekliyorum bu teklifi. Gelmesini istiyorum. 

Kabul edip etmeme meselesi ayrı bir konu. Önemli olan teklifin gelmesi. 

Ama gelmiyor.. 

Gelmeyince, çaktırmıyorum ama bozuluyorum. Kendime olan güvenim sarsılıyor. 

Aslında sözünü ettiğim mevkiler, benim gözümde çok değerli. 
Oraları herkesce layık görmem, kendime bile hatta. O koltuklarda oturmak için mükemmel olmak lazım bence. Her konudan anlayan, söyleyecek sözü olan, ayaklı kütüphane gibi biri yakışır gazctenin tepesine. Pratik, hazırcevap, deneyimli, derya gibi bir insan. 
Aynı zamanda işten, ticaretten, insan psikolojisinden, yönetmekten dc anlamak gerekir. 

Mükemmeliyetçi biri olduğumdan, kendimi o mevkiye hazır hissetmedim hiçbir zaman. Hayal ettim, kendimi o koltuklarda otururken gördüm ama gerçekçiyim ben! Eskilerin deyimiyle izan sahibi biriyim! Artılarımı da bilirim, eksiklerimi de. Hazır olmadan kendimi ortaya atmam. Önce ben kendimi uygun göreyim, yapabilecegime inanayım ki, o göreve talip olayım! 

Ben kendimi o mevkiye hazır görmezken... 

Hatta bırakın yayın yönetmenliğini, yazı işleri müdürü, yardımcısı, haber müdürü, sayfa editörleri, şefler, yazı işleri masasının etrafında oturacak tüm insanlarda benzer vasıfların olmasını beklerken... 


Bir de baktım ki, nerde yeteneksiz, kapasitesiz, donanımsız insanlar var, hepsi yazı işleri masasının etrafına toplanmışl 

Diyorum ya, ben kendimi o mevkilere henüz hazır görmezken, her açıdan benden kat kat aşağıda, son derece yeteneksiz, kültürsüz, deneyimsiz insanların o masanın etrafında oturmasına acayip sinirlenmeye başladım. 

Onlar orada oturuyorlarsa, ben neden oturmayayım ki diye düşünmeyc başladım. Ben neden şimdiki görevimle yetineyim? 

Dolayısıyla bir süredir bu konuyu düşünüyorum. 

Bir süredir şimdi yaptığım iş beni tatmin etmemeye başladı. Sıkılıroldum. Konsantrasyonumu kaybettim. Kendimi, işimi, beklentilerimi sorgulamaya başladım. 

Bu işi gerçekten istiyor muyum” 

Yoksa sadece hırs mı yapıyorum? 

Teklif yapılmadığı için mi istiyorum? “Gel,” deseler kabul edecek miyim tekliflerini”? Yoksa egom yeteri kadar tatmin olacak, “Teşekkür ederim ama kusura bakmayın, ben istemiyorum!” mu diyeceğim... 


KAFE SAHİBİ: “Hayır!” demeyeceğinden eminim ben senin. 
GAZETECİ: Ben de... 
KAFE SAHİBİ: Sorun nerde peki? 


GAZETECİ: Sorun bunu nekadar istediğimle ilgili. İstiyorsam, mücadele etmem gerekir. Oturup beklemekle olmaz. Olmayacağını anladım. Orası başka bir dünya. Ve çok büyük kumpasların, ayak oyunlarının döndüğü bir dünya. 

Bu nedenle korkuyorum. 

İşin yükünden değil. Ben işimi yaparım. Ama insanların oyunlarından korkuyorum. Başkasını alt etmek için yapılanlardan, kumpaslardan, entrikalardan, birilerinin adamı olmaktan. 
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Ve başarısız olmaktanl 

En çok bundan korkuyorum. 

O yüzden temkinliyim. 

Ayrıca o mevkiye gelince gecemin gündüzümün olmayacağını da biliyorum. Şimdi de yok sayılır, iş için haftada bir-iki gece sabahlıyorum ama o zaman sırtıma daha büyük bir sorumluluk yüklenecek. Hafta sonu nedir bilmeyeceğim. Gece geç saatlere kadar çalışacağım. Bir o' ~ olduğunda gazetedc olacağım. Eskiden olsa dert etmezdim bunları. Oysa, şimdi kendime daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Daha çok gezmek, hayatın tadını çıkarmak. 

Bu yüzden “Değer mi?” diye düşünüyorum. 

Ne dersiniz? 

Değer mi? 

Sen, mesela... 

Dekan olmak istemedin mi hiç, yada rektör? 


AKADEMİSYEN: Hayırl.. 
GAZETECİ: Gerçekten “Hayır” mı? 


AKADEMİSYEN: Bütün samimiyetimle “Hayır!” Üniversiteyi bitirdikten sonra okulda kalmaya yönelişimin ardında çok özel birneden vardı, dolayısıyla bu özel durumun etkisiyle gelişti akademisyenlik serüvenim. Yine de yıllar içinde bu mesleğin beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ancak yöneticiliği, kendime uygun bir pozisyon olarak görmedim. Şu nedenle görmedim; dekan veya rektör olduğunuzda, kendi alanınızın dışına taşmanız, sorumluluklarınızın haricinde ek görevlerle ilgilenmeniz gerekir. Bense araştırma yapmayı, öğrencilerimle birlikte toplum yararına çalışmalara imza atmayı seçtim. Bu seçimimden dolayı da, son derece hoşnutum. Aslına bakarsanız, dekanlık teklifi direkt olarak değil amadolaylı olarak iletildi bana, bu tür bir sorumluluk içine girmeyeceğimi söyledigim için de herhangi bir girişimde bulunulmadı. 
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GAZETECİ: Sorumluluktan kaçtın yani? 


AKADEMİSYEN: Tam olarak böylc söylemek mümkün degil. Dekanlık gibi yöneticilik görevinin ilgi alanımın dahilinde olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ömeğin bir dönem bölüm başkanlığı görevinde bulundum. Sorumluluktan kaçıyor olsam, o görevi kabul etmezdim. Yinc de şunu söyleyebilirim ki, bölüm başkanı olmak bir yönüyle yaptığınız çalışmaların neticesinde size sunulan bir ödül. 
Yaptığınız araştırmalara hız vermek veya daha kalıcı ve ses getiren çalışmalar yapabilmeniz için bu tür teşviklerin yararı olduğunu inkâr edemem elbette. Yine de yöneticiliğin omuzlarıma yüklediği ekstra yük benim csas yapmak istediğim çalışmalara sekte vurma- ya başlayınca, huzursuz oldum. Teknik raporlarla uğraşmayı kendi yapıma uygun görmedim ve bürokrasinin gerekli gördüğü kâğıtlara imza atmak yerinc, bilimsel ve toplumsal çalışmalara imza atmayı tercih ettim. 

Ayrıca üstlendiğiniz bu görev nedeniyle sürekli göz önünde olmanız gerekebiliyor, zamanınızın büyük bir bölümünü toplantılara, basın söyleşilerinc ayırmanız gerekiyor. Elbette bunlar yaptığınız işin duyulması ve bölümünüzün çalışmalarının halk tarafından da bilinmesi açısından önemli ama, çok göz önünde olmak da bir tercih. Çok keyifli, bir o kadar da rahatsız edici. Demek istiyorum ki, ben başarının ölçütünün -kendi mesleğimi ele alırsak- bölüm başkanlığı, dekanlık veya rektörlük gibi görevlerle ölçülmeyeceği kanısındayım. Benim değer yargılarıma göre, iyi bir akademisyen olmak daha ulvi bir önem taşıyor. 

Öğrenim hayatımın başında saygın bir üniversitede çeşitli araştırmalara imza atmış bir öğretim üyesi olacağımı düşündüğümü söyleyemem elbette. Doğruyu söylemek gerekirse, sık sık değişikliğe - uğradı seçimim. İlkokul eğitimi görürken, pek çok öğrencinin öğretmeninc duyduğu ilgi/sevginin neticesinde gelişen öğretmen olma hayali, bende de yeşermişti. Ortaokul yıllarında ise, kitapların ve biraz da çevreyi tanımanın etkisiyle doktor olma sevdasına kapılmıştım. Daha sonraları hayatımıza giren televizyon dizilerinin kaçınılmaz etkisinden de nasibini alarak, Petroçelli”ye özenip, haklıları savunmak adına avukat olmayı arzulamıştım. 

Gençlerin kendi ilgi alanlarının peşinden gitmek gibi bir lükse sahip olmadıkları ülkemizde, ne güzel ki, benim payıma düşlediğim mesleklerden biri düştü ve hukuk fakültesinde okuma hakkı kazandım. 

Sokaklarda her gün çatışmaların, üniversitelerde sonu ölümle biten kavgaların yaşandığı çalkantılı yıllardı bizlerin liseyi bitirip de üniversitede okumaya hazırlandığımız yıllar. Benden önce hayatunda çok önemli bir yere sahip olan ağabeyim bu deneyimi yaşamaya hak kazanmış ve İstanbul'a okumaya gitmişti. Liderlik vasfinasahip olduğundan kendini öğrenci hareketlerinin içinde bulmuş, adı sık sık olaylarla birlikte anılmaya başlamıştı. Ailecek güney sahilimizdeki illerimizden birinde yaşıyorduk. Orada doğup büyümüştüm. Gözlerinin önünde olmayan oğullarının başınatam olarak neler geldiğini bilmediklerinden huzursuzdu evdekiler. Yine de benim İstanbul'a gitmemi engellemeye kalkışmadılar. 

Postacının, hukuk fakültesini kazandığımın haberini getirdiği gün, ağabeyimin tutuklanıp hapsc girdiğini öğrendik. Sevincimiz, yerini üzüntü ve umutsuzluktan doğan bir karamsarlığa bırakmıştı. Doğal olarak annem tek başıma İstanbul'da nasıl bir yaşam süreceğim konusunda endişeler taşıyordu. Haklıydı aslında. Belli etmemeye çalışsa da, babamda da aynı kaygı vardı. Ama biraz önce belirttigim gibi, bu kaygıları, beni üniversite eğitiminden alıkoymalarına neden olmadı. 

Şimdi geriye dönüp baktığımda, gerek annc babamdaki gereksc şahsımdaki medeni cesaret duygusuna hayran kalmadan yapamıyorum. Bugün bu topraklar üzerinde yaşayan gençlere hâlâ bu özgüvenin aşılanmadığını gördüğümden, o yıllardaki kendine güven 
daha büyük önem taşıyor benim için. Şahsen ben bile, oğlum 17 
yaşındayken onu İngiltere'ye yaz okuluna gönderip göndermemekte, henüz çok küçük olduğunu önc sürerek tereddüt etmiştim. 
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Oysa ben de küçüktüm; ben de 17 yaşını yeni tamamlamıştım. 
Yine de büyükmüşüm gibi hisseder, öyle davranmaya özel çaba gösterirdim. Galiba bizler daha çabuk olgunlaşmıştık! 

İstanbul'a gelmek için otobüse bindiğimde, sabaha kadar gözlerimi kırpmadığımı haurlıyorum. Heyecan içindeydim hâliyle, yepyeni bir hayat uzanıyordu önümde, ilk kez göreceğim büyük bir şehirde yaşamaya hazırlanıyordu, elimde eskimiş ve pörsümüş bir bavul, cebimde ay sonunu zar zor getirebileceğim bir miktar para ile. 

Günün ilk ışıklarıyla birlikte otobüsten indiğimde, yanıtını henüz bilmediğim sorular yeniden üşüşmüştü kafama. Fakültemin bulunduğu semte hangi otobüs götürürdü beni? O otobüs durağı neredeydi? Elimde bavulla o otobüse binebilir miydim? Birileri beni rahatsız eder, paramı çalmaya teşebbüs ederler miydi? 

Elinde sımsıkı tuttuğu bavulla dolaşan genç bir kız elbette sokakta yürüyenlerin dikkatini çekiyordu ama sanırım ben kendimden o kadar emin ve cesur görünüyor, çekincelerimi kendime saklamakta o kadar başarılı oluyordum ki, sanki kırk yıllık İstanbulluymuşum, sadece otobüslerin, okulun yerini bilmiyormuşum gibi davranıyordum. 

Dört yıl boyunca okuyacağım fakültemin kapısından içeri girdikten, elimde kayıt için gerekli olantüm belgelerimle kaydımı yaptırdıktan, yani birinci sınavı başarıyla geçtikten sonra, ilkinden daha zorlu olan etaba gelmişti sıra: kalacağım yeri bulmaya. 

Adresini kayıt bürosundaki görevlilerden aldığım talebe yurtlarından birine başvurdum. Şans faktörü de devreye girmiş olmalıydı ki, hemen yer buldum kendime. Bir görevlinin yardımıyla odama çıktım vc bavulumun içindekileri bir türlü ısınamadığım demir dolaba yerleştirdim. Oda dediğim, farklı şehirlerden gelen, değişik inanç, kültür ve ortama mensup genç kızlarla birlikte yaşayacağım bir yatakhaneydi. 

Hatırladığımda hâlâ gülmekten kendimi alamadığım, anlatmaya doyamadığım güzel anlarım da oldu, alabildiğine heyecanlandığım 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veya gözpınarlarımda yaş kalmamacasına ağladığım, başımı yastığa gömdüğüm geceler de. Romanlara konu olacak güzel bir kadın dayanışması da sergiledik, sonradan utanacağımız görüntülere de zemin hazırladık. Mahalle kadınlarına uygun görülen türde saç saça baş başa kavga ettiğimiz bile oldu. 

Kız öğrenci yurdunda çok fazla vakit geçirmiyorduın. Peynir, zeytin ve çaydan oluşan kahvaltımı eder etmez, bazen etmeden fakültemc gidiyor, derslerden arta kalan zamanımı çoğunlukla anfide, kimi zaman kantinde veya okulun bahçesinde geçiriyordum. 

Birkaç ay sonra, boş kalan saatlerimi aylaklıkla doldurmak yerine, hem mesleğimle ilgili bir şeyler öğreneceğim, bir anlamda vaktinden önce staj yapma imkânı bulacağım hem de aileme yük olmamak adına üç-beş kuruş para kazacağım bir işim oldu. 

Delifişek ağabeyim hapisten çıkmıştı çünkü. İşi de o bulmuştu. 
Solcu kesimin saygı duyduğu, onların davasını üstlenmiş ünlü bir avukatın yazıhancsinde çalışacaktım. Benim için inanılmaz bir firsattı elbette, pek çok arkadaşımın arayıp da bulamadığı, büyük bir deneyim kazanacağım, eşi bulunmaz bir fırsat. Yazıhaneden ünlü isimler eksik olmuyordu; yazarlar, gazeteciler, profesörler, avukatlar, sanatçılar vs... 

Çalışıp para kazanmaktan çok birbirinden değerli bulduğum insanlarlaaynı ortamda bulunmak, onlarla ülkenin içinde bulunduğu durumu ve geleceğini konuşmak, edebiyat ve sanat dünyasındaki gelişmelerden söz etmek hoşuma giderdi. Aralarındaki en genç insan bendim. Tek kadındım aynı zamanda. Arada bir gidip gelen ziyaretçiler olurdu ama, ben kalıcıydım! Erkeklerin çoğunlukta olduğu bir ortamdatek bir kadın olmanın olumsuz yanları bulunduğu gibi, nadide bir çiçek gibi üzerinize titrenmesi, el üstünde tutulmak, sürekli ilgi ve iltifatamaruzkalmak gibi egonuzu okşayan hoşluklarıda vardı. 

Gençtim, güzeldim, akıllıydım, sevdikleri birinin kardeşiydim. Çogunun kardeşi veya kızıydım. Farklı gözle bakan da vardı içlerinde, hissediyordum bunu açıkça dile getirmeseler de. Erkeklerin egemen olduğu bir toplumda ve özellikle onların hâkimiyet kurduğu alanlarda genç bir kadın olarak var olmak pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor, ama aralarından birinin kardeşi, kizi ya da karısı olmak koruyucu kalkan görevini de üstleniyor. Ben de onları ağabeyim kadar olmasa da bir ağabey ve baba gibi seviyor ve sayıyordum. Ayrıca yüreğimde o güne kadar pek de aşina olmadıgım duygular uyandıran bir erkekle tanışmıştım. 

Hocamdı, sonradan Nietzsche'nin tanımladığı gibi “her türlü özel haktan vazgeçiş demek olan tutku”ya dönüşecek olan aşkımın sahibi. 

Liseli kızların öğretmenlerine âşık olması gibi bir şeydi başlarda hissettiklerim. Karşılıksız bir sevgi. Âşık olma duygusunun hoşuma gittiğini tahmin ediyorum. Takdir edersiniz ki, ağabeyine hayran olan, sürekli onun arkadaş çevresinde dolaşan, dolayısıyla yaşından bir hayli büyük, olgun erkeklerle arkadaşlık eden bir genç kızın yaşıtı gençlerde aradığını bulma olasılığı pek yoktu. Ağabeyimin çevresinden birinin benimle ilgilenmeyeceği olasılığını göz önünde bulundurduğumdan dolayı kendi çevremdeki olgun erkeklere yönelmem de kaçınılmaz bir durumdu. 

Benden 19 yaş büyük olan, saçları hafifkırlaşmış ve tepesi açılmış erkek, yakışıklı sayılmazdı ama fakültedeki pek çok kızın degerlendirmesiyle seksi ve çekiciydi. Bir başka deyişle karizmatik. 

Ona olan hislerimi fark ettikten sonra, sigara dumanı kaplı kantin veya okey taşlarının sesinin yankılandığı kahvede takılmak yerinc, soğuk anfide vakit geçirmeyi tercih etmeyc başlamıştım. Her gördüğümde yüreğimde kuşlar uçurtan adamın derslerini hiç kaçırmadım diyebilirim. 

En ön sıraya oturur, gözlerini ve sözlerini hiç kaçırmadan scyre dalardım. Geniş kıvrımlı ağzından çıkan her sözü beynime kazımak isterdim ama dalıp giderdim çoğu zaman, yüreğime bıçak gibi saplanan bakışları ile kendime gelir, yeniden dinlemeye devam ederdim. Maceraya meraklı bir profesörün scrüvenlerinin cle alındığı Indiana Jones filminde bir sahne vardı hatırlar mısınız? Ön sıralar- 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da oturan genç bir kız, hafiften benim âşık olduğum erkeği andıran profesörün ders anlatmasını dinlerdi hayran hayran. Profesörün bakışları kendisine yöneldiğinde, üzerine “1 Love You” yazdığı gözkapaklarını kapatırdı. Benim de o genç kızdan bir farkım yoktu görünüşte, sadece benim aklıma aşkımı bu şekilde ifade ctme biçimi gelmemişti, gelse de sevgimi, hem ona hem de bütün sınıfa söyleme cesaretini gösteremezdim. Ben çok şey vaat eden bakışlarımı kendime saklıyordum. 

Fakültenin gözde hocalarındandı. Dersleri herzaman büyük ilgi görür ve boş yer kalmamacasına dolardı sınıf. Başı da her zaman kalabalık olurdu. Odasından sınıfa, sınıftan otomobiline gidinceye kadar geçen sürc zarfında hiç yalnız kalmaz, hep kümeler hâlinde öğrencilerle çevrili olurdu etrafı, özellikle kendisine hayran genç kızlarla. 

Başlarda çekinir, gidemezdim yanına. Hoşlandığım için gidemezdim. Yanında heyccanlanıp konuşamamaktan, kem-küm ctmekten korkardım. Nitekim korktuğum başıma gelmişti. Her zamankinden daha kalabalık bir ders anlatımında, bir soru sormuştu tüm sınıfa yönelik. Elimi kaldırmıştım alabildiğine heyecanlanarak. 
Başıyla beni işaret cdince ayağa kalkmış, ne var ki sesimin titremesine engel olamamış, kendi tükürüğümde boğulmuştum. “Bağırsana kızım, ne söylediğini duyamıyorum?” dediğinde ise utancımdan yerin dibinc geçmek, yok olmak istemiştim. 

Akabinde neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama bir şekilde beni fark etti. Hem de ancak düşlerimde görebileceğimi sandığım bir şekilde. 

Beni aradı sınıfa her girdiğinde gözleri, bir bahane bulup yanıma geldi ders anlatırken, dersten çıkışta ve sonrasında da sohbet ctmemizi sağlayacak fırsatlar yarattı. Böylece heyecanım giderek azalmaya, yerini başka duygulara bırakmaya başladı; aşk gibi, sevda gibi, hüzünle karışık mutluluk gibi, acıya yakın utanç gibi... 

Niye mi hüzün, acı ve utançtan söz ettim? 

Evliydi çünkü, iki çocuk babasıydı. 
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Bir hayli zorlu bir süreç yaşandığını tahmin edersiniz. İçimi kemiren duygularla boğuşuyordum sürekli. Seyrettiğim Türk filmlerinin veya komşu teyzelerin anlattığı dedikodumsu hikəyelerin etkisindc kaldığımdan yuva yıkmak gibi bir misyonu yüklenmeye hazır hissetmiyordum kendimi. Ancak duygularıma da söz geçiremiyordum. Kendi kendimle baş başa kaldığımda, kendimi kötü hissetmemek adına geçerli gerekçeler bulmaya çalışıyordum. Yolunda giden bir evliliği yıkmak gibi bir çaba içinc girmiş değildim zira, kendisinin söylediğinc göre formalite bir evlilik sürdürüyorlardı sırf çocukları hatırına, onlar büyüdükten sonra kendi yollarını çizeceklerdi zaten. Ben sadece bu süreci hızlandırmıştım. 

İki seçenek vardı önümde; ya bütün sevgimi kalbime gömccek, yüreğimde fırtınalar estiren bu sevdadan vazgeçecek, hatta öğrcnimimi yarım bırakıp, okuldan ayrılacaktım ya da oluruna bırakacaktım her şeyi, kendimi atacaktım aşk denizine. 

İkincisini seçtim. Böyle bir duygu fırtınası yaşamaya ihtiyacım vardı sanırım. Ya da ünlü filozofun dediği gibi, her türlü haktan vazgcçcbiliyor, o güne kadar doğru bildiğiniz yoldan sapmayı göze alabiliyordunuz. Düşünüyorum da; beni, yalnız beni sevdiğini söyleyince başım döndü, kendimi kaybettim, evli olduğunu, karısını, çocuklarını hiç aklıma getirmedim. Hatta garip bir mutluluk duydum, bir erkeğin ailesine rağmen vazgeçemediği bir kadın olmaktan. 

Birtek sevgili ağabeyiminne diyeceği önemliydi benim için. Bir tekonun sevgisini kaybetmeyi göze alamazdım. Yönderim olmuştu kendimi tanımaya başladığım andanitibaren, tüm hayat yolculuğumda. Yaygın ağabey-kız kardeş ilişkisinin dışında bir muhabbet gelişmişti ikimiz arasında. Gerek ilkgençlik yıllarında, gerekse taşradan büyük bir kente uzanan süreçte merakımı güdüleyen tüm soruları sormaktan kaçınmamış, kendi kimliğimi oluştururken onun görüşlerinden yararlanmıştım. 

Takdir edersiniz ki, pek hoşnut kalmamıştı içinde bulunduğum durumdan. Hâlimden anlamıştı zaten, acıyla karışık bir sevda yaşadığımdan, kah sevinip, kah ağladığımdan. Aşkımı kalbime gömmemi salık vermişti ve ben de istemesem de bu doğrultuda hareket etmeye hazırlanıyordum ki... 

Hamile kaldım! 

Tüm içtenliğimle söylemek isterim ki, asla planlamamış, böylesi içinden çıkılmaz bir duruma bilerek ve isteyerek sokmamıştım kendimi. Okuduğum romanlarda veya seyrettiğim filmlerde benim durumuma düşen kadınları eleştirirken, onların bu tür hatalara nasıl düştüklerini anlamaya çalışırken, şimdi ben de mantıklı düşünemez bir hâle gelmiştim. Dar bir alanda sıkışıp kaldığımı hissetmeme rağmen, bu girdaptan çıkmamı sağlayacak bir karar almakta zorlanıyor, bu kararı benim adıma başkalarının vermesini bekliyordum. 

Nitekim öyle oldu. Sevdiğim adamın katkısı yadsınamazdı bu kararın alınmasında ancak genellikle görmeye alıştığımız terk cdilen eşin hezeyanları sonucu kördüğümc dönen üçlü aşk hikâyesinin yaşanmasına izin vermeyen ve her ne kadar yıllardır ilişkileri kâğıt üstünde sürüyor olsa da istenmeyen eş konumuna girmeyi kabullenmeyen karısı verdi hepimizin geleceğini ilgilendiren kararı. 

Ters giden bir şeylerin yaşandığını hisseden biri 10, diğeri 8 yaşındaki kızlarını yanına alarak evliliğine son noktayı koydu. Aradan yıllar geçtikten sonra daha iyi anlayabiliyorum selefimin ne kadar onurlu ve mağrur davrandığını, hakikaten takdir ediyorum onu. Özellikle yaş dönümüne giren kocamın genç kızlara olan düşkünlüğünü gördüğüm ve aynı şeyleri yaşayıp yaşamayacağımı düşündüğüm şu günlerde, bu tavrı sergileyip sergilemeyeceğimin muhakemesini yapıyorum. 

Başta da belirttiğim gibi, biraz da mecburiyetten gelişen evliliğimiz neticesinde, benim yolum da kendiliğinden çizilmiş oldu. Dört yıllık eğitimimi tamamlayıp, fakülteden mezun olduktan sonra, hocam/kocamın isteği ve yönlendirmesi ile üniversitede kalıp, onun gibi öğretim üyesi olmayı seçtim. 

Hedeflerim de bu aşamadan sonra, üniversitede kariyer yapmayakilitlendi. Profesör olmamdan da anlaşıldığı gibi, bu hedeflerime zaman içinde ulaştım ve arzuladığım bir noktaya geldim. Dolayısıyla, bundan sonra dikey ilerlemektense yatay gelişmeyi, araştırmalarıma yeni araştırmalar, kitaplarıma yeni kitaplar eklemeyi, bizim yaptıklarımızın daha fazlasını yapmaya heveslenecek gençler yetiştirmeyi tercih ediyorum. Dekan veya rektör olmayı, bu göreve gelmeyi yürekten arzu edenlere bırakarak, aradan çekiliyorum. 


GAZETECİ: Çoğu kadın böyle işte. Senin gibi, benim gibi... 
Belli bir noktaya geldikten sonra kapatıyoruz kapıları. “Bu görev bana göre değil!” diyerek istemiyoruz. O noktayı hedeflemiyor ve erkeklere bırakıyoruz. Benim de yaptığım bu değil mi? Çalışıyor, ilerliyor, yükseliyor, en tepeye yaklaşınca, burası yeter diyoruz. 

Neden? 

Neden böyle yapıyoruz? 


AKADEMİSYEN: Bunun cinsel kimlikle ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Bana kalırsa, sözünü ettiğin bu durum, daha çok kişilik yapısıyla bağlantılı. Etrafımıza baktığımız zaman, kariyer yapmayı, mesleklerinde en üst noktalara gelmeyi hedefleyen, politikada sorumluluk üstlenmeye hazır pek çok kadının olduğunu görüyoruz ve şahsen ben bu gelişmeden büyük bir mutluluk duyuyorum. Şu anda oturduğum koltuğu, bölüm başkanlığını hedefleyen meslektaşlarımın sayısı da bir hayli fazla. O kadar çok istiyorlar ki hatta, bu amaç uğruna tasvip etmediğim davranışlar sergilediklerini de müşahede cdiyorum. 

Ne var ki, sayıları henüz az. Çalışmak isteyen kadınların sayısının genel nüfusa oranla bir hayli düşük olduğunu dikkate aldığımız- da, yükselmek ve tepelere çıkmak isteyen kadınların sayısının da az olması çok doğal bir sonuç. Kadınların çalışma hayatında neden olmadıklarının yanıtını da, sanırım bu masanın etrafina toplanmış herkes biliyor. Erkek egemenliğinin hâkim olduğu toplum anlayışına göre, çalışmak ve para kazanmak erkeğin vazifesidir. Çünkü, 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ailesini geçindirmekle yükümlü olan erkektir. Kadına düşen görev ise, evde kalarak annelik ve karılık vazifeleriyle uğraşmaktır. 

Hal böyle olunca, iş dünyası erkekler için çok büyük önem taşıyor. Adeta onların bütün dünyasını kapsıyor. Ataerkil yapıya sahip, erkeğin üstünlüğüne inanan toplumsal yapımızda, kadınla erkeğin farklı dünyaların insanları olduğu ileri sürülür, bu bağlamda işleri ve yeteneklerinin de farklı olduğu vurgulanır ve kadının elinin hamuruyla erkeğin işine karışmaması öğütlenir. Nedir erkeğin işi? Kuşkusuz, çalışma alanıdır. 

Dolayısıyla görev dağılımı yapılmıştır. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda, erkeklerin evmiş, ev işiymiş, akşama misafir gelecekmiş, ne ikram edilecekmiş, çocukların dersleri, okulları ne âlemdeymiş, aylık-yıllık kontrolleri yapılmış mı gibi aile içi, ailenin yaşadığı evi ilgilendiren konularla ilgilenmediğini rahatlıkla görebiliyo-TUZ. 

Yaygın görüşten farklı olarak kadının evin dışında çalışmasını onaylayan kocam bile, ev işleri söz konusu olduğunda aynı bencil davranışı sergileyebiliyor ve bu tür işlere parmağının ucu ile bile dokunmuyor ömeğinl Ne kadar modern/çağdaş olurlarsa olsunlar, erkekler bu tür sorunları kendilerine vazife edinmiyorlar. Doğal olarak tüm vakitlerini, enerjilerini evin dışındaki işlerine verebiliyorlar. Böylece eğer isterse, ki kocamın istediğinden eminim, dekanlık veya rektörlük için harcayacağı daha çok zamana sahip olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

Fakat burada samimi bir itirafta bulunmak istiyorum; kocamın evişlerini yapmasından çok memnun kalacağımı vurguladıktan sonra, evin düzenini sağlamaya yönelik tüm işleri, kocamın ve çocuğumun bakımını, yemek ve diğer gereksinimleri severek, yüksünmeden yaptığımı da belirtmeliyim. Hakikaten şikâyetçi değilim bu durumdan. 

Elbette köşe-bucak ev temizliğini ben üstlenmiyorum ama birçok hemcinsim gibi gerektiğinde bezi alıp yerleri silme işine girişiyor veya bulaşık makinesine girmeyen bir bulaşığı elimde yıkamakta bir sakınca görmüyorum. Profesyonel yardımcılarla işlerimizin yükünü hafifletiyoruz, tabii yine kadınlardan oluşuyor bu yardımcılar, bu da ayrı bir konu, kısacası evin organizasyonunu yapmaktan memnun olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Ben zevk alıyorum mutfağa girip oğlum ve kocam için yemek yapmaktan, misafirlerime özenli sofralar hazırlamaktan. Özellikle gelişmesini kimi zaman hayranlık kimi zaman şaşkınlıkla izlediğim oğlumun derslerine yardımcı olmak, onunla birlikte vakit geçirmek, onun büyümesini izlemek, tarifi imkansız bir haz veriyor bana. 

Dolayısıyla, fakültenin problemlerini çözmek yerine, oğlumun sorunlarını çözmeyi tercih edebilirim. Hele, benim yerime o göreve talip olanların sayısı her geçen gün artıyorsa ve o görevin sorumluluklarını üstlenmeye hevesli kişilerin samimiyetini görüyorsam etrafımda, ben rahatlıkla çekilebilirim aradan. 

Bu, benim tercihim. Bundan dolayı da şikâyetçi olmadığımı bir kez daha belirtmek isterim. Niyc daha fazlasını istemedim diye kendimi suçlayamam. 


GAZETECİ: Sorun bu işte! Bir tercih yapmak zorunda kalmamız. Erkeklerin böyle bir sorunu yok. Kimse onlara “Ya kariyer ya çocuk!” diye dayatmıyor. Yükselmeleri söz konusu olduğunda, “Başarılı biri, bu görevin üstesinden gelebilir ama ya bir gün ailesi ile kariyeriarasında tercih yapmak zorunda kalırsa, aile yaşamını tercih edip, işlerini aksatırsa, ozaman bizi yarı yolda bırakabilir!” denmiyor. 

Ama biz kadınlar için diyorlar. Bu yüzden daha baştan eleniyor, yarıştan kopuyoruz. 

Ve şimdi sen de diyorsun ki, “Evet, haklılar! Bizim önce ailemiz, sonra işimiz gelir.” 


KAFE SAHİBİ: Doğamız böyle çünkü! Anneyiz biz! Biz dünyaya getiriyoruz çocuğu, biz büyütüyoruz. Elimizde olmadan alış- 


mışız korumaya, kollamaya. Öyle değil midir hayvanlarda da? Yok 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olmaz mı ortadan erkek köpek, erkek kedi işini bitirdikten sonra? 
Hamilelik sürecini de, doğumu da, doğumdan sonrasını de tek başına üstlenmez mi dişi köpek, dişi kedi, diğer bütün hayvanlar? 

Tabii ki çocuğumuzdan yana oyumuzu kullanacağız, tercih yapmak zorunda kalırsakl Hatta daha ileri gidip, kocayı da seçeriz yal 

Aslında meselenin özünü ortaya gayet güzel koydun. “Niye tercih yapmak zorunda kalıyoruz?” Onu da akademisyen açıkladı işte, anneyiz biz, kadınızl 


AKADEMİSYEN: Sanırım bazı noktalara açıklık getirmem gerekiyor. Bir tercih yapmam söz konusu olduğunda ailemi tercih edeceğimi söylemem tüm hayatım boyunca mesleğimi ikincil plana attğım ve ev kadınlığını benimsediğim anlamına gelmemeli. Ben hayatımı, ya öğretim üyesi ya serbest avukat veya bir şirketin hukuk bölümünde avukat olmak üzere planladım ve bunu gerçekleştirmek için uğraşlar verdim. 

Çalışmakla mutlu olan bir insanım. Mutluluğun formülünün de matematik kurallarında aranması gerektiğini savunurum. Bir insanın yüzde yüz mutluluğa erişmesinin imkânsız değil ama çok zor olduğunu kabul edelim. Dolayısıyla yüzde ellinin üzerine çıktığımız takdirde, kendimizi iyi hissedebilir, hayata tutunabilir ve yaşamanın keyfini çıkarabiliriz. 

İnsanoğlunun mutluluğunu sağlayan faktörler nelerdir? Özel hayat, işhayatı ve sosyal hayatta mutluluğu yakalamak! 

Eğer özel hayatımızda işler yolundaysa, ömeğin mükemmel bir evliliğimiz, iyi bir aile yaşantımız varsa veya arzuladığımız gibi bekâr ve özgür bir hayatı yaşıyorsak, üçte bir mutluluğu sağlamışız demektir. 

Tek başına yetmez ama, sosyal hayatımızda da istediğimiz gelişmeler olmalıdır. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla görüşmeli, sinemaya, tiyatroya gitmeli, toplumsal hayatın içinde olmalı, eğlenmesini ve eğlendirmesini bilmeli, çeşitli aktivitelere katılmalıyız. O takdirde üçte iki mutluluğu sağlamış oluruz. 
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Eğer iş hayatımızda da aradığımızı bulmuşsak, düşlediğimiz mesleği yapabiliyor, çalışmaktan zevk alıyor, kendimizi ve ailemizi geçinderccek parayı kazanıyor, hedeflediğimiz doğrultulara ulaşabiliyorsak üçte üç yapmış oluruz ki, mükemmel bir yaşantıya sahibiz anlamına gelir bu. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, hepsinin bir arada olması imkânsız değil ama çok zor. Bu durumda, en azından üçte iki mutluluğu sağlamaya çalışmamız gerekir. 

Benim mutlu olmam için öncelikle çalışmam gerektiğini biliyorum. Çalıştıkça, ürettikçe, ortaya bir şeyler koydukça var olan birisiyim. Hatta özel hayatımı, sosyal hayatım iyi olsa bile mutlu olamayacaklardan. Çünkü diğer ikisinin yolunda gitmesi benim iş hayatımda verimli olmama bağlı. Oğluma çok düşkünüm, kocamı çok seviyorum, onlara hizmet etmekten hoşlanıyorum diye, salt çocuk doğurup büyüterek, evde oturup kocamın eve dönüşünü bekleycrek mutlu olamayacağımı bilecek kadarkendimi tanıyorum. Bazen özcl hayatınızda pürüzler çıkıyor, kocanızla ilişkiniz bozuluyor, boşanmayı düşünccek raddeyc bile gelebiliyorsunuz veya sosyal hayatınızda işler istediğiniz gibi yolunda gitmiyor. İşte ozaman benim rahatlamamı, mutlu olmamı kim sağlıyor? Tabii ki mesleğim, araştırmalarım ve öğrencilerim. 


GENEL MÜDÜR: Çok yerinde bir tespit. Bu durumda beni, iş vc sosyal hayatımda mutlu olmak kurtarıyor demek ki! O yüzden emekli olmaya henüz yanaşmıyor, gidebileceğim kadar gitmek istiyorum. Özel hayatımda işler yolunda gitmediğinden mutsuz olacagımı tahmin ediyorum. Beni yeniden havalara uçuracak bir eş bulmam lazım ki, onunla birlikte mutluluğun keyfini çıkarayım! 

Gördüğün gibi ben pes etmedim. Hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapıyorum. 

Biraz önce, cinsiyet ayrımcılığından bahsettin ya, aile mutlulugunun erkek yöneticilere zararı değil de yararı dokunduğunu söy- 


100 


ledin. Bu konu sık sık tartışılıyor, buna karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğinden söz ediliyor. 

Örneğin ABD ve Avrupa”da pek çok ülkede bu tarz bir haksızlikla karşılaşırsanız işyerinizi mahkemeye verebiliyorsunuz. Yani sırf kadın olduğunuz için sizi müdür yapmazlarsa ve bunu kanıtlarsanız, davayı kazanabiliyorsunuz. Veya işe girerken, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?”, “Ne zaman çocuk sahibi olacaksınız?” türünden sorular sorarlarsa da, dava açma hakkınız var. 

Peki ama niye bu soruları soruyorlar? Deminden beri konuştugumuz şeyi yine söyleyeceğim. Çünkü biz kadınlar için kariyerne kadar önemli olursa olsun, aile daha büyük önem taşıyor. Ailemiz bizim için daha değerli. Esas sorun burada, yani bizim doğamızda. 

Biraz önce söylediğiniz gibi, erkekler için dışarıda çalışmak bir görev, onların olmazsa olmaz vazifesi. Başka bir şey bilmiyorlar. 
Kocalık görevleri eve para getirmekle sınırlı. Babalık görevleri, çocuğu yapmakla sınırlı. O yüzden dc iş dünyasındaki türlü centrikalara, ayak oyunlarına hazırlar. Bu oyunlar özellikle tepelere çıkarken yoğunlaşıyor. Oraları bir gayya kuyusu. Tepeye ulaşmak için her türlü riski gözc alıyorlar. Her şeyi yapabiliyor, gerektiğinde acımasız olabiliyorlar. 

Biz kadınlar için ise aynı duygular geçerli değil. Çünkü iş, kariyer bizim için çok önemli ama bütün hayatımız değil. Bizim için aşk, eş, çocuk, dostluk, arkadaşlık da önem taşıyor. Gerektiğinde bunlar için, işimizden, hedeflerimizden vazgeçebiliyoruz. Bir seçim yapmak zorunda kalıyoruz. 

Bence kadınlar nerede duracaklarını iyi biliyorlar. 

Kariyerimiz için her türlü mücadeleyi göze alabiliyoruz. Başarmak için büyük bir savaş veriyoruz. O son noktaya gelince ise dunnasını biliyoruz. Çünkü o noktaya gelinceye kadar epey yol almış, kendimizi kendimize kanıtlamış oluyoruz. Orada durup kendimizc bakmasını biliyoruz. “Daha fazlasını gözc alabilir miyim? 
Bunu istiyor muyum?” diye soruyoruz. 

Bu, kötü bir şey değil ki... 
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GAZETECİ: Ama ilerlememizi engelliyor. 


BANKACI: Sormayanlar yoluna devam ediyor. Ben ettim. Çünkü ben genel müdür olmak istiyordum. Bunun için de ne gerekiyorsa yaptım. Mesela evlenmeyi değil ama anne olmayı erteledim. 40 
yaşına geldiğim zaman anne oldum. Ne zaman ki hedeflerimin çogunu gerçekleştirip genel müdür oldum, işte o zaman hamile kaldım. 

Tabii hamile kalmam işimi aksatmama neden olmadı. Son ana kadar da çalıştım. Aşağı yukarı aynı tempoyla devam ettim işime. 
Hamileliğin iş hayatında kadınlar için bir dezavantaj olmadığını ispat edercesine çalıştım. 

Ama size bir şey söyleyeyim mi, kızımı kucağıma aldığım an duyduğum mutluluğun tadını da hiçbir şeye değişmem! 

Bambaşka bir duygu annelik duygusu, anlatılır gibi değil. Bütün başarılar bir anda unutuluyor hakikaten! 

Genel müdürlük, kariyer sizin dünyaya getirdiğiniz o minik bebeğin yanında bir hiç olarak kalıyor. 

O ana kadar yaptığım en güzel şey karşımdaydı, yanımdaydı, kollarımın arasındaydı, benimdi! 

O anda kocama ne dedim biliyor musunuz: “Bir tane daha yapalım!” 

O kadar sevdim anne olmayı yani. Hemen dönmedim işime zaten. Dönmek istemedim. En az üç ay kızımla baş başa kalmak istedim. 

Ve ne yaptım? Patronumu arayıp, istifa etmek istediğimi söyledim. Anlayışla karşıladılar. 

İnanın hiçbir şey umurumda değildi. Kariyerim biter, bir daha genel müdür olamam türünde kaygılara kapılmadım. O konuda kendime sonsuz güvenim vardı, ayrıca biterse de biterdi. Kendimi ispatlamıştım. 

Kariyerimin başında bu duyguyla tanışsaydım ne olurdu diye düşünüyoruni, büyük bir olasılıkla genel müdürlüğe ulaşmam daha 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uzun sürerdi. Şimdi verdiğim arayı kariyer basamaklarını henüz çıkarken verirdim, mutlaka hızımı keserdi, engel olurdu yükselmeme, ama yine de genel müdür olurdum. 

Annelik nedeniyle gelen erken emekliliğimde ilk aylar çok güzel geçti. Kısa bir süre sonra sıkılmaya başladım tahmin edersiniz ki. Bir baktım, kendime yeni uğraşlar arar hâle gelmişim. Üniversitede ders vermem için teklif gelmiş, seve seve kabul etmişim. Sivil toplum kuruluşlarına katılmaya başlamışım. Her günüm dolu, yine de yaptığım işler beni kesmiyor. O zaman anladım ki, emekli olmak için henüz erken. Bende daha bitmemiş bir enerji var. Hem bebegime bakabilirim, hem de işime devam edebilirim. Bunun üzerine iş hayatına geri döndüm. 


GAZETECİ: İşte buyrun! Bebeği kucağımıza alınca dünyayı unutuyoruz. Genel müdürlüğe kadınları getirmemekte haksız değiller hani! 


BANKACI: Hiç de değil! Ben kimseyi zor durumda bırakmadım. İşimi ihmal etmedim. Genel müdür olur olmaz çocuk yapmadım. Çocuk nedeniyle değil, başka nedenden de istifa edebilirdim. 
Benim yerimde olan bir erkek genel müdür de hastalık nedeniyle, ailevi ya da psikolojik vb. nedenlerle ayrılabilirdi. 

Benim tanıdığım birçok erkek bıraktı iş hayatını mesela. En tepeye gelmelerine ramak kalmışken ya da en tepedeyken istifa ettiler. Kendilerine göre nedenleri vardı. Kimi sıkıldığını söylüyordu, kimi kitap yazmak istediğini. Kiminin seyahat etmek arzusu vardı, tekneyle dünya seyahatine çıkmak mesela. 

Bu tür tercihlerde bulunmak, “Ne istiyorum, hedefim ne?” türü sorular, aslında günümüz insanının kendine sorduğu sorular. Kadın-erkek fark etmiyor. Ama bizler daha naif, daha duygusal oldugumuz, kendimizi daha fazla sorguladığımız için erkeklerden çok önce veya daha fazla soruyor olabiliriz. 

Bunları sorun etmeyen kadınlar daoluyor. Çok erken yaşta an- 


103 


ne olup, genel müdürlük koltuğuna oturduğunda, eğer olumsuzluksa, bu olumsuzlukları halletmiş veya anne olmamayı tercih etmemiş kadınlar da var. 


GENEL MÜDÜR: Ben onlardan biriyim işte! Genç yaşta anne olup, kariyer basamaklarını annelikle birlikte çıktım. Tabii benim en büyük şansım, bana yardımcı olan, çocuğumun tüm bakımını ve sorumluluğunu üstlenen annemdi. Annem olmasa ne yapardım bilmiyorum. Anneliğin, kadın olmanın iş dünyasında dezavantaj oldugu doğru, bu bir gerçek. Ama neden? Çünkü bu dünya erkeklerin dünyası. Kuralları erkekler koymuşlar. İş hayatında bizi hem istiyorhem istemiyorlar. Yıllardır onlar işgal etmiş bu koltukları, onlar oturmuş, onlar at koşturmuş. Bize dc evin içini uygun görmüşler. 

Son derece memnunlar hayatlarından, bizim alanımıza girmeye hiç kalkışmıyorlar. Siz hiç, ben evde oturayım, ev işi, yemek yapayım, sen git çalış para kazan diyen bir erkeğe rastladınız mı? Ama biz, bize sunulanla yetinmiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Onların alanlarına girmeye kalkışıyoruz. Çünkü dışarıda çalışmanın ucunda para var. Para da gücü belirliyor. Para kazandıkça sesin çıkıyor, söz sahibi oluyorsun. 

Bu görev dağılımını benimseyen, erkeğine hizmet etmekten mutluluk duyan kadınlar var tabii. Ama bizim gibi kadınlar başkaldırmış, benim de kafam çalışıyor, ben de senin yaptığını yaparım demiş. Nice savaşlar vermişiz bu uğurda. Onlar direnmiş, biz diretmişiz. Onlar kapıları kapamış, biz bacadan, pencereden girmeye çalışmışız. Olmamış duvarları yıkmışız. 

Bakmışlar ki karşı koyamıyorlar, kapıları açıp buyur etmişler, “Ama nerede çalışacağınıza biz karar vereceğiz!” demişler. Bir süre bununla da yetinmişiz. Şimdi daha fazlasını istiyor, tepelere çıkma savaşı veriyoruz. 

Onlar da bizi evin içinc geri döndürmeye çalışıyorlar. Bunun için de bizi en can alıcı silahla, can evimizden vurmayı seçiyorlar. 
Annelik vasfimızla. 
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İş kadını olursak, hele hele yönetici olmaya kalkarsak iyi bir anne olamayacağımızı söyleyerek bizi engellemeye çalışıyorlar. Vicdan azabı duymamızı istiyorlar. Çocuğumuz hasta olursa, sebebi biz oluyoruz. Dersleri başarısızsa, arkadaşlarıyla ilişkileri bozuksa yinc biz. Her şeyin sebebi biziz. 

Ne yazık ki, biz de bu tuzağa düşüyoruz. “Ya doğruysa?” diyoruz, “Ya haklılarsal” diyoruz. Oysa her türlü bahse girerim ki, çalışan anncler, çocuklarıyla daha iyi iletişim kuruyorlar. Ben kurdugumu zannediyorum. 

Üstelik anne olmanın işimi engellemeyeceğini de kanıtladım herkesc. Hem bebeğimi doğurdum, üstelik tek başıma, hem de onu anneme bırakıp çalışma hayatına atıldım. Hastalandığı zaman izin aldığım, işime geç gittiğim veya erken çıkmak istediğim zamanlar oldu elbette. Ama bunlar benim kaytardığım, işimi iyi yapmadığım anlamına gelmemeliydi. Asla bir ayrıcalık istemedim anne oldugumdan dolayı. Ben bu süreyi, gece mesaiye kalarak veya sabah daha erken gelerek telafi etmeye çalıştım. 

Ve ben bunu çalıştığım her yerde yöneticilerime, patronlarıma ispat ettim. Anne olmamın beni engellemediğini gördüler. Onlar da rahatladı, onların da önyargıları yıkıldı. Çocuğum nedeniyle iş seyahatine gönderilmemem, anne olduğum için terfi ettirilmemem bana hakarettir. Ben her şeyin üstesinden gelirim. Sorumluluklarımı ben bilirim, ben ayarlarım. 


KAFE SAHİBİ: Katılıyorum sana. Anne olmamız engel değil işkadını olmamıza. 

Çocuklarımı isteyerek ve planlayarak doğurdum ben de. Çocuksuz bir yaşam düşünmedim zira. Annelik benim en doğal ihtiyacım ve bunu yaşamalıydım. Anne olmak çalışmama engel olmamalıydı. 

Kendimce aldım bunun önlemlerini. Ne yaptım? İyice planladım günümü. İhracat şirketimiz vardı ilk çocuğumuz doğduğunda. 
Kocamla birlikte çalışıyorduk. İlk birkaç ay işe gitmedim, sadece 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çocukla ilgilendim. Bir sorun çıkmadı patronum kocam olduğu için. 
İdare etti beni. Kendimi bırakmadım amal Üç aydan sonra işe gitmeye başladım, çalışanherkadın gibi. Bakıcı kadın buldum, kimi zaman annemi, kayınvalidemi çağırdım yardıma. Akşamları eve erken dönmeye çalıştım. 

Restoran işinc girince, çok yoğun çalışmamız gerekti. Oğlum vardı o zamanlar ve henüz çok küçüktü. Yoruldum o dönemler itiraf etmek gerekirse, ama o zaman da programladım kendimi. 
Sabah erken işte olmam gerekiyordu mesela, mutfakla mönüyle, organizasyonla ilgilenmem için. Bunedenle,kocam ve oğlum uyurken çıktım evden. Oğlumun bakımını kocama devrettim. Onu uyandırıp, kahvaltısını yedirip, kreşc göndermesini. Evi toparlamayı, silip süpürmeyi de temizlikçi kadınlara. Akşamları ise erken çıkıyordum ki, oğlum yuvadan geldiğinde onu karşılayayım, yemeğini yedireyim, onunla sohbet edip oynayabileyim. 

Ben de inanmam bir annenin iyi olup olmamasının, çocuklarıyla geçirdiği sürenin uzunluğuyla ölçülmesine. Verimli beraberliktir önemli olan. Eminim ki 24 saat çocuğuyla beraber olan bir anneden daha iyi bir iletişim kurdum çocuklarımla. 

Nasıl öğrendim bunları? Psikologlar, pedagoglarla konuşarak öğrendim tabii ki. İyi bir anne olmak için ne yapmam gerektiğini öğrendim ve tek tek uyguladım bunları. 

Kızımı doğurduğum zamanrahattım, çalışmıyordum zira. Onun bakımına adadım tamamen kendimi. O da büyüyüp, yuvaya gitme yaşına gelince sıkıldım vc evde oturamayacağımı anladım. Kocam hâlinden memnundu aslında. Eve geliyor her şey yerli yerinde, çocuklarla ilgili bir sorun yok, çalışırsam bunların aksayacağından endişe etti. Hem çalışmamı istiyor, hem istemiyor durumları yani. 
Üstesinden geleceğimi söyleyince karşı çıkmadı. 

Haklısın belki, bunları yapmak zorunda olmak, kadınsal bir durum. Erkeklerin böyle bir gayretleri yok. Yine de bu işleri severek, bilerek, sorumlulukları göze alarak yapıyoruz ne var ki. Kabullenmişiz bunları. Toplum da kabullenirse işimiz daha kolaylaşır. Eğer 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çocuğu biz doğuracağımıza göre, niye hep fedakârlık yapan, daha fazla çalışan, kendini kanıtlamak için uğraşan biz olalım dersen haklısın. 

Toplum kabullensin bizim bu durumumuzu. Biz kadınız, aile olmak, çoğalmak, çocuk sahibi olmak için toplumun bize ihtiyacı var. 
Anneyiz biz. Elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışırız çocuğumuza. Zatcn çocuk doğurma vasfımızla üretkeniz biz. Sadece bununla yetinmiyoruz ama. Dışarıda da çalışabiliriz. Başka konularda da gösterebiliriz yeteneklerimizi. 

İsteyen evinde oturur, istemeyen de düşer yollara. 

Düşenlerdenim ben de. 

Çok başarılı buluyorum kendimi! Aptallığıma, parayı elimde tutamamama rağmen başarılı buluyorum. Eğer patronum kocam olmasaydı, kendi işimizi kurmasaydık, sizin gibi bankacı, gazeteci, idareci veya akademisyen olsaydım inanın en başa geçerdim. Gidebileceğim yere kadar giderdim. 

Hırslıyım ben çünkü. Yorulmak nedir bilmem. Çalışmak beni hayata bağlıyor. 

Bu matematik formülünü çok tuttum. Şu anda diplerdeyim ben! 
Ne özel hayatımda, ne iş hayatımda, ne de sosyal hayatımda işler yolunda. Kendimi toparlamalıyım bir an önce. Özel hayatımda şu an bir gelişme olmayacağına göre, iş hayatımı iyileştirmeliyim. Ki sosyal hayatım da düzelsin. 

Bakın şimdi daha çok hırslandım! Hemen harekete geçiyorum. 
Girişimlere başlıyorum hemen! Teklifini kabul ettim sayılır aslında girişimci arkadaşın. Gittim, görüştüm. Sözünü ettiği kafeyi işleteceğim. Hızlandıracağım bu süreci. 

Korksun iş dünyası benden! Geliyorum... 

Herkese, her şeye meydan okuyarak geliyorum... 

Kadın olarak, anne olarak, gece gündüz demeden çalışmaya, kendimi göstermeye geliyorum. 

Süper kadın olmaya çalışmak yanlış olsa bile, madem ki öyle istiyorsunuz, öyleyse süper kadın olmaya geliyorum... 
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Hatta mega kadın. Veya Vega kadın. 
En büyüğü hangisiyse ondan olmaya geliyorum. 


GAZETECİ-GENEL MÜDÜR-BANKACI-AKADEMİS- 
YEN: Bravo sana... 


AKADEMİSYEN: İzninizle bir akademisyen olarak bir saptamada daha bulunmak istiyorum. Tabii bu tek başına bizim üstesinden geleceğimiz, tek başına fedakarlık yaparak çözcceğimiz bir konu değil. Evet, anneyiz, anne olmaktan, çocuklarımıza bakmaktan hoşlanıyoruz, tercih yapmak zorunda kalırsak ailemizi seçiyoruz ama eğer kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerekliliğine inanılıyorsa aile vc iş yaşamını her iki cins için de uyumlu duruma getirecek politikalar üzerinde durulması gerekiyor. Aile ve iş yaşamının uyumu gibi konular tartışıldığı zaman genellikle akla hep kadınlar geldi bugüne kadar. Sanki ailenin üretiminden, çocukların, hatta hasta vc yaşlıların bakımından sadece kadınlar sorumlu imişlercesine, çalışan kadınların çalışma ve ev yaşamlarını birlikte ve uyum içinde sürdürebilmelerinc ilişkin politikalar tartışılmış, bu tartışma sırasında da erkekler, çalışma dünyasının birincil özneleri olarak dışarıda bırakılmıştır. Bu yaklaşım değişmektedir ama yavaş değişmektedir. Yapılabilecek düzenlemeler bellidir aslında. Yıllardır da tartışılmakta, dile getirilmektedir bu hususlar. 

Öncelikle kadınların akıllarının evde kalmaması için işyerlerinde kreş olmalıdır. Bu hem çalışmak hem de anne olmak isteyen kadınların en doğal hakkıdır. Çocuk bakımından kadınları sorumlu tutuyoruz, kadınlar da bu sorumluluğu seve seve yerine getiriyorlar ama çocuk bakımından öncelikle ve sadece kadınların sorumlu olduğu anlayışının değişmesi gerekiyor. Çünkü bu yüzden işverenler, kreş talebinde bulunacakları gerekçesiyle kadınları işe almamayı tercih ediyorlar. Bu nedenle kreş açma yükümlülüğü çalışan kadın sayısına görc değil, erkek sayısı da dikkate alınarak konulmalıdır. 

Ayrıca doğum sonrası çocuk bakımı için babanın da izin kullanabilmesi, daha açık bir anlatımla, çocuk bakımına verilen iznin “ebeveynizni” adı ile anılması ve bu izni isteyen tarafın kullanabilmesinin sağlanması, ailelerdeki toplumsal cinsiyete bağlı katı işbölümünün yumuşamasına ve daha eşitlikçi ve paylaşımcı ilişkilere götürecektir bizi. 

Çocuk bakımı nedeniyle işinden ayrılan ve çalışma yaşamından uzak kalan kadınlara, onların çalışma yaşamına geri dönmelerini tevşik edici ve geri döndüklerinde de kolay uyum gösterebilmeleri- ne yardım edici desteklemeler yapılmalıdır. 


GAZETECİ: Şimdi oldu. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. 
Bu handikapı yenmemiz gerekiyor. Bir tercih yapmayalım. Hepsine birden sahip olalım. Tıpkı erkekler gibi. Hem iş, hem kariyer, hem evlilik, hem çocuk... 

Biz hepsini istiyoruz. Öyleysc bu düzen de buna göre değişsin. 
Diyoruz da, henüz bizi kimse duymuyor. Duyanların da değiştirmek işine gelmiyor. İşte değişmesi için tepelerde olmamız gerekiyor. Benim yayın yönetmeni olmam şart! 

Neyse, ben biraz da seni dinlemek istiyorum. Sen ki, bankacılık, finans gibi, kadınların çok olduğu ama tepelerde fazla görünmediği bir sektörde genel müdürlük koltuğuna oturan ender kadınlardan birisin. Ne yaptın? “Genel müdür olmak istiyordum,” dedin, sahiden hedeflemiş miydin bunu? 


BANKACI: Bankacı olacağımdan tam olarak emin değildim ama çalışan bir kadın olacağımı biliyordum. Çalışan bir annenin kızıydım zaten. Memurdu bizimkiler. Ayın sonunu zor getiren, orta halli bir memur ailesinin çocuğuydum. Okulu bitirip iş hayatına atılmak için sabırsızlanıyordum. Olur da üniversiteye giremezsem, iş bulmam daha kolay olur mantığıyla ticaret lisesine gittim. 

Kısıtlı imkânlara rağmen bütün kardeşlerim üniversiteyi bitirip, meslek sahibi olduk. O yıllardaki firsat eşitliğine borçluyuz bence bunu. Bu kadar uçurumlar yoktu okullar, aileler arasında. Zengin 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çocuğu da, memur çocuğu da, kapıcı çocuğu da aynı okula gidiyor vc aynı eğitimi görüyordu. Bu yüzden, bugün bu pozisyondayım. 
Günümüz gençleri bu şansa sahip değiller ne yazık ki, Bugünkü şartlarda benim gibi normal liseye, hatta meslek lisesine giden bir memur çocuğunun, bir bankaya genel müdür olması çok zor. Hatta imkânsız. | 

Dolayısıyla şanslıydım. Başarılı bir öğrenciydim aynı zamanda. 
Çalışkan ve zeki. Kimsc bana çalış demeden, derslerime çalışırdım. Okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi severdim. Sınıf birincisi olurdum her sene. ı 

Problemsiz bir çocuktum. Annem çalıştığı için her işimi kendim görürdüm. Okuldan eve geldiğimde evde kimse olmadığından, anahtarla kapıyı açar, üstümü değiştirip yemeğimi hazırlar, benim gibi okuldan gelen kardeşlerimle ilgilenirdim. Hiç de şikâyetçi değildim bu durumdan, severek yapardım, herkesin bizim gibi olduğunu zannederdim. Mutlu bir aileydik biz. Zengin değildik ama mutluyduk. 

Üniversiteye gitmeyi çok istiyordum. Kazanacağımdan emindim de, ticaret lisesi mezunu olduğumdan fazla seçeneğim olmamasına üzülüyordum. Aslında hayalim hukuk okumak ve avukat olmaktı, ancak böyle bir şansım yoktu. Girebileceğim tek üniversite İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi”ydi. Puanımın çok yüksek olmasına rağmen, mecburen akademinin iktisat bölümünde eğitim gördüm. 

Kayıt yaptırırken okuldaki memurlar bile şaşırmıştı aldığım puana, “Senin nc işin var burada?” gibilerinden. Parlak öğrenciliğim burada da devam etti. Birincilikle bitirdim akademiyi. Hukuk fakültesine gidememek içimde ukde kaldığından, ilk sene hem üniversiteye devam ettim, hem de dışarıdan sınavlara girerek normal liseden mezun oldum. Ve yeniden şansımı denedim. İkinci yıl nereyi kazandım biliyor musunuz? Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü. 

Ama gitmedim! Neden mi? Uzak olduğu için! Komik gelebilir 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ama hakikaten bilmiyordum iki üniversite arasındaki farkı. Bilsem gitmez miyim? 

Benim için önemli olan kendimi sınamaktı bir yerde. Bu yüzden mütevazı okulumda okumaya devam ettim. Başarılı geçen dört yıldan sonra okul birincisi olarak mezunoldum. Okuldakalmam için çok ısrar etti hocalarım. Benim gibi parlak bir öğrenciyi kaybetmek istememişlerdi sanırım. 

Aramızda birakademisyen var, hem de benim idealim olan hukuk fakültesini bitirmiş, bu nedenle sözüm meclisten dışarı, ancak bana hiç cazip bir fikir gibi gelmedi okulda kalmak. Sezgilerim beni herzaman doğru yönlendirmiş, doğru kararlar vermemi sağlamıştır. O yıllarda YÖK yeni kurulmuştu ve pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Birçok saygın öğretim üyesi, YÖK yüzünden üniversiteden istifa ediyordu. Şöyle düşünmüştüm; bir kurum degerli hocalarını kaybediyorsa, benim orada ne işim olabilir ki? Ben geleceği olan bir yerde olmalıydım. Neresiydi bu yer? Bankacılık sektöründe çalışmanın benim için daha iyi olacağını düşünüyordum en azından. 

Aynı tarihlerde büyük bankalarımızdan birinin, üniversite mezunu, dil bilen elemanlar arayan ilanını gördüm gazetede. Hemen başvurdum. 

Sınav Ankara'daydı. Trene atladığım gibi vardım Ankara'ya. 
İstanbul dışına ilk kez çıkıyordum. Sizin İstanbul'a gelmeniz gibi, ben de İstanbul'dan Ankara'ya gittim tek başıma. Ben de kendime güvenirdim. Kendine güvenen insan, bir şeydenkorkmaz. Her işin üstesinden gelir. Sabahleyin indim trenden heyecan ve merakla karışık bir duyguyla. Sınava gireceğim yeri buldum öncelikle, Yakınlarda bir pastane aradım, tuvalette elimi yüzümü yıkadım, kendime çekidüzen verdim, poğaça ve çay ile kahvaltımı yaptım. 

Sınava girdikten sonrada, akşam otobüsüyle geri döndüm. Kendi başıma ilk seyahatimdi ve çok hoşuma gitmişti yaşadığım bu serüven. Kendime olan güvenim daha çok artmıştı. Sınava yüzlerce, hatta binlerce kişinin girmiş olmasına rağmen kazanacağımdan 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emindim. Bir an önce sonuçların gelmcsini ve ona göre hareket etmeyi bekliyordum. Fazla beklemedim. Sınavı kazanan ve eğitimden geçirilerek bankanın yeni açılacak bölümünde çalıştırılacak olan 
10 kişi arasında ben de vardım. Esas sürpriz, eğitim göreceğim ve 
sonrasında çalışacağını yerin Ankara olmasıydı. İstanbul'u, ailemin yanını tercih ederdim ama Ankara veya Eskişehir olmasının da bir önemi yoktu benim için. Hatta yalnız olmak daha da hoşuma gitmişti. 

Böylece yeni bir dönem başlamıştı benim için. Ankara'da memuriyct hayatı. Öncelikle kalacağım yeri ayarladım. Bir süre bizi bankanın misafirhancsinde ağırlayacaklardı. Sonrası Allah kerim! 
Belki lojmanlarda yer bulabilirdik. 

Bir sürc misafirhancde idarc ettim, ama hoşlanmadım bürokrasinin, kuralların hâkim olduğu ortamdan. Bütün gün neyse de, bir de özcl hayatıma ait olan kısımda çekilmiyordu. Ayrıca çok titiz bir insan olmamama rağmen, rahat edemedim otelde. Her nc kadar kendi aldığım çarşafı, nevresimi kullansam da tedirgin oluyordum. 
Lojmanları beklemek de işime gelmedi. Sırada bir sürü insan vardı bekleyen. Kendime bir ev tutmaya karar verdim. Ancak aylarca süründüm. Kirası uygun olanları ben beğenmiyordum, beğendiklerimin kirası da bütçemi aşıyordu. Ortada olanlarda da, bekâr bir kadına ev vcremeyeceklerini söyleyen ev sahipleri sorun çıkarıyordu. 

Sonunda şans yüzüme güldü ve yeni yapılmış bir sitede yepyeni ama bankadan epey uzak bir semtte ev buldum. Evden biraz erken çıkacaktım. Hemen anncmi yardımıma çağırdım. İçinde perde, çarşaf, örtü, tabak, çanak bulunan üç-dört bavulla geldi annem. Hemen temizliğe girişip, iki gün içinde döşedik evi. Bir yatak, iki kişilik dolap, masa, sandalye ve ocak gibi bir evde bulunması şart olan eşyaları da aldım, taksitle. Nasıl olsa maaşım vardı. Her ay bir eksiğimi tamamladım evimin. Ailem de çok yardımcı oldu tabii. 
Annem, babam, kardeşlerim her seferinde elleri kolları dolu geliyorlardı. Hem de öyle böyle değil. Ya mini bir buzdolabı, ya bir koltuk ya da tencere-tava ile. 
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‘ Yalnız kalmaktan korkmadım mı? Hayır. Hatta dedim ya, hoşuma gitti yalnız olmak. Kimseyc hesap vermemek, istediğim saatte evime gitmek büyük bir lükstü benim için. Bütün gün işteydim zaten. Akşamları ise özgürdüm. İş çıkışlarında sinemaya giderdik genellikle, ya da bir yerlerde otururduk arkadaşlarla. Erkenden evime dönerdim ama, ertesi sabah işc gitmem gerektiğinden. Küçük ama sevimli dairemin içine girer girmez de, kapımı kilitler, meslegimle, iş dünyasıyla, ünlü kişilerin hayatlarıyla ilgili kitaplar okur, televizyon seyreder, radyo dinlerdim. 

Yaklaşık bir sene sonra, ileride kocam olacak bir sevgili bulunca yalnız kalmaktan kurtuldum. Önce arada bir kalmaya başladı, sonra temelli taşındı. Ailemin haberi olmadan tabii. Ben Ankara'da yaşamaya alışınca, sık sık gelip gitmekten vazgeçmişlerdi. 
Gelecekleri zaman, sevgilimin eşyalarını saklama yoluna gidiyorduk. Kirayı ve masrafları paylaşmak hoşuma gitmişti. Ay sonunda param kalıyordu cebimde. 

Gelelim bankacılığa. Epey bir süre eğitim gördüm. Sürekli yeni şeyler öğreniyordum, sanki üniversiteye devam ediyordum, üstelik para da kazanıyordum! 

Bankacılık 90'lı yıllarda epey bir değişime uğradı. Bu değişimlerin temeli işte o yıllarda atıldı. Bizler bugünler için özel olarak yetiştirildik, borsayı, kredi sistemini öğrendik. Hakikaten iyi yetiştirildik. Onumuz da, bugün önemli yerlerdeyiz. 

Çalışma hayatına hemen adapte oldum diyebilirim. 

Şanslıydım, büyük bir bankaya girmiştim. 

Şanssızdım, bürokrasi kurallarının egemen olduğu bir yerde kendimi göstermem, yükselmem biraz daha zaman alacaktı. Bu konu önemliydi benim için, çünkü yükselmek istiyordum. Salt para kazanmak, kendimi geçindirmek, ekonomik özgürlüğe sahip olmak için çalışmıyordum. Bunlar önemliydi, yaşamam için para gerekliydi ama benim hedefim yükselmek, gidebileceğim yere kadar gitmekti. Sırasıyla şef, müdür vc genel müdür olmak istiyordum. 

Hırslı bir kadındım. Hep yukarıları hedefledim. Çünkü hedeflediğim noktalara ulaşabilecek yetenekte olduğumun farkındaydım. 
Kendimi üstümdeki kişiden daha iyi gördüğüm anda onun yerine geçmeye koşulladım kendimi. Bunda da bir zorlukla karşılaşmadım. Hakikaten çalışkan ve yetenekli biriyseniz, sizde bir ışık varsa, yolunuz kendiliğinden açılıyor. 

Ancak bazı kurumlar, yapıları gereği daha hantal olduklarından, oralarda hedefe ulaşmak için çok beklemeniz gerekebilir, şefiniz 
20 yıldır aynı görevdedir mesela, emekli olmaya da niyeti yoktur, o 
gitmeden size kadro düşmez vs... 

Bu nedenle çalıştığım büyük bankadan ayrılmaya karar vermiştim ki, küçük bir bankadan cazip bir teklif geldi. 

“İyiki gittim!” de diyebilirim, “Keşke gitmeseydim!” de... 

İyi ki gittim; mesleğimi sevmeyi orada öğrendim. Bankacıyım diyebilmenin mutluluğuna orada ulaştım. Çok farklı bir ortamdı. 
Çok kaliteli, çok düzeyli, çok değerli insanların çalıştığı bir yer. O kadar çok şey öğrendim ki orada. Sadece meslek açısından değil, insan ilişkileri, arkadaşlık konusunda da. Tabii mesleki öğrenim de büyük önem taşıyor ve bu anlamda orası benim için gerçek bir okul oldu. 

İşimi sevdim, bana öğretilen her şeyi en doğru şekilde yapmaya çalıştım. Çalıştıkça da emeğimin karşılığını aldım. Hem maddi hem de manevi olarak. Kısa süredeterfi ettim. Terfi ettikçe kazandığım para da arttı. 

Rüya gibiydi her şey. Bir baktım ki, ben bir bankanın mali işlerinden sorumlu müdürü olmuşum! Genel müdür yardımcılığına gidiyorum. Bileğimin hakkıyla. Çalışmamın, emeğimin karşılığıyla. 
Çalışmak derken, bilemiyorum ne anlıyorsunuz ama bizim sektörde deli gibi çalışılır. Ben gece gündüz çalıştığımı hatırlarım. Gece yarılarına kadar bankada çalıştığımı, raporlar hazırladığımı bilirim. 
Günlerce sürer bu tempo. Eve sadece duş almaya, üstünüzü değiştirmeye gidersiniz. Sabaha kadar çalışırdık çünkü. 

Demek istiyorum ki unvanlar kolay verilmiyor insana. Kolay verildiği de oluyor. O ayrı bir konu. Belki birazdan onlara da değinirim. Ama ben gerçekten bileğimin hakkıyla kazandım elde ettigim her şeyi. Kazandıkça da, daha fazlasını istedim doğal olarak. 

Genel müdür yardımcılığıydı, sonraki hedefim. Hayal değildi. 
Olmasını bekliyordum. Daha fazlasını da hatta. Genel müdürlüğe kadar uzanmayı. 

Peki öyleyse, niye “Keşke gitmeseydiml” diye düşünmüştüm? 
Söyleyeyim. Çünkü insan iyiyc çabuk alışıyor. En iyi yerde, en iyi insanlarla çalışınca çıtayı yükseltmiş oluyorsunuz. Başka bir yeri beğenmiyorsunuz sonrasında. Gittiğiniz her yeri, eskisiyle kıyaslıyor, hep daha iyisini istiyor ve arıyorsunuz. O kaliteyi bulmak da kolay değil maalesef. 

Bankacılığın en parlak dönemiydi. Ben de en parlak isimlerinden biriydim. Habire transfer teklifleri geliyordu, yüksek paralara. 
Kayıtsız kalamıyorduk bu tekliflere. 

Son çalıştığım yerde, genel müdür yardımcısı olmayı beklerken, yerine geçeceğim adamla takıştım. Yapılmayacak bir şeyi yaptım ve onunla kavga ettim! Haklı olan bendim. Off shore hesapları yüzünden başladı takışmamız. Aslına bakarsanız bulunduğu pozisyona benim gibi bileğinin hakkıyla gelmemişti. İyi bir teorisyendi, konuya son derece hâkim, saatlerce konferans verebilecek düzeyde ama uygulamada zayıftı. Önemli olan icraattır. Ben onun yerinde olsam, işi profesyonellere bırakır, onlarla iyi geçinir, onlara güvenir, hatta onları yanımdan ayırmamaya çalışırdım. Fakat o benimle takışmayıtercih etti. Ben ayrıldıktan sonra da zaten, off shore hesaplarının altından kalkamadığı için yerinden oldu. 

Bu ilk takışmadan sonra, benim altımda çalışan dört eleman yüzünden takıştık. Hepsi üniversite mezunu, dil bilen, canavar gibi gençler. Ve onlardan çok yararlanmışız. Yetkilerini artırmamız lazım. Yoksa kaçıracağız elimizden. Onlar gibisini de bulamayacagız. Ben altımdaki ekibe önem veririm. İyi elemanlarla çalışmanın yararına inanırım. Bu adam ise benimle aynı fikirde değil ve içlerinden birini seçmemi istiyor. Sophie'nin seçiminde bulunmamı. Karşı çıktım, “Yapamam!” dedim. “Hepsi benim için aynı değerde, 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hepsinden farklı şekilde yararlanmamız lazım.” Bana inat hiçbirini terfi cttinmedi, onların yerinc aralarında sevgilisi ve yakını olan başka birilerini atadı. 

İyice gerginleşti aramız. Sonunda yapacağını yaptı ve benim terfimi de engelledi. Engellediği gibi, benim konumumu da değiştirdi. Öyle bir bölüme atadı ki, gencl müdür yardımcılığına giden biri için o bölüme müdür olmak, bir on yıl geriye atmak gibi bir durum. 
Acaip bozuldum tabii. Aslında gidip daha üst mevkiyc durumu anlatabilirdim arma doğru olmaz diye düşündüm ve başka çarcler aradım kendime. Çünkü ben kendime güveniyordum, nerde olursa olsun iş bulabilirdim. Tekliller de gelmiyor değildi. Ama ben o kadar memnundum ki işimden ve bankamdan, o ana kadar gitmeyi düşünmemişlim. Olanlardan sonra teklifleri değerlendirmeye başladın. Tek şartım vardı tabii, o da genel müdür yardımcısı olmak! 

Çünkü ben çalışkandım, zekiydim, pratik zekalıydım ve normlara uygun biriydim. Klasik kadınlardan değildim: Zoru görünce kaçan, ağlayan, öfkesini heme% belli eden, zayıflık belirtileri gösteren. Kadınlar böyledir demek istemiyorum. Genel kanı böyledir. 
Ben kolay kolay ağlamam. Ağlayan kadınlardan da nefret ederim. 
Erkek gibi davranırım gerektiğinde. İş dünyasının kuralları var. Erkekler koymuş olabilir bu kuralları. Kendilerine göre koymuş olabilirler. Ama böyledir. Burası iş dünyasıdır. Bu kuralları sorgulamam. 
Sorgulamakla vakit kaybetmem. Onlara uyarım. Uyduğun zaman başarılı olursun. Benim başarım da ortadaydı. 

Tekliflerden biri çok cazipti. Yeni kurulacak bir aracı kurumdan geliyordu. Her şeyi en organize edecek, ben şekillendirecektim. 
Yıllardır yapmayı istediğim, hedeflediğim bir işti. 

Patronum yurtdışında okumuş, genç, dinamik biriydi ve o genel müdür olacaktı. 

Çok güzel günlerim geçti orada da. Çok başarılı oldum. Başarılı olduk. Epey bir süre birlikte çalıştık. Misyonumu tamamladığımı düşündüğüm an, genel müdürlük hayalimi gerçekleştirmek için ayrıldım oradan. Başka bir kuruma genel müdür olarak transfer oldum. 
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Yıllardır da bu koltuktayım işte... 
GAZETECİ: Peki, bundan sonra? 


BANKACI: Birkaç yıl daha bu pozisyonda çalışmak istiyorum. 
Sonra işimi yavaşlatmak, sorumluluklarımı hafifletmek niyetindeyim. 

Genel müdür pozisyonunda, bugünkü tempomla üç-beş yıl daha çalışmayı düşünüyorum. Sonrasında genel müdürlüğü bırakıp üniversiteye döneceğim. Benim yarım kalmış bir düşüm bu. Akademiden birincilikle mezun olduğum zaman, hocalarımın üniversitede kalmamı istediklerini söylemiştim. O yıllarda hiç cazip gelmemişti akademisyenlik. Kendimce doğru bir karar vermiş, başka bir yol izlemiştim. 

Ama şimdi dönebilirim. İki yıldır, haftada bir ders veriyorum özel üniversitelerden birinde. Çok hoşuma gitti hocalık. İple çekiyorum gençlerle bulaşacağım saatleri. Hatta doktora yapmak istiyorum. Uygulamayı, pratiği iyi bilen bir akademisyen olabilirim. 
Hem şimdiki görevim gibi yorucu da olmaz, çocuklarımla istediğim gibi ilgilenebilirim. Onların bana ihtiyacının olacağı bir dönemde, yani eğitimlerinin başladığı zaman yanlarında olurum. 

Bir de... 

Birde bir hayalim var! 

Hedefdemedim ama, hayal... 


GAZETECİ: Niye hayal? 
BANKACI: Olmaz gibi geliyor da ondan... 
GAZETECİ: Niye olmasın? 


BANKACI: Siyasi iradeyle ilgili bir atama. Benim başarımla, yeteneklerimle doğrudan bağlantılı değil... 
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GAZETECİ: Peki, gerçekleşmesi için çaba gösteriyor musun? 


BANKACI: Sonradan pişman olmamak, “keşke” dememek için gösteriyorum. Çok fazla olmasa da, bir çaba gösteriyorum. Ayrıca benim fazla çabalamama gerek yok. Ben sadece o göreve talip olduğumu söylerim o kadar. Daha fazlasını yapamam. Bu bir atama. Siyasi iktidarın inisiyatifinde olan bir durum. Ben de onlara yakın olanlarla en azından bir yoklama yapabilirim ve benim için konuşmalarını isteycbilirim. Ben de bunu yaptım. Olma olasılığı çok düşük. O yüzden hayal diyorum. Olursa çok mutlu olacağımı biliyorum. Ve o noktada çok başarılı olacağımı da. Bambaşka bir hâle sokarım. Bir sürü yenilik, çok farklı olur yani. Bundan eminim. Kendime güveniyorum. Ama çok da fazla hayale kapılmıyorum. Daha doğrusu kendimi kaptırmıyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz... 

Olursa, o zaman planlarımı değiştirmem gerekecek ama. Hani vardı ya, emeklilik ve işlerimi hafifletme, öğretim üyeliği, çocuklara daha fazla zaman ayırma. O zaman bunu yapamam. En azından bir iki, en fazla beş sene ertelemem gerekecek. Buna değer ama. 
Benim için değer. Çocuklarım için de değer. Onlar da eminim ileride anneleriyle gurur duyacaklar. Bir ilki başarmış olacak anneleri... 

Dolayısıyla sana söyleyeceğim şu olabilir; eğer istiyorsan, gerçekten istiyorsan, çaba göstermelisin. Geri çekilmekle hiçbir şey elde edemezsin. Kararı verecek olan sensin. İstiyorsan, iste ve istediğini söyle... 


AKADEMİSYEN: Galiba “başarı”yı yeniden tanımlamamız gerekecek. Başarının kıstası nedir, illa yönetici olmak mıdır? 

Kendimden ömekleme yaparsam; başanlı sayılabilmem için, mutlaka en tepedeki insan olmam mı gerekiyor? Ya da dünya çapında ses getiren araştırmalara imza atmam mı? Çok çarpıcı olmayan, kamuoyunu fazla ilgilendirmeyen, ama toplum adına gerekli görülen ve birilerinin yapması gereken bir araştırmayı yapsam, başarılı sayılmaz mıyım? Sıradan bir akademisyen olmam yetmiyor mu başarılı olmaya? İlla popüler olmak zorunda mıyım, basında görüşlerine yer verilen, televizyondaki açık oturumlara davet edilen, sık sık fikir beyan eden biri gibi? 

Ben dikey değil, yatay büyümeyi tercih ettiğimi ve nedenlerimi açıkladım biraz önce. O nedenle yeniden aynı konulara girmek istemiyorum. 

Beni daha ileriye gitmekten alıkoyan, her zaman zihnimi kurcalayan, hem de konuya farklı bir bakış açısı getirmemizi sağlayacak olan bir konu daha var ki onu da paylaşmak istiyorum sizlerle; Güçten korkarım ben! Beni benden alıp değiştirecek güce sahip olmaktan ve istemediğim şeyleri yapmaktan! 

Gücün insanlara ne yaptıracağı belli olmaz! Başınız dönebilir, kendinizi kaybedebilirsiniz. Popüler kültürle beslenen ve iki-üç gün içinde şöhret olan insanları görüyorsunuz her gün medyada. Bir anda nasıl havalara girdiklerini üzülerek izliyoruz. Onlar eğitimsizler ve popüler kültürün parçalarılar, peki ya parti başkanları, liderler, koltuklarına yapışanlar? Niye gidemiyorlar oralardan? Niye başarısız olsalar da kalkamıyorlar koltuklarından? 

Zirveye çıkınca, gücü elde edince, Tanrı gibi görmeye başlayabiliyorlar insanlar kendilerini. Ne isterlerse oluyor, her söyledikleri yerine getiriliyor, insanların kaderleriyle oynayabiliyorlar. Dudaklarından çıkacak bir kelime ile dünya yerinden oynayabilir. 

Kim kaybetmek ister böyle bir gücü? Samimi olarak söylemek gerekirse, ben de istemem! O güne kadar öğrendiğim bütün doğrularrafa kalkabilir, daha önce söylediklerimin tam tersini yapabilirim. 

İşte bundan korkarım ben! Değişmeyeceğimi kim garanti edebilir? Siz edebilir misiniz? 


GAZETECİ: Çok ilginç! Hiç düşünmemiştim bunu. Ben korkar mıyım güç sahibi olmaktan? 
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AKADEMİSYEN: Güce sahip olmadan bilemezsin. Yükselen arkadaşlarını düşün. Müdür olduğu, yayın yönetmeni veya gencl müdür olduğu zaman eski arkadaşlarını tanımayanları. Bırak onları, iki günde star olanları hatırlayın. Televizyon programlarında örneklerini ibretle görüyor ve izliyoruz; yarışmalarda birinci gelenler, konuşurlarken, “Teşekkür ederim halkıma! Halkım, canım benim! 
Canlarım benim, siziçok seviyorum!” falan diyorlar. Bir de yetkileri olduğunu düşünmeye zorlayın kendinizi. O sevgiye, o kadar ilgiye ek bir de ellerinde güç olsa, neler yapabileceklerini getirin gözlerinizin önüne. 

Tabii ki bunlar kişinin aldığı eğitimle yakından ilintili. Sosyal çevre, gelinen, yetişilen ortam davranışları belirliyor. Hiç değişmeyebilir, mütevazı kişiliğini de sürdürüyor olabilirsin. Ama güç başka bir şey. Ben çok gördüm örneklerini. Üniversitede, iş dünyasında, politikada, başı dönüp kendini unutanları, olmadık şeyler yapanları çok gördüğüm için, böyle bir saptamaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. 


GAZETECİ: Haklısın valla. Bak ne geldi aklıma. Benim babam askerdir. Şu anda emekli ama bir ara generalliği söz konusuydu. Hayatımız değişecekti babam terfi ederse. Annem ağabeyimle bana sürekli nasihatlerde bulunurdu; “Bakın, yarın öbür gün, etrafınızda bir sürü insan olacak. Gittiğiniz her yerde ilgi göreceksiniz. 
Sakın şımarmayın, havalara girmeyin. Babanız o görevden alınınca yine eskisi gibi olacak her şey. Şimdi özel arabayla giderken, o zaman yine dolmuşa, otobüse bineceksiniz. Sakın değişmeyin, sakınkendinizi unutmayın, arkadaşlarınıza olan davranışlarınız farklılaşmasın. Onlar size farklı davranabilirler, size prens, prenses muamelesi yaparlar, etrafınızda olup, yüzünüze gülcbilirler. Aslında sizi kullanmaktır amaçları. Babanızı zor durumda bırakmak isteyebilirler. O yüzden size nasıl olmanızı öğrettiysek, hep öyle kalın. 
Havalara girmeyin!” 

Girenler vardı çünkü. Özellikle kadınlar. Sanki kendileri albay, 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yarbay, general olmuş gibi davranırlardı. Askerlere emir vermeler, garsonlara bağırıp çağırmalar, alışverişe, güne, gezmeye makam arabalarıyla gitmeler, alışveriş torbalarını onlara taşıtmalar, insanları küçümsemeler. Çok komik olurlardı sahiden. Ve kocaları emekli olduğunda onlar daha çok üzülürlerdi. 

Haklısın, hakikaten insanın başı dönebilir! 

Daha önemlisi bence, o ilginin sana gösterilmiyor olması. Sen önemli değilsin, bulunduğun mevki, oturduğun koltuk önemli. O koltuğa, senin unvanına ilgi gösteriyorlar. Bunu kavrayamazsan üzülebilirsin. 

Bana çok oldu mesela. Gazeteciyiz ya, insanlar bizi kullanmak isteyebiliyor, bu yüzden de dost ve arkadaş gibi davranıyorlar. Herkesin hayran olduğu, tanışmak istediği çok ünlü birilerine röportaja gidiyoruz. Çekinerek gidiyoruz tabii, bizim gözümüzde de önemli bir yere sahip. Tanışıyor ve sohbete başlıyoruz. Aaa, bir de bakıyoruz ki, bize arkadaşı gibi davranıyor! Öyle samimi, öyle yakın ki, hemen havalara girebiliyoruz. Yaptığımız röportajı, hakkında yazdığımız yazıyı beğenirse, daha da samimi oluyoruz. Ne zaman arasak telefonumuza çıkıyor, senli benli konuşuyor, bizi yemeğe davet ediyor, açılışlara, davetlere, her türlü etkinliğe çağırıyor, yılbaşında, özel günlerde hediyeler gönderiyor. “Vay be,” diyoruz kendimize, “Bilmem kim beni beğendi, benim arkadaşım oldu!” Hoşumuza gidiyor. Hele kalabalık bir ortamda, başkalarının yanında, özellikle arkadaşlarımızın yanında bize selam vermesi, yanımıza gelip hatırımızı sorması, ayaküstü sohbet etmemiz, daha da gururlandırıyor bizi. Arkadaşlarımız arasında bayağı bir havamız oluyor. 

Kişinin popülaritesi ve unvanı ne kadar önemliyse, koltuğumuz da o kadar çok kabarıyor. Düşünün artık, bu kişi başbakan, parti başkanı, sanayici, işadamıysa ne hâle geldiğinizi. Kendinizi ne kadar çok önemsediğinizi. Altyapınız ne kadar sağlam olursa olsun etkilenirsiniz. O ilginin size olduğuna inanmak istersiniz. Yani siz gazeteci olduğunuz için gösterilmediğine inanmak istersiniz. Ne zamanki bir başkasına da aynı şekilde davrandığını, hatta aynı sözler-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İc hitap ettiğini görürsünüz, aklınız başınıza gelir. Hele bir de o görevden ayrıldığınızda, sizi bir daha aramayıp sormazsa, en önemlisi siz aradığınızda sizinle görüşmezse, tam bir hayal kırıklığı. 

Benim pek çok hayal kırıklığım oldu bu türde. İlginin yüzde yüz bana gösterilmediğini, çoğunluğun koltuğuma, köşeme, yazdığım gazeteyc gösterildiğini bilirim. Ama ne var ki, bunu bilsem de hoşuma gider, ünlü vc önemli insanların beni beğenmesi. 

İnsan egoist bir yaratık. Hep ilgi istiyoruz, hep sevilmek, beğenilmek, cl üstünde tutulmak istiyoruz. Oturduğumuz koltuğun nimetlerinc de çabuk kapılıyoruz. Garip bir büyüsü var gerçekten gücün. 

Yinc de güçten korkmam. 

Ama birilerinin adamı olmaktan korkarım. 

Güç sahibi olacağın koltuğa kolay kolay oturtmuyorlar seni. Oturmak için çeşitli tavizler vermek zorundasınız. Birilerinin adamı olacaksınız. O birileri, sana destek veren, o koltuğa oturmanı sağlayan kişilerdir. Onlar getirmişlerdir sizi oraya. Yardımları karşlığın- da sizden bir şey isterler, karşılık beklerler. Onları mutlu etmek için, istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalabilir, kendiniz olmaktan çıkabilirsiniz. 

Ben bundan daha çok korkarım işte. 

Ben olamamaktan, ben gibi davranamamaktan. Ve biliyorum ki, o tepelere gelmek için ve oralarda uzun süre kalabilmek için mutlaka taviz vermek zorundayız. Patrona yakın olmak, onun çıkarlarını korumak zorundayız. 

Yöneticiliğe atandığım zaman, yayın yönetmenimin söylediği bir söz beni irkilmiştir örneğin. Elemanlarım için zam istediğimde, “Artık sen patronun safındasın, bundan sonra çalışanların değil, patronun çıkarlarını koruyacaksın,” demişti. 


GENEL MÜDÜR: Elbette koruyacaksın! Patron için çalışıyorsun çünkü, onu daha başarılı kılman için seni orada tutuyorlar. Kendi başarın için uğraşıyormuş gibi görünsen de, aslında patronun başa- 


122 


rısı için ter dökersin. Bilirsin ki, o başarılı olursa, sen de başarılı olacaksın. 

Genel müdürlük, sırat köprüsünde yürümeye benzer. Hem patronun çıkarlarını düşüneceksin, hem de kendi bildiğin yolda, kendi doğrularınla ilerleyeceksin. Ancak gün gelir senin doğruların patronun hoşuna gitmeyebilir. O kendi istediği doğruları ilke edinmenizi ve durumları kendi lehine çevirmenizi bekler sizden. Hep güzel ve olumlu şeyler duymayı ister. Dolayısıyla, yalan söylemeniz demeyeyim ama gerçekleri gizlemeniz gerekebilir. Ya da şöyle diyeyim, politik davranmanız. Oysa sizin göreviniz, yolunda gidenler, güzel şeyler gibi gitmeyenleri de bildirmektir. Özellikle onaylamadığınız kararların alınmasını önlemeye çalışmaktır. İşte bu yüzden ters düşebilirsiniz bazen patronunuzla. 

Ben düştüm! 

Ona gerçekleri söylediğim için hoşlanmadı benden ve beni devre dışı bıraktı. 

Hatırlayacaksınız, geçen toplantıda konuşmuştuk bu konuyu. 
“Niye küstünüz?” diye sormuştunuz bana? 

İşte bu yüzden... 

Gördüğüm andan itibaren hayran olduğum ve her açıdan çok beğendiğim patronum benim için çok değerliydi. Ben de onun için değerliydim. Benim kabuğumu kırmış, içimdeki cevherin ortaya çıkmasını sağlamış, beni yetiştirmiş, genç olmama rağmen beni çok önemli mevkilere getirmişti. Ne zaman ki ben ona karşı çıktım, bir kalemde sildi beni. 

Önemli bir karar arifesindeydik. Büyük bir firmayla ortak olup, alışverişmerkeziaçmayı düşünüyordu sevgili patronum. Bütün hesaplar, maliyet raporları bendeydi. Genel müdür olarak birleşmenin her aşamasını incelemek zorundaydım. İnceleyince de, bu birleşmenin büyük birrisk taşıdığını gördüm. Bizim sonumuz olurdu, işlerin yolunda gitmemesi. Gitmeme olasılığı da çok büyüktü. Dolayısıyla risk taşıyordu, birleşme hikâyesi. 

Başarısız olmasını asla istemeyeceğim patronuma bunu anlatmaya çalıştım. Ne çare ki dinlemedi beni. Söylediklerim hoşuna gitmedi. Çevresindeki herkes tam tersini, yani onun duymak istediklerini söyleyip, yanında yer alırken, bir tek ben karşı çıkıp, hayallerinin gerçekleşmeyeceğini söyledim. 

Kavga etmeyi bile gözc almıştım bu uğurda. Bunu yapmak zorunda olduğumu hissediyordum. İşyeri onundu, amaaynı zamanda benimdi! Her duvarında benim de tuğlam, sıvam, emeğim vardı. 
Yıkılmasına, yok olup gitmesine katlanamazdım. 

Bu yüzden aramız bozuldu. Nefret etti benden, devre dışı bıraktı beni, görüşmelere götürmedi, toplantılara çağırmadı. 

Biz erkekler gibi bakamıyoruz olaylara, duygusal davranıyoruz.. 
En çok bu ncdenle zorlanıyoruz iş hayatında. 

Şimdi geriyc bakınca, daha farklı davranabileceğimi düşünüyorum. Onu kınnadan, onun hayallerini söndürmeden dikkatli olmaya davet edebilirdim onu. Ne var ki politik olmayı öğrenmemiştim henüz. 

Sonra öğrendim mi? 

Öğrendim tabii. Her başarısızlık sizi kendinize getiriyor. Yenile yenile yenmeyi öğreniyor, salim kafayla oturup, nerede yanlış yaptığınızı buluyorsunuz. Her ne kadar kendinize karşı çok objektif olamasanız da, hep kendinizi haklı görmeye çalışsanız da, zamanla kendinizi eleştirmeyi öğreniyorsunuz. İkinci başarısızlık beni daha çok olgunlaştırdı mesela! 

İlkinde dışlanmış, toplantılara çağrılmamaya başlamıştım. İstifa etmeseydim, görevden alınırdım büyük bir olasılıkla. İkincisinde de benzeri bir durumla karşılaştım. Yine yetkim ve sorumluluğum azaltıldı. Karar verici konumdan, görüş belirten konuma getirildim. 
Kötü bir pozisyon değildi bu, aslına bakarsanız. Hep aynı pozisyonda kalamazsınız, yükselmek, tepeye çıkmak gibi gün gelir. aşağı da inmeniz gerekir. Siz incceksiniz ki, yerinize başkaları gelsin, oturduğunuz koltuk gençleşsin, dinamikleşsin. 

Benim de koltuğa yapışmaya niyetim yoktu ama biraz önce konuşulan güç konusuna gelecek olursak, çok haklısınız, o güç korkutucudur, çünkü o gücü sever ve asla kaybetmek istemezsiniz. 
Gözlerinize bir perde iner, gerçekleri görmezsiniz. 

Her türlü yetkiye sahipken, bunu kaybetmeyi kabul etmiyorsunuz doğal olarak. Hele bir de, henüz hazır değilseniz buna. 

İtiraf edeyim, ben de kabullenmekte zorlandım. Üstelik tavır hoşuma gitmedi. Karar verici konumda olmanıza rağmen, önemli kararlar alınırken çağrılmıyorsanız, yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Bunu hissettiğinizde de üzülüyorsunuz işte. 

Tabii o konumların bir özelliği de, hemen vazgeçilmemeniz, başka pozisyonlara kaydırılmanızdır. Çok enderdir bir gencl müdürün işine son verilmesi; ya murahhas aza yapılır, ya yönetim kurulu üyeliğine terfi ettirilir, uygun bir makam bulunur yani. Beğenmcseniz kendiniz çekip gidersiniz. 

Ben yinc çekip gittim. Yine kırıldım ve gücendim çünkü. Üstelik bu kez paniğe kapıldığımı da itiraf etmeliyim. Acaba ben sahiden başarısız mıydım, iyi bir yönetici değil miydim, niye beni istemiyorlardı? Nerelerde hata yapıyordum? 

Bu süreç içinde kafamı topladım, düşündüm, kendimi sorguladım, hatalarımı gözden geçirdim. Çalışmanın benim için ne anlama geldiğini, benim için ne ifade ettiğini yeniden sorguladım. İşte o zaman bugüne kadar yaptığım yanlışları gördüm. Gerçekleri kavradım. 


GAZETECİ: Neydi gerçekler? 


GENEL MÜDÜR: Biz kadınlar hayatı çok ciddiye alıyor, her şeye haddinden fazla önem yüklüyoruz. Aşka, evliliğe, ilişkilere, tabii işe de. Çok önemsiyoruz işimizi, işteki başarımızı. Eğer rekabeti seviyorsak, hırslıysak daha da önemsiyoruz. 

Örneğin, erkekler gibi düz mantıkla bakmıyor, her işimize duygularımızı katıyoruz. Böylece hayatımızı inanılmaz derecede zorlaştırıyoruz... 

Aslına bakarsanız çok fazla engel yok önümüzde. Var da yok. 
Esas engel nc biliyor musunuz? Biz, kendimiz... 
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Kendimizi çok zorluyor ve yoruyoruz. 

Ben de bunu yeni keşfettim. 

Yıllardır çalışıyorum, iki yıl önce fark ettim! 

Ben ki, hep başarıya odaklamıştım kendimi. Para kazanmak da çok önemliydi ama takdir edilmek, ilk sıradaydı her zaman. Bu yüzden de hep mağdur oldum, hakkımı arayamadım. Hiçbir zaman tazminat alamadım mesela. Beklesem beni kovacaklar, tazminatımı da elime verecekler. Ama gururumu çok önemsediğim ve başarısız olmayı kabullenmediğim için, hep ben istifa ettim, dolayısıyla hakkım olan paraları da elimin tersiyle ittim. 

Sanırım bizler erkeklere göre biraz daha mükemmelliyetçiyiz. 
Enazından ben öyleyim. Öyleydim. 

Kimse arkamdan kötü bir şey söylemesin, başaramadı demesin diye gereğinden fazla önemsedim işimi. 

Vehep takdir edilmeyi bekledim. 

Senin gibi takdirle birlikte terfi etmeyi tabii. 

Oysa iş dünyasının belirli kuralları var. Kimlerin belirlediği önemli değil, önemli olan kuralların olması. Erkekler egemen olduğu için onlar koymuş, sonuçta onların dünyası burası, kendilerine göre belirlemişler her şeyi ama belli kurallara göre hareket ediliyor ve bu kuralları sorgulamıyorlar. 

Ancak biz sorguluyoruz. Onlara son derece mantıklı gelen kurallar, bize mantıklı gelmiyor. Biz detaylarda boğulup gidiyoruz. Sonradan geldiğimiz için değiştiremiyoruz. Değiştiremediğimiz, kendimiz gibi davranarak var olmaya çalıştığımız için de zorlanıyoruz. 

Ömeğin yükselmek istiyorsan göreve talip olman gerekir. İstemeli, “Ben yaparım!” diye ortaya çıkmalısın. Erkekler böyle yapıyor. Boşalan bir müdürlük için, çekinmeden göreve talip olduklarını belirtiyor, yüksek sesle dile getiriyorlar bunu. 

Doğrusu da bu. 

Amabiz ne yapıyoruz? 

Bekliyoruz. 

Sen ne yapıyorsun? 
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Yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü olmak istediğin hâlde dile getirmiyorsun. Bekliyorsun. 

İlk adımı biz atmayız çünkü. Karşıdan bekleriz. Aşkta da böyle, işte de. Aşkından ölsek bile, önce erkek söylesin isteriz sevdiğini. 
Çok istediğimiz halde, evlenme teklifini ondan bekleriz. Böylece reddedilmemiş oluruz çünkül Nedense ödümüz kopuyor, reddedilmekten. Hep seçilmeye alıştığımızdan belki, seçmek yerine seçilmeyi tercih ederiz. 

İş hayatında da böyleyiz. Müdürlük koltuğuna oturmayı çok istediğimiz hâlde, bunu dile getirmekten imtina ediyoruz. Ayıp buluyoruz, görgüsüzlük addediyoruz. 

Ne olur gidip o kararı verecek olan kişiye, “Ben bu göreve talibiml” desen? 

“Siz ne dersiniz, bu kararıma?” diyerek onun görüşünü öğrenmeye çalışsan? 

Terfi edip etmeyeceğini öğrenmiş olacaksın böylece, en azından rahatlayacaksın. Eğer niyeti varsa, kendini hazırlarsın o pozisyona. Seni düşünmüyorsa da bir kararavarırsın, ya işinden ayrılır, başka bir yerde denersin şansını, ya da pes edersin, ne bileyim. 
Amaşimdiki gibi kararsız ve muallakta kalmazsın. 

Fakat kızmıyorum sana. Ben de senin gibiydim. 

Nasıl olsa seçeceklerdir o koltuğa en yakışanı. Biz de onlardan biri olduğumuza, hatta en mükemmeli olduğumuza göre, bizi seçeceklerdir. O güne kadar çok kolay seçildiğimiz için, hep öyle gideceğini sanıyoruz. Bilmiyoruz ki, o zamanlar bize ihtiyaçları var. Ayrıca ne malum, fark ettirmeden o sinyali vermediğimiz. Belki de çok fazla çalışmamız, hırsımız, kendimizi ve isteklerimizi belli ediyor. Sonra kendimizi çekiyoruz. 

Bizden ses çıkmadığı için akıllarına bile gelmiyoruz. 

Sonuçta biz kolay kolay terfi etmeyiz. Etmeyince de bozuluruz. 
Acayip gururumuz kırılır, kendimizi bozguna uğramış hissederiz. 
Altında bir sürü art niyet ararız. 

Aslında her daim buluttan nem kaparız. Her sözden, her hareketten bir anlam çıkarırız. Toplantı sırasında, benimle konuşurken niye o tonda konuştu? Niye bardağı ordan alıp oraya koydu? 
Neden dosyayı o şekilde kapadı? Bana neden öyle baktı? Niye giderken kapıyı açık bıraktı? 

Her hareketten bir sonuç çıkarmaya çalışırız. 

Elbette bir anlamı vardır bunların, ama kabul edelim ki fazla abartırız. 

Elbette entrikalar, kumpaslar, oyunlar var, ama bazı konularda her şey çok açık ve nettir. Buna inanın. 

Erkekler çok açık ve net söylerler söyleyeceklerini. 

Bunu anlayıncaya kadar, hayatı kendimize de onlara da zehir ediyoruz. 

Dikkat edin, patronlar bazen bize eşleri gibi davranırlar. Çünkü eşleri gibi didikleriz her şeyi. Sürekli sorular sorarız. Eşlerinden sıkıldıkları gibi bizden de sıkılır ve bıkarlar. 

Yapacağımız şey çok basit; rahat olacağız. Rahatladığımız zaman kazandığımızın farkına varacağız. 

Gereksiz yere benimsiyoruz işimizi. Çok sahipleniyoruz. Bu yüzden patronun kararını bile sorguluyoruz. Bir sonraki etaba geçemiyor, bir önceki adımda takılıp kalıyoruz. Oysa hemen bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Geçmemiz bizim yararımıza olacak. 

Bazen kraldan çok kralcı oluyoruz. Kendimizi göstermek için deli gibi çalışıyoruz, arkamızdan beceremediler demesinler diye kendimizi unutuyoruz ya çalışırken. İşte o zaman patrondan daha çok sahipleniyoruz işimizi. Bana ne değil mi, birleşme kararının patrona zarar vereceğinden? O kadar akıllı adam birleşmenin aleyhine olduğunu görmüyor mu? Demek ki riskleri göze almış? Risklere rağmen kendini maceraya atmaya, kumar oynamaya karar vermiş. Öyleyse bana ne? 

Sonra, deli gibi çalışıyor, patrondan daha çok işimizi düşünüyoruz diye, vazgeçilmez olduğumuz duygusuna kapılıyoruz. Yok böyle bir şey iş hayatında. Kimse vazgeçilmez değil. Herkesin alternatifi vardır. Bunu da gözden çıkarıldığımız zaman anlıyoruz ama. 
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Ben de inanamadım başıma gelenlere. Ben ki şirketim için canla başla çalışmışım, çok da yararlı işler yapmışım, kurumun imajını bir anda tepelere çıkartmışım, yükselen bir değer hâline getirmişim, benim sayemde cirolar artmış, verim artmış, ben çok memnunum, onların da benden memnun olduğunu sanıyorum, çok çalışıyorum, gelen teklifleri kaale almıyorum. Yani sanıyorum ki, vazgeçilmezim. Ama bir de baktım ki, vazgeçildim. Beni bir anda gözden çıkarabildiler. Yerime başkasını aldılar. 

Bu duygu ne kadar kötüdür, bilen bilir. Sevgiliden, kocadan ayrılmaktan daha beter bir duygu. 

İşte ben bunları yaşadım, gördüm, hatalarımı anladım. 

Ve sonunda kendime geldim. 

Artık akıllandım. Şimdi çok farklıyım. Eskiden yaptığım hataları yapmamaya çalışıyorum. Zorlandığımı itiraf etmeliyim ama, kolay olmuyor elbette eski alışkanlıklardan kurtulmak. Deniyorum. Direniyorum. 

Özellikle bu yüzden çalışıyorum. 

Çünkü bu sorgulama sürecinde gördüm ki, çalışmak benim sandığım kadar önem taşımıyormuş hayatımda. İki yıl öncesine kadar iş için her şeyi yapan, annemle, çocuğumla ilişkimi bozmayı bile gözealanben, bugün herşeyi bırakıp gidebilecek durumdayım. 

Ama çalışmaya devam etmek istiyorum. Çünkü işin kurallarını layıkıyla yerine getirirsem, kadınlığımdan taviz vermeden erkek gibi davranırsam neler olacağını görmek istiyorum. 

Bu da bir rekabet benim için! Bu sefer kendimle, eski benle yarışıyorum. Mesela şimdi yeniden düzenledim gardırobumu. Çünkü iki yıl önce bir baktım ki, dolabımda sadece çizgili, düz renkli pantolon ve ceket takımlar var. Ve bir sürü gömlek. O gömlekleri de en üst düğmesine kadar kapatırdım. Dişiliğimi ön plana çıkarmamak için özel bir gayret sarf etmişim sanki: Niye böyle yapmışım? Bilmiyorum. Kendimi korumak için mi? Yoksa kadınlığımı bastırmak için mi? O zaman saçlarımı da keserdim değil mi? Hayır, belki saçlarımı kesmeyerek dişilik yanımı da vurgulamaya çalıştım. Belime 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kadar uzanan, uzun ve gür saçlarım en çok önem verdiğim, beni ben yapan özelliğimdir. “Ben kadınım,” demek istedim. Her neyse, şimdi etek giyiyorum, elbise, hatta gömleğimin düğmelerini de açıyorum. 


GAZETECİ: Tüm saptamalarında haklısın galiba. Ben, aynen senin dediklerini yapıyorum. Kendi kendime küsüyorum. Tavşan dağa küsüyor, dağın haberi olmuyor. Yarından itibaren kendimi daha iyi tartacağım. Ne istediğimden emin olunca harekete geçeceğim. 


əkək ək 


Özetle: 


e Kariyer yapmak isteyen kadının önünde görünürde bir engel yok gibi. Kendine hedef koyarsa rahatlıkla yükselebiliyor. Göreve talip olduğunu dile getirmesi, yükselmesini çabuklaştırıp kolaylaştırabiliyor. 


* Kararlı ve istekli olmak ilk adım. Ancak kadının yoluna ne zaman çıkacağı belli olmayan görünmeyen engelleri de unutmamak gerekiyor. 


* Eş, çocuk ve aile bu engellerden biri, belki de en önemlisi. 
Çeşitli önyargılar nedeniyle kadının işi yerine evini tercih edeceğineinanılıyor. Bu tür bir baskıyı üzerinde hisseden kadın için öncelik genellikle aileden yana kullanılabiliyor. 


e Ayrıca kadın gerçekten de bu tür bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor. İşe girerken ne zaman evleneceği ve ne zaman çocuk sahibi olacağı soruluyor, yükselmesi söz konusu olduğunda anne ve eş olması nedeniyle geri planda kalıyor; ayrımcılıklarla karşılaşıyor. 
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* Bu önyargıyı yıkmak için kadınlar daha fazla efor sarf ediyor. 
Anne, eş olmalarının çalışmalarını etkilemeyeceğini, özellikle yükselmelerini etkilemeyeceği göstermek için evde ve dışarıda var güçleriyle çalışıyorlar. 


* İş hayatının erkekler tarafından belirlenmiş yazılı olmayan ancak her zaman geçerli olan kuralları, kadınlar için bir engel teşkil edebiliyor. Kadın gibi davranmak çoğunlukla handikapa dönüşebiliyor. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


KOCALAR KADINA DESTEK Mİ, KÖSTEKMİ? 


Nişantaşı denince aklınıza ne gelir? Büyük bir olasılıkla alışveriş. Büyük mağazaların, dünyaca ünlü markaların, şık butiklerin merkezidir burası. Türkiye'de modanın kalbininattığı yer. Aynı zamanda sanatın da merkezi. Başka hiçbir semtte Nişantaşı'ndaki kadar galeri yoktur. 

Ve Nişantaşı demek, lezzetli yemekler demektir. Tertemiz örtüler, şık tabaklarda çeşit çeşit salata, makama, ct yemekleri tatmak, üstüne kahve içip enfes tatlılardan biriyle kaçamak yapmak. 

O gece, Nişantaşı'nın merkezi Abdi İpekçi”de yeni açılan şık restoranlardan birindeydik. 

Beşimiz de çok şıktık o gece. İçimizden biri zaten giyim ile uğraşıyor, mağaza üzerine mağaza açıyordu. Her zaman şık ve bakımlıydı ama o gece, yılın modasının tüm trendleri, klasik çizgisini bozmayacak bir şekilde üstündeydi. 

Oyuncak sektöründe yatırımlarına devam eden girişimcimiz, daha çok spor giyimi sever. Blucin vazgeçilmezlerinden biridir onun. 
Altına giydiği çizmesi, üzerine aldığı ceketi ile her ortama uymasını bilir. Makyajını da asla ihmal etmez. 

Ama en havalımız ve göze çarpanımız, bu gece tanışacağınız ve bir kozmetik firmasında ürün müdürü olarak çalışan arkadaşımızdı. Sanki moda dergilerinden fırlamış gibiydi. Saçının kesimi, fönü, üzerindeki sade ama çok zevkli ve uyumlu giysileriyle son derece zarifti. 

En sademiz, her zaman sadeliği seven sevgili profesörümüzdü. 
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Sadedir ama onun da bir stili vardır her zaman. Kilosunu gizleyen bol giysileri, özgün takıları ile her zaman dikkat çeker. Ve ben. 
Spor şıklığı severim ben de. Her zaman üzerimde ceket olmasına dikkat ederim. O gece de yeni aldığım deri ceketimi giymiştim. Ve diğer vazgeçilmezlerim olan siyah pantolon ile beyaz gömleğimi. 

Kısacası, içeri girdiğimiz anda hepimiz dikkat çekmiştik. Üst katı bar olan restoranın, daha sessiz olur diye alt katında oturmuştuk. Malum, sohbet edeceğiz, dedikodu yapacağız, birilerini çekiştireceğiz. 

Yemeklerden de adları kulağa en hoş gelenleri seçtik. Bilirsiniz, Nişantaşı restoranlarında yemeklerin adı şiir gibidir: “Mısır püresi eşliğinde kahve soslu bonfile!” veya “Parmesan ile kaplanmış minik tavuk bagetler”, “Çıtır sarmısaklar ve parmesanlı midye ızgara”,“Körili fener balığı lokmaları” gibi. 

Yemeğimizi yer, şaraplarımızı yudumlarken kimleri mi çekiştirdik? Sevdiğimiz erkekleri. Kocalarımızı yani... 


kkk 


GAZETECİ: Bu ne şıklıkl.. Her zaman şık ve güzelsin ama bugün bir başka görünüyorsun. Bir sebebi var mutlaka. Yoksa aşkmeşk mi? 


MAĞAZA SAHİBİ: Yok canım! Nerde o şans bizde? Hem benim birbirinden yakışıklı, dünyalar iyisi iki büyük aşkım var zaten! Onlar benim bütün dünyam. 

Kocaman oldular, evlendiler, kendi ailelerini kurdular, onların mutlu olmasından başka bir isteğim yok clbette ama onlar hâlâ benim gözbebeğim, aşkım, sevgilim, her şeyim. Allah eksik etmesin onları başımdan. 

Aşkta-meşkte gözüm yok benim. O defteri çoktan kapadım. 
Yalnızca oğullarım var beni bu hayata bağlayan. Bir de geç bulduğum, çabuk kaybetmek istemediğim işim. 


136 


Bugün altıncı mağazamı kiraladım kızlarl 

Günlerdir bu dükkânınpeşindeydim. Ondandır belki heyecanım ve coşkuml.. 

Nişantaşı'nda, çok şık bir mağaza açacağım, alt sokağın hemen başında. Merkezi bir yer. Çok istiyordum bu semtte bir dükkân açmayı. Bu mağaza benim için bir dönüm noktası olacak. Digerlerinden çok farklı konseptte, şık bir yer; hem takı, hem aksesuar, hem giysi, marka şeyler satacağız. Hepiniz davetlisiniz açılışa... 

Birtakım pürüzler olduğundan, günlerdir mal sahibinin peşinden koşuyordum, nihayet anlaştık ve kontratı imzaladık. Bu yüzden çok mutluyum! 


GAZETECİ: Öyleyse kadehlerimizi sana, senin başarına kaldırıyoruz! 


MAĞAZA SAHİBİ: Çok mersi kızlar! Darısı başarmak isteyen herkesin başına... 


GAZETECİ: Gerçekten seninle gurur duyuyoruz. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Başarıyı çoktan hak ettin. Hatta, daha önce bu noktaya gelmeliydin. Geç bile kaldın. 

Bunun nedenini ben biliyorum tabii. Seni yakından tanıyan herkes de biliyordur. 


OYUNCAKÇI: Biz bilmiyoruz. 


GAZETECİ: Ne olabilir? Koca engeli tabii ki. Kıskanç, kendine güveni olmayan, bencil, kötü bir kocanın engellediği bir kadın duruyor karşınızda. 


MAĞAZA SAHİBİ: Kötü demeyelim, aslında iyi bir insandı da, bazı psikolojik sorunları vardı. Bu yüzden de hakikaten hep köstek oldu bana. Çalışmamı hiç istemedi. Çalıştırmadı yıllarca. 
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Başlarda aldırmadım ama daha sonra bayağı bir mücadele verdim. 
Sonunda pes etti. Başarılı olacağıma ihtimal vermediği için kabul etti aslında. “Nasıl olsa, yüzüne gözüne bulaştırır, batırır, kapatmak zorunda kalır, bir daha da sesini çıkaramaz,” diye düşündü herhaldel Baktı ki, para kazanıyorum, işi büyütüyorum, pişman oldu izin verdiğine. Sinirlendi, engel olmaya çalıştı. İnanmayacaksınız kızlar ama batmam, iflas etmem için clinden geleni yaptı... 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Niye boşanmadınız peki? 


MAĞAZA SAHİBİ: Niye boşanmadım? Güzel soru. Boşanmadım, çünkü yeminim vardı. 

17 yaşındaydım evlendiğimizde. Liseyi yeni bitirmiştim. Karşıma çıkan ilk erkekti ve âşık olmuştum. Olduğumu sanmıştım. 

Babaanne ve büyükbabadan oluşan ailem okumamı istemiyordu, “Kız çocukları okumaz! Çalışmaz! Hele hele bizim gibi soylu ve zengin bir ailenin kızı asla çalışmaz! Evleneceksin, evinin kadını olacak, çocuklar doğurup onları büyüteceksin!” derlerdi. 

O kadar tutucuydular ki, ellerinde olsa beni dört duvar arasına kapatacaklardı. Zaten yalnız hiçbir yere gidemez, yaşıtlarım gibi sokaklarda oynayamaz, caddelerde dolaşamazdım. Her yere şoför götürür, kapıda bekler ya da verilen saatte almaya gelirdi. 

Madem ki okuyamayacağım, meslek sahibi olamayacağım, çalışamayacağım, o zaman evleneyim bari, diye düşündüm. Hiç olmazsa baskıdan kurtulmuş olurdum. 

Nerden bileyim kocamın onlardan daha muhafazakâr olacağını, beni delicesine kıskanacağını, ihtiyar gardiyanlarımdan daha acımasız olacağını! 

Hapishanemden kurtuluyorum diye, güle oynaya evlendim. 

İşte evlenirken de, büyük bir yemin ettim! 

“Ne olursa olsun asla boşanmayacağım!” dedim. 

Annem ve babam ben küçük yaştayken ayrılmışlardı çünkü. 

Onlar boşanmış ve ben babaanne ve büyükbabaya kalmıştım. 
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Annemden ve babamdan uzakta, hep onların hasretiyle yaşayarak büyüdüm. Zengin ve tanınmış bir aileye mensubum. Her isteğim yerine getiriliyordu; bir clim yağda, bir elim baldaydı. Prensesler gibi yetiştiriliyordum ama mutsuz bir çocuktum. Bir oda dolusu oyuncağım vardı; ağlayan, gülen, uyuyan bebekler, oyuncak evler, peluş hayvanlar. Filmlerdeki gibi. İnanın hiçbirinde gözüm yoktu. 
Ben yalnızca annemi ve babamı istiyordum. Onlara sarılmak, onların kokularını duymak istiyordum. Büyüklerini dinlemeyip boşandıkları için cezalandırılmıştı annemle babam, aforoz edilmişlerdi; ben ellerinden alınmıştım, eve gelmelerine, beni görmelerine izin verilmemişti. Ceza onlara kesilmişti ama fatura bana çıkmıştı. Onlar kendilerine yeni bir hayat kurmuş, yeniden evlenmiş, başka çocuklar doğurmuşlardı. 

İşte bu yüzden, sırfbu yüzden, evlenirken asla kocamı terk etmeyeceğime, çocuklarımı benim gibi anne vc babasız bırakmayacağıma ant içmiştim... 

İlk başlarda çok mutluydum ama kızlar! Gerçekten çok mutluydum. Her şey güzeldi. Ayaklarım yerden kesilmişti, hep havalarda uçuyordum. Kocam da üzerime titriyor, ağzımdan çıkan her isteği yerine getiriyordu. Tek sıkıntım, okuma ve çalışma isteğime izin vermemesiydi. 

Başlarda sorun etmemiştim karşı çıkmasını, Üniversite sınavlarına girmemi engellemesini bile anlayışla karşılamıştım. Kıskanıyordu. Kıskanacaktı. Evini geçindirecek parayı kazanıyordu, babasının işyerinde çalışıyordu ama lise mezunuydu. Karısının üniversiteye gitmesini istemezdi doğal olarak. 

Öyleyse, şansıma küsmeliydim. Onu bana yazan yazgı buydu. 
Onunla yaşayacak, onunla yaşlanacaktım. 

Ben de kendi kendimi yetiştirdim. Bol bol kitap okur, kurslara giderdim. Gitmediğim kurs kalmadı zaten; resim, seramik, çiçek, yemek, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca... 

Tabii evimin kadını oldum, benden istendiği gibi. İki çocuk dogurdum; iki dünyalar güzeli. Onları elimden geldiğince iyi bir şekilde büyütmek için uğraştım. Fedakar bir anne ve eş olmaya çalıştım. Yıllar böyle geçip gitti işte. 

Derken... 

Çocuklar büyüyüp, ortaokula gitmeye başlamışlardı ki, ekonomik durumumuz kötüleşti. Evimiz ve kendimle ilgili her türlü kısıntıyı yapardım ama özel okula giden oğullarımı, devletokuluna veremezdim. İyi bir eğitim almaları, hiçbir şeyden mahrum kalmamaları her şeyden önemliydi benim için. İşte o günlerde depreşti çalışmaisteğim. Çalışabilir, para kazanabilir, kocama yardımcı olabilirdim belki! 

Ama ne yapabilirdim? Elimden nc gelirdi kızlar! 

Bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. 

Yine de boş oturmak, öylece beklemek zoruma gitti. Kocamla paylaşmak istedim duygularımı. Çalışma lafını duyduğu anda, her zaman yaptığı gibi tersledi beni. Ben nc yapabilirdim? Ben işten ne anlardım? Bir işe mi girccektim? Sekreterlik mi yapacaktım? Ben ticareti ne bilirdim? Oturaydım oturduğum yerde. Elimin hamuruyla erkek işine karışmamalıydıml... 

Çok ağrıma gitti bu sözler. Evet, hiçbir iş deneyimim yoktu ama ben iyi eğitim almış, kafası çalışan, okuyan, belli bir akla ve zekâya sahip bir kadındım. Baba tarafım da anne tarafım da tüccardı. Birilerine çekmiş olamaz mıydım? 

Mutlaka elimden gelen bir şeyler vardı ama ne? 

Günlerce bu soruya yanıt bulmaya çalıştım. Düşündüm, durdum. Ve sonunda bulduml 

Dedelerim gibi ticaretle uğraşacaktım. 

Bir mağaza açabilirdim mesela, içinde pazarda satılan malların satıldığı bir dükkân! 

Zenginiz diye herkes benim şık mağazalardan alışveriş yaptığımı sanırken ben pazardan giyinirdim! Severdim pazarları dolaşmayı, mağazalarda beş-on misli fiyatla satılan tişört, kazak, cşofman gibi giysileri daha ucuza almayı, bir tane alacağıma aynı fiyata beş tane alıp, farklı giyinmeyi. İthal malların veya ihraç fazlası ürünlerin satıldığı bölümlerde dolaşırdım. 
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Mesela o malları, caddeye yakın bir dükkânda satabilirdim. 

Böylece pazara gidemeyen kadınların ayaklarına gitmiş olurdum. 

Haftanın her günü gelip alabilirlerdi üstelik. 

Şimdi bu tür stok mağazalar mantar gibi çoğaldı ama o zamanlar hiç yoktu... 

Düşündükçe daha çok aklıma yatmaya başladı bu fikir. Bir an öncc harekete geçmeliydim. Öncelikle kocamı ikna etmeliydim. 
Sonra dükkân aramaya çıkmalıydım. Sonra da sermaye bulmalıydım... 

Bir arkadaşım vardı, benim gibi bir şeyler yapmak isteyen. O da bir mağaza, butik gibi bir dükkân açmak istiyordu. Hemen ona gittim. Onu ikna edebilirsem, kocamı ikna etmem daha da kolaylaşabilirdi. Sermaye sorunu hallolmuş olurdu çünkü. 

Ne istediğini tam olarak bilmeyen arkadaşım, pek istekli olmadı başta. Söylediklerim hoşuna gitmedi sanırım. 

Başta kimse inanmadı ya bana. Neyse... 

Sonunda arkadaşımın ağzından girdim, burundan çıktım ve ortağım olmasını sağladım. Hedeflerden biri tamamlanınca, ötekine giriştim. Tabii esas olan oydu, aksi kocanın “evet” demesini sağlamak. Zordu ama kararlı olduğum için, bıkmadan, usanmadan, hatta her türlü aşağılamalarına aldırmadan uğraştım. Resmen her gün başının etini yedim. Ve sonunda başardım! 

Zorla da olsa, ağzından çıkan o “evet” kelimesinin, beni nasıl mutlu ettiğini söylememe gerek yok sanırım. 

Vazgeçmesine fırsat vermcinek için ilk bulduğumuz dükkânı tuttum. Boyasını, badanasını kendi ellerimizle yaptık. Öyle raflara, dolaplara ihtiyacımız yoktu. Büyükçe tezgâhlar ısmarladık, yürüyen askılıklardan aldık. Pazardaki gibi tezgâhların üzerine koyacaktık malları. Dökecektik ortaya. Mağazamıza gelen müşteriler içinden seçip alacaklardı. 

Dükkân hazır olunca arkadaşım sormaz mı, “Malları nerden alacağız?” diye. Doğru ya, ne satacağımızı biliyordum da nerden alacağımızı hiç düşünmemiştim. 
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Hemen pazara koştum. Her zaman alışveriş yaptığım pazarcı gençleri buldum. Onlara durumu anlattım. Nerden mal alabileceği- mi, bana yardımcı olup olmayacaklarını sordum. “Biz size buluruz” dediler. 

Dünyalar benim oldu kızlar! 

Kocamın dediği gibi hiçbir iş tecrübem yoktu ama sezgilerime, kendime ve insanlara güveniyordum. İlk başta da Tanrı yardımcı oldu bana. İşimi rast getirdi. 

Açılışı hafta sonu yapacaktık. Çocuklara adresi verdim, sabah erkenden malları getirmelerini istedim. Düşünüyorum da, ne cesaret? Getir meseler, elimizde satacak hiçbir şey yok! Açılış yapacağız ama malımız yokl Neyse ki, sabah erkenden ellerinde çuvallarla geldiler. Malları bırakıp gittiler. 

Tanıdığım herkesi çağırdım. Sosyal bir insanımdır. Aile çevrem geniştir, arkadaşlarım çoktur. Çocukların okulunda aile birliğine üyeydim. Orada da güzel bir çevre edinmiştim. Bu dostluklarımın çok yararını gördüm. Allah sizi inandırsın çağırdığım herkes geldi açılışa vc her gelen en azından bir-iki mal alıp gitti. Almasınlar da ne yapsınlar! Hepsi öyle güzel ve ucuzdu ki. Tişörtler, kazaklar, eşofmanlar, pantolonlar... İnanılmaz bir satış yaptık. Malların hepsini sattık. Hepimiz şaşkındık akşam olduğunda. Başta ben olmak üzcre, arkadaşım, onun kocası, benim kocam, inanamıyorduk olanlara. 

En çok da pazarcı çocuklar sevindiler bu işe. Baktılar ki gelecek var bu işte, işe sarıldılar. Birlikte çalışmaya başladık. 

Tabii bu pazarda mal satmaya benzemiyor. Defter tutmak lazım, fiş vermek lazım, kayıt tutmak lazım vs. Zamanla her şeyi öğrendik elbette. Yazar kasa aldık, defter tuttuk, gelen giden malın hesabını yaptık. Ve kısa zamanda yatırılan parayı çıkarıp, kâra geçtik. 

Bu başarım, kocamın hiç hoşuna gitmedi. Eve para girmesinden, çocukların kolej parasınının ödenmesinden, kimseye muhtaç olmadan borçlarımızı ödememizden dolayı memnundu elbette, ama bu paranın benim tarafımdan kazanılmış olması rahatsız cdiyordu 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onu. Bir kadının, benim gibi daha önce hiç çalışmamış bir kadının başarılı olmasına katlanamıyordu. Hatta o benim, başarısız olmamı istiyordu. Becercmediğimi, beceremeyeceğimi, hiçbir şey yapamayacağımı göstermek istiyordu. Bundan dolayı huzursuzdu. 

Sanırım ben onun iktidarını sarsmış oldum. Erkeğin sorumluluğunda olan para kazanmak, evin geçimini sağlamak işini üstlendim. Üstlenmesem bile evin gelirine ortak oldum. Bu, kendine güvenmeyen, erkeğin üstünlüğüne inanan bir erkek için kabul edilir bir durum değildi. Onu da anlıyorum, ona da hak veriyorum... 

Sürekli bir şeyler bulurdu beni eleştirecek. Hiç memnun değildi hayatımızdan. Çalıştığım için evi, çocukları ihmal ettiğimi söylüyordu. Yalan söylüyordu tabii. Böyle söyleyeceğini talımin ettiğim için, özellikle ihmal etmiyordum. Eskisinden daha çok çalışıyordum hatta. Her şeyi eksiksiz yapmaya gayret ediyordum. Her akşam iki- üç kap yemek hazırlıyordum mutfağa girip. Hem de öyle hazır yemekler falan değil; dolmalar, kamıyarıklar, börekler. Her akşam onun gelmesine yakın sofrayı hazır ediyordum. 

Bir yardımcı tutmuştum. O evi her gün temizliyor, ütüyle, çamaşırla ilgileniyordu. Kocamın tek bir gömleği yoktu ütüsüz, düğmesiz olan. Çocuklar da, okuldan geldiklerinde yemeklerini hazır buluyorlardı. Sabah evin programını yapıyor, kadına talimat verip dışarı çıkıyordum. Gün boyu koşturup duruyordum. Mal almaya gidiyordum, dükkânda duruyordum, müşterilerle ilgileniyordum. 

Ben böyle koşturup duruyordum ki, sorunlar çıkmaya başladı işyerinde. 

Ortağımın kocası da ters bir adamdı. Sürekli dükkâna gelip otururdu mesela. Ben rahatsız oluyordum onun kasada oturmasından. 
Küçücük bir yerdi zaten dükkânımız. Ayrıca müşterilerimizin hepsi kadın. İhtiyaç duyunca bir soyunma kabini yapmıştık perdeden. 
Oturduğu yerden sürekli kadınları izliyordu. Rahatsız ediyordu müşterileri. Siz ister misiniz, bir mağazaya gtitiğinizde kasada oturan adamın size yiyecek gibi bakmasını, malı alıp kabine girdiğinizde göz göze gelmeyi? İstemezsiniz elbette. Tedirgin olursunuz. 
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Arkadaşıma münasip bir dille kocasının gelmemesini, müşterilerin rahatsız olabileceğini söylüyordum. Ama dinleyen kim? Bozuluyordu arkadaşım, “Ne var gelmesinde?” diyordu. 

Ve ne oldu biliyor musunuz? Arkadaşım ve kocası, ortaklığı bitirdiler. 

Baktılar ki, dükkân iş yapıyor, darphane gibi para basılıyor, her hafta ciromuz ikiye katlanıyor. Fazla bir masraf da yok üstelik, öyleyse parayı niye ikiye bölelim, diye düşündüler. Sermaye onların. Ben parakoymamıştım. Resmi bir ortaklığımız da yoktu. Zira kocam, ancak resmi bir ortaklık olmaması koşuluyla izin vermişti çalışmama. Yasal sorunlarla uğraşmak istemezmiş beyefendi. Dolayısıyla clim kolu bağlıydı. Yapacak birşeyim yoktu. 

Anlayacağınız, devre dışı bırakıldım. 

Tabii, çok ağrıma gitti bu durum. Çok üzüldüm, çok ağladım. 
Neyse ki mücadeleci bir ruhum, hemen pes etmeyen bir yapım var. Başta niye pes ettin diye sorarsanız, o zamanlar henüz ne istediğimin ben de farkında değildim. Bilmediğim için, aşkın peşinden gitmiştim. 

Oysa artıkdurum farklıydı. Ne istediğimi biliyordum. Para kazanmak hoşuma gitmişti. Çalışmak, çalışmamın karşılığını almak, bir şeyler başarmak hoşuma gitmişti. Kendimi tanımıştım. Kendimle yüz yüze gelmiştim. Bunca yıl oturmuştum ama bu saatten sonra oturamazdım. İçimdeki cevher dışarı çıkmıştı, ben artık eskiye dönemezdim. 

Yine çalışacaktım. Düşündüm, bütün bu başarı bana aitti. Her şeyi ben düşünmüştüm. Nasıl bir dükkân olacağını, içinde ne satılacağını, malın kimden alınacağını ben bulmuştum. 

Öyleyse... 

Onlara ihtiyacım yoktu. İşi götüren bendim. Üstelik müşteriler de benim müşterilerimdi. Benim için geliyorlardı. Bu işi tek başıma yapabilirdim. Öncelikle bir yer bulmam gerekiyordu. 

Ben kararımı vermiştim ama yine de, prosedür gereği, yani evliliğim adına, kocamı hoş tutmak adına, onu üstüme salmamak için, 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kocamı ikna etmem gerekiyordu. O yine “Hayırl” diyordu. Altından kalkamayacağımı düşünüyordu. Olmadık senaryolarla gözümü korkutuyordu. Dinleyen kim? Maymun gözünü açmıştı bir ke-Te... 

Eski dükkânın olduğu sokakta, birkaç yüz metre ilerisinde küçücük bir yer buldum. Gerçekten küçücük! Bodrum katı, penceresi olmayan, zindan gibi bir yer. Fakat benim gözümde saray gibiydi o küçücük bodrum katı. Enazından bana aitti ve ben orayı sevimli bir hâle getirebilirdim. 

Getirdim de... 

Eski dükkânımın benzerini ortaya çıkardım. Aynı satışı, aynı başarıyı orada da yakaladım. Öyle güzel iş yaptım ki, ortağım çizgi değiştirmek zorunda kaldı. Müşteriler ona değil, bana gelince, konfeksiyon işine döndü. 

Gelelim kocama. Görünürde bana destek olur gibiydi ama hep bumumdan getirdi. Çok kıskanıyordu beni. Bütün hıncının nedeni de buydu aslında. Hep gözünün önünde olmamı istiyordu. Onun emrinde, onun denetiminde olmalıydım. 

Aslında onun cmrindeydim. Kıskanması için bir neden yoktu. 
Benim tek isteğim çalışmak, işimin başında olmak, parakazanmak, çocuklarımı iyi bir şekilde yetiştirmekti. Gözüm dışarıda, oynaşta değildi. Kimseye baktığım yoktu. Başka erkeklere o gözle bakmıyordum. Kimse de bana o gözle bakmıyordu. Bakmak isteseler de bakamıyorlardı, çünkü benden o tür bir mesaj gitmiyordu. İş yaptığım herkesin annesi, ablası, kız kardeşi veya kızıydım. Beni gerçekten seviyor ve bana saygı duyuyorlardı. 

Ama gel de bunu kocama anlat!.. 

Hep başımın etini yedi. Anlamsız kıskançlıklar yarattı. Gereksiz yere kavgalar çıkardı. Nedeni sonradan çıktı ortaya, hastaydı; paranoyaktı. 

Ayrıca benim başarım da onu rahatsız cdiyordu. Söylediğimi yapmış, başarılı olmuş ve para kazanmıştım. Küçümsediği ev kadını, bir işkadını olmuştu. Bunun acısını çıkarmaya çalışıyordu. İşle- 


145 


rimi aksatıyordu. Senetlerimi ödemiyordu mesela, cebinde para olduğu hâlde. Sırf iflas edeyim, dükkânı kapatayım, başarısız olayım div” zarara girmeyi göze alıyordu. Ondan daha çok para kazanmamı hazmedemiyordu. 

Üç yıl oldu onu kaybedeli kızlar. Üç yıl önce vefat etti kalp kriz.nden. Allah rahmet eylesin. 

Aslında karı-koca ilişkimiz çok önceden bitmişti. Aramızdaki bütün ışıklar sönmüştü. Yataklarımızı ayırmamıştık ama cinsel ilişkiyi unutmuştuk. İstemeyen bendim. Ona kalsa arada bir yatardık da, benim içim istemiyordu. Soğumuştum. Sadece saygım vardı ona. Çocuklarımın babasıydı. Yeminim nedeniyle ayrılamıyordum. 

Üzüldüm tabii ölünce. Ani oldu, beklenmedik bir ölüm. 

Kendimi tamamen işime verdim. Artık beni köstekleyen kimse yoktu, destekleyen de yoktu ya, çocuklarım hariç. Hiç olmazsa eve gittiğimde kimsc başımın etini yemiyordu. Kimse beni sabote etmek için uğraşmıyordu. 

Kısacası, kocam öldükten sonra işimi büyüttüm. İki, üç derken altıncı dükkânımı açtım. Nasıl oldu, ben de inanamıyorum. Rüya gibi geliyor her şey ama çok seviyorum çalışmayı. Koşturmak iyi geliyor bana. Yorulmuyorum, yorulsam bile, yorulduğumu hissetmiyorum. Satışlar oldukça iyi, ciromuz arttıkça, işi büyüttükçe, yeni elemanlar aldıkça, onların evlerine ekmek götürmesine yardım ettikçe mutlu oluyorum, bütün yorgunluğumu unutuyorum. 

Bu saatten sonra evimde oturamam. Çalıştıkça gençleşiyorum zira. Neyse ki, çocuklarım destek oluyor bana. Onlar bana hem yaşama hem çalışma zevki veriyor. Gurur duyuyorlar benimle. 

Genç ortaklarım var. Onlar benim ufkumu açıyorlar. Hiç düşünmediğim alanlara girmemi öneriyorlar. Yurtdışında mağaza açalım diyorlar. Rüya gibi geliyor her şey bana, ama niye olmasın diyorum... 


GAZETECİ: Bir de derler ki, kadının elini kolunu bağlayan mı var? Düşünün bir kere; bu kadın, bunca engele rağmen bu işleri 


146 


başarmış, yıllardır ayakta kalmış, para kazanmış, bu noktaya gelmiş. Acaba engellerle karşılaşmasaydı ne olurdu? 

Daha önceden dükkânların sayısını artırmaz mıydı? Büyük bir mağaza zinciri açmaz mıydı? Üretime geçemez miydi? Küçük bir girişimci olmak yerine, TÜSİAD'a üye bir kadın sanayici olmaz mıydı? 

Belki kadınların büyük bir kısmı çalışmıyor, ev kadını olmayı tercih ediyor ama ya çalışmak isteyenler? O kadınların önünü açmak gerektiğine inanıyorum. Esas sorun burada zaten. Deniyor ki, kadınlar istemiyor, o yüzden sistem erkeklere göre kurulmuş. Peki ama isteyen kadınlar ne yapacak? Onlara yazık değil mi? Onların encrjilerine, yaratıcılıklarına, zekâlarına günah değil mi? 

Yıllar önce, bir kadınla tanışmıştım. Sıradan bir ev kadınıydı, üç yada dört çocuk annesi. Ömrünü çocuklarına ve kocasına adamış, Siirtli, ilkokul mezunu bir kadın. Erken yaşta evlenmiş, çoluk çocuga karışmış, kocasının sözünden çıkmamış, genel ölçülere göre iyi bir ev kadını. Ama nasıl zeki, nasıl becerikli, nasıl da yetenekli! 

O yarım saat içinde düşündüm ki, bu kadına fırsat verilse, bırakın fırsat verilmesini, engel olunmasa, senin işin budur, senin görevin şudur diyerek geleceği başkaları tarafından çizilmemiş olsa, o kadın bugün bambaşka yerlerde olurdu. Politikaya girse, inanın genel başkanlığa kadar giderdi. İş hayatına atılsa yönetim kurulu başkanı olurdu. Oysa o, evinde, televizyon karşısında, kabul günlerin- de tükenip gidiyordu. Ve biz de yetenekli insanlardan mahrum kalıyorduk. 

Bir kez daha vurguluyorum, birçok kadın yerinden mennun belki; sırtını kocasına dayamış, risk almaktan çekiniyor, yükseklere çıkmak istemiyor ama içlerinde müthiş cevherler taşıyanlar var. 
Kendi hâllerine bırakıldıklarında, mucizeler yaratacak kadınlar var... 


OYUNCAKÇI: Özetle durum şöyle: Öteden beri okumuşu okumamışı erkeklerin çoğu önyargılı davranıyor vc akıllı kadın istemediklerini dile getiriyorlar. İstiyorlar ki, biz kadınlar, hayatımızın her 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aşamasında onlara gereksinim duyalım. Her ne kadar, “Akıllı kadın” istediklerini söyleseler, üniversite mezunu kadınla evlenmeyi tercih etseler de, “Akıllı kadın” anlayışları farklı. Bu tür erkeklerin algıladıkları akıllı kadın; evi çekip çeviren, her şeyi idare eden ama kocanın sözünden çıkmayan kadın demek oluyor. 

Beceriksiz olmamızı istiyorlar ki, bizi küçümseyebilsinler. 

Evde oturalım ki, bize hükmedebilsinler. 

Para kazanmayalım ki, bizi satın alabilsinler. 

Para konusu hakikaten çok büyük önem arz ediyor. Mesclenin püfnoktası diyebiliriz hatta. Çünkü kendimize ait, alnımızın teriyle kazandığımız paramız olursa, ödün vermeyiz onlara. Karşı çıkar, kapıyı çekip gidebiliriz. 

Yaparız da... 

Bunu çok iyi bildikleri için çalışmamıza razı olmazlar. Hele ailcyi refah içinde yaşatacak parayı kazanıyorlarsa hiç istemezler. Ancak tersi söz konusuysa para kazanmamıza izin verebilirler, o da istemeyc istemeye. O zaman da koşullar koymayı ihmal etmezler. 
Kadın geç saatlere kadar çalışmayacaktır, mesaiye kalmayacaktır, ev işlerini ihmal etmeyecektir, kadınlara uygun görülen, kadınların çoğunlukta olduğu yerlerde çalışacaktır, müdür falan olmayacaktır ve kocasından daha az para kazanacaktır vs... 

Kadın az para kazansın ki, erkeğin bir üstünlüğü olsun, “Ben senden daha çok para kazanıyorum, paran kadar konuş!” diyebilsin, sırası geldiğinde. 

Ben de yaşadım bunları.. 

Evlenmeden önce çalışıyordum. 

Evlenmeden önce ve evlendikten sonra evde oturup, cv kadını olmak gibi hayallere kapılmadım. Benim gibi sol düşünceyc sempati duyan bir kız için utanılacak şeylerdi bu tür istekler, burjuva özentiliğiydi. 

Ailem de benimle aynı görüşü paylaşıyordu. Babamın bir sözü gözlerimin yaşarınasına neden olmuştu. Tavla partileri düzenlediği arkadaşlarından biriyle konuşurken duymuştum onu. Özetle şunları söylemişti oyun arkadaşına; “Oğlum okumasa da olur, isterse hamal olsun fark etmez, önemli olan kızlarımın okuması. Onların meslek sahibi olmasını arzuluyorum. Kollarında altın bilezikleri olsun ki ezilmesinler. Yarın evlendiklerinde, Allah korusun, olur da kocaları iyi çıkmazsa, biz de yardımına koşamazsak, kızlarım mağdur olmasınlar. Bu yüzden kızlarımı sonuna kadar okutacağım.” 

Böyle güzel erekleri olan birini mahcup etmek olur mu hiç! Mümkünü yok onu düş kırıklığına uğratamazdım. Üniversiteyi kazanmanın coşkusunu birlikte yaşamıştık. 

Sevgili babacığımın karşı çıkmasına rağmen, öğrenciyken başlamıştım çalışmaya. Omuzlarındaki yükü biraz olsun hafifletmekti amacım; kitap-defter masrafını, kişisel ihtiyaçlarımı karşılamak için babadan para istemek, 18 yaşını doldurmuş bir genç kız olarak gücüme gidiyordu. 

Deneyim kazanmak istemem de, çalışma nedenlerimden bir başkasıydı. Mezun olduğumda iyi bir pozisyonda iş bulabilmek, tecrübe sahibi bir cleman olabilmek için, çalışmam gerektiğini düşünüyordum. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oluncaya kadar birçok iş deneyimim oldu diyebilirim; mizah dergilerin- de, reklam ajanslarında, küçük-büyük şirketlerin reklam ve tanıtım bölümlerinde çalıştım. Pek çok alanda kendimi denedim bir anlamda. Bir oyuncak firmasının tasarım bölümünde çalışıyordum ki, kendimi daha mutlu kılma adına evlendim. 

İki yıla yakın bir süredir flört ediyordum evlenmeye karar verdiğim adamla. Varsıl bir aileden geliyordu. Ağabeyi ve kardeşleri gibi o da babasının başta bulunduğu aile şirketinde çalışıyordu. Ne var ki pek memnun değildi, geçimsiz olduğu herkes tarafından onaylanmış ve çocuklarına karşı acımasız davranışıyla ünlenmiş bir babayla birlikte çalışmaktan. Her ne kadar ereklerimiz birbirine tam olarak uymasa da, büyük idealleri olan kocamın bütün derdi, kendi işinin patronu olmaktı. Kendince kendini ispatlamaya çalışıyordu sanırım, hem kendine hem de babasına. 

Büyük bir işadamı, bir zamanların yuppic”leri gibi biri olmak 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istiyordu. Kendinc aşırı derecede güveniyordu. Biraz kibir, biraz cahil cesareti vc bir dc had safhada gözüpekliğiyle kavga ctmcdiği kimse kalmadı; ağabeyiyle çatıştı, kardeşiyle uğraştı, babasına diklendi, onu yadsıdı ve sonunda muradına ererek, kendi işini kurdu. 
Başarılı oldu mu derseniz, üzülerek, “Hayır!” demek zorundayım, tabii zaman zaman had safhaya çıkan bu başarısızlık onu hoşnutsuzluğun doruklarına çıkarmıştı. Sorunlarımız belki de bu yüzden başlamıştı. Muhtemelen bu yüzden benimle didişiyordu. 

Parasal bir sorunumuz olmadı hiçbir zaman. Standardın üzerinde bir yaşam sürdürdük. Benim hayal ettiğim bir yaşam tarzı değildi, zaman zaman, çok kolay para harcadığımızdan dolayı, utanma- ya yakın bir duyguya kapıldığım olduğunu da itirafetmeliyim. 

Bir diğer utancım da, istifa mektubunu vererek çalışma hayatıma son vermem, dolayısıyla her zaman eleştirdiğim klasik kadınlar gibi, evlendiğimde ev kadınlığını seçmiş olmamdı. Haklı nedenlerim vardı aslında bu kararı almama yol açan. Birincisi, ölesiye çalışmama rağmen cmeğimin karşılığını alamamam, sembolik bir ücretc talim etmemdi. Yeni evli bir kadın olarak, sevdiğim erkekle daha fazla vakit geçirmek, kendimi romantik saatlerin büyüsüne kaptırmak arzusundaydım. Evliliğin keyfini sürdüm bir süre. Eleştirdiğim küçük burjuva kadınlarına dönmüştüm biranda, aşk yuvamızı nasıl döşeyeceğim, kimlere ne zaman ve nasıl davet verecegim, kocama ne yemek yapacağım gibi eften püften konulara kafa yoruyordum. 

Burolü oynamaktan sıkılınca, yeniden eski günlerimdeki bana dönmek üzerc üretken insanlar safına kaydoldum. Epey zorlandım fakat iş hayatına adapte olmakta. Kırılgan bir kadına dönüşmüş- tüm, eskiden hoşuma giden mücadele şekilleri anlamsız gelir olmuştu, her engeli aşılmaz görmeye başlamıştım. Bir an önce sıcak yuvama dönmek, prensimin beni daha çok sevmesini sağlayacak yemekler hazırlamak, mumların ışığı altında romantik sofralar kurmak, dingin bir huzur içinde kaybolmak istiyordum. 

Hamile kalınca bu huzura kavuştum. Oğlum üç yaşına gelinceye kadar da onunla ilgilenmeye karar verdim. Çünkü hamilelik döneminde okuduğum bütün kitaplarda, bu süre içinde çocuğun anneye olan ihtiyacının altı önemle çiziliyordu. Hiç olmazsa bu konuda bilinçli bir anne olmaya gayret sarf etmeliydim. 

Öyle de yaptım. Lakin ev kadınlığı çok tehlikeli bir tuzak kadınlar için. Tembelliğe ve rahata alıştırıyor sizi. Farkında olmadan soyutluyorsunuz kendinizi dış dünyadan. İlgi alanlarınız giderek daralıyor. Sadece ev işlerinden, çocuk bakımından, yemek pişinnekten, giyinmekten, süsl. ın.ekten, evin dekorasyonundan söz eder hâle geliyorsunuz. 

Bu tehlikeyi sezince, kendimi daha fazla kapıp koyvenmeden iş hayatına geri dönüş yapmaya karar verdim. Bu düşüncemi kendini kanıtlamaya adamış, bu uğurda gözü hiçbir şeyi görmez olmuş kocama açtım doğal olarak. Kendisiyle çalışmamı önerdi. Hiç beklemediğim bir teklifti bu. Acaba ne demek istediğimi anlamadı mı, yoksa beni kıskandığı için mi başka yerde çalıştırmak istemiyor gibi yersiz, gereksiz ama klasik ev kadınları kaygılarına kapılsam da, hoşuma gitti teklifi. 

İkimizden biri vazgeçebilir endişesini taşıdığım için, hemen kabul ettim teklifi ve yeniden çalışan kadın kimliğime bürünmenin sevincini yaşadım. Bu mutluluk fazla uzun soluklu olmadı ne yazık ki. Tam bir kâbustu yaşadıklarım. Benim için değerli olduğunu bildiğim erkeğin başka bir yüzüyle karşılaşmıştım. Acımasız, sevimsiz, kibirli, mağrur, faşist bir adama dönüşmüştü devrimci yanına vurulduğum insan. Bana da, diğerlerine olduğu gibi değersiz bir mahlük muamelesi yapınca, sırf ona olan saygımı ve sevgimi kaybetmemek adına, korunaklı ve huzurlu bulduğum evime geri dönüş yaptım. 

Ancak hoşnutsuzluğum had safhadaydı. Bu kez daha vahimdi. 
Hem artık evin duvarlarının üstüme gelmekte olduğunu görüyor, hem de evliliğimin gözümde büyüttüğüm kadar değerli olmadığını hissediyordum. Sabah olup da yataktan kalktığım andan itibaren sığamıyordum içime. Silahlarımı kuşanıp evden çıkmak, var gücümle savaşmak, beni küçümseyen, hor gören tüm düşmanları yerle bir etmek istiyordum. O kişi aslında kocamdıl 

Birlikte çalışmak gibi bir hataya düştüğümüzde, beni ne kadar küçümsediğinin farkına varmıştım. Onun gözünde beceriksiz, yeteneksiz, aptal bir kadındım. Oysa evlenmeden önce vc birlikteliğimizin ilk yıllarında, tam tersini düşündüğünü dilc getirmiş, aklımı, zekamı, yeteneklerimi göklere çıkarmış, böylc olduğum için beni kendisine cş olarak seçtiğini yüzlerce kez söylemişti. Nasıl olmuştuda, birden aptal, yeteneksiz, geri zckâlı biri olup çıkmıştım? Bu gerçeği kabullenmekte zorlanıyor, acıya yakın bir şaşkınlıkla davranışlarını izliyor, incinen benliğimi tamir etmeye çalışıyordum. 

Büyük bir olasılıkla bu yüzden, kendi işimi kurma fikrini gcliştirmeye karar vermiştim. İncitilmek bana unuttuğum mücadeleci yapımı kazandırmıştı. Ona aslındadüşündüğü gibi biri olmadığımı göstermek arzusuyla yanıp tutuşuyordum. 

Nasıl o, kendisini babasına kanıtlamak için çaba sarf ediyorsa, ben de kendimi ona kanıtlayacaktım. Dolayısıyla bu düşüncemi öğrendikten sonra sergilediği tavırlar, sarf ettiği sözler beni etkilemedi. Tam tersi, daha da güçlenmcme neden oldu. 

Sizinkiyle benzer doğrultuda seyreden “Girişimcilikten, ticaretten, iş hayatından ne anlarsın?” sürecini bu nedenle daha kolay geçiştirdim. 

Seçtiğim alan, oyuncak sektörüydü. 

Buna da karşı çıktı, ben ne anlardım ki oyuncak işinden? 

Niye anlamayacaktım ki! Üç yıldır oyuncakçı dükkânlarından çıkmadığımdan, oğlumla birlikte yüzlerce oyuncak içinde yüzdügümden, habire kırıp bozduğu oyuncakları onarmaya kalkıştığımdan,tamir etmeye çalışırken bambaşka oyuncaklarla karşılaştığımdan oyuncakçı olup çıkmıştım aslında. Pahalı oyuncaklara ilk görüşte ilgi gösteren, daha sonra yüzüne bile bakmayan oğlum, onu eğlendirmek amacıyla evde bulduğum her malzemeden; scbzelerden, yastıklardan, kâğıtlardan, düğmelerden yaptığım oyuncaklara bayılıyordu. 
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Ayrıca unutulmamalı ki, evlenmeden önce oyuncak üreten bir firmada çalışmış, her ne kadar grafik bölümünde çalışmış, şirketin çıkardığı hikâye kitaplarını süslemişsem de, grafiker olarak kahramanlar yaratmaya da katkıda bulunmuştum. 

Kararımı verip, beynimde yapacaklarımı tasarladığımdan dolayı, kocamın söyledikleri beni olumsuz anlamda hiç etkilemiyordu, pazararaştırması, maliyet hesapları gibi konularla hazırlıklarımı tamamlıyordum. 

Bana yardımcı olmasını isteyerek kendimce ona son bir şans tanımıştım ama kendini tamamiyle kaybettiğinden bu şansı kullanma fırsatını da tepmişti. Maliyet hesabı çıkarmama yardımcı olmasını istemiştim tüm iyiniyetimi kullanarak, en iyi bildiği iş bu olduğundan her şeyi unutacağını düşünme saflığında bulunmuştum. O da beni benimle başbaşa bırakma yöntemini uygulamayı seçmişti. 
Bunun nedeni de, fikrimi beğenmesi, projemin çok hoşuna gitmesiydi. Kendisi düşünmediği için hem bana hem kendine kızıyordu. 

Her sorunu kendim çözdüm. Eski iş arkadaşlarımdan yardım istedim. Piyasayı araştırdım. Önemli olan öğrenmek değil mi? İşin her detayını soruşturdum. Riskleri gözc aldım. Sermayeyi ise altınlarımı satarak denkleştirdim. 

Aslına bakarsanız, beni desteklemiş olsaydı, işin detaylarını görünce pes ederdim mutlaka. Ne var ki, iş inada binmiş, büyük bir iştahla başarısızlığımı bekleyen birine karşı kazanma azmi ile dolmuştum. Ona inat, başarmalıydım. 

Tasarımı tamamen bana ait, maliyeti son derece düşük tombul hayvan serisiyle piyasaya çıktım. Beklediğimden daha hızlı gelişti olaylar. O kadar çok beğenildi ve talep gördü ki oyuncaklarım, neredeyse bütün oyuncak mağazalarından, büyük alışveriş merkezlerinden sipariş almaya başladık. Bunun geçici bir heves oldugunu biliyordum. Bu yüzden hemen başka mallara girmeli, piyasada sağlam durmalıydım. 

İşte bu en zorlu süreciydi işin. Atölyemi oluşturduktan sonra elimde bavul dolusu oyuncaklarım, mağaza mağaza, şirket şirket 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dolaşıyordum. İnsanlara neler yapabileceğimi, isterlerse onlara istedikleri malı üretebileceğimi, kaliteli ve güvenli bir hizmet verecegimi anlatmaya çalışıyordum. 

İşler büyüyünce atölyenizi de büyütmeniz gerekiyor. Bu daris- ki beraberinde getiriyor. 

Kocamsa, belli etmemeye gayret gösteriyordu ama artık onu çok iyi tanıyan ben, başarımdan dolayı müthiş rahatsızlık duyduğunu hissediyordum. Babasına yenildiği gibi bana da yenilmişti, beni onu geçmiştim. İlgilenmiyordu benim işimle, görmezden gcliyordu.Yanında ne zaman işten bahsetsem hemen konuyu değiştiriyor, “Beni kendi sorunlarınla yormal” diyordu. 

Aslına bakarsanız, içine düştüğümüz durum ne kadar kötü değil mi? 

Sevdiğiniz adam, geceleri aynı yatakta yattığınız, koynuna girdiğiniz, başkasıyla paylaşmadığınız şeyleri paylaştığınız, gece kulagınıza sizi sevdiğini fısıldayan adam, sizin başarınızı kıskanıyor! “Aferin karıcığım, sen ne akıllısın!” diyeceği yerde, başarınızı görmezden geliyor. Hatta tökezlemenizi bekliyor. Ben çok özel durumlar hariç, bugüne kadar kocasının başarısızlığını isteyen bir kadınla karşılaşmadım. 

İşte aramızdaki en önemli fark bence bu. 

Kadınlar kocalarının zenginliği, mevkii ile övünürken, hatta bu başarıdan kendilerine de bir gurur payı çıkarırken, erkekler kıskanma yolunu tercih ediyor. 

Siz de payınızı almışsınız koca kıskançlığından, ben de! 

Elinizde değil, öfkeleniyorsunuz. Nefrete dönüşmesini engelleyemiyorsunuz sevginizin. En büyük kızgınlığımı ne zaman yaşadım biliyor musunuz? Devletin köhnemiş yasaları yüzünden şirket kurmak için onun onayını almak zorunda kaldığım zaman. Eskiden kadının çalışması kocanın iznine bağlıydı bildiğiniz gibi. Pek çok kişi için, kâğıt üstünde bir formaliteydi bu yasa, ben de öyle sanıyordum, ne zaman ki iş kurmaya karar verdim, devletin biz evli kadınları ne kadarzor bir durumda bıraktığını gördüm. Şirket kurmam için kocamın iznine ihtiyaç duyuyorum! Koskoca devlet beni muhatap kabul etmiyor. Evli olmasam edecek ama evli olunca, ailenin reisi erkek olduğundan, ben de onun muavini ve yardımcısı olarak görüldüğümden benim başvurumu kabul etmiyor! Kocamın onayını, imzasını istiyor. 

Nasıl ağrıma gitti bu durum anlatamam. Ben ona inat iş yaparken, onun rızasına muhtaç durumda kalıyorum! 

Ne yazık ki yapacak bir şey yok! Ne kadar sinirlensem de, kızsam da, onun gönlünü yapmak zorundaydım. Alttan alıyordum sürekli, aşağılamalarına katlanıyordum sırf şirketi kurabilmek için. 
Köprüyü geçinceye kadarayıyadayı deme misali. Maliyeye gitme işini sürekli erteliyor, “Yarın gideriz” diyor, yarın olduğunda başka bahaneler buluyor, sürekli oyalama durumu, benim işimi halletmek için yarım saatini ayırmaktan kaçınıyor. 

İnanmayacaksınız ama tam 3 ay, tam 3 ay onun paşa gönlünü bekledim. 


GAZETECİ: Bu yasa yok artık, kalktı. Bunu hemen belirtelim. 
Hatta Medeni Kanun değişikliğinden önce değişti bu madde, 


MAĞAZA SAHİBİ: Ben de yaşadım benzer durumları. Hatta bizde sorumluluğu kocam üstlendi. Her şey onun üzerine yapıldı, “Sen anlamazsın ticaretten, herkes seni kazıklar, batarsın” dediği için dükkânlar onun üzerineydi. İşin sahibi oydu yani. Ben çalışıyordum ama muhatap oydu. Sonra ne oldu? 


OYUNCAKÇI: Başarısızlığımı istemesine rağmen, ben büyüdükçe büyüdüm. Sizin gibi pasif olmamamın etkisi büyük bu büyümemde. Neredeyse kocam kadar dediğim dedik biriydim, gerektiğinde ondan daha inatçı olabiliyordum hatta, bu yüzden hiç taviz vermedim. Çocukken de, yapmamam istenen şeyi özellikle yapmaya çalışırdım; başkalarının beni yönetmesine tahammül edemiyorum galiba. 
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Dolayısıyla kocamın destek olmaması, benim daha çok hırslanmama neden oldu diyebilirim. Kocanızın kıskançlığı sizi engellemiş, büyümenizi geciktinmiş, beni ise kamçıladı. İşi büyüttüm. İmalathane kurdum. Üç-beş cleman derken 30-40 kişiyi istihdam eden bir fabrika sahibi oldum. Yurtdışındaki fuarlara katıldım pazar payımı büyütmek için, bunun neticesinde çeşitli ülkelerle bağlantılar kurdum. İhracat işinc de girişmiş oldum böylece. 

İşin büyümesiyle birlikte sorumluluğunuz da artıyor, eskisinden daha fazla çalışmanız gerekiyor doğal olarak. Her nc kadar her işin üstesinden gelebilecek güce sahip olsak da, bunaldığımız anlar oluyor hiç kuşkusuz. İşte böyle anlarda insanın desteğe daha çok gereksinimi oluyor. Birilerinin onu rahatlatmasını, güven vermesini bekliyor, özellikle sevdiği kişiden güzel şeyler duymak istiyor; üstesinden gelineceğinin söylenmesi gibi ömeğin. 

Ama nerde? Ben büyüdükçe adam iyice kendini kaybetti. Ben de bu tavırlarına daha fazla dayanamadım ve boşandık. 

Boşanmamızın tek nedeni emin olun, onun bu kıskançlığıydı. 
Güç savaşına girmiştik. Kim daha güçlü, kim daha çok para kazanacak, kim daha akıllı diyerek, her an, her dakika yarışıyorduk. 
Karı koca arasında son derece gereksiz vc anlamsız olan bu yarışı başlatan ve körükleyen ben olmamama karşın, kaçınılmaz olarak kendimi yarışın içinde bulmuş ve yarışmanın doğal sonucu olarak hırslı bir oyuncu olup çıkmıştım. 

Yaşadığım bu deneyimden sonra daha iyi anladım ki, erkekler kendilerinden zayıf kadınla evlenmek, kendilerine tapan bir kadınla yaşamak istiyorlar. “En büyük sensin,” densin, hep egoları okşansın istiyorlar. Düşününce, evlilik yaşamımız boyunca asla böyle bir tavıriçinde olmadığımı gördüm. Sırası geldiği zaman eleştirmekten kaçınmıyordum, itiraf etmek gerekirse, bazen dozunu kaçırdığım da oluyordu. Çıldırdığını söylememe gerek yok. 

Sonuç; her gün kavga, her gün gerilim, iyice yüz göz olma durumu, saygıyı yitirme, ağzınıza geleni söyleme. Dilin kemiği yok zira. 
Bazen ipin ucu kaçıyor. Hakaretlere varıyor. 
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Yürümedi işte. Ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da didişmeye devam ettik. Ortada bir çocuk olduğu için görüşmek zorundayız. Hala da didişiyoruz. 

Ancak şunu da söylemeliyim ki, daha sonra karşıma çıkan hemen her erkekle benzer sorunlar yaşadım. Bende mi bir sorun var, erkeklerin hepsi mi böyle bilmiyorum... 

İlk karşılaştığımızda bir sorun yaşanmıyor aslında. Tam tersine beğeniyorlar beni. Kendileriyle aynı düzeyde, kafası çalışan bir kadınım. Siyasetten, spordan, ekonomiden her konudan anlıyorum. 
Eh, fena da değilim. Bir kusur arıyorlar yine de. Madem işkadınıyım, ozaman benden ev kadını olamayacağını düşünüyorlar. Küçümser davranıyorlar, kadınlığımın bir yanını eksik görüyorlar ve açığımı bulduklarını düşünerek, üste çıktıklarını sanıyorlar. Ama bir de bakıyorlar ki, o konuda da mükemmeliml Tevazuya gerek yok, hakikaten iyiyimdirl Beş dakika içinde sofra hazırlarım, parmaklarınızı yiyeceğiniz yemekler yaparım, evim her zaman derli topludur, tertemizdir. Temizliğe çok önem veririm, düzenliyimdir. 

Çok şaşırıyorlar. Şaşırmakla kalmayıp sinirleniyorlar. Beni alt etmenin bir yolunu arıyorlar. Bulmak için de sürekli tetikteler. O zaman da kaçınılmaz sinir harbi devreye giriyor. 

Bütün ilişkilerimde bunlar yaşanıyor. 

Bir tek ikinci evliliğimde yaşanmadı, ne var ki o da boşanmayla sonuçlandı. 

Epey bir süre evliliği düşünmedim aslında. Huzursuzluğun had safhaya vardığı bir evlilikten sonra, yeniden evlenmeyi kesinlikle düşünmüyordum. Huzur dolu yalnızlık çok hoşuma gitmişti. Meğer sakin bir yaşama ne çok ihtiyacım varmış da farkında değilmişim. 

Bir iki sevgilim oldu kocamdan ayrıldıktan sonra. Yalnız yaşayabilirsiniz ama aşksız asla. Hayatımdan memnundum. Zaten iş hayatımın yoğunluğu, gecemin gündüzümün birbirine karışması, evliliği düşünmeye zaman bırakmıyordu. Fakat işte, öyle bir an geliyor ki, kaçamaklar yetmemeye başlıyor, daha fazlasını istiyorsunuz. Yorgun argın eve geldiğinizde, ayaklarınızı uzatıp koltuğa uzandığınızda yanınızda birini istiyorsunuz. Çocuğunuz, anneniz yetmiyor, bir erkekle paylaşmak istiyorsunuz evinizi. 

Bu duygularım depreşince evlenmeye karar verdim. Ne var ki, ikinci kez de yanlış erkek seçtim! 

Dışarıdan bakıldığındadoğru bir seçim gibi görünüyordu. Yakışıklı, karizmatik, entelektüel bir erkek, yıllarca yurtdışında yaşamış, orada bir üniversitede öğretim üyesi. Türkiye” ye dönmeye karar veriyor, buradaki üniversitelerden birinden teklif gelince de hiç düşünmeden kabul cdiyor. 

İkimizin de konuşmacı olduğu bir panelde tanıştık. Anında bir etkilenme oldu aramızda. Birbirimize telefon numaralarımızı verdik ayrılırken, usulen. Bir hafta geçmemişti ki aradı, üniversitesin- de düzenlenecek bir panele davet etti beni. Gitmemek olmaz! 

Böylece muhabbetimiz ilerledi, öğle ve akşam yemeklerinden, evlerde içilen kahvelerden sonra evlenmeye karar verdik. Her şey çok ani oldu. Düşünmeye bile fırsat bulamadım. Sanırım hoşuma gitti olayların hızlı gelişmesi. Sanki senaryosunu bilmediğim bir oyun- da başrol oyuncusu gibiydim. 

İlk damadını kızından daha çok seven annem bile onayladı evlilik kararımızı. Birlikte yemeklere gittiğimiz arkadaş çevrem, kararı hepsinden daha önemli olan dokuz yaşındaki oğlum, herkes destek verdi bize. Hatta eski kocam bile “İyi bir kısmet, kaçırma!” dedi. 

Böylece evlendik. Benim evim küçük olduğundan başka bir eve yerleştik. İki çocuk onda, bir tane bende, üç çocuklu bir aile olduk. 

Daha birinci ay dolmadan pes ettim. 

Çok büyük bir hata yaptığımı anladım çünkü. Sakin bir yaşamı bırakıp, kendimi her an bir kargaşanın yaşandığı bir ortama sokmuştum. Boşandıktan sonra, o kadar rahat bir yaşama alışmıştım ki. Annem yakınımda oturuyor, oğlumla o ilgileniyordu. Evime gündelikçi kadın geliyordu, evin tüm işlerini halletmek için. Yemek annemin üzerindeydi, zaten oğlum orada yiyordu yemekleri, dolabımı da gcce geç gelip de acıkırsam diye, benim için dolduruyordu annem. Dolayısıyla elimi sıcak sudan soğuk suya sokmuyordum. 
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Evlenince başıma dert almış oldum. İşten çıkıp eve geliyorum, ev bir felaket! Her gün kadın gelse bile, o gittikten ve çocuklar eve geldikten sonra anında dağıldığından, oturacak yer bulamıyordunuz. Dağınıklıktan hiç hoşlanmadığımdan, üstümü değiştirip, ortalığı toplamaya başlıyordum. O bitince doğru mutfağa. Her ne kadar kadına gündüzden talimat verip, hazırlıklar yapmasını istesem de, yemeği ben pişiriyordum. Annemden bana geçen alışkanlıkla, herkesin yaptığı yemeği yiyemem kolay kolay. Sadece ikimiz olsak, dışarıda veya hazır yiyeceklerle idare ederdik ama üç çocuk olunca ev yemeği pişirmek gerekiyor. 

Daha önce de söylediğim gibi, aslında severim yemek yapmayı. Mutfakta saatler geçircbilirim. Fakat nedense o duyguyu yakalayamıyordum bir türlü. Salonda gürültü patırtı, arada bir kavga dövüş; bütün bunlara sessiz kalıp, gazetesini veya kitabını okuyan veya televizyon seyreden bir adam salondayken yemek yapmak bana cziyet gibi geliyordu. 

Ev işlerini paylaşmaya kalkışmaması da sinirimi bozuyordu. Eski kocam da yapmazdı cv işi, onun o tavrı hiçbir zaman rahatsız etmemişti nedense, ama bu kez rahatsız oluyordum. İstiyordum ki, ben mutfaktaysam yanıma gelsin, benimle sohbet etsin, pilavın pirincini yıkasın, salatanın sosunu hazırlasın, çocuklarla birlikte sofrayı hazırlasın. Hayır. 

Sanki ben hizmetçiydim! Giderek sinirlenmeye, öfkelenmeye başlamıştım, her akşam aynı işleri yapmaktan. 

Tabii sadece bu değildi zoruma giden. Anlaşamayacağımızı da gördük. Eski kocam çok dominanttı, bu da çok pasif! Nasıl diyeyim, miy miy bir adamdı. Bir de evcil. Eve gelsin, kitabını okusun, odasına kapanıp çalışsın. Sohbet yok, eğlence yok, dışarıda yemek yemeyi sevmez, sinemaya benim zorumla gider. Ece... 

Sıkıldım. Hakikaten sıkıldım. 

Ve daha üç ay geçmeden evliliğe son vermeye karar verdim. 
Ne zoruma ya, dedim. Ben kraliçeler gibi yaşarken, evime dinlenmek vc uyumak için gelirken, evimin keyfini çatarken niye külkedisi gibi çalışacaktım ki? Kim için ve ne için? 
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Hoşlanıyordum adamdan, duygusal olarak da memnundum, cinsel performansından da memnundum. Ama her gece yatağa girdigimde, “Allahım ben ne yaptım!” diyordum. Daha ne kadar dayanabilirdim bu yaşama. 

Biraz önce de söylediğim gibi, üç ay dayanabildim. 

Epeydir bekârım. Büyük konuşmayayım ama şimdilik evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Bir sevgilim var beni her açıdan tatmin eden. O evinde kalıyor, ben kendi evimdeyim. Duruma göre birbirimizin evinde buluşuyoruz. Kendi evimde daharahatettiğim için, kimi zaman gece yarısı evime geri döndüğüm bile oluyor. Giderek bencilleşiyorum galiba. Kendi evimi toplamak beni rahatsız etmiyor ama onun evini toplamaktan aynı zevki almıyorum. Bana ne onun çamaşırlarından, bulaşıklarından! Evimde de istemiyorum onun eşyalarını, giysilerini. 

Şimdilik duygularım böyle. Çekemem bir erkeği. Rahatımı bozamam. Kimseye hesap veremem. Benim kafamı dinlemeye, kendimi geliştirmeye ihtiyacım var. Bunun için de evlenmek istemiyorum. Yalnız kadın daha başarılı oluyor bence... 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Ben bu konuda daha şanslıyım demek ki. 
İlk kocam hep destek oldu bana. İkincisi de öyle. Ama ikincisi, yani şimdiki kocam, seninki gibi çok önde olmamı istemiyor. Kıskanıyor beni. Acaba evde otursam daha mı mutlu olur? 

İlk kocam çok farklıydı. Canım benim. Her zaman yanımda oldu. Beni hiç kıskanmadı. Gece-gündüz demcden çalışıyordum onunla evliyken. Bir gün olsun “Niye geç kaldın? Hcp böyle çalışacak mısın?” demedi. 

Bu kıskançlık meselesi çok önemli. Şimdi canımı yakıyor çünkü. 

Beni bir gün olsun üzmeyen eski kocam ise hiç kıskanç değildi. 
İnanın hiç hatırlamıyorum, beni bir gün olsun erkek arkadaşlarımdan kıskandığını, onlarla konuşmamı, birlikte bir yerlere gitmemi 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yasakladığını! Kendine güvenen bir erkekti çünkü. Kompleksleri olmayan, kişilik yarışına girmeyen bir erkek. 

Onun dışında bütün sevgililerim kıskançtı mesela. Şimdiki kocam ise en kıskançları. 

Hepsine hesap vermek zorunda kalıyordum. Bu da hiç hoşuma gitmiyordu. Ben sevmem hesap vermeyi. Kendi kararlarımı kendim alırım. Elbette başkalarına danışırım, sevdiğim insanların fikirlerine değer veririm ama sonuçta benim dediğim olur. Bu, başıma buyruk olduğum anlamına gelmez. Kendime göre doğrularım vardır. Başkasının isteğine göre asla hareket etmem, bu sevdiğim insan olsa dahi. 

Fakat eğer o da dediğim dedik biriyse, çatışmaya başlıyorsunuz. Kavgalar genellikle bu yüzden çıkıyor. Bu konuda sana katılıyorum, kadın-erkek ilişkilerinde anlaşmazlıkların tek nedeni iktidar savaşı. Erkekler egemen olmak istiyorlar. Her konuda baskın çıkmak, denetimi ellerinde tutmak istiyorlar. 

Yeni kocam da böyle biri. Onun gereksiz, anlamsız kıskançlığı yüzünden sık sık kavga ediyor, küsüyoruz birbirimize. 

Yapacak bir şey yok. Ben buldum, ben seçtim onu. 

İyi olanı bıraktım, kötüsünü aldım! 

Eski kocamla çocukluktan beri tanıyoruz birbirimizi. Gözümüzü açtık, birbirimizi gördük. İlk aşkım, ilk sevgilim, ilk erkeğim oldu. 
Başka birini ikimizin de gözü görmedi. Bizi tanıyan herkes, birbirimizi sevdiğimizi bilir, günün birinde evleneceğimizi düşünürdü. Yanıltmadık onları. Fazla da beklemek istemedik. Liseyi bitirip para kazanmaya başlayınca evlendik. İkimiz de üniversiteyi kazanmıştık. Hem okuyor hem çalışıyorduk. Ben yazları çalışıyordum, okula devam mecburiyetim olduğu için. Ya da geçici işler buluyordum. 
Fuar hostesliği, kongre ve seminerlerde tercümanlık veya rehberlik. Fransızcam iyi idi. İkimizin kazandığı para ancak yetiyordu geçinmemize, ama biz çok mutluyduk. 

Beni iyi tanıyordu. Çalışmak istediğimi, daha doğrusu doktor olmak istediğimi biliyordu. Çocukken oynadığımız oyunlarda ben 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hep doktor olurdum çünkü. Babamın beyaz gömleklerini giyer, gözüme gözlükler takar, boynuma da steteskop niyetine bir şeyler dolar, herkesi muayene ederdim. 

Onun ise resme, çizime yeteneği vardı. Kimi zaman ressam olmak isterdi, kimi zaman karikatürist, kimi zaman fotoğrafçı, kimi zaman da sinemacı. Sonunda yönetmen oldu zaten. Uzun yıllar TRT”de çalıştı, belgeseller çekti, klipler, reklam filmleri vs... 

Amacına ulaştı bir yerde. Bense tıp fakültesini kazanamadım. 
Doktor olamadım yani. Kimya fakültesini kazandım. İstemeye istemeye kimya okudum. 

Bitirir bitirmez de staj sırasında kurduğum ilişkilerin yardımıyla bir boya fabrikasında iş buldum. Beş-altı ay çalıştım galiba. Bana uygun bir iş olmadığını anladığım zaman ayrılmaya karar verdim. 
Belki de fabrika ortamı, benim hayalimdeki işyerlerine benzemiyordu. Aslına bakarsanız, hayalimde sadece doktorluk vardı tabii. 

Doktorlar hakkında bir fikrim vardı; filmlerde görüyordum, hastaneye gittiğimizde onlarla karşılaşıyordum, muayene oluyordum ve de özeniyordum. 

Kimyagerlik hakkında ise hiçbir hayalim yoktu. Bu yüzden fabrika ortamı, boya kokuları hoşuma gitmemişti. 

İşten ayrılınca, bir süre evde oturdum. Ancak öyle aylarca evde oturma lüksüm yoktu. Çalışmam lazımdı, paraya ihtiyacımız vardı. 
Benim vardı en azından. Ne kadar seversem seveyim, kocamdan para istemek banaters geliyordu. O benim arkadaşımdı, sevgilimdi, kocamdı ama para istemek başkaydı. Bana hediye alabilirdi, param bittiğinde verebilirdi. Veriyordu da. Ama ertesi ay da ben harcama yapıyor, ben ona hediye alıyordum, evin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Çalışmazsam, harcayacak parayı nerden bulacaktım? 
Bu durumda sürekli onun para vermesi gerekiyordu. Bu da benim hoşuma gitmiyordu. Sevdiğim insandan para istemek benim ağrıma gidiyordu. Eşit olmuyorduk o zaman. Aldığım parayı geri vermem, borcumu ödemem lazımdı. Ama ödeyecek param yoktu. 
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MAĞAZA SAHİBİ: Kocandan aldığın paraya borç diye mi bakıyorsun? 


ÜRÜN MÜDÜRÜ; Evet. Şaşırtıcı olduğunu biliyorum ama böyle hissediyorum. Elimde değil. Anne-babamın dışında birinden para istemek, ona bağımlı olmak demek. Ya da aldığınız paranın karşılığını bir şekilde vermeniz gerekiyor. Daha doğrusu bu kişi, eğer kocanızsa, cv işi yapmanızı, ona hizmet etmenizi bekliyor sizden. 
Bunun karşılığında o parayı size verdiğini ima ediyor. Yapmadığınız zaman da, hesap soruyor, sorma hakkını kendinde görüyor. 

Ama sakın yanlış anlaşılmasın, ilk aşkım, ilk sevgilim, ilk kocam asla böyle bir erkek değildi. Bir kez olsun böyle bir duyguyu hissettirmedi bana. Verdiği paranın hesabını bir gün olsun sormadı. 

Sorabilirdi. Sorabileceğini bilmek ve buna hakkı olduğunu düşünecek olmasıydı beni rahatsız eden. Etrafımdaki örnekler böyleydi. Herkcs soruyordu. Ayrıca bu çok normal. Ben de birine para versem, karşılığını isterim mutlaka. 

Bu yüzden ondan para alamazdım. Alırsam ödemek zorundaydım. Öteki türlü ona bağımlı olacaktım. Ben onun benim kocam olmasını istiyordum. Sahibim veya patronum değil. 

Evimiz için harcamayı o yapabilirdi. Parayı o kazandığına göre, eve ne alırsa ben de onunla idare ederdim. Ama ya kendim için bir şey almak istersem? Sokakta gördüğüm bir şeyi canım çekerse? 
Ona bir hediye almak istersem? Yani kitap, kazak, vazo, halı ne bileyimbeğendiğim ve o anda almak istediğim bir şeyi almak istediğimde, ya o bana, “Ne gerek var şimdi?” derse, ne yapardım? 
Ölürdüm, mahvolurdum. 

Kısacası, evliliğimiz süresi içinde ben kocamdan hiç para istemedim. 

Özellikle çalışmadığım dönemlerde. O bana ne kadar bıraktıysa, ona göre harcama yaptım. O parayı da ortak ihtiyaçlarımız, yemek falan için harcadım. Kendime bir çöp bile almadım. Alınak istediğim zaman, aileme müracaat ettim. 
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Sözün özü, çalışmak, para kazanmak benim için bağımsızlık anlamına geldiği için elzem bir ihtiyaç. 

Bu yüzden kısa sürdü işsizlik günlerim. Seçici olunca iş bulmakta zorlanıyorsınız tabii. Kocam, çalıştığı yerde bana iş bulacagını söyledi. Aynı işyerinde çalışmak doğru gelmediği için kabul etmedim. Üstelik parası da azdı. 

Bir arkadaşım sayesinde büyük holdinglerden birinde bir iş buldum. Tanıtım vc pazarlama bölümünde çalışacaktım. Oraya da 5- 
6 ay dayandım. Oişide kendime uygun bulmadım. Sonra kim buldu hatırlamıyorum, bir yayınevinin reklam bölümünde çalışmaya başladım. Hiç bilmediğim bir konuydu doğrusunu isterseniz. Dergilerc, kitaplara reklam buluyordunuz. Bunun için reklam ajanslarına, büyük firmalara, reklam verebilecek şirketlere, bankalara gidiyor,onların sahipleri veya reklam müdürleri ya da yönetim kurulu başkanları ile konuşuyor, onları reklam vermeye ikna ediyordunuz. 
Hoşuma gitti bu iş. Her gün yeni insanlarla tanışıyordunuz, yöneticiler, müdürler, işadamları, iş kadınları ile. Onlarla siyasetten, sanattan, günlük yaşamdan konuşmak, böyle her konuda sohbet etmek, birilerinin bana görüşlerimi sorması çok hoşuma gitti. Özellikle onları ikna etmek, bana çok ilginç ve keyifli geldi. Ne kadar çok insanı ikna ederseniz o kadar çok reklam alıyor, ne kadar çok reklam alırsanız o kadar çok para kazanıyor ve başarılı olmuş oluyordunuz. Hem çalıştığınız yer para kazanıyordu, hem de siz. Kendi kendinizle yarışıyordunuz bir yerde. 

Epey bir sürc bu işi yaptım. Başarılı da oldum sayılır. Kısa zamanda grup müdürü, bölüm başkanı falan oldum. 

Mesai saatleri içinde çalışıyor gibi görünsek de, eve dönüş veya evden çıkış saatimiz belli olmazdı. Müşteri sizi sabah erkenden veya akşam saatlerinde kabul edebilir. Bu durumda evden erken çıkmanız gerekir veya eve dönüşünüz gecikir. Ya da randevunuz uzar, yemeğe götünneniz gerekebilir müşterinizi. Açılışlara, davetlere gitmeniz icap eder. Orada müşteriniz olacak yeni insanlarla 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tanışabilirsiniz. Bu meslekte ne kadar çok insan tanırsanız, o kadar başarılı olursunuz çünkü. 

Benim için sorun olmazdı bu eve geç gelişler, geceleri bir yerlere gitmeler. Kocam bir şey demezdi çünkü. Onun da eve geliş saatleri belli olmazdı. O da geç saatlere kadar çalışır, çekime, seyahatlere giderdi. 

İş gezilerine katıldım. Yurtiçi, yurtdışı. Çocuklar Duymasın”daki Meltem'in Amerika'ya gitmesi gibi, ben de 8 aylığına Fransa'ya gittim. 

İş değiştirmiştim o tarihlerde. Reklam müdürlüğü yaparken tanıştığım ve iyi ilişkiler içinde olduğum bir kozmetik firmasından gelmişti transfer teklifi. Türkiye'de satışına başlanacak bir markanın ürün müdürü olmamı istiyorlardı. İşimden çok memnundum ama teklif de çok cazipti doğrusu. Yabancı bir firmaydı, daha çok para veriyorlardı ve de geleceği olan bir işti. Başarılı olursam pozisyonum yükselecekti, sürekli yurtdışına gitme olanağı bulacaktım. 

Sevinçle kabul ettim teklifi. Kocamın da hoşuna gitmişti meslegimdeki bu aşama. Daha rahat bir yaşam sürmeye başlamıştık. 
Para sorunumuz yoktu artık. Her istediğimizi alıyor, her yere gidebiliyorduk. 

Bir yıl kadar çalıştıktan sonra, benden memnun kaldıkları için, kendimi geliştirmem amacıyla yurtdışına kursa yolladılar beni. Çok heyecanlandım haberi duyunca. Kariyerim açısından önemli bir adımdı. Böyle bir teklife hayır demem mümkün değildi. 

Hemen kocamı aradım. Benim kadar sevindi, hatta benden daha çok sevindi. Biraz önce dedin ya, “Kadınlar gurur duyar kocalarının başarılarıyla” diye, aynen onlar gibi, kocam da gurur duydu hep benim başarımla. “Nasıl gidersin? Sen gidersen ben ne olacagım?” türünden tipik erkek söylemlerinde bulunmadı. Hatta, beni ziyarete gelme planları yapmaya başladı. 

Gördüğünüz gibi farklı erkekler de var. 

Peki, niye mi ayrıldım böyle olağanüstü bir kocadan? 

Yerinde bir soru. Sanırım öyle olması gerekiyordu. 
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İkimiz de bıkmıştık birbirimizden. Dedim ya, gözümüzü açtık, birbirimizi gördük. Bcraber büyüdük, hayatı birlikte tanıdık. Zamanladeğiştik, kendimizi daha iyi tanır olduk. Hayattan beklentilerimiz, zevklerimiz değişti. Birbirimize yetmemeye başladık. Aynı şeylerden hoşlanmaz olduk. Zaten ikimiz de işimize âşıktık. Birbirimizi gönnezolmuştuk. Gördüğümüz zaman iyi vakit geçiriyor, birbirimize iyi davranıyor, cinsel yönden iyi anlaşıyorduk ama, bir şeyler eksikti işte... 

Önce ben âşık oldum. Bir başka erkeğe. 

Kocamı çok sevmeme rağmen bir başkasından hoşlanmak çok rahatsız etti beni. Öyle bir aayışım yoktu çünkü. Asla düşünmezdim böyle bir şeyi. Bu dünyada benim sevebileceğim ve evleneceğim tek erkek kocamdı. Öyleyse nerden çıkmıştı bu yeni aşk, bu yeni erkek? 

Ben bunalımlar içinde kıvranır, ne yapacağımı düşünürken, bir de nc göreyim, kocam da benim durumumda değil miymiş! Meğer o da âşık değil miymiş bir başkasına. Hatta o benden önce başlamış yeni heyecanlar, başka aşklar peşinde koşmaya. 

Nasıl mutlu olduk ikimizin de sevgilisi olmasına, anlatamam. Tabii birbirimizin yüzüne bunları söylemedik, içten sevindik. Hemen boşanmaya karar verdik. Her şeye rağmen çok kötü olduk boşanırken. Çok ağladık mahkeme salonunda. Hâkim bile şaşırdı hâlimize. Oturduğumuz evde ben kaldım, o ise başka bir eve taşındı. 
Eşyalarımızı da paylaştık. Buzdolabı sana, çamaşır makinesi bana, fırın sana, bulaşık makinesi bana diye tam kardeş payı yaptık. Yani öyle kavgalı gürültülü bir aynılık olmadı. 

O evlenmedi. Bense sevdiğim adamla, yani şimdiki kocamla evlendim. 

Bazen soruyorum kendime, niye evlendim diye. Yanlış anlamayın, kocamı çok seviyorum, ona âşığım hâlâ. Ama hiç huzurum yok işte. Sürekli gerilim hâlindeyiz. Bir bakıyorsun çok iyiyiz, bizden mutlusu yok. Ertesi gün her şey tersine dönüyor. Öyle bir kavgaya tutuşuyoruz ki, birlikte yaşamamızın mümkün olmadığına karar veriyoruz. Sonra ayrılığa dayanamıyor, yeniden barışıyoruz. Böyle bir ilişki işte. Belki de bu yüzden aşkım hala tazeliğini koruyor. 

Niye mi kavga ediyoruz? 

Bir bilsem... 

Aslında onu çözdüm galiba. Bence de, senin söylediğin gibi nedeni kişilik çatışması. Erkeklerin güçlü kadın, başınabuyruk kadın, dediğim dedik kadın istememesi. İstedikleri kadının onlaraitaat eden biri olması. Büyük aşkım da böyle bir erkek işte. Ben de çok sevdiği ama boyun eğdiremediği, hükmedemediği bir kadın. 

Aslına bakarsanız, beni destekleyen bir koca. Çalışmamı istiyor, destekliyor. Yoksa öyle mi görünüyor? Yok yok... Evde oturmamdan gerçekten memnun olmaz. Hatta iyi para kazanmamın hoşuna gittiğini düşünüyorum. Ne kadar çok kazanırsam, o kadar mutlu olacağına inanıyorum. Paragöz biri değil, ama kim istemez Allah aşkına çok para kazanmayı, iyi yaşamayı, yaşam standardını yüksek tutmayı? 

Tek bir kusuru var, o da acayip kıskanç. Bütün tartışmalarımız bu kıskançlıktan kaynaklanıyor zaten. Kıskanç bir erkeğe alışkın olmadığımiçin, fena hâlde bocalıyorum. Nasıl davranacağımı bilemiyorum gerçekten. Bir de boyun eğmez, asi bir tarafım olduğu için, meydan okuyorum her zaman. Öyle açık açık değil, elimde olmadan yapıyorum bunu. 

Mesela, attığım her adımdan haberdar olmak istiyor. Yaptığım herşeyibilmek istiyor. Vardır ya öyle kadınlar, kiminle konuştuklarını, kimin ne dediğini, her bir ayrıntısıyla anlatırlar annelerine, arkadaşlarına, kocalarına. Aşkım da bunu bekliyor benden. Telefonda konuşurken, evde yemek yerken, ona gün içinde yaptıklarımı teker teker anlatmamı istiyor. Ben ayrıntıya girmeyince veya kısa kesinceöyle sorular soruyor ki, aklınca açığımı yakalamaya çalışıyor, bakalım ondan habersiz bir şey yaptım mı? Onu aldattım mı? 

En büyük korkusu bu! Aldatılmak! Onu aldatmamdan korkuyor! 

Güvenmiyor bana. Güvenmediği için de sorun çıkıyor. Sanırım 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evliyken ona âşık olduğum için, günün birinde yine bir başkasına âşık olacağımı düşünüyor. Böyle kuşkularla da yaşanmaz kil Hayatı hem kendine, hem bana zehir ediyor. 

İşim gereği sık sık seyahat ediyorum. Etmem gerekiyor. Bunun farkında. Bir şey demiyor. Yani “Gidemezsin, gitmeyeceksin!” diyerek terör estirmiyor. Zaten ben de ona “Gidebilir miyim?” diye sormuyorum. Program belli olunca, haber veriyorum canıma, ne zaman gideceğimi söylüyorum. Suratı değişiyor birden, belli etmemeye çalışıyor ama hissediyorum. “Nerden çıktı şimdi bu gezi?” 
diye bakıyor yüzüme. Yada “Yine mi gidiyorsun?” diyor. 

Aslına bakarsanız, kendi de gidiyor arada bir, benim kadar sık olmasa da gidiyor. O gittiğinde, ben hiç suratımı asmıyorum, “Aman ne kadar güzel!” diyorum içimden. Yalnız kalacağım için seviniyorum. Kaçamak yapacağım için değil aman ha. Sakın yanlış anlamayın. Yalnız kalmak herkese iyi gelir. Sevginizi besler, özlersiniz birbirinizi. Ayrıca onun adına memnun oluyorum. Yeni bir ülke veya şehir göreceği, işiyle ilgili önemli gelişmeler yaşayacağı için seviniyorum. 

Çünkü ben havalara uçarım, bir yere gideceğim zaman. Çok severim seyahat etmeyi. Otellerde kalmayı. Konforlu ve şık otellerde ama. Aslına bakarsanız, benim iş gezilerim son derece yorucu geçer. Sabah erkenden kalkıp, toplantılara gireriz, öğle yemeği arası verilir, ardından yine toplantı, seminer veya fabrika gezisi, brifing vs.. Akşamotele, sadece üstümüzü değiştirmek için uğrarız çoğu zaman. Bazen ona bile vakit kalmadığı olur. Akşam yemeğinde de iş konuşulur genellikle. Sonrasında ya bir yerlere gidilir ya da otelde bir kahve içilir. Sabah yine erkenden kalkılacaktır çünkü. 

Her şey bitip odama döndüğüm anları severim en çok. Küveti doldururum sıcak suyla. İçine banyo köpükleri dökerim bol bol. 
Bayılırım bu tür ürünleri satan mağazaları dolaşmaya. Yeni gördügüm her türlü ürünü alır, denerim. Evdeyken hiç küveti kullanmam nedense. Aynı keyfi vermez. Hem sıcak su yetmez ki küvet doldurmaya. Elektrikli termosifonum var benim. Saatler sürüyor suyun ısınması. Küveti doldurursam boşalıyor içindeki su. Sonra buz gibi suyla mı duş alacağım? Otellerde böyle bir sorun yok tabii. Bu yüzden gezilerde en sevdiğim şeydir küvet keyfi yapmak. Öyle iyi gelir ki mis gibi kokulu köpüklerin arasında dinlenmek, günün yorgunluğunu çıkarmak. Sonra geçerim televizyonun karşısına, bir de kitap alırım elime, uyuyakalırım öylece. 

İş seyahatinden eve yorgun ama mutlu dönerim. Fakat daha kapıdan içeri girer girmez, bir karış suratla karşılaşırım. Sanki tatılden geliyorum, sanki sevgilimle buluşmaya gittim, sanki her gece bar bar dolaştım, sanki birilerinin koynundan çıkıp geldim! 

İmalıimalı sözler, anlamlıanlamlı sorular, açığımı yakalama durumları. O saatte nercdeydim? Niye telefonum kapalıydı? Otel odası niye cevap vermedi? Cep telefonum elbette var ama mutlaka otel odasındanarar beni. Nerede kaldığımı öğrenecek çünkü. Odamda mıyım, başkasının yanında mı? Bu yüzden sık sık arar beni otel telefonundan. Gece yarısı, sabaha karşı vs... 

Hiç güveni yok bana, hiç... 

Rahatsız oluyorsunuz tabii bu tavırlardan. Ben ki ona hediyeler almışım iki arada bir derede. Hem de en sevdiği şeyler, özellikle seçilmiş hediyeler. O ise kuşku ile karşılıyor beni. 

Böyle sorunlarımız var işte. Bu sorunlar rahatsız ediyor beni. 
Huzursuz ediyor, sürekli kafam karışıyor, “Acaba kızdı mı, kızar mı, niye surat astı, yine ne oldu?” diye düşünmekten kendimi işime, başka şeylere veremiyorum. Önemli bir toplantıya girerken bir telefon konuşması yapıyoruz mesela. Canımı sıkıyor birden, kalbimi kırıyor yok yere, ters bir şeyler söylüyor, sinirlerimi tepeme çıkarıyor. Gel de gir bakalım toplantıya o hâlde. 

Elbette profesyoneliz, duygularımızı işimize karşıtırmıyoruz ama etkileniyor insan! Ne gerek var strese? Zaten iş hayatı bir sürü stresle dolu. 

Ne zaman önemli bir toplantım veya seyahatim olsa, mutlaka bir çıngar çıkar aramızda. Kavga ederiz. Bunu mahsus mu yapıyor, bilmiyorum! Bilerek yaptığına inanmak istemiyorum. Niye başansız olmamı istesin ki? 
Yoksa sahiden evde oturmamı, ev kadını olmamı mı istiyor? 


GAZETECİ: Bence olabilir. Çünkü galiba, her erkeğin gönlünde bir ev kadını tipi yatıyor. Nc kadar entelektüel, ne kadar modem, ne kadar okumuş olurlarsa olsunlar, hepsinin idealinde “kendilerine ait bir kadın” yatıyor. 

Hani o klasik tarif vardır ya, ideal kadın, mutfakta aşçı, evde hizmetçi, yatakta fahişedir, diye. Galiba öyle bir kadını hayal ediyorlar. 

Meşhur bir erkek, akıllı kadının tarifini yapmıştı bir zamanlar. 
Her şeyden önce güzel olacak, bakımlı olacak, kimse onu kaçık çoraplarla, askısı düşmüş sutyenle, boyası akmışrimelle, dağınık saçlarla görmeyecek, işveli ve cilveli olacak, mükemmel bir ev sahibi olacak, misafir ağırlamasını bilecek, ölçülü konuşacak, hele kocasının yanında sesini fazla çıkarmayacak, başkalarının, özellikle de erkeğin akrabaları ve arkadaşlarının yanında ona her zamankinden daha fazla itaat edecek, evin reisinin o olduğunu hissettirecek. 

Tanıdığı böyle bir kadından da bahsetmişti hatta. Bütün evi o idare edermiş, adamı da; ama öyle akıllı bir kadınmış ki, başkasının yanında kocasının sözünden çıkmazmış, “Sen nasıl istersen bey, sen ne dersen o, en doğrusunu sen bilirsin!” dermiş. Böyle bir kadın olmamızı istiyor erkekler... 

Benistedikleri gibi bir kadın olmadım hiçbir zaman. Olmak da istemem. 

Ben de senin gibiyim, kendi doğrularımın peşinden giderim. Kimseye müdanaa etmem. Beni sevecek olan böyle sevsin. Niye farklı davranayım, rol yapayım. Aman kocamın yanında başka konuşayım, arkadaşlarının yanında başka, o yokken başka, diye düşüneyim. Yorar insanı bunlar ya, kendiniz olamazsınız. 

Benneysem oyum. Doğalım. Hatalarımla, sevaplarımla buyum. 
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Benim kocamla bu konularda bir sorunum yok. O benim nasıl birinsan olduğumu biliyordu. Bilerek evlendi benimle. Ben çalışan bir kadınım, meslek sahibiyim, her zaman da çalışacağım. Ev kadını isteseydi, öyle biriyle evlenirdi. Her ne kadar gönlünde yatan böyle biri olsa dahi, bunun günümüzde gerçekçi olmayacağını bilecek kadar mantıklıdır. 

Bana hep derler ki: “Ne kadar şanslısın, senin kocan seni kıskanmıyor, engellemiyor, destekliyor, yemek yapmadığın zaman hesap sormuyor, hatta kendisi yemek hazırlıyor, seyahatlere gittiğinde surat asmıyor, nerden buldun bu kocayı?” 

Evet şanslıyım, gerçekten eşi az bulunur bir kocam var, ama düşünüyorum da başka türlü düşünen bir erkekle bir arada olamazdım ki! Âşık olabilirdim ama evlenmezdim. Evlensem de yürütemezdim evliliği. 

Ben ne istediğimi biliyorum çünkü. Benim için çalışmak, kendi paramı kendim kazanmak çok önemliydi. Bunu da her zaman dile getirdim. Bu yüzdendir ki, beni engelleyecek bir erkek yanıma yaklaşmadı. 

Benim çalışmam hiçbir zaman sorun olmadı bu yüzden. Ki, bizim meslek hepinizinkinden daha streslidir. Gecemiz gündüzümüz yoktur, bayramlarda, tatillerde çalışır, pazar günleri bile işe gideriz. 
Bu yüzden genellikle meslek içi evlilikler olur bizim camiada. Birbirlerinin dilinden iyi anlarlar diye herhalde. Benim kocam bizim çevreden olmasa da biliyordu nasıl bir ortamda çalıştığımı. Bu yüzden sözünü ettiğiniz çatışmaları hiç yaşamadık biz. 

Nasıl evlendik? 

Bir arkadaşımızın aracılığıyla. 

Bir nevi çöpçatanlık yaptı. Modem görücü usulü de diyebilirim. 
Beni hem mutlu hem de mutsuz eden bir aşktan yeni çıkmıştım. 
Yenidediğim, aradan 5-6 ay geçmişti. Kendime gelmeye çalışıyordum. Çivi çiviyi söker bilirsiniz. Yeni bir aşka ihtiyacım vardı anlayacağınız. 

İşte benim liseden, onunsa üniversiteden tanıdığı çöpçatan arkadaş benim mutsuz halime çok üzülüyor ve bana birini ayarlama- ya çalışıyor. Kocam geliyor aklına ve bizim için bir organizasyon yapıyor. Güya ikimizin de haberi yok bu girişimden, orada birbirimizi görcccğiz, beğcnirsek devamı gelecek, beğenmezsek herkes yoluna gidecekl 

İkimiz de görür görmez beğendik birbirimizi. Halbuki ben söylene söylence gittim. Hem istiyorum bir sevgilim olmasını, hem de böyle bir yolla tanışmak çok ağrıma gidiyor. Sanki başkatürlü nasıl tanışılıyorsa. Acayip de korkuyorum, ya beğenmezse diye. Rezil olmak da var işin içinde. 

Ama neyse işte korktuğum başıma gelmedi. Çok etkilendim hâlinden. Açık renk bir pantolon giymişti, üzerine de safari tarzı spor bir gömlek. Kanım kaynadı birden. O da beni sıcak bulmuş, hem de seksi. En çok popomdan etkilenmiş, sonradan söyledi bunu. Bir kadının poposuna vc bacak mesafesine bakarmış. Türk kadınlarının bacak mesafesini kısa bulur, beğenmezmiş. Ben ortalamanın üstündeymişim, bu da artı bir özcllikmiş. Bakar mısınız neye dikkat ediyorlar? Ben kıyafetine bakıyorum o vücuduma. 

Böylece tanıştık ve devamı geldi işte. İki yıl flört ettik, sonra da evlendik. Ben de birçok çalışan kadın gibi, kimi işler için profesyonel yardım aldım. Bir yardımcım var; evde evi silip süpüren, çamarışları yıkayan, ütü yapan bir kadın. Yemek işini ise genellikle dışarıda yiyerek hallediyoruz. Oda, ben de seviyoruz yeni açılan restoranlara gitmeyi, arkadaşlarımızla dışarıda buluşup yemek yemeyi, ardından sinemaya, tiyatroya gitmeyi vs... 

Hareketli bir yaşantımız var. Çocuk da olmadığı için sorun yok. 

Ancak, çocuk istiyor kocam... 

Bunu eskiden dile getirmezdi ama şimdi açıkça söylüyor. “Oturup konuşalım,” diyor. “Eğer çocuk istemiyorsan, ne yapacağımızı konuşalım,” diyor. “Beni engelleme!” demeye getiriyor. 

Haklı. 

Babaolmak onun da hakkı. 

Anne olmak veya olmamak da benim tabii. 
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Ben istiyor muyum? 

Galiba istiyorum. Düşündüğüm, tarttığım zaman istediğimi görüyorum. Kocam için değil, kendim için istiyorum. 

Anne olmak istiyorum. Ancak korkuyorum. Mesleğim, kariyerim adına korkuyorum. 

Şu anda önemli bir pozisyondayım. 

Yazı işleri müdürü oldum, biliyorsunuzl 

Geçen toplantıda bu konuları konuşmuştuk, orada olanlar hatırlayacaklar, kararsızlığımı dile getirmiş, teklif gelmediğini söylemiştim. 

Sonra geldi işte! 

Yönetim değişikliği yaşandığı zaman yazı işleri müdürlüğünü teklif ettiler. Hiç düşünmeden kabul ettim. Hoşuma gitti beni düşünmeleri. Aslında ben de bu görevi istediğimi yüksek sesle dile getirmeye başlamıştım zira. 

İstemeden olmuyor hakikaten. 

İşte şimdi yıllardır beklediğim fırsata kavuşmuş bulunuyorum. 
Çocuk yaparsam işimi kaybederim diye korkuyorum. Bizim meslek acımasız. Bir hafta yok oluyorsun, yerine oynuyorlar. Bir aylığına tatile gittim geçen yıl, ABD'ye eşimle birlikte, benim sorumluluğumdaki bir eki hemen aldılar benden. Çok önemli değildi benim için, işim azaldı ama zorunuza gidiyor bunlar. Kurtlar sofrası. Herkes birilerinin kuyusunu kazmaya çalışıyor çünkü. Önemli bir pozisyona geldiyseniz ve de kadınsanız, birilerinin işi sizi alt etmek sanki. İlla sizi yerinizden edecekler, illa sizin o görevi yapamadığınızı kanıtlayacaklar. Tetikte bekliyorlar bu nedenle. 

Hamile kalırsam neler olur, düşünemiyorum! 

Elbette çalışmaya devam ederim anne olursam. Çalışmam lazım! Hamileliğimin son aylarına kadar devam ederim işime, eğer sağlığım da izin verirse. Çocuk doğduktan sonra da bir bakıcı tutarım herkes gibi; iyi bir bakıcı. Ama işte neresinden bakarsanız bakın, iki-üç ay işten ayrı kalmam söz konusu. Üstelik hamile kaldığım için, verimimin düşeceğini düşünüp, bunu aleyhime kullanıp, üzerime oynayabilirler! 
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Bu yüzden korkuyorum. 

Benimle aynı pozisyonda olan erkek arkadaşımın böyle bir kaygısı yok ama. Aynı yaşlarda bir müdürümüz var, o da yeni baba oldu. Bizim gibi 13-15 yıllık bir evlilikten sonra. Onun hayatında hiçbir şey değişmedi. Ne hamilelikten nasibini aldı nc de doğumdan. Çocukları Amerikan vatandaşı olsun diye, ABD”de doğum yaptı karısı. Doğuma bir hafta kala izin alıp gitti, 15 gün de orada kaldı, topu topu işte üç hafta izin. Benim yasal iznim 3 ay. Hepsini kullanmam bile ben. Giderim işte. Gitmem gerekir. 

Haksızlık değil mi bu şimdi? 

En doğal hakkım olan anneliği üstlenmeye korkuyorum. O baba oluyor ama. Sonra da gazetedeki erkek arkadaşlar, koca koca adamlar, köşe yazarları, “Sen niye anne olmuyorsun? Doğur mutlaka bir tane, bak çok farklı olacaksın!” diyorlar. Kolaysa siz doğurun da görelim bakalım. 

Doğumu erkekler yapsaydı ve iş hayatı yine onların egemenliğinde olsaydı neler olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Bütün düzenin, buna göre kurulacağından hiç kuşkunuz olmasın. 


AKADEMİSYEN-OYUNCAKÇI-MAĞAZA SAHİBİ: Haklısın ama ikisini birden yürüten o kadar çok kişi var ki. Sen de yapabilirsin! 


GAZETECİ: Biliyorum. Ama yine de cesaret edemiyorum. Ya mutsuz olursam! 


AKADEMİSYEN: Olmazsın. Olmayacağını sen de biliyorsun kanımca. Anne olmanın çok önemli ve iyi düşünülmesi gereken bir karar olduğu konusunda sana katılıyorum, ama çok güzel bir duygu. Hiçbir mutluluk onun yerini tutmuyor. Ben hazırlıksız yakalanmıştım, dünyanın bu en muhteşem duygusuyla tanıştığımda. Zamanlaması hiç uygun değildi, evli değildim, sevdiğim adam bir başkasıyla evliydi vs. ne var ki oğlum dünyaya gelmek istiyordu! Belki 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de bu dünyanın ona ihtiyacı vardı. Bizi zorladı, emrivaki yaptı ve belki yıllar sonra gerçekleşecek, belki de hiç gerçekleşmeyecek evliliğimizi sağladı. 

Ayrıca şunu da söylemeliyim ki, bütün olumsuz koşullara rağmen bir gün olsun ondan kurtulmak istemedim. İlk andan itibaren ona sahip çıktım ve bende kalmasını istedim. Evlenmesem bile dogururdum sanırım. Beni anlayacağından emin olduğum ağabeyim vc ailemin desteğiyle evlenmeden de anne olabilirdim. Öylesine sevdim onu. Bu yüzden hamile kaldığında senin de aynı duygulara sahip olacağını düşünüyorum. Kariyeri bile ikinci plana atabilirsin. 
Geçen yemekte bankacı arkadaşımızın söylediklerini hatırlamıyor musun? Bebeğini kucağına aldığında neler hissettiğini ne de güzel ifade etmişti! Genel müdürlükten istifa etmeyi bile göze almıştı. 

Pek çok kadın, kariyer nedeniyle anneliği erteledi, erteliyor. Ama o gün de konuştuğumuz gibi, annelik kariyer yapmaya engel değil. 
Senin kariyer yapma isteğin annelik gibi çok müthiş bir duyguyu yaşamana engel olmamalı. İkisini birden yapmalısın. 

Genellikle kadınlar, çalışma kararı verirken veya iş tercihlerini yaparken, ev içindeki görevlerini aksatacak işleri seçmemeye özen gösterirler. Bu çerçevede uzun saatler çalışma gerektirmeyen, seyahatler yapmak zorunda kalmayacakları işlerden yana tercihlerini kullanırlar. Bizim üniversitede yapılan bir araştırmada, İstanbul'da yaşayan ev kadınlarının yüzde 60'ı yarım günlük iş olursa çalışabileceklerini söylemişlerdi. Eğitim düzeyi önemli değil, çünkü aynı araştırmada görülmüştü ki, eğitim düzeyleri yükselse de, yine part time işi tercih ediyorlar. Nedeni de, kadınların kadın olarak duruşlarını belirleyen ve kendilerinin de bilerek veya bilmeyerek yeniden üretiminde rol oynadıkları ataerkil ideoloji. 

Hep geçen toplantıya atıfta bulunuyorum ama o gece bu konulara değinmiştik, o akşam yemekte olmayanlar için bir kez daha vurgulayayım isterseniz, yapılacak şey şu; eğer kadın-erkek eşitliginin gerekliliğine inanıyorsak, ki inanıyoruz, aile ve iş yaşamını her iki cins için de uyumlu duruma getirecek politikalar üzerinde durmalıyız. Bunu politikacılardan, işverenlerden, yöneticilerden iste- 
: meliyiz. 

Biz anneyiz, annelik görevimizden çok memmunuz ve bu görevi seve seve yerine getiriyoruz ama bu görevden öncelikle ve sadecc kadınların sorumlu olduğu anlayışı, işverenler ile yakından ilgili. Kadınların büyük bir kısmının çalışmayı tercih ctmemelerinin veya işi yarıda bırakıp eve dönmelerinin altında işyerinde kreş olmaması yatıyor. Kreş olsa aklımız evde kalmayacak, erkenden çıkıp eve gitmemiz gerekmeyecek, bu nedenle bizi almamazlık etmeyecekler. Şimdi pek çok işyerinde kuaför var, spor salonları var; ben sizin gazetede görmüştüm. Bunlar günümüz çalışanının ihtiyacıysa ve yerinc getiriliyorsa kreş de olmalı. Sadece kadın çalışanlar için değil, erkek çalışanlar için de düşünülmeli. 

Doğum sonrası çocuk bakımı için babalıkizni de verilmeli, daha doğrusu, bu izni isteyen tarafın kullanabilmesi sağlanmalı. Hatırlayacaksınız, CNN muhabiri Christine Amanpour çocuğunu doğurduğunda, çocuğa bakmak için kariyerini bırakıp, bebek bakımını üstlenen kocası olmuştu. 

Peki ya sizin evde işler nasıl yürüyor, senin kocan babalık iznini kullanır mıydı derseniz, ne yazık ki “hayır” diyeceğim. 

Öğrencilerinin çoğunun hayranlığını kazanan, pek çoğunun gözünde ideal erkek olan kocamın da sizin kocalarınızdan bir farkı yok. Hatta belki daha da maço! 

Evlendiğimde çok genç ve öğrenci olduğumu anlatmıştım daha önceki toplantılarımızda. Benden büyük bir adama âşık olmuştum, benim için olmasa bile karısından ayrılmış olması benim gözümde çok büyük bir fedakârlık anlamına geldiğinden, ona karşı kendimi hep borçlu hissetmeme neden oluyordu. Bu nedenle kadınlık görevlerimi koşulsuz yerine getirmeye adamıştım kendimi. Bir yandan her geçen gün büyüyen kamım, giderek ağırlaşan dersler, yeni bir ev ve yaşamın yükleriyle boğuşmaya başlamıştım. 

Zorlanmadığımı söyleyemem elbette ama ev idare etmeye alışkın olmam, işlerimi kolaylaştırdı. Yurttan ayrılmıştım, ağabeyimle 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aynı evde kalmaya başladığımızdan, evin bütün işlerini ve ağabeyimin bakımını da ben üstlenmiştim. 

Evlenince iki katarttı sorumluluğum. Kendimi hâlâ ağabeyimin evinden de sorumlu hissettiğimden, eski görevimi de ihmal etmiyordum. Gördüğünüz gibi, bizim içimizde var bu tür sorumluluk duygusu. Kimse istemese de biz kendiliğimizden yapıyor ve kendimizi sorumlu hissediyoruz. 

Her ne kadar kocamın ev işlerine yardımcı olmasını beklemesem de, alışkın değildim böyle bir duruma; ne baba evinde, ne ağabey evinde görmüştüm bunu. Yine de bana yardımcı olmasını istiyordum. Örneğin eve geldiği andan itibaren sürekli doldurduğu kültablasını dökmesini bekliyordum ya da kirli çoraplarını ortalığa bırakmamasını, çamaşır sepetine atmasını. Yapmıyorlar. Onlar da bu işleri ister profesör olalım, ister dekan, hatta rektör yinc bizden bekliyorlar. Suçlu biziz ancak. Biz alıştırıyoruz onları. Ben alıştırdım. 

Gece yatmadan önce evi toplamayı vazife edinmiştim örneğin, toz bile alıyordum hatta. Bulaşıkları zaten yemeğin hemen ardından toplar, asla biriktirmez, anında yıkamayabakardım. Evlendiğimiz tarihlerde bulaşık makinemiz olmadığından, elde yıkardım. Evin temiz, tertipli, düzenli olduğundan emin olduktan sonra yatardım ancak. Yatarken de ertesi gün yapacaklarımı planlardım. Sabah kalkınca ne giyeceğimi, ne yemek pişireceğimi vs... 

Demek ki yorulmuyordum. Böyle de bir yanımız var biz kadınların. Kadın olmanın üzerimize yüklediği görevleri kabullendiğimiz için, -kabullenmekten başka çaremiz yoktur zira- dünya bütünüyle erkeklerin dünyasıdır, erkekler kurmuştur bu dünyayı, onlar yönetmektedir, dünya alınyazımızın egemenliği altındadır, dolayısıyla bizim mücadelemiz yaşamladır, yaşam da zaptedilemez, gizli yasalarına boyun eğmekten başka çaremiz yoktur, o yüzden suyuna gitmeye bakarız. 

Kısacası ben memnundum, kocam da memnundu. Bakıyordu karısı genç ve toy bir kız, ama evde hiçbir eksik yok, her zaman 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tertemiz, önüne her gün yemek konuyor, eve misafir geldiğinde -ki ne redeyse her gün birileri geliyordu- hizmet ediliyor, çamaşırları yık iniyor, gömlekleri, pantolonları ütüleniyor, krallar gibi ağırlanıyor. Üstelik bu kadın, öğrenimine de devam ediyor, bir yandan da çocuk doğurup -hem de iki kızın ardından bir erkek çocuk- onun bakımını üstleniyor ve yine de gıkını çıkarmıyor 

Dolayısıyla alışıyorlar bu şekilde hizmet görmeye. Ne olursa olsun bu hizmeti görmeyi bekliyorlar. En ufak bir aksamada sitem- de bulunuyor ve sizi görevinizi ihmal etmekle suçluyorlar. Benim kocam asla karışmaz benim eve gidiş geliş saatime, iş nedeniyle seyahate gitmeme vs. Ama hizmetleri aksatmamak koşuluyla. Ben akşamları önüncayım, ncreye gidersem gideyim. 

Zamanla bu zorunuza gitse de yapıyorsunuz. Söylene söylene yapıyorsunuz. Bunca konuşmanın ardından bir itirafta daha bulunacağım, belki kızacaksınız ama söylemeden yapamayacağım, yine de aile olmak güç veriyor bana. Bekâr, çocuksuz ama kariyer sahibi bir kadın olmaktansa, evli, evli olmasa da çocuklu bir kadın olmayı tercih ederdim gibi geliyor. 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Bense tam tersini düşünüyorum! Çocuksuz olmayı seçtim. Kararımı verdim, anne olmak istemiyorum. 

Kocamın ilk evliliğinden ikitane çocuğu olduğundan, zaten onun böyle bir talebi yok. Hatta ben anne olmak isterim diye ödü kopuyor. 

Annelik için kodlanmadığımı düşünüyorum. Hiç böyle bir duygum olmadı. Ayrıca hamile kalmak, doğum yapmak bana çok sevimsiz gelirdi. Hoşlanmazdım kadının öyle kamı bumunda dolaşmasından. 

Genç kızken de sevmezdim, büyüyüp evlendikten sonra da. En çok çalışan kadınların niyehamile kaldığını merak ederdim. Hiç mi hiç anlamazdım çalışmalarına rağmen böyle bir şeye niye ihtiyaç duyduklarını. 

Hamile kalmak ve çocuk doğurmak kadının önündeki en büyük 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engeldi çünkü. Her ne kadar çocuk sahibi olan kadın müdürler varsa da engeldi. Onlar genellikle boşanmış oluyorlardı. Galiba çocuktan çok, koca engeldi kadına. Yükselen kadınların çoğu ya bekârdı, ya da boşanmış. 

Ben küçük yaştan itibaren kadınlarla erkeklerin eşit olduğuna inananlardanım. Erkek üstünlüğüne hiç kanmadım. Böyle bir duyguya hiç kapılmadım. Niyc üstün olsundu ki erkek benden? Benim ondan eksiğim neydi ki? Benim de iki elim, iki ayağım, beynim vardı. Bir tek cinsel organlarımız farklıydı. İyi ki de farklıydı ki, cinsel birleşme denen zevki yaşıyorduk. Onun penisinin olması ona ayrıcalık tanımıyordu. Tanımadım zaten. 

Ben bu duygulara küçük bir kızken kapıldım. Feminizm ve maçoluk hakkında bir bilgim yokken kapıldım hem de. Aklım ve mantığım erkeğin benden daha üstün olduğuna inanmıyordu. Ailemde de kadın-erkek ayırımı yapılmıyordu. Annem-babam okumamı, meslek sahibi olmamı istiyordu. Doktor olma arzumdan ikisi de çok memnundu. 

Erkekler gibi kızlar da okurdu, çalışırdı ve evlenirdi. Bu yüzden okulunu yarım bırakmış, evde oturan, annemlerle birlikte sohbet edip, onlara çay servisi yapan ablaları anlamazdım. Doğrusunu isterseniz çok garibime giderdi onların bu hâli. Niye bir kız çocuğu okumaz ve evde annesinin dibinde otururdu? Çok saçma geliyordu bu durum bana. İlle de evlenmek istiyorsa, kocayı sokakta, okulda, işyerinde de bulabilirdi. Kendi başına bulabilirdi. Öyle komşu teyzelerin, akrabaların bulduğu kocadan ne hayır gelirdi ki? Zaten bir erkek kendisi kiz bulamıyorsa, vardı onda bir gariplik. Böyle düşünüyordum aklım erdiğinden beri. 

O ablaların okumamalarına da şaşıyordum. Anneme sorduğum- da, sınıfta kaldıklarını, anne ve babalarının da bu nedenle onları okutmadıklarını söylüyordu. Okumakta gönülleri yokmuş, onların aklı evlilikte, çocuk dığurmaktaymış. Öyle istiyorlarsa kendilerinin bileceği işti. 

Ben istemedim. Şimdi şimdi bazen acaba doğursam mı diye 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düşünüyorum. Nedeni malum, 40'lı yaşlara geldiğimden herhalde. 
Sona yaklaşıyorum ya, bazen böyle bir bebek gördüğümde veya bebek eşyaları satan mağazaların önünden geçerken kapılıyorum böyle duygulara. Anında vazgeçiyorum ama. 

Söylediğin gibi, ben de kendimi tanıyorum. Eğer ben çocuk sahibi olsaydım, kesin mutsuz olurdum. Anne olsaydım, şimdiki pozisyonuma gelemezdim. İş değişikliği yapamazdım, Paris'e gidemezdim, seyahatlere çıkamazdım. Belki yayınevinde reklam müdürüydüm hâlâ. 

Ben bir tercih yaptım. Yaptığım tercihten dolayı da mutluyum. 
Önemli olan bu tercihi yapabilmek. 

İstemek. Neyi istiyorsan onun peşinden gitmek. Ben anne olmayı istemedim. Ama sen istediğini söylüyorsun. Öyleyse yap, va- ki" geçirmeden doğur bir tane. Yoksa hiç cesaret edemezsin. Çünkü insan yaşlandıkça daha bencil ve tembel oluyor. Rahatını bozmak hiç işine gelmiyor. 


GAZETECİ: Haklısın galiba. Yaparsam kendim için yapacağım zaten. Yoksa kocam istedi diye değil. Ama bir sorunum daha var, düşünmem gereken... 

Önemli bir sorun hem de. 

Yıllardır çalışıyorum, para kazanıyorum, ama “Bir birikimin var mı?” diye sorarsanız, “Hayır” derim. Bir tek arabam var benim olan. Bir de bankada çok az miktar bir param. Kirada oturmuyoruz, ancak evimiz kocamın üzerine. Onu satıp, üzerine biraz daha para koyup başka bir ev almak niyetindeyiz. 

Düşündüm ki, evin tapusunu ikimizin üzerine yaparız. Bunca yıldırevliyiz. Sadece benim kazandığım parayla geçinmemiz mümkün değil ama benim kazandığım parayı da harcıyoruz evimiz ve yaşantımız için. İyi para kazanıyorum elbette ama, insan para kazandıkça yaşam standardı da yükseliyor. Hiçbir şeyden kısmıyoruz, dışarıda yemek yiyoruz, hazır yemek yapıyoruz, marketten alışveriş yapıyoruz, canımız ne isterse onu alıyoruz, hafta sonu tatile 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gidiyoruz, gördüğümüz her şeyi alıyoruz, şık giyiniyoruz, modaya uygun giyiniyoruz, trend neyse evimizi onunla döşüyoruz vs... Yaşam standardımız yüksek yani. 

Kazandığım parayı kendi giyimime, telefon faturalarını ödemeye, evimize, yemeye, içmeye, arabamın benzinine harcıyorum, ay sonuna bir şey kalmıyor. 

Eec insan bunca yıl çalıştıktan sonra da bir güvencesi olsun istiyor. Evi filan. O yüzden böyle bir teklifte bulundum. Sandım ki, kocam “Elbette” diyecek. Evli değil miyiz, birbirimizi sevmiyor muyuz, çocuk yapmayı düşünmüyor muyuz? 

Ne dese beğenirsiniz? 

“Ne münasebet? Bu ev benim! Üzerine koyacağım para da benim!” 

Önce şaka yapıyor sandım. İnanmadım. Ama baktım ki ciddi, hem de son derece ciddi. “Ne gerek var!” diyor. “Niye böyle bir talepte bulunuyorsun anlamadım!” diyor. 

Tabii hemen kapattım konuyu. Bir daha da açmadım. Açmam da zaten. Fakat çok ağrıma gitti bu tavrı. Tam anlamıyla şoke oldum. Hakikaten inanamadım söylediklerine. O gece hiç uyuyamadım, demek ki dedim, olur da ayrılırsam, başımı sokacak bir evim olmayacak. İşsiz kalırsam da, açıkta kalacağım. Bir güvencem yok. 
Şimdi ne yapıp edip bir ev alacağım. Kooperatife mi girerim, tek göz bir oda mı alırım bilmiyorum ama mutlaka bir ev alacağım. 
Ben de kazandığım parayı ona yatıracağım. 

Bunca yıldan sonra bunu duymak kötü oldu benim için. Ama iyi ki şimdi duydum. Aramız iyiyken, sevgimiz devam ederken. Buna göre hareket edeceğim ben de. Kendimi düşünmek zorundayım. 

Her şeyin üstesinden gelirim evvelallah. Kimseye güvenerek hareket etmedim bugünc kadar. Bugünden sonra da kimseye sırtı- mı dayamam. Çocuğumu da kendim büyütürüm. Doğurmaya karar verirken bunu da göz önüne alacağım tabii. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacım var, çocuk sahibi olmak için... 
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AKADEMİSYEN: Çok haklısın, bu mülkiyet konusu çok daha önemli, çocuktan önce halletmen gereken bir mesele hatta... Medeni Kanun”la mal ortaklığı kabul edildi ama sözleşme imzalarsanız geçerli. Hiçbir erkek de gidip bu sözleşmeyi imzalamıyor. Zaten mal adamın üzerineyse yapacak bir şey yok. 

O yüzden mutlakapara biriktir, kendinc ait bir paran olsun, güvencen olsun. 


MAĞAZA SAHİBİ: İşte bu yüzden kadınlar ne yapıp edip çalışmalı kızlar! Para kazanmalı. Şu anda belki bir evin yok ama varsın olmasın, kolunda altın bir bileziğin var ya, sen ona bak. Nasıl olsa kendi başının çaresine bakarsın. Ancak ne yapıp et, para biriktir. Bankada bir miktar paran olsun. Kimseye muhtaç olma. 

Ben esas okumuş yazmış kadınların çalışmak istememelerini, ev kadını olarak yaşamlarını sürdünnelerini anlayamıyorum. Ben de yıllarca onlardan biri olduğum için üzülüyorum hâllerine. Kocaya muhtaç olmak, onun eline bakmak ne demektir bilirim. Hiçbir zaman sıkıntı çekmedik, çalışmama sebep olan krizde bile istediğimi alabiliyordum, sadece eskisine oranla darlığadüşmüştük. Yoksa ne istesem alırdı kocam Allah için, eve bol para bırakırdı harcamam için. Ancak sırf bu yüzden, küçümserdi beni. Onun gözünde bir hiçtim, hissediyordum bunu kızlar. 

Feminist falan değilim ben, anlamam böyle şeylerden, biz erkegin üstünlüğüne inandırıldık, kocamıza itaat etmeye koşullandık ve bunu sorgusuz sualsiz yerine getirdik. Ama bir türlü yaranamadık yine de yahu! Ne biçim iştir bu. Emirlerine uyup, çalışmamamızı isterler. Biz de uslu uslu sözlerini dinler, çalışmayız, istedikleri gibi iyi bir eş, anne, ev kadını olmaya uğraşırız, yine de yaranamayız, bu kez de hiçbir şeyden anlamadığımızı, kafamızın basmayacağını söyleyerek küçümserler bizi. 

Benimki iş konuşmazdı benimle. Paylaşmazdı işle ilgili sorunlarını. Sanki ben anlamazdım! Onun gözünde anlamayan biriydim ama. 
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Bunu tabii başlarda görmüyorsunuz. Aşk, sevgi gözünüzü kör ediyor. Zamanla fark ediyorsunuz. Bazı olaylar üst üste gelince anlıyorsunuz. Birikiyor bazı şeyler. Üst üste gelince nefret etmeye başlıyorsunuz. 

Ben evde oturan tüm kadınlar için üzülüyorum. Onlardan biri de gelinim! 

Çalışmıyor gelinim. Üniversite mezunu, pırıl pırıl bir kız. Çok zeki, çok da güzel. . ev zrek evlendiler oğlumla. 

Niye mi çalışmıyor? Nedenleri var kendisine göre. Şu anda yurtdışında yaşıyorlar. Oğlumun işi orada zira. Bir süre de orada kalacaklar. Yabancı bir ülkede iş bulmanın, istediği işi yapmanın zorluklarından bahsederek çalışmamayı tercih ediyor. Çocuk da yok henüz. Hani bu arada çocuk sahibi olsunlar değil mi? Onu da düşünmüyorlar en az birkaç sene. 

Kızın ailesi de benim gibi üzülüyor. Annesi ve babası profesör, aydın, entelektüel insanlar. Kızlarının hiçbir şey yapmadan bomboş oturmasından hoşlanmıyorlar. Hiç olmazsa resim yapsın istiyorlar. 
Resim konusunda da çok yetenekli. Ama hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmak istemediğini söylüyor. Kızıyor bize, onu yönlendirmeye çalıştığımız için. Böyle mutlu. Evde film izlemekten, arabasıyla gezmekten, arkadaşlarıyla buluşup sohbet etmekten hoşlanıyor. 
Onun tercihi. Ama ben çok üzülüyorum. Kayınvalide olduğum için, yanlış anlar diye söyleyemiyorum. 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Var böyle kadınlar. Hem de çoğunluktalar. 
Bir arkadaşım var mesela, 35 yaşlarında, okumuş, meslek sahibi ama dünyaya ev kadını olarak geldiğine inanıyor. Çalışmanın kadınlara göre olmadığını, en azından kendine göre olmadığını düşünüyor. Tek isteği evlenmek ve anne olmak. Kocasına hizmet etmek istiyor. Onu mutlu etmek. O mutlu olursa ben de mutlu olurum diyor. Çocuk doğurmak, çocuk yetiştirmek bir başka arzusu. O böyle mutlu olacağına inanıyor. 

Şimdi böyle bir kadına ne söyleyebilirsiniz ki? Bu onun, beceriksiz, tembel olduğunu göstermez. Mecbur kalırsa çalışacaktır. Ama bunu tercih etmiyor. Onun tercihi belli. Bu yüzden onu suçlayama- 


yız. 


GAZETECİ: Elbette suçlayamayız. Önemli olan, çalışmak isteyen kadınlar. Sayıları, bütün nüfusa oranla az da olsa, kariyer yapmak isteyen kadınlar. Bu yüzden onların engellenmesi, zorlanması. Aslında çalışmak istemeyen erkekler de var. Onlar da eve ekmek götürme sorumluluğundan bıkmışlar, bu yükü taşımak istemiyorlar. Onlar da bu nedenle tepki topluyorlar toplumdan. Onların da çalışmama özgürlüğü var, kadınların çalışma özgürlüğü gibi. Aslında seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Eğer ne istediğimizi tam olarak biliyorsak, bu isteğimizi etrafa yayıyoruz bir şekilde. O sinyaller bizi, bizim istediğimiz erkeklere götürüyor. 
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Özetle: 


e Okumuş, meslek sahibi olmuş kadınların çalışmamasının birinci nedeni kocalar. Eğer koca istemezse, kadın fazla direnemiyor ve tercihini aşktan, kocadan, aileden yana kullanabiliyor. 


e Ancak çeşitli zorunluluklar veya kişisel çatışmalar kadının direnmesine ve kendini kanıtlamak istemesine yol açıyor. O zaman kadını tutmak genelde mümkün olmuyor. Yıllarca bastırılmanın acısını hızlı adımlarla koşarak çıkarıyor kadın. 


* Elbette kadının çalışmasını destekleyen ve bunu sorun etmeyen kocalar da var. Her ne kadar sorun etmiyorlarsa da, hâlâ kadının görevi gibi algılanan ev içi işlerinde herhangi bir aksama olduğunda kadını suçlamaktan kurtulamıyorlar. Kadının çalışmasına karşı değiller, asli görevlerini ihmal etmemeleri koşuluyla yani... 


184 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
KADIN KADININ KURDU MU? 


Kadıköy yakası saklı bir cennet gibidir. Öyle restoranlar çıkar ki karşınıza, hem yemeği, hem de atmosferi ile size hiç beklemediginiz sürprizler yaşatır. 

O gece bize yaşattığı gibi. 

Moda'da deniz manzaralı bir restoran seçmiştik malum toplantılarımızdan birinde. Hava da güzeldi, kış ortasında yalancı bahar. 
Teras'ta oturmuştuk hafif ürpererek, omuzlarımızda restorana ait şallarla. 

Altı kişiydik o gece. Hepimiz bir araya gelemiyoruz bir türlü. 
Ama söz, bir dahaki sefere onumuz da yaza veda partisi yapacağız. Ne yapıp edip, buluşacağız. 

Biz gelelim o geceye. Kim kime miydik? 

İlk gelen bendim. Oyuncak dünyasının kraliçesi ile taşıma sektörünün kraliçesi, yani iki kadın girişimcimiz birlikte girdiler içeri. 
Onları görünce içim açıldı birden. İkisi de o kadar havalı, çekici ve güçlü görünüyorlardı ki. 

Biz havadan sudan söz ederken bankacı girdi içeri koşar adımlarla. Her zaman bir yere yetişecekmiş gibi hızlı hızlı yürür. Yüksek topuklu ayakkabıları hızını kesmez, tam tersi uçurur onu. İşin- de de uçurduğu gibi. 

Ürün müdürü ve şimdi bir mağazanın müdürlüğünü yapan yönetici asistanımız gelince ekiptamamlandı. 

Herkesi beklerken birer hafif içki ve yanında çerezlerle idare ettik ama kamımız acıkmıştı doğrusunu isterseniz. Deniz manzaralı, deniz kokulu bir ortamda benim canım balık yemek ister. Yanında da bol yeşilli, rokalı, domatesli, maydanozlu bir salata. Ve de beyaz peynir. Ve de kavun. Ve de rakı. 

Balık sevmeyenler tavuğa talim ettiler. Kendi seçimleri. Herkesin damak zevkine uygun çeşitlerimiz vardır nasıl olsa. 

Sohbetin konusuna gelince. 

Önemli bir konuyu yatırdık masaya o gece. Hemcinslerimizden söz ettik. İş hayatında kadınların oynadığı rolleri anlattık, kadınları sınıflandırdık, tiplemceler çizdik, davranışlarını cleştirdik, ömek aldıgımız veya kızdığımız kadınları anlattık. Kadınların gözüyle kadınları değerlendirdik kısacası... 

Okuyalım bakalım, neler anlatmışız... 
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OYUNCAKÇI: Bu akşam hiç keyfim olmadığını baştan söyleyeyim. Başka bir randevum olsaydı, kesinlikle iptal ederdim. Gelmemeyi bile düşündüm ama sizinle sohbet etmenin bana en iyi gelecek şey olduğunu düşünerek katılmaya karar verdim. Sarhoş olup dağıtırsam, beni toparlarsınız, tamam mı? 


GAZETECİ: Merak etme... Etme de, ne oldu sana? Niye kötüsün, anlat bakalım? 


OYUNCAKÇI: Demek yönetim kurulundan istifa ettim! 
GAZETECİ: Ama neden? Sen kurucu üye değil miydin” 


OYUNCAKÇI: Kurucu üyeydim ama bunaldım. Yoruldum, usandım. Bıktırdı kadınlar beni. Muhteris ve kifayetsiz kadınlardan sıkıldım... 

Feministim biliyorsunuz, dolayısıyla kadınlara kolay kolay toz kondurtamayacağımı tahmin cdersiniz. Kadınlardan yanayım diye, ne olursa olsun kadınları destekleyecek değilim tabii ki. 
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Demeğin kurulmasını çok isteyenlerden biriydim. Öğrencilik günlerimden beri derneklerle haşır neşir olduğumdan, örgütçülük yanım ağır basar. Bu nedenle kurulma aşamasından beri her şeyiyle ilgilendim demeğin. Bayağı bir emeğim var kısacası. Çok güzel işler yapacağımızı düşünüyordum. Kurucuların hemen hepsinin kendi alanlarında başarılı olmuş kadınlardan oluşması yüzünden, diğer derneklerde yaşanan çekişmelerin burada yaşanmayacağını sanıyordum. Üstelik çalışan kadınlara yardımcı olmak için bir araya gelmişiz, bir misyon üstlenmişiz, kendimiz adına şan şöhret peşinde değiliz. 

Öyleyse neyin kavgasını ediyoruz, neyi paylaşamıyoruz ki! 

Zaten bir süredir işlerimi hafifletmek niyetindeydim. O kadar çok parçaya bölünmüştüm ki; iş, ev, çocuklar, spor, o dernek, bu dernek... Hepsine yetişemediğim için, üzerimdeki safralardan kurtulmaya karar vermiştim. Zamanımın büyük bir kısmını da bu dernek aldığından, buradaki görevime son verdim. Kaptırmıştım bayağı kendimi. Hem emek, hem para, hem zaman harcıyordum. 
Eee, bir de olmadık kaprislerle mi uğraşacağım Allah aşkına? 

Eskiden olsa mücadele ederdim ama artık yoruldum galiba. Bütünçabaların bir işe yaramadığını görmekten de sıkılmış olabilirim. 
Özellikle klasik kadın oyunları, entrikalar bana göre değil. Herkes ön plana çıkmak istiyor. Herkes kendisinden söz edilmesini istiyor. 
Kendi söylediklerinin dinlenmesini istiyor. Hâkimiyet kurmak istiyor. Benim dediğim olsun istiyor. Yanlış yaptığını kabullenmiyor. 
Vesaire vesaire... 


GAZETECİ: Ah şu kadınlar, öyle mi? Niye kadınlar birbirleri ile geçinemiyorlar? Niye kıskanıyorlar birbirlerini? Aslına bakarsanız erkekler de kıskanıyorlar birbirlerini. Onlar da çeşitli ayak oyunlarına başvuruyorlar. Hatta resmen savaşıyorlar. 

Ama nedense kadınlarınki göze batıyor... 


BANKACI: Erkekler birbirleriyle rekabet ediyor, yarışıyorlar. 
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Kadınlarsa kavga ediyorlar. Kavga ederken de çıtayı yükseltmiyor, aşağı indiriyorlar. 

Arada böyle bir fark var işte. Kadınlar birbirlerini aşağıya çekiyorlar yarışırken. Başarılı kadının seviyesine ulaşmak, onu geçmek yerine, onu kendi seviyelerine çekmeye çalışıyorlar. Belden aşağı vuruyorlar gencllikle. Yoksa erkekler daha acımasızlar. Hem kendi hemcinslerine hem de bize karşı. Özellikle bize karşı daha vahşi davranıyorlar. 

Ama erkeklerle mücadele etmek daha keyifli. Daha zor ama daha keyifli. Strateji uygulayabilirsiniz, taktikler geliştircbilirsiniz. 
Kadınlarla savaşmak ise yoruyor insanı. 


GAZETECİ: Bu gecenin konusu belli oldu öyleyse. İş hayatında kadın davranışlarını konuşalım. Kadınların kadınlara karşı sergiledikleri yaklaşımları. Nelerle karşılaştık? Kadın arkadaşlarımız, müdürlerimiz bizc nasıl davrandı? Biz onlara nasıl davrandık. Deneyimlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşalım. 


BANKACI: Ben hemen başlayayım isterseniz. Beni etkileyen ilk çalışan kadın, ortaokuldaki İngilizce öğretmenimdi. Çok güzeldi. 
Gösterişli ve havalıydı aynı zamanda. Çok da güzel giyinirdi. Hatırladığım kadarıyla mini etek giyerdi. Şaka gibi geliyor insana değil mi, mini etek ve öğretmen! 

Bugün hâlâ kadınların giyimini, etek boylarını, yırtmaçlarını, başörtülerini konuşurken, öğretmenlerin pantolon giymesinc izin vermezken, diz üstünde etek giymelerini yasaklarken 70'li yıllarda benim öğretmenim dizlerinin bir karış üstünde plili etekler giyerdi. 

Giysilerine uygun ayakkabıları dikkatimi çekerdi bir de. Annemin tek tip, sade ve klasik ayakkabıları varken onun topuklu, atmalı, renkli ayakkabıları olurdu. Aynı renkten kemerleri vardı bir de ve mutlaka boynuna eşarp, fular veya kolye takardı. Bayılırdım ben ona. Onu seyretmeye doyamazdım. Bütün sınıf severdi aslında, hatta bütün okul. Okulun bütün öğrencileri, onun sınıfında okumak isterdi. 

Güzel olduğu kadar güçlüydü de. Hem severdik onu, hem de korkardık. Yanlış birşey yapıp onun sevgisini kaybetmekten korkardık. Onun dersinde çıt çıkmazdı bu yüzden. O güldüğü zaman güler, o izin verdiği zaman eğlenirdik. 

Onun gibi güzel ve güçlü bir kadın olmayı hayal ettiğimi hatırlıyorum. O benim ilk idolümdü. 

Ondan sonra da, gerek öğrenim hayatımda, gerekse çalıştığım yerlerde beni etkileyen başka bir kadın olmadı. Genellikle pasiftiler ya da çok acımasız veya numaracı. 

Kimi kadınlar işlerini çok ciddiye alıyorlar. Gereğinden fazla önemsiyor, çalışıyor, ellerinden geleni yapıyor ve başarılı oluyorlar. 
Zaten işlerini ciddiye almaları, başarmalarına neden oluyor. Başarı, başarıyı beraberinde getiriyor yani. Gitmek istedikleri yere kadar gidebiliyorlar. Diğer engelleri de aşabilirlerse tabii. 

Bir kısmı biraz abartıyor bu çalışma temposunu veya kariyer yapma isteğini. Varsa yoksa iş oluyor onlar için. 

Kimileri için ise çalışma hayatı bir araç. Koca bulmak, iyi bir evlilik yapabilmek için çalışmaya başlıyorlar. Her gün özenle hazırlanıp, işe geliyorlar. Bir kısmetleri çıkınca da evlerinin kadını oluyorlar. Zaten çoğunun kocası çalışmasına izin vermiyor. Onlar da dünden razılar zaten çalışmamaya, hemen evlerine geri dönüyorlar. 

Bazıları ekonomik nedenlerden dolayı, istemeden bir-iki sene daha çalışmak zorunda kalıyor. Hamile kalıncaya ya da çocuk doguncaya kadar idare ediyorlar. Aslında onlara kalsa bir gün fazla çalışmazlar da, zorunluluktan dolayı, istemeye istemeye yıllarca çalışmak zorunda kaldıkları da oluyor. 

Çalışmaktan nefret ettikleri için, nc kendilerine ne de çalıştıkları yere yararları dokunuyor. Böyle tipler daha çok devlet dairelerinde çalışıyor. Özel sektörde barınmaları mümkün değil zira. Devlet onları işe yaramadıkları hâlde atmadığı/atamadığı için, çalışma- 


191 


ya devam ediyorlar. Ya gün dolduruyorlar, “Madem bu kadar yıl çalıştık, bari emekli olalım,” diyerek ya da emeklilikleri geldiği halde, “Bari katsayımız artsın, emekli maaşımız daha çok olsun,” diyerek sürdürüyorlar çalışmalarını. 

Mümkün olduğu kadar kaytararak tabii. İşe geç gelme, habire doktora gitme, sık sık rapor alma, çeşitli bahanelerle erken çıkma, boş vakitlerde örgü örme gibi faaliyetlerle zaman öldürüyorlar. 

Dedikodu onların en çok sevdiği şey. Ama hemen belirteyim, dedikodu sanıldığı gibi yalnızca kadınlara özgü değil. Erkeklerin de kadınlar kadar, hatta kadınlardan daha dedikoducu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 

Bu dedikodular da genellikle yükselme ile ilgili oluyor. “Kim terfi etmiş, niye etmiş, ne yapmış da müdür olmuş, torpili kimmiş?” 
en çok sorulan sorular. Eğer terfi eden kadınsa, inanılmaz senaryolar yazılıyor hemen hakkında. İlla birileri ile yatmış olması gerckiyor o kadının. Yada birilerinden torpilli. Kimsenin aklına, “Ya bu kadın başarılıydı, çalışkandı, işini gayet iyi yapıyordu,” demek gelmiyor. Sanki yetmiyor bu özellikler kadının terfi etmesine. Altında mutlaka bir bit yeniği aranıyor. 

Ve kıskanıyorlar. Erkekleri değil de kadınları kıskanıyorlar. Biraz önce de vurguladığım gibi, özellikle yükselen kadınları kıskanıyorlar. Şef, müdür olan bir erkeğin yükselmesine sevinirlerken, gidip onu hemen tebrik ederken, aynı davranışı kadınlara karşı sergilemekten kaçınıyorlar. Görmek istemiyorlar kadınları yüksekte. 

Bence bu tür kıskançlığa kapılanlar daha çok yeteneksiz ve kendine güvenemeyen kadınlar. Yoksa ben de kıskanırım yerinde olmak istediğim kadınları. Onların yerinde olmak için can atarım. 
Ama onları tebrik ederim, kutlarım ve onların yerine ulaşmak ve hata onları geçmek için çaba gösteririm. Başta da söylediğim gibi, “Ben oralarda olamayacaksam, başka kadınlar da olmasın!” duygusuna kapılıyor ve başlıyor kadının altını oymaya. 

Onun yerine göz koyacağı yerde, ben de onun gibi müdür olacağım diyeceğine, onu müdürlükten etmek için uğraş veriyor, başarısız olması için elinden geleni yapıyor. Genelde kadın çalışanların çoğu üstlerindeki kadın müdürlere asla yardım etmezler. 

Özellikle görevden alındıkları zaman mutlaka bir suçlu ararlar vc bu suçlu da muhtemelen bir kadın olur. 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Sözünü keseceğim ama hemen bir örnek vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Sonra unuturum çünkü. 
Çok doğru. Çalıştığım hemen her yerde, sebepsiz yerc kadın kıskançlıkları ile yüz yüze geldim. İş hayatına atıldığım andan itibaren hem de. 

İlk işyerime, seyahat accntasına torpille girmiştim ama torpilim sadece bana eleman alınacağını ve sınav yapılacağını söylemişti. 
Sınavda yardımcı oldu mu çok emin değilim, olsaydı sekreter, pardon, yani asistan olmazdım herhalde, başka bölüme alınırdım. Her ne kadar benim kariyer yapma hırsım olmasa da, bunu torpilime söylemediğimden ne bilsin adam değil mi? 

Her neyse, aslına bakarsanız ben öylesine başvurmuştum işe. 
Bana iş bulmasını istediğim hocama ayıp olmasın diye. Benim gözüm yükseklerde değil ama parası bol işlerde olduğu işin daha büyük şirketlere girmek istiyordum. 

Torpilimin ilk önerdiği işyerini de, işide beğenmemiştim. İkincisini de. Kibarca reddettim onları. Derken üçüncü teklifi geldi. O zamanlar cep telefonu falan ne gezer. Ev telefonumuz vardı bir tek. Evi aramış ve annemle konuşmuştu: verilen adrese gitmemi ve sınava girmemi söylemişti. 

Akşam eve geldiğimde annem heyecanla iletti bana hocamın notunu. Yinc canım sıkıldı, yinc istemediğim bir işl Yine reddedeceğim ama hem annem hem de teyzelerim, “Ayıp olur adama! 
Sana iş bulmuş, üşenmemiş evi aramış, gitmen gerekir. Hem fena da değil, adı sanı belli bir kuruluş, git bir bak bakalım, ne işiymiş, belki seversin, belki iyi para verirler!” dediler. 

Haklıydılar. Turizm bakanlığına ait bir acentaydı. En azından 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gidip başvurmam gerekirdi. Üçüncü iş önerisini de reddedersem bir daha hocamın yüzüne bakamazdım, üstelik yüzüm de tutmazdı, başka taleplerde bulunamazdım. 

Böylece gittim ve sınava girdim. İnsanoğlu gariptir, girdiği her sınavı kazanmak istiyor. Egomuzu tatmin etmemiz lazım. Her ne kadar çalışmak istemiyorsam da, sınavı kazanmak istedim. Bir yanım, “Aman boş ver sınavı, kazanamazsın, böylece bu işten sıyrılırsın” dese de, diğer tarafım, “Çalışma ama sınavı kazan!” diyordu. 
Daha yolun başında başarısız olmak, yenilmek istemiyordum. 

Neyse ki, başarılı oldum ve kendime olan güvenimi sağlamlaştırdım. Yazılıyı kazanınca sözlü sınava girmeye hak kazandım. O sözlü sınavda, benimle görüşen üst düzey yöneticinin güvenini de kazandım. Beğendi beni adam. Fiziksel olarak değil, elbette o da önemli ama eminim o benim üniversitede okumamdan, konuşmamdan, oturup kalkmamdan, aldığım aile terbiyesinden falan etkilendi ve işe uygun olduğuma karar verdi. Hatta eleman aradıkları dış ilişkiler bölümüne değil, yönetici sekreterliğine uygun gördü. 

Kısa bir süre kararsız kalsam, sekreter olacağıma bozulsam da, -sonradan iş ayrımı yapmanın yanlış olduğunu daha iyi kavradım zaten- işe başlamaya karar verdim. Paraya ihtiyacım vardı. Biran önce işe girmeliydim. Hem şu hoca ve ona ayıp olma hadisesi vardı. En iyisi kısa bir süre çalışmaktı. O zaman bir bahane bulabilirdim işten ayrılmak için. 

Ben de başladım işe. Böylece ilk düşmanlığı kazandım! 

Meğer eski sekreterden memnun değillermiş, sınavı başka bir bölüm için açmışlar ama eğer beğendiğimiz biri olursa, sekreter olarak çağırabiliriz demişler. Beni beğenince de, eskisinin işine son vermişler. 

Şimdi bu işte benim ne suçum var? Ben kadını tanımam etmem, onun yerinde gözüm yok, benim hedefim sekreterlik değil. 

Tabii ben bunları işe başlayınca öğrendim. Ve öğrendim ki kadıncağız benim aleyhime epey çalışmış, kendisini yerinden ettiğimi yaymış herkese. Torpilli olduğumu falan. Birtek birilerinin sevgilisi olduğumu söylemediği kalmış. 


194 


Aslına bakarsanız emekliliği gelmişmiş çoktan. Ama bekar bir kadın, kendini işe adamış, yükselmekte de gözü varmış, sekreterlikten nereye yükselebilecekse artık. 

Gözdençıkarılmasının esas nedeni çok agresif olmasıymış. Obyektifbir değerlendirme yapacağına, neden görevine son verildiğini araştıracağına, kolay yolu seçip beni suçlamayı tercih etmişti. 

Eminim arkadaşları da buna inanmıyordu ama elbette ondan yana olacaklardı, gerçi sonra bu işte benim bir suçum olmadığını gördüler. 

Kadın değil, erkek de olsa aynı davranışı sergileyebilirdi belki. 
Yani kadınlara özgü değil kıskançlık, çekememezlik, ama kadınların büyük bir kısmının böyle bir yaklaşım sergilediğini de biliyoruz. 
Hiçbir zaman suçu kendilerinde aramaz, hep başkalarını suçlarlar. 

Üzüldüm tabii, hakkımda söylenenleri duyduğum zaman. Ama çabuk toparladım kendimi, aldırmadım. Ben kendi işime baktım, iş hayatını öğrenmeye, tecrübe kazanmaya çalıştım. Bir aylığına diye girdiğim işyerinde birbuçuk yıl çalıştım. Çünkü yöneticileri çok sevdim. Erkekti yöneticilerim. Hepsi çok iyi insanlardı, bana da çok olumlu yaklaştılar. Kimi zamanacemiliklerim oldu elbette ama hiçbir zaman kırıcı bir davranışta bulunmadılar. 

Dedikoduya gelince. 

Bu anlattığımın dışında dedikodum pek yapılmadı ama başkaları hakkında yapıldığına çok şahit oldum. Hem de ne dedikodular! 
Özellikle yükselen kadınlar hakkında hemen dedikodu üretiliyor ve tabii hep belden aşağı konular. O onun sevgilisiymiş, onun onunla ilişkisi varmış, asansörde, koridorda öpüşürlerken görülmüşler, odada el eleymişler de, başkaları girince ayrılmışlar, kadın müdürün odasından her çıktığında üstünü başını düzeltiyormuş zaten. Bu gibi şeyler işte. Hele bir tane var ki, hiç unutmam. Efendim kadın adama o kadar âşıkmış, o kadar da arsızmış ki, adam yerinden kalktığında onun sıcaklığını duymak için hemen gidip koltuğuna oturuyormuş! 
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GİRİŞİMCİ: Benim hakkımda ne çok dedikodu yapıldı bir bilseniz! Hırslıyım, insanlarla özellikle erkeklerle aram iyi diye hep dedikodumu yaptılar. 

Evet, erkeklerle samimiyim. Onlarla sohbet etmeyi seviyorum. 
Girdiğim her ortamda ilgi çekmek istediğimi saklamıyorum. Beni güzel, çekici, seksi, akıllı, zeki bulsunlar isterim. Nc var ki bunda? 

Kendi işimin başına geçmeden önce iki işyeri deneyimim olduğundan bahsetmiştim. İlki büyük bir şirketti. İş görüşmesine gittiğim andan itibaren herkesin dikkatini çekmiştim zaten. Bütün şirkette dedikodum yapılmış meğer günlerce. “Satın almaya bir kız geldi ki, sormayın gitsin!” dendiğini duyanlar beni görmeye geliyormuş. Farkındaydım ilgi çektiğimin de, bu kadarını bilmiyordum tabii. Sonradan samimi olduğum erkek arkadaşlarımdan duydum bunları. 

Öyleaman aman bir güzelliğim yoktu hani. Benden daha güzel bir sürü kız vardı. Vardı da ben havalıydım! Farklı bir cazibem vardı. Hâlâ da var! Seksi bulur beni tanıştığım tüm erkekler. Özel bir şey yapmıyorum valla, yapım bu. 

İlgi çekmeyi seviyorum sadece. İnsanların beni beğenmesi hoşuma gidiyor. Bir de hemen herkesle samimi olurum. Öyle bumu havalarda değilimdir, soğuk nevale sayılmam. 

Ben herkesten yararlanmaya bakarım. Her kademedeki insanın bana yardımcı olacağını düşünürüm. Kiminden bir şeyler öğrenebilirim, kiminin gücünden yararlanırım, kiminin çevresinden, kiminin hoş sohbetinden. Kiminin sevgisini kazanırım, kiminin dostlugunu. Gün gelir, bana faydası dokunur herkesin. Ki dokunmuştur. 

İnsanlarla yakın olmanın hep yararını gördüm bugüne kadar. 
Tek zararı, hakkımda olmadık dedikoduların yapılmasıydı. Beni tanımayanlar bir sürü yalanlar uydurdular. Özellikle de kadınlar. Beni kıskandıkları için söylemediklerini bırakmadılar. Hep birileriyle adım çıktı. Söyledim ya, daha işc girer girmez başladılar hakkımda konuşmaya. İşe girdim ya, mutlaka birinin bir şeyiydim. Kesin birinin sevgilisiydim de, acaba kimin? 
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Herkesle samimi olduğumu görünce kafaları karışmıştı. Acaba bir kişinin değil de, birkaç kişinin metresi miydim? Niye olmasındı? 
Kısa sürede terfi edince, ekmeklerine yağ sürdüm tabii. Elbette birilerinin metresiydim, yoksa bu kadar kısa zamanda yükselebilir miydim! 

Erkeklerin de hoşuna gidiyordu aslında, benimle dedikodularının çıkması. Yalanlamıyor, doğrulamıyor, muallakta bırakıyorlardı. 

Zaman zaman sinirlendiğim oluyordu ama genelde hoşuma gidiyordu hakkımda konuşulması. 

Bazen ben de numaralar yapmıyor değildim. Mescla, sevgilimdenbir çiçek geliyordu. Gerçek sevgilimden, benim hayatımda fazla zaten. Her neyse, bana çiçek geldiğinden anında herkesin haberi oluyordu. Ve çalışanların neredeyse tamamı, çiçeği kimin gönderdiğini merak ediyordu. 

Peki ben ne yapıyordum? Hemen kartı çantama koyuyordum. 
Soranlara da, “Kimden gelmiş, bilmiyorum valla!” diyordum. Şirketçalkalanıp duruyordu bana çiçek gönderenin kim olduğunu öğrenmek için. 

Hele bir keresinde bir olay oldu ki bana gelen çiçekler, sormayın gitsin. Olay çıkaran da, başka bir bölümün müdürü olan gayet hoş, alımlı ve çekici bir kadındı. Ben çok beğenirdim kendisini; severdim, güçlü bulduğum, yerinde olmak istediğim ve tabii kıskandığım kadınlardandı. 

O da beni kıskanıyormuş meğerse! 

Benim giderek ilgi çekmem ve işyerinin gözdesi hâline gelmem hoşuna gitmiyormuş, kendince rakip olarak görüyormuş beni! 

Yerine geçcceğime dair bir endişesi yoktu elbette. O yılların müdürü, ben işe dün girmiş bir eleman! Ne yaparsam yapayım onun konumuna gelmem, yıllarımı alırdı. O da bunu biliyordu. Kıskandığı şey, beğenilen, sevilen bir kadın olmamdı. Benden önce ilgiler ona giderken, şimdi bana yönelmişti. Giderek tahtını sarsma- ya başlamış olmamdan rahatsızlık duyuyordu. 
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Ben bunu kadınsal bir sezgiyle hissediyordum elbette. Bakışlarından, gülüşünden, hareketlerinden anlıyordum ama dile getirmek, başkasına söylemek ne haddimel Anlayan anlardı. Anlayanlar da vardı zaten. Biri, bizim serviste birlikte çalıştığım ve beni çok seven bir arkadaşımdı. 

Bu erkek arkadaş hiç sevmezdi onu. Belki kendisine yüz vermediği için, bilemem. İşte sohbetlerimizde kendini beğenmiş müdürün beni kıskandığını dile getirirdi. Hoşlanırdım bunu duymaktan. Düşünsenize, beğendiğim, yerinde olmak istediğim bir kadının beni kıskandığını öğreniyorum. Gururduymaz mısınız bundan? Ben duyuyordum valla. Kadını kızdırmak işime gelmeyeceği için, asla bir imada bulunmuyordum ama. 

Doğum günü nedeniyle güzel bir kutlama yapılmıştı işyerinin kantininde. Patron katından çok güzel bir çiçek gönderilmişti üstelik. Çok memnun olmuştu çiçeğin gelmesine. Utanmasa kucaklayıp dolaşacaktı çiçekle. Büyük bir gururla odasına taşımış, akşam da evine götürmüştü çiçeği. Tüm çalışanlar kaynaşıp, eğlenmiştik o gün. Doğrusunu isterseniz içten içe kıskanmıştım ona gösterilen ilgiyi. Sırada benim doğum günüm vardı. Ben de partimin onunki kadar görkemli olmasını planlıyordum. Günler öncesinden ilan etmiş, herkesi davet etmiştim partime. 

Heyecanla pastanın kesileceği saati beklerken, içinde sırf pembe güllerin olduğu bir sepet çiçek gelmez mi bana? Geldiği anda beni kıskanan kadın müdür de bizimki olmaz mı? Kimden geldiğini öğrenmek içinbenden önce harekete geçip, çiçeğin üzerindeki kartı aramaz mı? 

Ne var ki, kart-mart yoktu çiçeğin üzerinde. Acayip meraklanmıştım. Kadın müdür benden daha çok meraklanmıştı! 

Hakikaten merak ediyordum çiçeği kimin gönderdiğini. Hemen sevgilimiaradım tabii. Onun alakası olmadığını öğrenince daha da meraklandım. Bana âşık biri vardı ama kim? 

Ben ve de beni kıskanan güzel kadın pembe gülleri kimin gönderdiğini merak cdeduralım, bu kez kırmızı güllerle dolu koca bir sepet daha gelmez mi? 
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Onun da üzerinde kart yoktu doğal olarak. O sırada bizim bölüme nadiren uğrayan güzel kadın yine bizim odaya gelmez mi? 

İnanmamıştı çünkü söylenenlere, gözleriyle görmeye gelmişti. 
Neredeyse bütün şirket benim masamın etrafında bana gelen gülleri incelerken, bir tane daha, bu kez de beyaz güllerden oluşan bir sepet gelince, güzel ve de kıskanç kadın kendini kaybetti. Masamdaki telefondan sekreterini arayıp, çiçekçiyi aramasını ve çiçekleri gönderenin ismini öğrenmesini emretti. 

Allahım ne müthiş bir gündü! 

Müthiş şaşkınım, geberiyorum çiçeklerin kimden geldiğini öğrenebilmek için. Meçhul hayranımı bütün şirket çalışanlarından daha fazla merak ediyorum. Bir yandan da keyiften zil takıp oynayacağım, Ne büyük bir mutluluktu! Doğum günümün müthiş olmasını planlamıştım ama bu kadarını beklemiyordum elbette. Biri benden hızlıdavranmış ve beni inanılmaz derecede mutlu etmişti. 

O kişi kimdi biliyor musunuz? Beni kıskanan kadından hoşlanmayan ve onun gerçek yüzünü herkese göstermek isteyen erkek arkadaşım! 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Yalan yok! Ben de dedikoduya, kadınların kıskanç bakışlarına maruz kaldım! Ben de dış görünüşe, şık ve bakımlı olmaya çok özen gösteririm. Modaya uygun giyinirim, renk uyumuna dikkat ederim, saçım hep fönlüdür, taralıdır, makyajımı asla ihmal etmem, giysime uygun takıp takıştırırım. Severim güzel giyinmeyi. Tüm kadınların kendilerine özen göstermesinden yanayım. Ama bu özelliğim benim aleyhime işledi hep. Sürekli dedikodum yapıldı. Söylediğiniz gibi olmadık yakıştırmalarda bulunuldu. 

Siz aldırmamışsınız ama benim çok ağrıma gitti bunlar. Acayip etkilenirim ben söylenenlerden. Hele doğru değilse daha çok sinirlenirim. Biriyle bir ilişkim varsa, bunun açığa çıkmasından rahatsız olmam. Olsam da aldırmam söylenenlere. Umursamam. Ama yoksa böyle bir şey, çok gücüme gider. Öyle olmadığını ispatlamak için savaş veririm. Dedikoduların kimden ve niye çıktığına kafayı takarım. Çalışma hayatım boyunca da hep bu tür dedikodularla uğraşmak zorunda kaldım. 

Dedikoduları çıkaranların hepsi değilse de, çoğu kadındı. Bir müdürüm vardı kimyagerlik yaptığım ilk işyerimde. Son derece şişman, çirkin bir kadın. Gözü bendeydi hep. Akşam paydos saati geldiğinde, çıkmadan önce tuvalete gidip süslenirdim. Ruyumu tazeler, saçımı tarar, üstümü başımı düzeltirdim. Beni öyle görünce başlardı hemen söylenmeye, “Ooo yine süslenildi, nereye şimdi küçük hanım, kiminle buluşmaya, nerelere gidilecek?” 

Sana ne? Nereye gideceksem giderim, sana ne? Kiminle gidersem giderim, sana ne? 

En çok işteki perfomansımı, başarımı, bakımlı ve frapan olmaya bağlayanlara kızardım. Elbette reklam ve tanıtım sektöründe güzel vc bakımlı olmak bir avantajdır ama bu yüzden reklam alıyor değildim ki. Son derece sade, hatta hiç makyaj yapmayan, hanım hanımcık arkadaşlarım vardı benden daha çok kazanan, benim gibi müdürlük mertebesine çıkan. 

Ama işte, elin ağzı torba değil ki büzesin. Aaa, nerden aklıma geldi şimdi bu deyim! Hiç kullanmam böyle şeyleri ben! Haydi hayırlısı... 

Bir araiş makinelerinin pazarlamasında çalışmıştım. 5-6 ay süreylc. Tamamen erkeklere yönelik bir sektör. Bütün müşterilerim doğal olarak erkekti. İlk başta zorlanırım diye düşünmüştüm ama kadın olmanın avantajını gördüm. Düşünün; bir kadın arıyor ve makinelerle ilgili bir tanıtım yapmak için randevu istiyor. Arayan erkek olsa, muhtemelen reddedecek ama telefondaki kadın olduğu için, merakını çekiyor adamın. Alacaklı olmasa da, gelsin, göreyim bakayım, diyor. Bir yerde avantaj kadın olmak. İlk hamleyi kazanmış oluyorsunuz. Yüz yüze geldiğinizde daha da şaşırıyor adam. 
Bakıyor ki, karşısında hoş bir kadın var. 

İşte ondan sonrası size kalıyor. Siz mesafeli davranır, sadece işinize konsantre olur, sulu esprilere, şakalara izin vermez, bekledikleri gibi işve ve cilve yapmazsanız, adamın size bakışı da değişiyor. Mutlaka bir-iki kez şansını denemek istiyor elbette. Mesela yemcğe davet ediyor, birtakım komplimanlarda bulunuyor. Eğer sizden bir şey çıkmayacağını anlarsa, devamını getirmiyor zaten. 
Umudunu kesiyor. 

Ben nerede duracağımı bildim her zaman. Bu konuda kendimi hakikaten takdir ederim. Kıyafetimi, giyimimi kısıtlamadım ama davranışlarım her zaman ölçülü olmuştur. Ayrıca öyle bir yerc giderken de etek giymez, pantolon-ceketle gitmeye özen gösterirdim. Daha derli toplu ve kapalı bir kıyafetle. Belki de bu nedenle, bugüne kadar başıma kötü bir şey gelmedi. Gelecek gibi olduysa da başında durdurdum. Ya bir daha ki görüşmeye başka bir arkadaşımı gönderdim ya da kibarca evli olduğumu hatırlattım. 

Durdurmazsanız toparlayamazsınız çünkü. Hemen sizinle ilgili farklı söylemler yaymaya başlarlar. Erkekler bir kıvılcım çaksın, kadınlar ateşin üzerine körükle giderler. Zaten dedikodu yapmaya meyilli insanlar, bir açığınızı yakalamaya çalışıyorlar. 

Ben kimseye herhangi bir umut vermedim, kimseyle aşk ve seks ilişkisine girmedim ama ben de kadın olmanın, hoş ve bakımlı olmanın avantajını kullandım. Kullanmadım dersem yalan olur zira. 
Sırf bu yüzden reklam aldığım olmuştur mutlaka. Ne yapsaydım, “Hayır bana ben olduğum için ilan vermeyin, beni çirkin farz edin, gerçekten vermek istiyorsanız verin” mi diyeceğiml Önemli olan sözleşmeyi yapmak değil mi? Sadece ben veya benim şirketim mi kazançlı çıkacak bu işten? Onların hiç mi kazancı yok? Bana değil, dergime veriyor, bana inanmasa vermez. Bir verir, iki verir, devam gelmez. Önemli olan karşınızdakinin güvenini kazanmak. Nasıl ki aynı okuldan olanlar, aynı kulübe üye olanlar birbirlerini kollar, sırf arkadaşlık, dostluk hatırına iş yaparlar, bu da öyle bir şey. Beni beğendiği, beni hoş bulduğu için de vermiş olabilir. Bunu kötü anlama çekmek yanlış olur bence. 

Yoranlar oldu. Rakip arkadaşınız sizin kadar reklam alamıyorsa, çamur atar mutlaka, “Ama ben onun gibi değilim kil Ben onun 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gibi yapamam kil” demeye getirir. Ne yaptığınız muallakta kalır. 
Kim ne tarafa çekerse artık. 

Başka türlü sabote ettikleri de olur. Birazönce söylediğiniz gibi görevden alınmanın, başarısızlığın acısını yerine gelenden çıkarmaya çalışmak gibi. Şimdiki işyerimde daha rahatım. Yine kıskançlıklar oluyor, dedikodular da, ama daha rahatım. Çünkü daha çok kadınlarla görüşüyorum, onlarla iş yapıyorum. 

Benim de sizinkine benzeyen kötü bir tecrübem oldu. Reklam müdürlüğü yaptığım dönemlerde, başka bir yayınevinden teklif geldiği zaman bir düşmanım oldu. Ben istemeden tabii. Daha önce birlikte çalıştığım bir arkadaşım -ki kadındır kendileri, dikkatinizi çekerim, her kadın kadının kurdu değil yani- bahsetmiş yöneticilere benden. Benden övgüyle bahsetmiş. İlgiyle karşıladılar beni. 
Daha önce iki-üç kişiyle de görüşmüşler. Aradıkları nitelikleri bulamamışlar onlarda. İlk izlenim çok önemlidir. Kadın veya erkek, ilk görüşte yıldızınız barışıyorsa sorun yok demektir. Bu konularda hemen hemen hiç yanılmam. Bazı kişilerdenhemen sıcak bir elektrik alırım. Aldığım zaman da işlerim mutlaka rast gider. O kişilerle güzel biruyum sağlarım. 

Genel müdür de belki çok mükemmel, harika bir insan değildi ama bizim elektriğimiz tutmuştu. İyi bir insandı, iyi niyetli, sevgi dolu. İki gün sonra aradılar beni ve aradıkları kişinin ben olduğumu söylediler. Acayip sevindim tabii. Daha iyi koşullar teklif etmişlerdi. Daha fazla maaş, artı prim, en önemlisi şoförlü araba. 

Hemen işe başladım. Başlayınca gördüm ki işim çok zor! Benden önceki müdürün işine pek de hoş olmayan bir şekilde son vermişler. O ayrılınca ekibinden birkaç kişi daha istifa etmiş. Bölümünde sadece bir kişi kalmıştı onunla gitmeyen. 

Dolayısıyla iki kişiydik. Kısa sürede yeni bir ekip kurmam ve bölümü toparlamam lazımdı. Hemen işe koyuldum. Kendime güveniyordum. Bana güvenenleri mahcup etmeyecektim. 

Çalışmaya başlayınca gördüm ki, benden önceki müdür beni sabote etmek için de elinden geleni yapmış. Giderken ne varsa 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yanında götürmüş. Kendi özel eşyalarının yanı sıra, yerine gelenin işine yarayacak hertür bilgiyi de götürmüş. Elbette o bilgileri bulabilirdim ama buzaman kaybı demekti. İşi zorlaştırmak demekti. 

İnsanlar nasıl bu kadar bencil olabiliyorlar anlayamıyorum. Ben böyle bir şeyi hayatta yapmam. İş ahlâkıma sığmaz. Sanıyorlar ki, birtek kendileri iyi. Bir tek onların kafası çalışıyor. Bir tek kendileri var o işi yapacak. 

Sadece kadınlara mahsus bir duygu değil ama bu. Erkeklerde de var. Bence bunun esas nedeni güvensizlik. Kendilerine güvenmiyorlar. Başka bir yerde iş bulamayacaklarını düşündükleri için de böyle birtavıriçine giriyorlar. 

Yaptıkları kendi ayıpları olarak anlatıldı tarafımdan herkese. Beni sabote edemediler yani. Amaçlarına ulaşamadılar. Bütün olumsuzluklara rağmen işimi yaptım. Onlardan daha başarılı oldum hatta. Ancak kadın aylar sonra beni yerimden edip yeniden işin başına geçmez mi? 

Böyle de bir kadın hırsı ardı işte. Kadın yenilgiyikabul etmedi. Ne yaptı, etti, kovulduğu yere geri geldi. Bravo diyorsunuz değil mi? Ben demiyorum. 

Beni işe alan genel müdür ayrılmasa geri gelemezdi çünkü. Onun yerini patronun kızı almıştı. Üniversiteden mezun olmuş, hiçbir iş deneyimi, hatta hayat deneyimi olmayan, son derece kapalı bir ortamda büyümüş, evden okula, okuldan eve korumalar eşliğinde gidip gelmiş, geceleri sokağa çıkmamış, kendi başına bir yerlere gitmemiş bu genç kız, benim zamanımda işi öğrenmesi için genelmüdürün emrine verilmişti. Kurumsallaşmayı öğrenemeyen küçük şirketlerde böyle tepeden yürür işler. Patronun bir emriyle alınır tüm kararlar. 

Para sahibi oldukları için âdet yerini bulsun diye ya da moda diye, çocuklar yurtdışında okurlar. Öyle aman aman okullarda degil elbette, paranın gücünün yettiği okullarda. Eğitim bitip de çocuklar yurdadönünce hemen işin başına geçerler. Bir-iki ay genel müdürün yanında çalışınca işi öğrendiklerini sanırlar. 
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Bu yayınevinde de patronun üç çocuğu vardı belli noktaları ele geçirmiş. Üçü de işi bilmiyordu. Bu yüzden şirket sarsılıyordu. Yıllarca babalarının sağ kolu olarak çalışmış, son derece efendi ve patronuna sadık genel müdürü de işlerine karıştığı ve onlara tam yetki vermediği için istemiyor, başlarından savmayı düşünüyorlardı. Nitekim öyle yaptılar. Adamı gönderince, o işi öğrenmek için işc başlayalı altı ay olan “saf küçük kız” genel müdür oldu. Genel müdür olur olmaz da benim işime son verdi. Hemen ertesinde de ben gelmeden önce kovulan kadın eski yerine oturdu. O zaman anladım ki, kadın gönderilmeyi hazmedememiş ve yememiş içmemiş, beni yerimden etmek için savaş vermiş. 

Ne var ki keyfini süremediler. İki ya da üç ay saltanat sürebildikten sonra -ona da saltanat denebilirse tabii, çünkü hanedanlık son günlerini sürmekte, batmaktaydı- hep birlikte battılar. 

Ama benim esas merak ettiğim husus neydi biliyor musunuz? 
Kadının niyeti benden intikam almak mıydı yoksa kendisini işten kovanlara nispet yapmak mı? 

İkincisi daha mantıklı geliyor size değil mi? Neden senden intikamalmak istesin diye düşünüyorsunuz. Haklısınız. Onun görevine son verilmesinde, tıpkı sende olduğu gibi benim de bir etkim/ katkım yok. Gerçekten yok. Tanımam etmem. Ayrıca yerinde de gözüm yok. O gittikten sonra, ben devreye girmişim. Ben olmasam bir başkası olacak. 

Ancak madalyonun bir de başka yüzü var. 

Kadının yerine işe başladıktan bir-iki ay sonra bir arkadaş toplantısında biriyle tanışmıştım. İş gereği davetlere katılıyoruz ya. 
İşte o davetlerden birinde karşılaştığım ve tanıştığım bir erkek benden pek bir hoşlandı. Bütün gece yanımdan ayrılmamalar, telefon numaraları almalar, ertesi gün aramalar, randevu koparmaya çalışmalar, vermeyince arkadaşlarım aracılığıyla yeniden bir araya gelme çabaları vc beni tavlamaya çalışıncaya kadar uğraşmalar. Yahu, diyorum, ben evliyim, kocamı da seviyorum. İlk aşkımla evliyim o zamanlar. Yeni sevgilimle ilişkimiz henüz başlamamış ama kocamla ilişkimiz kâğıt üzerinde gibi. Birbirimizi göremiyoruz hiç. 

Ve bu adam kimdi biliyor musunuz? Yerine geldiğim kadının eski kocası! 

Yeni boşanmışlar meğerse. Ve adam bana resmen âşık oldu! 
Karısının yerine işe başladığımı biliyor. Dolayısıyla ilgisi gerçekten bana mı, yoksa karısına nispet olsun diye mi, tereddütlerim var. 
Ayrıca evliyim ve başka bir erkekten hafiften hafiften hoşlanıyorum. Bu adamdan hiçbir elektrik almıyorum. Sadece benim işime yarayacak biri. Bizim sektörden yani. O nedenle kibar ve arkadaşça davranıyorum eski kocaya. 

Fakat kurtulamıyorum bir türlü. Adam her dakika peşimde. 
“Evet,” desem anında evleneceğiz sanki. Anlamıyor evli olmamı. 
Karısı boşanmış ya, ben de hemen boşanırım diyc düşünüyor. O kadar ciddi ki, beni oğluyla tanıştırdı, en yakın arkadaşlarının evine götürdü. 

“Ne işin var hoşlanmadıysan?” demeyin. Ben de bilmiyorum. 
Basiretim bağlandı galiba, “Hayır,” diyemiyorum. Diyorum da o kadar çok ısrar ediyor ki, “Gideyim de kurtulayım bari,” diyorum. 

Sonuçta zor kurtuldum elinden. Hoşlansam belki bir şeyler olurdu ama inanın hiçbir şey hissetmedim ona karşı. Bir şeyler hissetmediğim bir erkekle de birlikte olamam. Benim yerimde bir başkası olsa, bu garip durumun keyfini çıkarabilir, “İşini de aldım, eşini de” diyerek nispet yapabilirdi. Ben yapmazdım. Yapmadım zaten. Aramızda bir şeyler olamayacağını söyleyerek çektim kendimi. 

Diyeceksiniz ki, duydu mu bütün bunları önce selefim sonra halefim olan kadın? Duyduğu için mi beni işimden etmeye çalıştı? 
Yoksaadam karısına kızdığından mı benimle ilgilendi? Çok sevdiği karısını yeniden elde etmek, kıskandırmak için mi peşimden koştu? 
Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. 

Yok yok, merak etmiyor da değilim. 

Sahiden beni oyuna getirmeye mi çalıştılar? 
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YÖNETİCİ ASİSTANI: Kadınları anlamak zordurl Gerçekten zor. Ben de genelde iyi anlaşırım insanlarla. İlk görüşte de anlarım yıldızımızın barışıp barışmadığını. Kimiyle hemen kırk yıllık arkadaşmış gibi dost olurken, kimiyle de aynen söylediğin gibi clektriğim tutmaz, birbirimizi sevmediğimizi ve sevmeyeceğimizi anlarım anında. 

Bunları hissettiğim kişilerle de ilişkiye girmem ben. Ne gerek var kendimi üzmeye, yıpratmaya, sinirlenmeye. Uzak dururum, olur biter. Ama aynı ortamda çalışıyorsak, aynı büroda, aynı serviste, birbirimizin rakibi durumundaysak veya birbirimizle alt üst ilişkimiz varsa... O zaman yandık işte. 

Yandığım durumlar da oldu, yanmadığım da. 

Yandıklarımdan bahsedeyim. 

Mesela bir tane baş belası vardı. Yöneticilerden birinin eşi. Ve eşi olduğu için de o koltuğa oturmuş bulunuyordu kendileri. Sadece ben söylemiyordum bunu, çalıştığım yerdeki herkes söylüyordu. 
Kadını, erkeği, en alt kademeden cn üst kademeye kadar. Alttakiler yaka silkiyordu kadının şerrinden. Kocasının forsundan yararlanarak herkesin bumundan getiriyordu. Zannederdiniz kendisi genel müdür. Ya da patron. O kadar havalıydı. 

Aslına bakarsanız üsttekiler de sevmiyordu kadını. Kocasına rağmen hem de. Kapı arkası muhabbetlerin ortak konusu kadındı. 
Ve onları nasıl ayıracakları. 

Ben de bu kadından uzak durmaya çalıştım hep. Koridorlarda, restoranda karşılaşırdık elbette ama öylesine selamlaşırdık. Hani ayıp olmasın diye. Aslına bakarsanız tanımadıklarına ve ilişkisi olmadığı kimselere bir çıkarı sözkonusu değilse selam bile vermez- | di. Görmezden gelirdi. Beni de görmezden gelmişti birçok kez. Umurumda değildi ama. 

Derken bir gün beraber çalışmamız gerekmedi mi? Bilgisayar şirketinde çalışıyordum o zamanlar. Şirket için çok önemli bir anket, rapor çalışmasında birlikte çalışacaktık. Daha doğrusu ondan da yararlanmam istendi. Haberi duyduğum zaman çıldıracağımı 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sandım. Oysa görev bana verildiğinde nasıl da mutlu olmuştuml Keyifli bir işti, sık sık dışarıda olacaktım, arada bir kaytaracaktım , vs. Müdürüme yalvardım onunla çalışmamak için. Mümkün değildi ama. Bağlı olduğum müdür de sevmiyordu kadını, benim neden çalışmak istemediğimin de farkındaydı ama, boşuna yormamalıydım kendimi. Kadınınkendisi talip olmuştu bu işe. Eh, kocasının da hatırı vardı, yapacağım tek şey, iyi geçinmeye çalışmaktı, aslında o kadar da kötü bir kadın değildi canım, belki de iyi anlaşırdık! 

Şaka yapıyordu elbette. Beni avutmaya çalışıyordu daha doğrusu. 

Böylece başladık çalışmaya. Allahtan her gün beraber değildik. Haftada bir-iki gün işim düşüyordu. O günlerde de burnumdan getiriyordu. Ne yapıyordu mesela? Öncelikle bir hava, bir hava, sanki küçük dağları o yaratmış. O bir kraliçe, bizler onun kölesi, uşakları. Beni kullanacak ya, ilk gün övgü dolu sözler söyleyerek tavlamaya çalıştı beni. Baktı ki ben oralı olmuyorum, onun havasını söndürüyorum, kaale almıyorum, hemen gösterdi gerçek yüzünü. 
Sürekli kapris yapıyor. Sanki bulunmaz Hint kumaşı. Onsuz hiçbir şey yapamayız. Aslında tam tersi, ona hiç mi hiç ihtiyacımız yoktu, hatta onun varlığı işimizi daha da zorlaştırıyordu, o olmasa daha hızlı yol alacaktık, çünkü olmadık kaprisleri ile sürekli geciktiriyordu çalışmayı. Toplantılara zamanında gelmiyor, aldığı işi zamanında teslim etmiyor, raporları geç getiriyor, dolayısıyla benim değerlendirme yapmamı geciktiriyordu. Defalarca ikaz etmeme rağmen oralı olmadı. Bir-iki kez tartışmak zorunda kaldım. Baktım olacak gibi değil, işin sonu kötüye varacak, araştırma beğenilmezse nedeni o olacak ama sorumlusu ben olacağım, genel müdüre çıkıp anlattım durumu. Böyle böyle dedim. Aslına bakarsanız ben öyle zırt pırt çıkmam yöneticilerin yanına. Çok yakın çalışmama rağmen sevmem üstlerime dert yanmayı, sızlanmayı. Sorunları kendim halletmeye bakarım. Yöneticilerin de bundan hoşlandıklarını bilirim. 
İlkkez şikâyete gidiyordum diyebilirim. Ama söylemek zorundaydım. Benden yana tavır aldı tabii hemen, “Gününde getirmediyse 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kaale alma, sen kendi bildiğini yap” falan dedi. Ben de dediğini yaptım. 

Gelin görün ki, kadın baskın çıktı. Benden güçlüydü tabii. Benim kocam değil, onun kocası yönetim kurulu üyesiydi. Dolayısıyla uyarılarımı dikkate almadı. Aynı tas aynı hamam, bildiğini okudu. 
Bense genel müdürün dediği gibi kaale almamayı bile başaramadım. Çünkü tam ben elimizdeki verilere göre sonuçları toparlıyordum, kadın geliyordu. Geç kaldınız deyince müdürle birlikte geliyordu. Müdür, bu seferlik kabul etmemi rica ediyordu. Sonra da bana telefonaçıp, “İdare et!” diyordu. Genel müdürün söylediklerini hatırlattığım zaman da “Abimizin hatırı var!” diyordu. 

Derken bir gün kavga ettik kadınla. Saç saça baş başa girmedik ama avaz avaz bağırdık birbirimize. Sesimiz binanın her tarafından duyuldu. Kapılar açılıp kapandı, kimin bağırdığı merak edildi. Bir şey değişmedi ama. Başıma hep bela oldu. Elimden de bir şey gelmedi. Kısacası; söylediğinizi yaptırmak istiyorsanız, genel müdür veya yönetim kurulu üyelerinden birini tavlayacak ve hatta onunla evleneceks da öyle yapmıştı. Sıradan bir memur olarak girdiği işyerinde en yetkili kişilerden birini baştan çıkarıp, onunla evlenmişti. 

Bu böyle biline... 

Bu konu önemli bir konudur ama. Yükselmek için tek şart budur bence. Yok öyle sabahlara kadar deliler gibi çalışmak, ben herkesten daha akıllıyım, daha başarılıyım diye savaşmak. Kafanızı çalıştırın, aklınızı kullanın, güçlü erkeklerden biriyle birlikte olun, gerisini düşünmeyin. 
ÜRÜN MÜDÜRÜ: Çok haklısın. Benim çalıştığım yerde de vardı böyle bir kadın. O da aynı taktiği uyguladı. Ve başarılı oldu. 
Gerçi henüz evlenmediler ama tepedeki adamlardan biriyle epey bir süredir birlikte yaşıyor. 

Kimdir, nedir tanımazken bir baktık bilmemne müdürü olarak işe başlamış. Genel müdürün torpiliyle gelmiş. Yani hepinizi tenzih 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ederim, kendimi de elbette, ama bazen de laf olsun diye dedikodular çıkmıyor. Hakikaten birilerinin sevgilisi, tanıdığı, yakını olduğunuz için işe alınabiliyorsunuz. 

Bu kadın da öyle geldi, oturdu koltuğuna. Güzel denmez ama son derece havalı ve bakımlı. Modem giyiniyor. Seksi de denebilir. 
Saçı her zaman fönlü. Kuaförden yeni çıkmış gibi. Yüzünde her zaman hafif bir makyaj var. Benim, bizim, hepimiz gibi bir kadın. 

O yüzden mi kıskanıyoruz kadını? 

Kıskanmıyoruz ki! 

Kıskanıyor muyuz? 

Samimiyetle söylüyorum ki kıskanmıyorum. 

Birlikte olduğu adamla hayatta aynı yatağa girmem! Öyleyse nesini kıskanayım! 

Gelelim kadına. Hep güler yüzlü. İşveli bir hâli var. İşe başladığında pek alışkın olmadığımız bir tutum sergiledi. Herkesin odasını tek tek dolaşıp kendini tanıttı. Tabii müdürlere ve yardımcılarına. 
Önemli kişilere yani. Ece, söylemeye gerek yok, bu pozisyonlarda da genellikle erkekler bulunur. Hepsinin çok hoşuna gitti bu durum. 
Erkekler bayılırlar zaten, güzel bir kadın odalarına gelsin, sohbet etsin. Böylece erkeklerin gönlünü kazandı. Kadınlar ise diş biledi. 
Çoğukıskandı. Ne yalan söyleyeyim bu tavrını ben de kıskandım. 
Dedikodusunu yapmaya başladık. Merak ediyorduk çünkü. Sadecc biz kadınlar değildik onu çekiştiren. Erkek arkadaşlar çıkarıyordu dedikoduları. Onlar anlatıyordu akşam yemeklere gidildiğini. Yoksa nerden bileceğiz? Onlara da yemeğe gittiği erkekler anlatıyordu. 

Sanki başka işi yoktu kadının, ya da işi buydu, bütün gün adeta konsomasyondaydı. O dolaşmıyorsa, erkekler onun odasına iade-i ziyaretler yapıyorlardı. Artık ne konuşuyorlar, neden söz ediyorlarsa. 

Bcekârdı. Daha doğrusu yeni boşanmıştı. Teselli etmek isteyen erkekler çoğunluktaydı yani. Kısa sürede kokusu çıkar böyle şeylerin biliyorsunuz. “Acaba kiminle beraber?” derken, bir baktık genel müdürlerden biriyle çıkmıyor mu? Hem de son derece sessiz ama oldukça sert ve acımasız olarak tanınan bir adamlal 

..“şam birlikte çıkmalar, gece yemeğe gitmeler, sonrasını bilemiyoruz tabii. Günahları boyunlarına. Derken başka bir bomba patladı, Hem de ne bomba! En tepedeki adamla beraber olduğu ortaya çıktı. Üstelik adam evli. 

İki sevgili, liseli âşıklar gibi kimselere aldırmadan aşklarını yaşadılar. Ne dedikodular, ne söylentiler umurlarında oldu. Başkan da boşandı. Karısı epey sorun çıkardı ama. Hâlâ birlikteler. 

Öteki adamı soruyorsanız, o da işine devam ediyor. Kimse işinden olmadı yani. Bir de tersini düşünün, ya iki kadının arasına bir erkek girseydi? 

O aralar şirketin durumu epey sarsıldı. İşten çıkarmalar, görev değişiklikleri. Tabii bizim kızımıza hiçbir şey olmadı. Onun yeri sağlamdı. 

Dolayısıyla haklısın, yükselmek için en temiz ve risksiz kurallardan biri, üst düzeydeki adamlardan biriyle aşk yaşamak. Hatta mümkünse en tepedekiyle. 


BANKACI: Hepimizin çalıştığı yerde bu tür kadınlar var anlaşılan. Benim işime engel oldu üstelik böyle bir kadın. Terfi etmesi gereken kişi bendim, genel müdür yardımcısı olmayı hak etmiştim, hem de bileğimin hakkıyla, kendimi de bu göreve hazırlamıştım ama genel müdür benim yerime aralarında ilişki olduğu dedikodusu ayyuka çıkan sevgilisini atadı. 

Başka sorunlarımız da vardı gerçi, anlaşamıyorduk. Ben ne kadar bilgiliysem, o da o kadar bilgisizdi benim üstümde olmasına karşın. Teorisyendi, uygulamada zayıftı. Benim bilgimi kıskanıyordu aslında. Erkekler de kıskanıyor! Zannetti ki, kolay bu işler. Sevgilisini yanına alınca, benden kurtulunca çuvalladı. Çünkü işi götüren bendim, işin inceliğini bilen bendim. Dolayısıyla onların da kısa sürdü saltanatları. İkisi de işini kaybetti. Sonra birkaç yerde daha iş buldular ama genel müdürlük umutları artık kalmadı. 
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Demek istiyorum ki, bir süre işe yarasa da her zaman işe yaramıyor bu tür aşk hikâyeleri. Çoğu zaman ters tepebiliyor. Aşk yaşamadan da yükselebiliyorsunuz. İşte ben. Birinin sevgilisi olmanıza gerek yok. Yanlış anlaşılmasın, aşka karşı değilim. Eğer âşık olmuşsam adam ister genel müdür olsun ister bilmemne, kim ne derse, hakkımda ne tür dedikodu yaparsa yapsın aldırmam. Ben aşkımı yaşamaya bakarım. Ama aşkım sayesinde bir yerlere gelmek istemem. Bundan çekinirim. Kendi yağımla kavrulmayı severim. Yani öyle bir şey yaşasaydım ben, aynı ortamda çalışmak istemezdim, hemenayrılır, başka bir bankaya giderdim. 

Bence esas önemli olan işinizi iyi yapmak. Ben böyle yaptım ve karşılığını da aldım. Ne patrona, ne onun yakındakilere, ne başkalarına göz süzdüm, cilve yaptım. Hatta yanlış anlaşılmayayım diye bazen tam tersini yaptım. Soğuk davrandım. Dedikodulara firsat vermemeye çalıştım. Giyimime de çok dikkat ettim. Gömleğimin düğmelerini ilikledim, ceketsiz asla dolaşmadım. Pantolon giymemize izin verilmediğinden etek giyiyordum, eteğimin boyunu asla miniye çıkarmadım. 

Çünkü ben genel müdür olmayı hedeflediğimden açık vermemeye özen gösteriyordum. Kimse benimle ilgili olumsuz herhangi bir şey bulamamalıydı. Tıpkı parti başkanı, başbakan olmaya hazırlanan bir siyasetçi gibi hareketlerime hep dikkat ettim. 

Bunu yaparken zorlandığımı söyleyemem. Ben zaten kuralları olan, hayatını düzenli ve disiplinli yaşamaya çalışan bir insandım. 
Buna rağmen dedikodumun yapılmasını engelleyemedim. Mesela, işgereği yemeğe çıkıyorsunuz. Genellikle öğle yemekleri yiyoruz ama bazen akşam yemeği de yemek gerekebiliyor. O zaman bir tereddüt yaşıyorsunuz işte. Acaba gitsem mi veya adamı davet etsem mi, yanlış anlaşılır mı? Niye yanlış anlaşılsın. Erkek olsam böyle kaygılara kapılacak mıydım? Elbette ki hayır. Hiç düşünmeden istediğim yemeğe gidecektim. 

İşte kadın olmanın böyle bir handikapı var. 

Her adımını, her hareketini acaba yanlış anlaşılır mı diye düşünerek atıyorsun. Bu da yoruyor insanı. Yormak bir yana tedirgin oluyorsun. Bir an bile olsa bir gerginlik yaşıyorsun. Ben de bu hususlarda zorlandım. Önceleri akşam yemeğine çıkmayayım dedim, amarakipleriniz boş durmuyor, onlar yemekte işi bağlıyorlar, hatta yemekten sonra çapkınlığa bile gidiyorlar! 

Bu da bir dezavantaj kadınlar için. 

Bütün bu haksız rekabete karşın başarılı olduysam, beni daha fazla tebrik etmeniz gerekir. Benim gibi kendi cmeği, hırsı vc aklı sayesinde bir yerlere gelen bütün kadınları da. 


OYUNCAKÇI: O kadınlardan biri de beniml O kadar önemli bir konuya değindin ki, deyim yerindeysc yarama parmak bastın. 
Ben bugüne kadar iş hayatında erkeklerin aleyhinde olan bir duru.nla karşılaşmadım, daha doğrusu erkek olmanın dezavantajına. 
Ama Allah kahretsin işte, her şey, her koşul sanki bizim aleyhimize işliyor. 

Hakikaten iş bağlantıları çoğunlukla yemekte, barda, bazen birlikte çapkınlık yaparken, hatta hamamda, saunada falan yapılıyor. 
Alışmışlar erkekler bu tür yerlerde birbirlerini ağırlamaya, iş bitirmeye, birbirlerinin dilinden anlıyorlar çünkü. Mesai saatleri içinde işler hallolmadıysa, bu tür etkinlikler düzenliyorlar. Bizlerse o günkü görüşmede sonuç alamayınca saf saf başka bir toplantı ayarlamayı düşünüyoruz. Dolayısıyla her şey onların lehine. 

Ve hakikaten bütün bu olumsuzluklara rağmen harikalar yaratıyoruz. Bizlere madalyalar vermeleri, bizleri ayrı bir kefelere koymaları gerekir. 

Tabii işlerin böyle yürüdüğünü gören ve kafası çalışan kimi kadınlar bizim gibi dikenli yolu seçip çizik içinde kalmak yerine, “Şansımız yaver giderse tuzaklara düşmeyiz, düşsek de bir yolunu bulur çıkarız, belki biri clini uzatır,” diyerek dikensiz ama çeşitli tuzaklarla dolu yola girmeyi tercih ediyorlar. 

Ve benim gözlemlerime göre, bizim gibi kadınlar tarihe karışıyor gibi. Yükselmek, yerlerini sağlamlaştırmak için erkekleri kullanan kadınların sayısı giderek artıyor. “Arz-talep meselesi” gözüyle bakıyorlar. “Onlar beni kullanmıyor, ben onları kullanıyorum” diyorlar. Televizyon kanallarından birinde kendi gayreti ile programlar yapan, eski manken biri anlatmıştı, gündüz programı yapan sunuculardan birinin nasıl yükseldiğini. Sanırım kıskanıyordu kadını, bunun da etkisiyle abartıyor olabilirdi ama yükselen sunucunun hâlini görünce doğruluk payının çok yüksek olduğunu anlıyorsunuz. 
Sunucunun kanalın yöneticisine şunları söylediğini duymuş; “Bakın bu işi istiyorum. Kendimce güveniyorum. Bana bir şans verin, ne kadar başarılı olduğumu göreceksiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki, bu işi elde etmek için nc gerekiyorsa onu yaparım. Ama her şeyi! Bilmem anlatabiliyor muyum?” 

Her şeyi yapıyorlar sahiden. Ben çok rastladım böylelerine. Biri benim yanımda çalışıyordu. Ama o biraz hastaydı da. Hiç ayırım yapmıyordu, genç-yaşlı, yakışıklı-yakışıksız, kendisine yararı olacak her erkekle çıkıyordu. Onlarla akşam bara içmeye gidiyor, bardan çıktıktan sonra da soluğu muhtemelen evlerinde alıyordu. 

Birkaç kez çektim kenara konuştum, “Bak, bu davranışlarını onaylamıyorum. Senin özel hayatın, kiminle birlikte olursan ol, beni ilgilendirmez ama işle ilgiliyse karışmak zorundayım. Sen beni ve benim şirketimi temsil ediyorsun. Buna izin veremem!” dedim. Baktım ki beni dinlemiyor, üzülerek işine son verdim. Hayır, işine de yaramıyordu yatıp kalkınak! Tam tersi, herkesin dalga geçtiği, küçümsediği, orta malı gibi bir şey olmuştu. 

Kendi işimi kurmadan önce çalıştığım yerde de vardı böyle tipler. İşc girmelerinin hemen ardından başka bölümlere geçerlerdi daha iyi koşullara sahip olarak. Santral memuresiyken yönetici sekreterliğine geçen birini çok iyi hatırlıyorum. Art niyet aramam ben hemen, dedikodulara inanmam, ben de bu dedikoduların kıskançlıktan çıktığını düşünürüm ama kızı gördüğünüz anda başka türlü düşünemeycceğinizi anlıyordunuz. İnanılmaz cilveli, konuşurken, yürürken oynamayan bir tarafı yok, kadın buram buram seks kokuyor, bir konuşmaya başlıyor, sanki birazdan koynuna girecek adamın. Bir de bunların üzerine giyimini eklerseniz, eğitimi olsa inanın genel müdür bile yapmalarına şaşmazdım. Daracık pantolon giyiyordu ya da daracık etekler. Vücudu da düzgün, manken gibi salınıyor ortada, ama mankenden çok pavyonda konsomasyona çıkmış kadınları andırıyor. Bütün vücut hatları ortada zira, külodunun izleri belli oluyor, ağ kısmı, kenarındaki biycler falan. Göğüslerini göstermeye meraklı değildi nedense, onu özel anlara saklıyordu herhalde, gizem yaratmak adına. Erkeklerin aklını başından alıyordu tabii. Herkes ondan söz cdiyordu. Söz etmekle kalmıyor, unvanını ve maaşını da artırıyorlardı. Sekreterlikten yönetici asistanlığına uzandı. İşten çıkarmalardan hiç etkilenmedi. Kendisini asistan olarak alan yöneticiyle beraber oldu. Dedikodu değildi, kendisi söylemişti bana. Adam evliydi, ancak boşanacaktı, onunla evlenecekti de o henüz kararını vermemişti. 

Ben de diyorum ki, dedikodular aslında boş yere çıkmıyor. Bu türdavranan kadınlar olduğu için, biri yükseldiği zaman doğal olarak herkesin aklına bu tür hadiseler geliyor. Herkes için mutlaka söyleniyor bunlar. Eğer böyle küçük oyunlara itibar etmeyen kadınlardansanız zaten sizi anlıyorlar ve dedikodulara son veriyorlar. 

Birde şu var tabii; erkeklerle ilişkiye girmek her zaman bir işe yaramıyor! 

Yaramıyor... 

Ben yattım, hiçbir şey olmadı! 

Yok yani, sadece o amaçla yatmadım tabii. Ama belki işime de katkısı olur diye düşünmediğimi söylersem de yalan olur. 

Büyük mağazalardan birinin genel müdürüydü söz konusu kişi, benim oyuncaklarım bir dönem onların mağazasında da satıldı. Son derece espritüel, neşeli, eğlenceli, daha doğrusu komik bir adamdı. 
Hiç yakışıklı değildi. Hatta çirkin bile denebilirdi. Kısa boylu, tıknaz, göbekli, tipik bir Türk erkeği. Toplantılarda, görüşmelerde hep güldürürdü beni. Ciddi mi, espri mi yapıyor anlamazdınız bazen. 
Yanından mutlu ayrılırdım hep. Çok da kibardı, asla yılışık hareketleri olmazdı, rahatsız edici bir bakışta bulunmaz ama beğendiğini bir şekilde belli ederdi, bir bakışla, bir sözle. 

Epey bir süre görüşmemişsek telefonla arardı, “Neredesin? Niye gelmiyorsun?” diye. Bir-iki kezyemeğe gittik, tek başına değil ama, kalabalık bir grupla. Spontane gelişti ilk yemek daveti. Benim sürekli görüştüğüm satın alma müdürü, onun yardımcısı, benim yardımcım oturuyorduk odasında. Geç bir saatti, paydosa yakın, “Haydi yemeğe gidelim,” "lifinde bulununca, diğerleri de bu fikre iştirak edince, Boğaz'daki balık restoranlarından birinde aldık soluğu. Bekârım, evde bekleyenim yok, oğlum annemde, eve gidip ne yapacağım? 

Öylesine keyifli bir gece geçirdik ki, kısa bir süre sonra tekrarladık yemeği aynı ekip. Daha sonra geleneksel hâle getirdik neredeyse, ayda bir buluştuk, ekipten gelmeyenler oldu, yeni katılanlar oldu, ama biz ikimiz herdaim demirbaştık. Yaklaşık bir yıl sürdü bu şekilde arkadaşça görüşmemiz. Hakikaten arkadaş gibi görüyordum onu, asla farklı bir düşünceye kapılmadım, onun da bu tarz bir beklenti içinde olduğunu aklıma getinnedim. 

İş nedeniyle yurtdışına gideceğimi söylediğim bir telefon konuşmasında, kendisinin de gitmesi gerektiğini ama buradaki işlerinin yoğunluğu yüzünden hep ertelediğini söyleyerek, “Madem sen gidiyorsun, ben de geleyim, çıksın aradan bu iş, hem akşamları birlikte gezeriz,” demesinin altında bir art niyet aramadım. Hoşuma gittiğini bile söyleyebilirim hatta. Ne güzel, yalnız olmayacaktım ve sevdiğim, yanında iyi vakit geçirdiğim biriyle farklı akşamlar yaşayabilirdim. 

Nitekim öyle oldu. Benim daha önce hiç gitmediğim çok şık ve pahalı restoranlara rezervasyonlar yaptırdı, yemekten sonra en gözde gece kulüplerine götürdü beni ve kraliçeler gibi ağırladı hakikaten. İki gece kalacaktık. İlk gece geç saatlere kadar gezip, tozduk neredeyse. Sabah erken saatte toplantım olmasa, sabaha kadar uzatırdım geceyi, lakin geliş nedenimi unutmamalıydım, disiplinli bir işkadını olarak. 
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Ertesi gece otele döndüğümüzde barda oturmayı teklif etti. O kadar yorgun ve uykusuzdum ki, gözlerim kapanıyordu resmen, bu nedenle yatmanın daha iyi olacağını söyleyerek odama çıktım. Duş yapmaya bile mecalim kalmamıştı, makyajımı silip, yüzümü temizlemiş, pijamalarımı giymiş, yatmaya hazırlanıyordum ki telefon çaldı. 

Kim arayabilirdi o saatte? Yüreğim ağzımda ahizeyi kaldırdırınca, bizimkinin sesini duymak beni hem rahatlattı hem de şaşırttı. 
Niye arıyordu? Nc yaptığımı sonnak içinmiş! Yatmaya hazırlandıgımı söyledim. Gelebilir miymiş! Yolunda gitmeyen bir şey mi vardı? İnanın yine aklıma gelmedi o tarz bir beklenti içinde olacağı. O kadar kapalıymışım ona karşı demek ki. Asla bir sevgili, cinsel bir partner olarak görmemişim kendisini. Neler olduğunu anlamak için gelebileceğini söyledim. 

Geldi. İçeri girdi. O anda anladım ne istediğini, bakışlarından anladım. Zaten o da hemen açıkladı niye geldiğini, “Hâlâ anlamadın mı senden hoşlandığımı, seni arzuladığımı?” diyerek. Neler konuştuğumuzu hatırlamıyorum tam olarak. Sanırım en doğrusunun gidip yatması olduğunu söyleyerek onu gönderdim odamdan, kapımı iyice kilitledikten sonra, şaşkınlığın, içkinin ve uykusuzluğun etkisiyle sızdım. Bir ara telefonun sesini duydum ama açmaya mecalim olmadığından uyumaya devam ettim. 

Sabah nasıl davranacağımı, ne yapacağımı bilememenin tedirginliği içindeydim. Kahvaltıda yine havadan sudan şeylerden konuştuk, otelden ayrılıp havaalanına giderken, uçağa biniş işlemlerini yaparken de eskisi gibi davranmaya özen gösteriyorduk ama olmuyordu. Uçağa binip koltuklara oturunca ve içki servisinin başlamasıyla içkisinden ilk yudumu alınca geceki davranışını açıklama yoluna gitti. Beni beğeniyormuş taa ilk tanıştığımız günden beri. 
Beni çok seksi buluyormuş. Anlatılmayacak kadar seksi hem de. 
Hep benimle yatma arzusu ile doluymuş, kendince ne tür fanteziler kuruyormuş bir bilseymişim. Ya ben onunla ilgili neler düşünüyormuşum? 
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İlk kez birbirimizin özel hayatıyla ilgili detaylara girdik. O bana evliliğini, karısından niye ayrıldığını, kadınlarda ne aradığını falan anlattı. Nc olacağı belli olmasa bile evlenmek gibi bir niyeti yoktu, hayatı yaşamak, güzelliklerin tadını çıkarmak istiyordu. Ben de bu güzelliklerden biriydim, benimle güzel bir ilişki yaşayacağını düşünüyordu. Benim çok seksi bir kadın olduğumun altını çizerek, kendisinin de inanılmaz bir seks partneri olduğunu ve beni tahminimden daha fazla tatmin edeceğini söylüyordu. 

Neler konuşuyorduk bakar mısınız! 

Beni etkilemiş miydi? Bilmiyorum. Asla tipim değildi. Ama biliyorsunuz bu aşk, meşk mevzularında tipin çok da önemi olmaz, duygular, çekim, tenin çağrısı devreye girer. Yalnız yaşayan bir kadın olarak bu tür ihtiyaçlarınız oluyor tabii. Hayatınızda sürekli birerkekistemiyorsunuz, ama cinsel ilişkiyi arıyorsunuz. Dokunulmak, sevilmek, okşanmak istiyorsunuz. Sonu evliliğe gitmeyen bir ilişki arıyorsunuz aslında. Maddi imkânları iyi olacak, sizin paranıza ihtiyaç duymayacak, size sorun çıkarmayacak, başınızı ağrıtmayacakbir sevgili aradığınız. Özlediğinizde arayacağınız, akşamları birlikte yemek yiyip, keyifli anlar geçireceğiniz, geceyi birlikte paylaşacağınız, hafta sonları seyahat planları yapacağınız, birlikte yurtiçi ve yurtdışı gezilerine çıkacağınız bir sevgili. Başka bir beklentiniz yok yani. Birbirinize evlilik sözü vermeyeceğiniz ama aldatılmayacağınızı da bildiğiniz bir aşk. Tamam, ikiniz de özgürsünüz, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilirsiniz ama bir sürü sevgilisi olan bir erkekle de birlikte olmak istemem. Biterse biter ve ben de kendime yeni bir arkadaş bulurum. 

O aralar yalnızdım. Biraz önce anlattığım tarzda yürüyen bir ilişkiden yeni çıkmıştım. O yüzden tepkisizdim. Acaba diyordum içimden onu dinlerken, sahiden bir ilişki yaşayabilir miyiz? Bir şeyler olur mu? Onunla aynı yatağı paylaşabilir miyim? Dolayısıyla bir şey söylemedim, daha çok dinledim onu, daha sonra da kendimden, evliliklerimden, ilişkilerimden bahsettim biraz. Tabii benim de bir erkekte, bir ilişkide ne aradığımdan. Ona karşı nötr olduğumu söylemeyi de ihmal etmedim. 
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Peşimi bırakmadı. Epey bir süre uğraştı beni ikna etmek için. 
Yemeğe gittik yine, bu kez yalnız. Yemekten sonra evine davet etti, kahve içmeye. Neler olacağını bilerek gittim. Hiçbir şey hissctmcdiğimden yapamayacağıma karar verip ayrıldım evinden. Zorlamadı. Zor kullanmadı. Hani bazı erkekler gibi, “Madem evime kadar geldin, niyetimi biliyordun, o zaman benimle yatmalısın!” diye bir saldırıya geçmedi. Bu hareketi benim gözümde onu daha değerli kıldı. 

Düşününce, denemeye karar verdim. Yalnız olmamın etkisi vardı bu kararımda. Bir de yeni bir sözleşme imzalamayı düşünüyorduk onun mağazasıyla. Benim için önemli bir anlaşmaydı. Daha aylar vardı bu sözleşmeyi yenilemeye; ama teklifini kabul etmezsem, sözleşmeyi tehlikeye atmış olur muyum diye düşünmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Her şeyi düşündüm. İlişkiye girmenin yararıma olacağını düşündüm. Evli olsam tabii ki yanaşmazdım böyle bir şeye, ama bekârdım, ne olurdu yatarsam yani! Belli olmaz, belki de hoşlanırdım, severdim adamı. Söylediği gibi beni zevkin doruklarına çıkarabilirdi. 

Aradığımı buldum mu? Ne yazık ki hayır. Ne beni yatakta inletti ne de sözleşmem yenilendi. İki kez birlikteolduk sanırım, ikisinde de kendimi çok kötü hissettim. Fahişe gibi. İlk kez bir şey hissetmeden bir erkekle birlikte oluyordum çünkü. Kendime hayır desem de, iş bağlantısı nedeniyle yatıyormuşum gibi geliyordu, bu nedenle de kızıyordum kendime. 

Genelde mutlaka bir çekim olur cinsel ilişkiye gireceğim erkekle. Bunu hissetmeden birlikte olmam. O yüzden de ilk beraberliğimiz çok coşkulu geçer, karşılıklı olarak istiyoruzdur birbirimizi. Ve eve dönerken, o gece evimde yatarken o anları hep hatırlarım, hatırlamak isterim. Ancak bu kez hiçbir şeyi gözümün önüne getirmek istemiyordum. Düşünmek, hatırlamak istemiyordum. Mümkünse yaşanmamış sayılsın o anlar. Baktım ki kendimi kötü hissediyorum, bir daha birlikte olmadım zaten. Uzaklaştım, her aradığında işimi bahane ederek kaçtım. Sonunda anladı tabii istemediğimi. 
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Giderek seyrekleşti telefonları ve artık aramamaya başladı. Sözleşme de imzalanmadı. 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Yatmasaydın da imzalanmayacaktı. 
OYUNCAKÇI: Haklısın. Bir de yattığımla kaldım işte. 


GİRİŞİMCİ: Öyle düşünme. En azından denemiş oldun. Birliktc olmasaydın içinde bir ukde kalacaktı. Acaba yatsaydım ne değişecekti, belki de hakikaten müthiş bir adamdı, müthiş bir ikili olabilirdik diye düşünecektin. Bunları görmüş oldun. Yükselmek için değil ama işin için olumlu olabilir mi diye düşünüyorsun. Bunu erkekler de düşünüyorlar. Niye adamları yemeğe, pavyona götürüyorlar? Müşteriyi, iş yapacakları adamı kafakola almak için. Sen sadece bu amaçla değil ama bunu düşenerek yatmışsın. Bence kendini kötü hissetme. Ben de olsam aynı şeyi yapardım diye düşünüyorum. 


GAZETECİ: Başka var mı, yükselmek için, işini halletmek için bir erkekle birlikte olmayı kabul eden? 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: O kadar cesur muyuz bilmiyorum. Kolay kolay anlatılmaz bu tür şeyler. Bu nedenle cesaretinden dolayı seni tebrik ediyor ve şimdilik susuyorum. 


GAZETECİ: Bir şeyler var demek ki. Sonra anlatırsın. Zorlama yok. Bak adam da zorlamamış zaten. Ben kıyafet konusuna dönmek istiyorum. İşyerinde giyim çok önemli. Mesela ben hiç tutucu değilim ama daracık pantolon giyen kadınlardan hoşlanmıyorum. Daha doğrusu külot izi belli olanlardan. Bu, beni acayip derecede rahatsız ediyor mesela. Öyle dar pantolon giyeceksen, ya pantolon külodu giy içine ya da g-string. Ben çok dikkat ederim bumevzulara. Özellikle yönetici koltuğuna oturunca. Bütün gözler 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üzerinde oluyor o zaman. Her adımın takip ediliyor. Ben ceketsiz dolaşmadım yöneticilik yaptığım zaman. Yaz-kış ceket giydim. 
Odamda otururken çıkarırdım ceketimi. Ama odamın dışına çıktığımda, koridorda dolaşırken, toplantılara girerken hemen ceketimi geçirirdim sırtıma. Mini etek de giyerdim, yırtmaçlı da. Feminen olmaya özen gösteririm. Kadınsı özelliklerimi göstermek isterim. 
Ama sutyenimin, külodumun görünmesini istemem doğrusu. 


GİRİŞİMCİ: Valla, ben mini mini etek de giydim, yırtmaçlı da. 
Ama bunu başkalarını etkilemek için yapmadım. Yaptım mı yoksa? 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Ben yaptım... Şöyle yaptım. Hepimiz biliyoruz ki, erkekler işyerinde güzel kadınlardan hoşlanırlar. Ve güzel, bakımlı, seksi kadınlara da ilgi gösterirler. Bizin patronumuz da öyleydi. Onun gözünc girmek için, giyiminize, saçınıza, başınıza dikkat etmeniz yeterdi. 

Elbette işe gelirken üstüme başıma özen gösterirdim ama bunu erkekler için veya yükselmek için yapmadım. Ben işe gitmesem de süslenirim. Alışverişe, çarşıya, pazara, pikniğe giderken bile. 
Süslü bir kadınım. 

Ama kimi zamanlar, mesela bir terslik olduğunda, bir hata yaptığınızda veya bir işi kaçırdığınızda, yani bir sorun olup da patrondan fırça yiyeceğimi tahmin ettiğim anlarda, giyimime daha bir özen gösterdiğim oldu. 

Doğruya doğru. 

Adamın güzel ve seksi giyinen kadınlardan hoşlandığını bildiğim için, onu biraz olsun yumuşatacağımı düşünürdüm. Mini ctek giyerdim mescla veya yırtmaçlı etek, gömleğimin bir düğmesini daha açardım. Rujumu biraz daha kırmızı sürerdim. 

İşc yarardı valla. 

Daha az fırça yerdim. Ya da hiç fırça yemeden toplantı sona ererdi. 
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GİRİŞİMCİ: Helal! 


GAZETECİ: Aslında işimiz kolayl Dediğin gibi, erkekler etraflarında hep güzel kadın görmek istiyorlar. Manken gibi kadınlar dolansın, bayılırlar. Patronundan işçisine her erkek bunu ister. Dile getirmesc de ister. Güzel kadınların yükselmeleri daha kolaydır bu yüzden. Çünkü erkek yöneticin varsa, gömleğinin düğmesini açarsan işini hallediyorlar. 

Böyle davranmak da bizden beklenen bir davranış şekli. Erkekler bunu yapmamızı istiyor. Yaparsak akıllı oluyoruz, yapmazsak salak. Mescla benim bir patronum böyle davranmadığım için çok kızardı bana, beni aptallıkla suçlardı. 

Şaka zannederdiniz ama samimiydi aslında. 

Mesela bir şey isteyeceğim ondan. Diyclim ki benimle, benim çıkardığım dergilerle ilgili bir haberin çıkmasını istiyorum, yayın yönetmeni başka olan bir dergide. “Lütfen söyler misiniz,” diyordum filanca beye, “benimle röportaj yapsınlar veya derginin haberini kullansınlar.” Bana alaycı bir yüz ifadesiyle bakıyordu. “Kızım sen salaksın! Vallahi salaksın! Yahu, hiç aklınız çalışmıyor sizin! Bir düşün bakalım; benim gibi bir herifin mi gidip bunu söylemesi etkili olur o erkeğe, yoksa senin gibi güzel, hoş bir kadının mı?” 

“Elbette sizin!” derdim. “Çünkü siz patronsunuz, dolayısıyla sizi dinleyecektir.” 

“Boşuna salaksın demiyorum. Elbette beni dinleyecektir ama, ben söylediğim için istemeye istemeye yapacaktır. Emrivaki yaptıgımı düşünerek hoşlanmayacaktır, küçük kullanacaktır, övecekmiş gibi yaparken yerccektir, çamur atacaktır vs. Oysa sen gidip söylersen, gönlünü alırsan, biraz egosunu okşarsan, istediğinden daha âlâsını yapar. Dene de bak! Yahu sizin elinizde ne büyük bir koz var ama siz bunun farkında değilsiniz,” derdi. 

Yani onlar bizden böyle hareketler bekliyorlar. 


OYUNCAKÇI: Ama bunları yaptığımız zaman da bizim hakkınızda olumsuz konuşuyorlar. Kadınlığımızı kullanmış oluyoruz. 


221 


GAZETECİ: Kadınlığı kullanmak iyi bir şey mi, kötü mü? Bunu tartışalım mı? 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Valla iyi bir şey ki bunu yapan kadınlar ilerliyor! Bankacı arkadaş, başta kadın tiplemeleri yapmıştı. Ben de ona şu eklemeleri yapayım isterseniz. 

Hemen her işyerinde işkolikler vardır. Her işi onlar görürler, bütün işin hamallığını onlar yaparlar, çalışmaktan ve koşturmaktan dış görünümlerine bakmazlar, saçları başları birbirine karışmış olur, onlar güzelliklerine değil, kafalarına önem verirler, “Beni güzel olduğum için değil işe yaradığım için beğensinler” diye düşünürler. 

Ama nc olur? Her iş onlara yüklenir. Peki bu çalışmalarının karşılığını alırlar mı? Hayır! Bir kere terfi etmezler. Hep yerlerinde sayarlar. Sonra da ilk onlar gözden çıkarılırlar. 

Yani dişiliğini kullanmayan, kendini aklı, becerisi ve yeteneği ile ispat etmeyi isteyen, çalışması karşılığında değerlendirmeyi bekleyen kadınlar sürekli kaybederken, kafası çalışmayan, beceriksiz ama kadınlığını kullanmasını bilen kadınlar asla işsiz kalmaz, hatta sürekli ilerlerler. 

Ben ikisinin ortasını tercih ettim. Aklımla, becerimle değerlendirilmek istedim, araba reklamlarının üzerinde gülümseyen kızlar gibi olmayı seçmedim hiçbir zaman ama! 

Madem böyle bir durum var, madem benim de aklım var, bu durumu gerektiği zaman lehime kullanmaktan çekinmedim. Biraz önce de söylediğim gibi, gerektiğinde sırf başkalarını etkilemek ve istediklerimi yaptırmak için güzel giyindim, düğmemi açtım, gülümsedim. 

Madem bizden kırıtmamız, cilve yapmamız bekleniyor, ben de yaptım! 

Oh be, rahatladım! 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Bu durumda kullanılmış olmuyor muyuz? 
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ÜRÜN MÜDÜRÜ: Bizden işimizi iyi yapmamızı istediklerinde kullanılmış olmuyor muyuz? İş hayatının kuralları buysa, bize de uymak düşer. Sınırını sen belirlersin. Nerede durmak istiyorsan, orada durursun. Hangi konular seni rahatsız ederse, sen de onları yapmazsın. Benim söylediğim çok kadını rencide edecek şeyler değil. Küçük, masum şeyler. Elemanlarının maaşını artırmayı istiyorsun, kadro işlerini çözmek istiyorsun, elinde dosya patronun odasına giriyorsun, altında mini etek, üzerinde dar bir ceket, saçların taralı, yüzünde hafif bir makyaj var, fazlası ters teper çünkü, içeri girer girmez bayıltıcı olmayan güzel bir koku yayıyorsun, karşısına oturup bacak bacak üstüne atıyorsun, son derece usturuplu bir şekilde, asla bayağı değil. 

Ee,ne var bunda? 

Verdiğin bu hoşluk için adam senin işini yapıyorsa, beklediği buysa, bunun ne anlama geldiğini erkekler düşünsün. Onların sorunu. Biz niye dert edelim ki? 

Görsünler işte, ne kadar basit şeylerle iş hayatını yürütüyorlar. 

Aynca kadınlar yapmaz mı böyle şeyleri? Tersine çevirelim mesela. Terfi kararını veren veya işe alınacak kişiyi seçecek olan kişi biziz ve erkek eleman geliyor odamıza; yakışıklı, düzgün giyimli, güler yüzlü, kibar, iltifat ediyor bize, aşırıya kaçmadan hoşumuza gidecek şeyler söylüyor, işini yapmaz mıyız, işe almaz mıyız? 

Aynı konumda hödük bir erkek olsa, hiç gülmeyen, güzel bir söz söylemeyen, sadece işini yapan biri. Hangisini seçersiniz? 


BANKACI-OYUNCAKÇI: Ben işini iyi yapanı seçerim. 


GİRİŞİMCİ: Fiziki güzellik her zaman avantajdır. Her yerde geçerli. Elbette ben de işini iyi yapanı seçerim ama ayırım yapıyor olabilirim elimde olmadan. Güzel insana karşı daha fazla sempati duyuyoruz. Kadın olsa da. Bazı kadınlar vardır, güzel kadınları kıskanırlar. Anlatmıştım size başta. Ben öyle değilim. Güzel kızları özellikle işe aldığım olur. Bu bir gerçek. 
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Ama sadece güzellik, yakışıklılık vasıfları varsa, yani işime yaramazlarsa işlerine son veririm. Avantajlarını kullanmamış olurlar. 
Hem güzel ve hoş, hem de akıllı ve çalışkanlarsa, işte o zaman ideal bir durum çıkıyor ortaya. Aradığımız vasıflar bunlar aslında. 
Ama bazıları vardır ki, hakikaten işinize yararlar, çalışkan, becerikli ve akıllıdırlar ama fizik olarak sıradandırlar. Hiç önemli değil. 
Ben onlardan asla vazgeçmem. Dış görünüm artı bir puan olsa da, önemli olan kendilerini göstermeleri ve kanıtlamaları. Ha, ben onlara o şansı verir miyim başta”? İş görüşmesinde o elektriği yakalarsam alırım. 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Düşünüyorum da, ben elemanlarımı seçerken ne yaptım diye? Senin gibi davrandım. Yani karşıma güzel bir kız, yakışıklı bir delikanlı çıktığı zaman daha çok ilgilendim, belki ona daha çok soru sordum, diğerleriyle aynı özelliklere sahipse, belki tercihimi ondan yana kullandım. Yani sadece güzcl diye bir kızı, sadece yakışıklı diye bir erkeği işe almadım. 

Hepimiz etrafımızda güzel insanlar görmek istiyoruz. Temiz ve bakımlı olmalarını istiyoruz. Bir insanın işc, düğüne gider gibi gelmesine gerek yok ama temiz giyinmesi çok önemli. Mesela ben buna çok önem veririm; ayakkabısı çamurlu, üstü başı lekeli, saçı yağlı, pis kokan, özellikle terkokan insanlardan hiç hazetmem. Etrafımda onları görmek istemem, elemanlarımın arasında böyleleri bulunsun istemem. Hiçbir meslekte olmaz bu ama mesela bizim meslekte de olmamalı. Hepimiz çalıştığımız yeri temsil ediyoruz. 
Pahalı giysiler içinde olmamız değil ama temiz olmamız çok önemli. Bu, karşımızdakine saygı göstermek demek. 


GAZETECİ: Peki bir soru daha, Kadın yöneticiyle mi çalışmak istersiniz, erkek yöneticiyle mi? 


GİRİŞİMCİ-BANKACI-YÖNETİCİ ASİSTANI: Erkeklerle... 


GAZETECİ. Neden? 
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YÖNETİCİ ASİSTANI: Kadını idare etmek zordur da ondanl 

Kadını kandıramazsın, ona oyun oynayamazsın. 

Geçenlerde intemette gördüm. Kadın sözlüğü, erkek sözlüğü diye bir şey vardı. “Kadınlar “evet” demişse, bu ne anlama geliyor? “Hayır” demişse ne? Kadının söylediği her kelimenin, cümlenin başka bir anlamı var çünkü. Oysa erkeklerinki son derece net. 
Eğer “Kamım acıktı” diyorsa bunun anlamı, “Kamım acıktı”dır. 
“İstemiyorum” diyorsa “istemiyorum”dur. Bu kadar basit yani. 

Kadının sağı solu belli olmuyor. Başarısız olduğunu veya işten anlamadığını söylemiyorum. Sadece çalışmak zor. Kadının kafasında o kadar çok tilki dönüyor, o kadar çok şey düşünüyor ki, çözmesi gereken çok sorun var yani. Biri yolunda gitmeyince acısını senden çıkarabilir. Regli var, stresi var. Kendin de kadınsın, biliyorsun, ayaküstü bir sürü yalan söylüyorsun, onun da söyleyeceğini biliyorsun. 

Aslına bakarsanız kadınlar, kadınlarla çalışmayı istemiyorlar. 
Bakmayın erkeklerin kadın patrondan emir almaktan hoşlanınam demelerine, birbirlerinin dilinden iş hayatında en iyi karşı cins anlıyor. 

Çünkü karşı cins birbirine daha kibar davranıyor. Daha saygılı olunuyor. Şöyle bir bakın etrafınıza. Birkadın altındaki bir kadına bir iş verirken, kibar olmaya dikkat etmez, olduğu gibi davranır, o andaki ruh hâli nasılsa öyle davranır. Ama aynı işi erkek elemanından isterken, sesinin tonu, yüzünün şekli değişir. Elinde olmadan yapar bunu. 

Aynı şey erkekler için de geçerlidir. Onlar da kadın elemanlarından bir iş isterken farklı davranırlar. Bunda bir art niyetleri vardır, demek istemiyorum. Bu, çok masum bir şey. Niye statlara kadınlar gitsin isteniyor, erkekler küfretmesin, daha kibar olsunlar diye. Erkeklerin arasında bir kadın olunca ortam değişiyor, daha kibar davranıyorlar birbirlerine. 

Erkek olmayınca kadınlar kendilerini bırakırlar, saçlarını taramaz, giyimlerine bile dikkat etmezler, ama bir erkek geldiğinde hemen üstlerine başlarına dikkat ederler. O yüzden işyerinde kadın- erkek sayısı eşit olmalı. Denge tutturulmalı yani. 


GİRİŞİMCİ: Aynen katılıyorum. Erkekleri idare etmek daha kolaydır. Ben zaten kadınlardan çok erkeklerle anlaşırım. O yüzden ben de erkekleri tercih ederim. Zaten hiç kadın yöneticiyle çalışmadım. Ama kendi işimde kadın yöneticiyi mi tercih ederim, erkeği mi, diye sorarsanız kadın derim. Yine aynı sebepten! Kadınlar daha fazla sorumluluk sahibi. Daha iyi yönetici. Kimse onlarıkandıramıyor, kimse kaytaramıyor. Erkek sektörüdür bizim işimiz, alt kademede daha çok erkekler çalışır bizde ama yöneticilerim kadındır benim. İyi eleman seçerim ben. 


BANKACI: Şuanda fark etmiyor, artık yönetici konumdayım ve de insanları çözdüğüme inandığım için hepsiyleçalışabilirim, fark etmez. Bu biraz da kişilik yapısına bağlı bence. Öyle zor erkekler vardır ki, bumunuzdan getirirler. 

Ama çalışmaya başladığım ilk yıllarda ben de erkek yöneticiyi tercih ederdim. Belki hep kötü ömeklerle karşılaştığımız için. Biz işe başladığımızda yönetici kadınlar hemazdı hem de farklıydı. Onlar da ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Kendilerini kabul ettirmek için agresif, kıskanç davrandıkları oluyordu. Şimdi durum farklılaştı. 
Kadınlar da öğrendi iş yaşamını. Daha esnekler, daha anlayışlılar. 

Mesela ben elemanlarımın psikolojisine çok önem veririm. Beni kandıramazlar, doğru, hemen anlarım bir sorunları olduğunu yüzlerinin hâlinden. Evde bir sorun mu var, sevgilileriyle kavga mı ettiler bilirim. Ve onları rahatlatmaya çalışırım. İzin veririm, öğle tatilinde dışarı gönderirim. Bilirim ki verimleri düşük olacaktır o hâlleriyle. Belki daha çok bunalacak ve yanlış kararlar vereceklerdir. Onu kazanmak adına, tabii işime yarıyorlarsa, rahatlatacak formüller üretirim. Korurum, kollarım. 

Bu yüzden benimle çalışmak istediklerini düşünüyorum. 
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Bir de şunu fark ettim ki, ne kadar çok kadın olursa etrafınızda o kadar hızlı yol alabilirsiniz. Tek başınıza olduğunuz zaman ilgi görürsünüz ama kimse sizi dinlemez. Dinlese de ciddiye almaz. 

Hepimiz yöneticiyiz neredeyse. Yönetim kurulunda 8-9 erkek arasında tek kadın olarak bulunduğumuzda neler yaşandığını iyi biliriz. Diğer bütün üyeler bize ilgi gösterir, kurulun nazar boricuğu oluruz, herkes bizi kollar, gözümüzün içine bakar. İltifat ederler, ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar akıllı olduğumuzu söylerler hep. Hoşumuza gider bu durum. Her kadının hoşuna gider. Ve bu ilgiyi her daim görmek isteriz, bu ilgiyi başkasıyla paylaşmak istemeyiz. Kıskanırız öteki kadının göreceği ilgiyi. Kocamızı paylaşmak istemediğimiz gibi yönetim kurulu üyelerini de, koltuğu da paylaşmaya yanaşmayız. 

Bence kadınlar başka kadınların yükselmesini istemiyorlarsa, bu yüzden istemiyorlardır. İki kadın olunca ilgi ikiye bölünecektir, üç kadın olunca üçe, çalışanların yarısı kadın olunca belki de ilgi milgi kalmayacaktır. 

Kalmasın, ne çıkar? 

Ama işte kadınlar hep tek olmak istiyorlar. Sevgi ve ilgi arsızı oldukları için kıskanıyorlar başka kadını. 


OYUNCAKÇI: Şu andaki hislerimle kadınlarla çalışmayı asla istemem diyeceğimi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Ben kadınlarla çalışmaktan çok memnunum. Erkekler de var ekibimde ama ağırlık kadınlarda. 

Ekibimin de benden yana bir şikâyeti olduğunu sanmıyorum. 
Severler beni. Çekinseler de severler. Disiplinliyimdir, laubaliliğe gelemem, yanlış yapanı affetmem, tembellerden hoşlanmam, ukalalığa hiç tahammül edemem ama çalışanı kollarım. İşime yarayan elemanı elimden geldiğince hoş tutarım, önünü açarım, yükselmesini sağlarım, primini unutmam. Kısacası iyi bir yöneticiyimdir. 

Ama nc derler benim hakkımda bilemem? Erkek yöneticiyi tercih edenler çıkabilir. Disiplinli ve katı olduğum için. 
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ÜRÜN MÜDÜRÜ: Kararsızım. Kadınlardan çok çektim, kıskançlıklarından, dedikodularından ama hepsi için aynı şeyi söyleyemem. Çok sevdiğim kadın müdürlerim de oldu. Çok iyi anlaştığım, haksızlık yapmayan, elemanının hakkını koruyan, anlayan. Benim için fark etmiyor, kadın-erkek ayırımı yapmıyorum. Kadınlarla daha iyi anlaşacağımı da sanıyorum. 


GAZETECİ: Ben tek olmak istemem. Evet, tek olunca ilgi görüyorsunuz ama ciddiye alınmıyorsunuz ki! Sizinne düşündüğünüzü önemsemiyorlar, kararınızı merak etmiyorlar, usulen soruyorlar işte. Sizden onay bekliyorlar sadece. Bir de onlar gibi düşünmezseniz, birdahaki toplantıda olmamanız için ellerinden geleni yaparlar. Hani saunada bile toplanırlar. Güçlü olabilmek için çoğalmak şart. 

O yüzden ben kadınlar her yerde olsun istiyorum. Yönetici olsunlar, genel müdür olsunlar, en tepelere çıksınlar. Ayrıca severim ben kadınlarla çalışmayı. Her ne kadar kadınlarla ilgili olumsuz ömekler yaşasam da. Ama düşünüyorum da, bu tür kıskançlıklar, oyunlar, çekememezlikler sadece kadınlara mahsus değil ki. Erkeklerin de benzer tavırları oldu. Bu kişilik yapısıyla ilgili. Kadın ve erkeklerin yöntem farklılıkları olabilir olsa olsa. 

Dolayısıyla ben kadınların başka bir kadının başarısına, yani hemcinslerinin yükselmesine niye sıcak bakmadıklarını anlayamıyorum bir türlü. Ne zararı var kadınların yükselmesinin diğer kadınlara. 
Tam tersi, yararı var bence. 

Ben yükselirsem, tepeye çıkarsam “Kahrolsun kadın çalışanlar!” mı diyeceğim. Hayır, kadınların hakkını daha fazla koruyacağım, eleman alırken belki erkekler aleyhinc ayrımcılık yapacağım ve kadınları kollayacağım. Onların yükselmesine izin vereceğim, önlerini açacağım. 

Zatenazız, yokuz iş dünyasında. Birbirimizi engelleyerek aslında erkeklerin ckmeğinc yağ sürmüş olmuyor muyuz? Böylece bizi birbirimize kırdırmış oluyorlar. Bu bir taktik bence erkeklerin uyguladığı. Oyuna geliyoruz, farkında değiliz. Dayanışma içinde olmamız şart bence. 

Mesela ben daha çok erkek yöneticilerle çalıştım. Sadece bir tane kadın müdürüm oldu. Ki kendisini çok severim. Çok şey öğrendim ondan. Çok sevdim, çok saydım ama hiçbir zaman güvenmedim ona. Çünkü o dadedikoducuydu, o da herkesin arkasından konuşuyordu. Hem de çok. Ağzında bakla ıslanmıyordu. Her şeyi anlatıyordu. Gizlisi, saklısı yoktu. Yaşadığı her şeyi herkesle paylaşıyordu. Dolayısıyla benim hakkımda da konuşuyordu. Ben ne yaptım? Ona benimle ilgili konuşacağı fazla malzeme vermemeye çalıştım. Ne kadar başardım bilmiyorum ama özellikle buna gayret sarf ettim. 

Bütün şefler ve müdürler yanlarında çalışanların kendilerine bağlı olmalarını isterler. Kendilerine tapmalarını, sevmelerini, koşulsuz desteklemelerini. Acemiler de iş hayatına onların yanında başlamışlarsa ve onlardan bir şeyler öğrenmişlerse bağlı kalırlar. Sözünden çıkmazlar. Amamantıklı olmak koşuluyla. Yanı yanlış yaptığını bilerek dc birinin peşinden gitmezsiniz elbette. 

Ama işte müdürler hep bunu isterler. Her şekilde peşlerinden gidilmesini. Bu nedenle de elemanlarının açıklarını yakalamaya çalışırlar. Çalışırlar ki, zamanı geldiğinde kullansınlar. Yani onu terk etmek istediklerinde veya yerine göz diktiklerinde veya rakiplerinin saflarına geçmeye çalıştık. 

Benim müdürüm de öyleydi. Onunla çalışmak çok keyifliydi. 
Sürekli sohbet eder, güldürür, eğlendirirdi bizi. Ama sınırlarını kendisi belirlemek isterdi ilişkinin. Ve son sözü o söylemeliydi mutlaka. 
Dolayısıyla sorumluluk verip de yetki vermeyenlerdendi. Her şeyi ona sormanızı beklerdi. Yani işi siz yapın ama herşeyi ona gösterin ve onayını alın. Eh, doğrusu da bu diyebilirsiniz elbette, ama bir süre sonra insan inisiyatif kullanmak istiyor. İşi iyi öğrendikten sonra yetkiyi kullanmak istiyor. Hem böylece onun işi de hafiflemiş olur. 
Ama sevgili müdürüm her şey kontrolünde olsun istiyordu. Çoğunluğun da bir itirazı yoktu. Zaten benim dışımda arkadaşların böyle bir talebi de yoktu. 
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Ben onun sağ kolu gibiydim. Her konu hakkında fikrim vardı. 
Neyin kime sorulacağını, neyin nereden takip edileceğini biliyordum. Bana kısa zamanda kimi konularda yetki verdi ama gerçek anlamda vermedi. Hep ona bağımlı olmamı istedi. 

Benişimi yapmaya baktım. Kimsenin yerine göz dikmedim. İyiydim, akıllıydım, çalışkandım, zekiydim, ne istediğimi biliyordum, insanların ne istediğini biliyordum. Kısa zamanda ilerledim. İlerledim ama hemen kendi arkadaşlarımın tepkisini çektim. Benden tedirgin oldular. Ben onlardan daha başarılıydım. 

“Başarı” tartışılır aslında, herkese göre değişir, bizim meslekte de hedef değişir bakış açısına görc. Kimi iyi bir muhabir olmak ister, onun amacı en iyi haberleri bulup çıkaran, en iyi röportajları yapan kişi olmaktır. Gözü yöneticilikte, yazı işleri müdürlüğünde veya yayın yönetmenliğinde değildir. Sorumluluk almak istemez. 
Yalnızca kendi işinden, kendi haberlerinden sorumlu olmak ister. 
Yalnızca kendi işini yapmak ister. 

Kiminin gözü de yazı işlerindedir. O başkasının yazısını düzeltmek, sunmak, değerlendirmek ister. Çalıştığı derginin veya gazetenin her sayfasını görmek, oralarda ne yazılacağına karar vermek ister. Gözü yükseklerdedir. 

Benim gözüm de yükseklerdeydi. Ben bizim meslekte gelinebilecek en üst noktalara gelmeyi hedefledim. Önce muhabirlik, ardından yazı işleri müdürlüğü, yayın yönetmenliği. Önce dergi, sonra gazete. 

Dolayısıyla ben kendime hedef koydum ve ona göre adım attım. İşte bu yaklaşımım hem çalışma arkadaşlarımın hem de müdürümün, yayın yönetmenimin dikkatini çekti. Kimi olumlu baktı bu isteğime, kimi olumsuz. 

Olumsuz olanlar çoğunluktaydı. Ve birlik olup beni durdurmaya karar verdiler. 

Benimle ilgili bir toplantı düzenlediler mesela. Butoplantıda benimle ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Benim ne kadar kendini beğenmiş, ukala biri olduğumu, kendilerini küçümsediğimi, gözümün yukarılarda olduğunu, onlara ters davrandığımı, hakaret ettiğimi falan söylediler. Ömeklerle bir bir anlattılar. 

Biri dedi ki: Bir gün bana yazıyı geç verdiğim için kızmıştın, tuvalette bağırmıştın. 

Öbürü dedi ki: Bir gün benden gazeteleri istemiş, isterkenkötü kötü bakmıştın. 

Bir başkası, tuvalette kapıyı kapamadığı için bağırdığımı söyledi. 

Bir diğeri, onlara hep tepeden baktığımı. 

Öbürü, tepedeki yöneticilerle aramın iyi olduğunu... 

Arkadaşlarımın hepsi değil ama çoğunluğu kendileriyle barışık olmayan insanlardı. Kişisel sorunları vardı, kendilerine güvenleri yoktu, hayatla sorunluydular, depresyonda olmayı seviyorlardı, birine sırtlarını dayamayı,sorumluluk üstlenmemeyi seçmişlerdi. Çocuk kalmak istiyorlardı. Yazı işleri müdürümüz, yayın yönetmenimiz, onları yönlendirsin diye bekliyorlardı. Kimi zaman kızsın, kimi zaman sevsin, kimi zaman başlarını okşasın, kimi zaman yazılarını fırlatsın yüzlerine. Ne kadar çok fırçalanırlarsa o kadar mutlu oluyorlardı. Bense kimse arkamdan konuşmasın, kimse benim başarısız olduğumu söylemesin isterdim. O yüzden hep elimden geleni ‘yaptım ve asla herhangi bir zaafım olmadı. Becerememeyi, çalışamamayı, elimden bu kadarının geldiğini söylemeyi acizlik olarak gördüm. Ben yapardım, ben üstesinden gelirdim, ben çözerdim. 

Esas rahatsızlıkları buydu. Onlar gibi olmamam. 

Dinledim hepsini. Sonrakendimi savundum. 

“Eğer,” dedim, “kendine güvenmek suçsa, suçluyum. Gerçekçi olmak hataysa, hatalıyım. Üzgünüm ama, siz beğenmiyorsunuz diye değişemem. Ben böyleyim.” 

Beni üzen onların değil, sevgili müdürümün tutumuydu. O ne diyecek diye merakla bekledim. Ne dese beğenirsiniz? 

“Çok üzgünüm! Bilirsin, ben seni çok severim! Ben arkadaşların gibi düşünmüyorum ama onlar seni istemiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Değişmeye çalış istersen...” 
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Mesajı almıştım. O da beni istemiyordu. 

Hemen istifa etmem gerekiyordu. Başka bir yerde iş bulmalıydım. Moralim bozuk, yayınevimizdeki bir başka derginin yayın yönetmeninin yanına gittim. O bir erkekti. İşimden memnun olmadığımı, başka gazete ve dergilerde iş aradığımı söyledim. Üsteleyince anlattım durumu. Beni severdi. Kuru kuruya bir sevgi değildi bu, yeteneklerimi, yapabileceklerimi bildiği için severdi. Girişkenligimi, zekâmı, aklımı, çalışkanlığımı severdi. Hemen bir teklifte bulundu bana. Kendi dergisine gelmemi önerdi, hem de terfi ederek, yazı işleri müdürü olarak. 

Bana yardımcı olacağını tahmin ediyordum ama asla beklemiyordum böyle bir şeyi. Çok şaşırdım, çok da sevindim. Gururum okşandı. Beni alaşağı etmeye çalışan arkadaşlarıma karşı zafer kazanmış olacaktım. Onlar benim önümü kesmeye çalışıyorlardı ama ben yolumda hızla ilerleyecektim. Yönctmenim için de yenilgi olacaktı bu. Rakip dergilerden birine gidiyordum. O beni yazı işleri müdürü yapmamıştı ve orada bu görevi üstlenecektim. 

Hiç unutmam, cuma günü yaşanmıştı bütün bu olanlar. Yeni yönetmenimden hafta sonu düşünmek içinizin istedim ve pazartesi sabahı erkenden gidip teklifini kabul ettiğimi söyledim. 

Bu yeni durumdan kimseye, özellikle kadın olan eski müdürüme bahsetmememi istedi, erkek olan yeni müdürüm. Nedenini de şöyle açıkladı: “Önce ben gidip patrona söyleyeyim, onun onayını alayım, sonra söylersin. Yoksa, önce o gider patrona ve patronun seni almamı engellemesini ister.” 

“Peki,” dedim. Yarım saat sonra aradı beni ve patronun yeni durumu onayladığını, artık herkese söyleyebileceğimi söyledi. 

Ben de büyük bir sevinçle, eski yönetmenimc gidip durumu anlattım. Böyle birteklifaldığımı ve kabul etmeyi düşündüğümü, kendisinin de görüşünü almak istediğimi söyledim. Yalan söyledim ama böylesinin uygun olacağını düşünüyordum. 

Çok şaşırdı, bozuldu hatta ama belli etmemeye çalıştı. “Orada ne yapacağımı, mutlu olup olmayacağımı” sordu. Madem arkadaşlarım beni istemiyordu, istendiğim bir yere gitmenin daha doğru olacağını söyledim. Eğer, mutlu olmazsam, orada yapamazsam, kapısının her zaman bana açık olduğunu, geri dönebileceğimi söyledi. 

Bu son cümle önemliydi benim için. Tüm yaşananlara rağmen önemliydi. Ama ikimiz de biliyorduk ki asla geri dönmeyecektim. 
Mutlu olmasam da, başarısız olsam da, geri dönmezdim. Ben kanatlanıp uçuyordum artık. Kendime yeni yuvalar aramaya gidiyordun 

Dönmedim de zaten. 

Dergimiz kapanınca hep birlikte ayrıldık yayınevinden. Başka bir dergiye yayın yönetmeni olarak gittim. Yine bir rakip dergiye. 
Artık müdürümle aynı pozisyondaydım. 

Ama ne oldu? O gün beni kıskanan, işimden, yerimden etmek isteyen ama bunu başaramayan arkadaşlarımın hemen hepsi yıllar sonra günah çıkardı bana. Benim için önemli olan da bunu duymaktı. 

Dediğim gibi, ben kendime güvendim her zaman. Yanlış yapmadığımı biliyordum. Elbette hatalarım olmuştur. Ben de insanım, ben de mükemmel biri değilim ki. Bağırmışımdır, tepeden bakmışımdır, küçümsemişimdir ama bu onları sevmediğim, onlara kötülük yapmak istediğim anlamına gelmez ki. Ben işimi iyi yapmayı istemişimdir, sinirlenmişimdir, kötü bir günümdeyimdir. Ki arkadaşlarım hep sinirliydiler, hep kötü günlerindeydiler, hep bağırırlardı. 
Onların her günkü davranışlarını ben kırk yılda bir sergilediğim için göze batmıştım. 

Önemli olan bunu fark etmeleri, benim onlardan daha başarılı olduğumu kabul etmeleri oldu. Ya da daha hırslı, daha istekli oldugumu. 

Kinci değilimdir ben. Kin tutup da, o kişilere bana yaptıklarından daha büyük kötülükler yapmak geçmez aklımdan ama yapılanları, söylenenleri asla unutmam. Her kelime hafızama kazınır. 
Ve gününün gelmesini beklerim. Öyle bir gün ki, yaptıklarının yanlış olduğunu kabullenip, özür dilesinler. Genellikle böyle oldu. Bu yüzden de çok mutluyum. 

Evet, kadınlar kıskanç, kadınlar birbirlerinin önünü kesmeye çalışıyorlar ama ben yine de kadınlarla çalışmak isterim. Ekibimde kadınlara ayrıcalık tanırım. Kadınlarla çalışmayı, onların önlerini açmayı, onları yükseltmeyi isterim. Ne olursa olsun kadınların daha başarılı olduğunu düşünüyorum iş hayatında. Hepsinin değil elbette; ama kadınlar daha fazla sorumluluk sahibiler. Aldıkları işi mutlaka bitiriyorlar. 

Kadınlar daha kaytarıcı sanılır işyerinde, erkekler bence daha çok kaytarıyorlar. Bizde öyle mesela. Onca kıza karşın bir erkek muhabirim var. Sürekli dışardadır. Dışarda çalışmayı sever. Kızlar da masa başında angarya işlerle uğraşırlar. O tek erkek muhabiri, erkek kardeşleri, sevgilileri gibi görüyor ve hep kolluyorlar. Bir bakıyorum yok! Nerede? İşi vardı gitti. Peki buradaki işi? Biz yapacağız, merak etme... 

Kızların çok olduğu yerde erkekler krallar gibi yaşıyorlar. 


kkk 
Özetle: 


* İş hayatında başarılı olmak, kaygan bir zeminde yürümeye benziyor. Bu ortamda kadınlar de erkekler de birbirlerine rakip durumdalar. 


e Ama kadınlar birbirlerine karşı daha acımasızlar. 


ə Erkek yöneticiyle çalışmaktan rahatsız olmayan kadınlar aynı konumdaki bir kadından emir almayı gururlarına yediremiyorlar. 
Bir erkekten emir almaya alışıklar, babadan, ağabeyden, kocadan vs. Ama kendileriyle aynı yaşta veya birkaç yaş büyük veya anneleriyle aynı yaşta bir kadının kendilerini yönlendirmesini kabullenemiyorlar. Annelerine karşı çıktıkları gibi, ona da tepki gösteriyorlar. 


e Üstelik kadın yöneticinin varlığı, kendi başarısızlıklarını ortaya çıkarmaya yarıyor. Kendileri başaramazken bir kadının ilerlemesini kıskançlıkla karşılıyor ve bunun altında başka nedenler arama yolunu izliyorlar. Bir erkeğin sevgilisi olmadedikodusunu yaymak ise en geçerli yol. 


e Kadınların erkek yöneticileri tercih etmesinin bir nedeni de, 


erkekleri daha kolay idare edebilmeleri, aynı dilden konuştukları kadınlarla baş edememeleri. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
ERKEKLER 


Ve geldik son bölüme. 

İşyerinde erkeklerin kadınlara olan yaklaşımına. 

Hem severler bizi hem de küçümserler erkekler. 

Hem kötü gözle bakarlar hem dce ailelerinden biri gibi görürler. 

Hem yanlarında olalım isterler hem de olmayalım. 

Hem gözetirler bizi hem de bir kalemde harcarlar. 

Malum, bir de taciz meselesi var... 

İşte o gece, yani şahane İstanbul manzaralı, gerek nefis yemekleri gerekse başarılı işletmesiyle son günlerin en gözde restoranında buluştuğumuz gece, bu konuları konuşarak erkekleri çekiştirdik. 

O mekânı seçmemizin iki nedeni vardı. Birincisi elbette “in” olmasıydı. Bir mekân gözde olacak ve biz oraya gitmeyeceğiz! 
İkincisi ise daha özel; bizim için pek bir anlamlıydı. 

Bu kez atmosferi de, yediğimiz yemekleri de anlatmadan hemen sadede geliyorum. Neden orada olduğumuzu ve o gece aramızda kimlerin bulunduğunu zaten sohbetimizden çıkaracaksınız... 


xk 


GAZETECİ: Arkadaşlar, bugün çok önemli bir gün. İlk kez bugün onumuz bir araya geldik, farkında mısınız? Bir kere bunun için kadehlerimizi kaldıralım. Sonraniye burada olduğumuzu açıklama- 


ya geçeyim.. 
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Hoş geldiniz... 

Aylardır buluşuyor, hoş vakit geçiriyoruz. Peki bu toplantıların fikir annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? 

Bugün bizi, yeni ve tek başına işlettiği kafesinde ağırlayan sevgili işletmecimizin aklına geldi “kabul günü” toplantılarımız... 

Aslına bakarsanız o kocasıyla işlettiği eski kafesinde böyle günler düzenlemek istemişti. Hem iş kadınlarıyla tanışmak hem kafesini tanıtmak amacını taşıyordu. Doğrusunu isterseniz benim de hoşuma gitti fikir. Köşem için yazacak malzeme çıkar diye düşündüm. Yazdım da. İsim vermeden tabii. Ayrıca düşündüklerimi çekinmeden söyleyebileceğim ve konuştuklarımızın burada kalacağına inandığım bir arkadaş grubunda içimi dökmeye benim de ihtiyacım vardı. 

Sanırım hepimizin var. 

Her toplantıdan çok keyif alarak çıktığımı bilmenizi isterim. 

Neyse, ben bu düşünceyi ilk önce genel müdür ve akademisye- ne açtım. Herkes güvendiği birilerine söyledi. Beş-altı kişi derken, bugün 10 kişi olduk işte. 

O günlerde sevgili işletmecimizin kocasıyla sorunları vardı. Bu nedenle her seferinde başka yerlerde buluştuk. Amaartık yerimiz belli oldu. Bundan böyle sanmam ki başka yere gidelim. 


KAFE SAHİBİ: Ben de geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

Ve özellikle sevgili patronum, ortağım, dayanağım, kurtarıcı meleğim diyebileceğim güzel insana. Bugüne kadar kimseden görmediğim dost elini o uzattı. Hiç düşünmeden yatırım yaptı bana. 
Bir kuruşum olmadığı halde kendisine ortak yaptı beni. Güvendi bana, inandı. Ve de depresyona girdiğim, çıkış yolu bulamadığım birdönemde kendime gelmemi sağladı. 

İşte bu güzel kaf eyi ve yeniden hayata dönüşümü bu toplantılara borçluyum ben! 

Butoplantıların ilkinde tanıştım sevgili girişimcimizle. 
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Kim demiş kadından dost olmaz diyel 

Kadın dayanışmasına en güzel örnek bizim ortaklığımızl 

Kısacası çok mutluyum. 

İçim içime sığmıyor. Öyle gurur doluyum ki. Kendimle gurur duyuyorum, başarılı kadınlarla gurur duyuyorum, tuttuğunu koparan, aklına geleni yapmaktan çekinmeyen girişimcimizi kutluyorum. 

Emeğini ortaya koyan tüm kadınları kucaklıyorum. 

İyiki geldiniz, iyi ki varsınız... 


DOKUZU BİRDEN: Hoş bulduk. Sana ve girişimciye içelim... 
Ve hepimize... 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Tamam bize içelim amane olursunuz bugün başarı edebiyatı yapmayalım. Başka şeylerden söz edelim... 

Aşktan mesela... 

İşyerindeki aşklardan!.. 


GAZETECİ: Aşktan mı? Söz edelim de, hayrola? Ne oldu? 
Yoksa bir aşk mevzuu mu var? Âşık mı olduk acaba? 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Galiba... Oldum da, olacak şey değil aslında! 


DOKUZU BİRDEN: Niye, neden? Nesi imkânsız? 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Yanımda çalışanlardan biri çünkü. 
Üstelik benden küçük!.. 


DOKUZU BİRDEN: Eee... 
YÖNETİCİ ASİSTANI: Ecesi var mı? Daha ne olsun? Uygun 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mu sizce? Ne yaşı yaşıma uygun, ne işil Millet ne diyecek? Sübyancıya çıkacak adımız. 14 yaş var aramızda... 

Nasıl da yakışıklı amal Tarkan gibi güzel gözleri var. Öyle de güzl bakıyor ki... Caddedeki bütün kızlar etrafında pervane. Sırf onu görmek için mağazaya gclip alışveriş yapıyorlar, biliyor musunuz? 

Serseri, farkında tabii beğenildiğinin... 

Nasıl kıskanıyorum! Şeytan diyor ki, fabrikaya gönder, kızların elinden kurtar onu. Gözümün önünde oynaşmasınlar. Ama özlemekten, görmemeyc dayanamamaktan korkuyorum! 


GİRİŞİMCİ: Bir dakika! Baştan anlat. Önce şunu anlayalım; platonik mi takılıyorsun, yoksa çıkıyor musunuz? 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Henüz çıkmıyoruz ama karşılıksız değil ilişkimiz. O da beni beğeniyor. Zaten ilk adımı o attı, belli etti beni sevdiğini. Direkt olarak açılmadı, benden sinyal bekliyor. Aldığı anda başlayacak ilişkimiz. Hissediyorum bunu. 

Yalansöyleyecek hâlim yok, çok canım istiyor onu. 

Ama işte... Cesaret edemiyorum. Korkuyorum. 

Yıllardır erkeksizim biliyorsunuz. Kocamdan ayrıldıktan sonra bir ilişkim oldu sadece. O da yürümedi. Bir daha âşık olacağımı sanmazdım ama hakikaten aşkın yaşı yok! İlk kez bir erkek aklımı başımdan alıyor. Yine de yaş farkı düşündürüyor beni. Bazen kardeşim gibi görüyorum onu, bazen oğlum gibi. “Olmaz,” diyorum bu yüzden, “yapamam!”; sonra, “Ne var gençse?” diyorum. 

Erkekler nasıl çıkıyor kendilerinden küçük yaştaki kızlarla? Nasıl sevişiyorlar onlarla? Biz niye böylesine tedirgin oluyoruz? Olmayanlar var da, ben çoğunluktan, benim gibilerden söz ediyorum. 
Niye yanlış olduğunu düşünüyoruz genç erkeklerle ve yanımızda çalışanlarla çıkmanın? 


OYUNCAKÇI: Bizim gibi orta yaş ve orta yaşın üzerindeki 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kadınların genç erkeklerle çıkması, erkeklerin genç kızlarla çıkmasından daha normal aslında. Yanlış bir şey yok yaptığımızda. En güzel yaşlarımızdayız zira. Cinsellik konusunda deneyimliyiz, vücudumuzu tanıyoruz, bizi neyin heyecanlandırdığını biliyoruz, duygularımızı ve arzularımızı doya doya yaşamak istediğimiz için de, bize uyum sağlayacak, bizim istediklerimizi karşılayacak bir partnere ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekçi olalım, yaşıtımız erkekler bir yere kadar tatmin edebiliyorlar bizi. Yaşça bizden büyük erkeklerle ise hiç olmuyor. Çünkü Türk erkeklerinin büyük bir çoğunluğu belli yaştan sonra ereksiyon olamıyor! 

Gençken hoşumuza gidiyorlar ama o yıllarda cinsellikle çok fazla ilgimiz olmadığından performanslarının da farkına varamıyoruz. O yaşlarda sarılıp uyumak yetiyor bize, bu yaşlarda ise başka şeyler bekliyoruz. 

Ben bekliyorum. 

Düşünün; hafta sonu buluşmuşsunuz veya haftalar sonra nihayet görüşüyorsunuz. Güzel bir yemek, yanında içki, romantik bir ortam; buraya kadar her şey güzel ama tam sizin heyecanlanmaya ve sonuca gitmeye hazırlandığınız anda, adam ya sızıyor ya başladığı işin sonunu getiremiyor. 

Genç erkek öyle mi ya! 

Bu nedenle, eğer beğeniyorsan fazla düşünmemeni öneririm. 
Ama pozisyonunun gereği ilişkinizin gizli kalmasına dikkat etmelisin. Erkeklerin çapkınlıkları veya kaçamakları hoş karşılanırken, bizim attığımız her adım hâlâ sorgulanıyor ve bundan olumsuz yön- de etkileniyoruz. 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Bence de erkeklerin yaptığını yapmalısın. 
Yer değiştirmiş olsaydınız, yani sen işe yeni girmiş genç bir kız, o da müdür olsaydı ne olurdu? Hemen kanatları altına almaz mıydı seni? Koruyor, kolluyor edasıyla yanına yaklaşıp, seni himayesine aldıktan sonra hiç çekinmeden “Benimle beraber olursan seni yardımcım yaparım,” teklifinde bulunmaz mıydı? 
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Madem beğeniyorsun genç delikanlıyı, sen de aynısını yapl “Benimle birlikte olursan seni korurum, kollarım, maaşını artırırım!” 
del Memnun kalmadıysan veya hevesin geçince kov gitsin! Hem belki oda yükselmek istiyordur! O da seni basamak olarak kullanmayı düşünüyordur birçok kadın gibi. Buamaç uğruna seninle birlikte olmayı istiyordur. 

Öyleyse bu durumdan niye yararlanmayasın ki! 


YÖNETİCİ ASİSTANI: O zaman o eleştirdiğimiz, kızdığımız erkeklerden ne farkımız kalır! Bizc asılan, sarkıntılık eden, tacizde bulunan adamlardan! 


GAZETECİ: Tacize mi maruz kaldın yoksa? 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Siz kalmadınız mı? Ben kaldım. 

Ama uzunca bir sürc böyle bir şeyle karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Düşününce o dönenler evli olduğumu görüyorum. Yani evli olmak önemli bir kalkan görevi görüyor. Okların size yönelmesini önlüyor. Ne zaman ki kocamdan boşandım, saldırılar da başladı. 
Hem de hiç ummadığım kişilerden. Üst düzey yöneticilerden. Güvendiğim, baba gibi gördüğüm insanlardan. 

Pat diye dudaklarıma yapıştı mesela biri odasında. Neye uğradığımı şaşırdım. “Ne yapıyorsunuz?” dedim gözlerimi açarak. 

“Ne olacak canım!” dedi. “Ne var bunda!” Yaptığı çok doğal bir şeymiş gibi. Kendimi uzaklaştırdım kollarından hemen. Kapıya yöneldim. “Yapmayın lütfen!” dedim. 

Üstelemedi, uzaklaştı yanımdan. Ama konuşmaya devam etti. 
Ben çok farklıymışım, çok güzelmişim. Aynı zamanda çok akıllıymışım. Sekretermişim ama istersem yükselebilirmişim! Daha iyi pozisyonlara layıkmışım zaten. Beni hep kollayacakmış. Onun dediklerini yaparsam nerelere gelmezmişiml 

Yeter ki... 

Yeter ki onunla bir kez yataydım... 
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Daha fazla kalmayıp çıktım odasından. 

Öyle şaşırmıştım ki. Ben biraz safımdır bu konularda. İnsanların bana olan ilgilerini kolay kolay anlamam. İlk kez başıma geliyordu böyle birşey. Duyuyordum bu tür hikâyeleri, kız arkadaşlar, özellikle kariyer yapmak isteyenler anlatıyordu da inanmıyordum. 
Yalan söylediklerini değil de abarttıklarını düşünüyordum. Ne bileyim, inanmazdım o mevkiye gelmiş, kerliferli adamların böyle bir şeye cesaret edeceklerine. 

Oysa şimdi benim başıma gelmişti 

Ne yapacağımı bilmiyordum hakikaten. Birilerine anlatmalı mıydım? Anlatırsam, anında yayılırdı şirkete, herkes duyardı. Ve binbir türlü şey anlatılırdı. Adamın kulağına giderdi. Gidince de olan bana olurdu. Sonuçta o genel müdür, bense başka bir müdürün sekreteri. En iyisi kimseye söylememekti. Öyle yaptım ben de. 

Söyledikleri hoşuma gitmiş miydi peki? 

Asla! 

Zaten yükselmek gibi bir niyetim yoktu. 

Yakışıklı bir adam olsaydı, daha doğrusu beğendiğim biri, belki ozaman “evet” diyebilirdim. Bekâr biriydim ne de olsa. Ama hiç hoşlanmadığım biriyle, mümkün değildi. Aslına bakarsanız ciddiye bilealmadım söylediklerini ama sinirlendim. 

Ve birdaha onunla yalnız kalmamaya çalıştım. Bir-iki kez daha bu tür yaklaşımları oldu. Odasına çağırdı beni. Gitmemek olmaz şimdi. Sonuçta benim hayli üstümde olan biri. Gittim elbette. Ama uzak oturdum. Yanıma gelmeye kalkınca, kibarca durdurdum. 
Hemen gitmem gerektiğini falan söyledim. Mesajımı vermeye çalıştım yani. “Benimle ilgilenmeyin,” dedim. “İstemiyorum!” 

Allahtan bir-iki ay sonra görevden ayrıldı. 

Bu karşılaştığım ilk tacizdi. Daha sonra bu kadar net ve açık açık teklifte bulunan olmadı ama niyetlerini belli edenler çıktı. Ben de bir yolunu bulup uzaklaştım yanlarından. 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Esas taciz hikâyeleri bende var! Özellikle reklamcılık ve pazarlamacılık yaparken neler geldi başıma. 


245 


Reklamcılık keyifli bir iş ama olumsuz yanları da var. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Sizi potansiyel fahişe gibi görmeleri! 

Çoğunluğu erkek olan müşterileri dolaşıyor, onları reklam vermeye ikna etmeye çalışıyor, bunun için yanlarına giderken kendinize, üstünüze başınıza özen gösteriyor, gerekirse yemeğe çıkıyorsunuz ya, her istediklerini yapacağınızı zannedenler çıkıyor karşınıza. 
Kendini göstermek, işini kaybetmemek adına yapanlar da oluyor ne yazık ki, Başkalarını karalamak gibi bir niyetim yok elbette ama öyle bir rekabet ortamı var ki; başarınız, işte kalıp kalmayacağınız getireceğiniz reklama bağlı olunca, her türlü yolu deneyenler çıkabiliyor maalesef. 

Mescla bir arkadaşımız vardı, kiminle görüşmeye gitse eli boş dönmezdi, üstelik arkasından çiçekler gönderilirdi sepet sepet. Günde üç posta çiçek geldiği olurdu. Bana hiç çiçek gelmedi bugüne kadar! Ben de güzel giyinir, süslenir, makyaj yapardım ama o abartırdı. Gündüz gündüz gece makyajı yapardı. Pavyon kadınlarına dönerdi. Bir-iki kez çektim konuştum, “Bak kızım,” dedim, “zaten güzelsin, hoşsun, niye böyle davetkâr giyiniyor, bu kadar ağır makyaj yapıyorsun. Basitleştiriyorsun kendini!” Dinlemedi ama. Sonra yok oldu işte. Bu yolu seçenlerin başarısı bir yere kadar. Günlük başarılar söz konusu. Yatarsın, reklamı alırsın, ya sonra? Her seferinde yatacak mısın? Adam bıkar senden bir süre sonra, başka kızları denemek ister. Senin de değerin kalmaz, adın çıkar ve yok olup gidersin bu piyasadan. Nitekim öyle oluyor. 

Ama ne var ki, genç ve güzel olanların bu meslekte daha başarılı olması yüzünden genç ve güzel olmak bu mesleğe kabul edilmenin bir ön koşulu haline geldi. Bakımsız ve sıradansanız ve de çıtırdeğilseniz hemen diskalifiye olursunuz. Mankenlik için geçerli olan kriterler aranıyor anlayacağınız. 

Pek çok uygunsuz teklifle karşılaştım ne yazık ki işimi yaparken. Adam mutlaka şansını deniyor bir kere. Oltayı atıyor yani, ya tutarsa misali! 

Mescla bir keresinde bir müşteriye gitmiştim, adam tam anlamıyla bir kıro. Konuşmasıyla, cüssesiyle, tavırlarıyla magandaların şahı. Karşısında manken gibi bir kadını görünce resmen ağzının suları aktı. İğrenç bir durum ama başladık konuşmaya. 

Ben dergiyi, tirajımızı falan anlatıyorum, adam “İlanı versek, bir de rakı içsek, bunu kutlasak!” derdinde. “Tabii,” diyorum ben de bir an önce konuya gelmeye çalışarak. “Bir öğle yemeğine gideriz.” 

İki gün sonra ila.ıı gönderdi, sözleşmeyi yaptık, akşamına aramaz mı, “Bu akşam gidiyor muyuz Boğaza, rakı içmeye, balık yemeye?” diye... 

“Banaon dakika müsaade edin, eşimi arayayım, eğer o da uygunsa gideriz,” deyince bir daha aramadı tabii. İlan da vermedi bir daha. 

Bu tür adamlar o kadar çoktur ki, inanamazsınız. Bir başkası daha vardı mesela, ünlü şarkıcılardan biriyle çıkmış bir zamanlar, tanışır tanışmaz ondan başlıyordu söz etmeye; “İşte ben onun sevgilisiydim, onunla ne günlerimiz geçti, keh keh...” Erkek olsam yatak odasındaki tüm detayları da anlatacak hani, o derece övünüyor ünlü kadınla çıktığına. O kadının da ben aklına şaşayım, başkasını mı bulamadı çıkacak! 

Benim de o gün mini etek giyeceğim tutmuş. Giydiğime giyecečime pişman oldum tabii. Adam öyle bir bakıyor ki, elimi kolumu nereye koyacağımı şaşırıyorum. Çantamdan bir şey alacağım bahanesiyle çantamı koydum dizlerimin üzerine. Adamın niyetini anlayınca kalkmaya hazırlandım ama onun beni bırakmaya hiç niyeti yok. “Sizde bir Balkan kadını havası var. Ben iyi tanırım Balkan kadınlarını, çok da severim kendilerini. Onlar şöyledirler, böyledirler. Pek bir maharetlidirler her konuda. Siz de oralısınız galiba?” 
Yatakta da iyidirler, istemeden verirler, demeye getiriyor adam. 
Lanet olsun dedim, buradan gelecek reklama da, parasına da, kaçarcasina uzaklaştım yanından. Bir daha da aramadım. 

Bende bu tür olay çok ama en kötüsü neydi biliyor musunuz? 
Tepedeki müdürümün beni bir müşteriye peşkeş çekmesi... 
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DOKUZU BİRDEN: Ne? 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Maalesef bu da geldi başıma. 

Yılbaşı öncesi bir parti düzenlemiştik şirkette ve pek çok müşteriyi ağırlamıştık. Böyle davetler önemlidir bizim işimizde. Herkese “hoş geldin” dersiniz, sohbet edersiniz, tanışırsınız. Reklamcılıkta ne kadar çok kişiyi tanırsanız, başarılı olma şansınız o kadar yüksektir. Önemli olan aradığınızda size hemen geri dönmeleri, randevu vermeleridir. Randevuyu aldıktan sonra işiniz kolaylaşır. Bu tür saldırıları da cğer makul boyutlardaysa geri çevirebilirsiniz. Tabii herkes aynı şekilde yaklaşmıyor, onu da söylemek lazım. 

Meşhur firmalardan birinin genel müdürü, benim de bağlı bulunduğum reklam genel müdürünün yakın arkadaşıydı, o da davetliydi geceye. Adam orada beni beğenmiş herhalde ki, birkaç gün sonra bizim müdür beni arayıp, öğleden sonra yerimde olup olmayacağımı sordu. “Buradayım,” deyince rahatlayarak, “İyi,” dedi, “şu bey gelecek, aman bir yere ayrılma!” 

İçimden sevindim tabii, reklam anlaşması yapılacak diye düşündüm. Bir saat sonra geldi adam, bizimki de beni çağırdı hemen. 
Ben de sanıyorum ki, tüm müdürlerle birlikte toplanacağız, yalnızca beni çağırmasına bir anlam veremedim, ama gittim odaya. Biraz oturduktan sonra bara geçtik. Bir barımız vardı, özel misafirlerimizi orada ağırlardık. İğrenç herifin odasından da oraya geçilirmiş meğerse. İlk kez o gün öğrendim bunu. Işıkları tam açılmamış bann, karanlık, loş, kimsecikler yok, garsonlar bile. İşkillendim tabii ama aklıma kötü bir şey gelmiyor, patronum var yanımda. Adi herif içki servisine başlamaz mı, “Viski içersin değil mi?” diye de gülümsüyor bana. “Teşekkür ederim,” dedim geri çevirerek bardağı. “Aaa olur mu canım,” diye ısrar etmeler, imalı imalı laflar, şakalar. Acayip rahatsızım. Derken bizimki odasına geçip, bizi yalnız bırakmaz mı? O bilmemnerenin saygın genel müdürü de beni yanına çağırmaz mı? 

“Bana bir dakika izin,” dedim ve koşarak barın diğer kapısından dışarı çıktım. Sekreterimize, beni beş dakika sonra aramasını ve çağırmasını söyledim. Tabii gerek sekreter gerekse diğer arkadaşlar benim alı al, moru mor ve telaşlı halimden anlamışlar bir şeylerin döndüğünü. Allahtan ki anlamışlar. Ben içeri girdim, adamla climden geldiğince resmi ve kibar sohbet ederek vakit kazanmaya çalışırken, arkadaşlardan biri içeri girip, “Eşiniz aşağıda sizi bekliyor,” dedi ve ben de özür dileyerek ayrıldım yanından adamın. 

Tabii nasıl elim ayağım titriyor sinirden tahmin edersiniz. Hemen çıkıp eve gittim bizim müdüre görünmeden. Yolda istifa etmeyi falan düşündüm. Kocama da bir şey anlatamıyorum. O zamanlar ilk kocamla evliydim, beni anlardı anlamasına ama yinc de söylenmiyor bu tür şeyler işte. 

Peki ya ertesi gün işc geldiğimde, adi herifin beni çağırıp fırça atmasına ne demeli, hem de “Yaptığın terbiyesizliği beğeniyor musun?” diye bağırarak. 

Delirdim tabii... 

“Siz ne diyorsunuz?” dedim, “Kimin yaptığı terbiyesizlik! Siz beni ne sandınız? Ne işim vardı benim adamla tek başıma?” 

Nasıl da pişkin! Üste çıkmaya çalışmaz mı? Ya ilan vermezse ne olacakmış! Milyarlarca liradan mahrum kalmanın sorumlusu kim olacakmış! 

Bakar mısınız adamın ahlâksızlığına. Allah bilirneler konuştular, “Kimi istersen söyle, ayarlayayım,” dedi herhalde. Piyango da bana çıktı. 

Başka yayınevinden gelen teklifi kabul etmemin en büyük nedenlerinden biri, işte bu adamla çalışmak istemememdi. Orada da benden öncekikadının oyununa geldim. Neyse, iğrenç biriydi işte. 
Bu olaydan sonra aramız iyice açıldı zaten. O bana düşman oldu, ben de ona... 


BANKACI: Peki yaptığı yanına kâr mı kaldı adamın? Niye daha üstteki birine şikâyet etmedin? Anlatmadın sana yaptıklarını? Sen 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başının çaresine bakmışsın ama belli ki bu adamın niyeti bozuk, herkesi satabilir. Böylelerinin işine son vermek lazıml 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Bir şey değişmezdi kil Adam kendini savunacak, beni suçlayacaktı. Saçmaladığımı söyleyecekti, yanlış anladığımı, abarttığımı. “Ben onu yalnız bırakmadım, tuvalete gittim, özel bir telefon geldi!” falan diyecekti. Muhtemelen onlar da abarttığımı düşüneceklerdi. Milyarlık bağlantılar mı önemli, kıytırık bir müdür mü? 

“Ne olur ayrıca adam iki dakika ellesel” diye düşüneceklerinden de adım gibi eminim ayrıca. Sonuçta onlar da erkek. 

Kadın müdür olunca farklı oluyor amal 

Bütün kadınlar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim gibi, erkeklerin arasından da farklı düşünenler çıkacaktır elbette ama işte ben başımdan geçen iki olaya göre yapıyorum yorumumu. Değerlendirme sizin. 

Kozmetik sektörüne geçmeden önce son çalıştığım yer bir gazete idi. Yardımcı olarak çalıştığım reklamdan sorumlu genel mü- 

. dür de kadın. Onunla çok keyifli çalıştığımı, güzel günler geçirdiği- mi söyleyebilirim. Bu tür tavizler vermeden, aklı ve zekâsıyla o yerlerc gelmiş, benim de kendime ömek aldığım bir kadındı. Yine önemli bir müşteriye gitmiştim. Sanmayın ki bu sözünü ettiğim müşteriler öyle küçükşirketlerin sözde müdürleri. Anlı şanlı, bildigimiz büyük firmalar ve onların sorumlu müdürleri. 

Büyük bir kampanya ile girmek istiyorlar piyasaya. Ben de heyecanlanmışım projenin büyüklüğünden, onlara göbek sayfayı öneriyorum. Öyle denir gazetenin orta sayfasına. Açmışım gazeteyi, hararetli hararetli anlatıyorum işte, “Göbeğe basarız ilanı,” diyerek... 

Benim böyle konuştuğumu duyunca, adamın yüzünün ifadesi birden değişmez mi? Yılışık yılışık gülerek yanıma yaklaşıp, “O göbeğine bir öpücük kondurursam, istediğin göbek ilanı sana feda olsun,” demez mi? 
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Kan beynime sıçradı tabii. Adamın yüzüne bir tokat atmamak için kendimi zor tuttum. Ama öyle bir bakış baktım ki yüzüne anladı ne demek istediğimi. Anında topladım dosyalarımı ve hemen terk ettim odayı. Doğru gazeteye geldim ve kadın müdürümüzün yanına çıkıp olanları anlattım. Yine sinir içindeyim tabii, sigara, kahve içip sakinleşmeye çalışıyorum bir yandan da. Benim gösterdiğim tepkinin aynısını gösterdi doğal olarak, acayip sinirlendi. Ne yapsak da bu adama gereken cevabı versek diye düşünürken, ilanı yollamaz mı? Hem de göbek sayfaya. Ayrıca ürünlerinden oluşan bir koca paket de rüşvet! 

Ama ne yaptık biliyor musunuz? Daha doğrusu sevgili kadın müdürüm yaptı, benim öyle bir yetkim yoktu ki çünkü. İlanı da, koliyi de geri gönderdi. Milyarlarcalirayı geri çevirdi yani, “Bizim gazetemizin politikasına ters bu tür ilanlar ve hediyeler,” diyerek... 

İşte kadın ve erkek farkı bu... 


GENEL MÜDÜR: Helal olsun ona. Ben de olsam aynısını yapardım. Erkekler nedense kendilerinde böyle bir hak görüyorlar. 
Mutlaka bir şekilde denemede bulunuyorlar. Bu yüzden “Tacize uğramadım” diyen kadın bence yalan söylüyordur. Dereceleri farklı olabilir ama her kadının mutlaka bir taciz hikâyesi vardır anlatacağı. Benim başıma gelenler de, çok önemsenecek şeyler değildi belki ama, sonuçta tacizdi. 

Yönetici asistanı olarak çalıştığım ilk işyerimde yaşadım ilk tacizimi. Büyük bir holdingdi. Toplantılara katılmak, imza atmak için arada bir gelen yönetim kurulu üyelerimizden biriydi söz konusu kişi. Geldiğinde bizim bölümde ağırlardık kendisini. Yöneticiler ye- 

‘rinde olmadığında, bekleme odasında tek başına oturmak istemez, bizim yanımızda kalmayı, çay-kahve içip sohbetetmeyitercih ederdi. 
Sohbeti hoş biriydi. Fıkralar anlatır, güldürürdü bizi. Çok şık ve temiz giyinirdi. Eski Osmanlı beyefendileri gibiydi, terzi elinden çıkmış ceketler, ütülü pantolonlar, boynunda fular, cebinde aynı renkten mendil, saçlar her zaman briyantinli, tenindeki tütün kokusu ile içimizi açardı. 
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Yanımızdan ayrılırken yemeğe davet ederdi bizi mutlaka. Hani olurya, sohbet etmeyi sevdiğiniz bir arkadaşınızla konuşurken, “Hadi bir öğlen yemek yiyelim,” dersiniz, öyle bir davetti. En çok da bana takılırdı. Hoşuma giderdi onun gibi kibar, beyefendi ve merdivenin en üst basamağında duran birinin, benim gibi merdivenin alt basamaklarını çıkmaya çalışan biriyle sohbet etmesi. Nazikçe geri çevirirdim teklifini. 

Günün birinde “Evet” dedim nasıl olduysa. Toplantı bitmiş, diger üycler Ankara'ya gitmek için aceleyle havaalanına doğru yol almış, bizim kibar beyefendi de, “Ee, ben şimdi yalnız mı yiyeceğim yemeğimi?” diyerek bana bakmış, ben de şekeri elinden alınmış çocuk gibi üzülmesine dayanamamış, “Peki o zaman, ben size eşlik edeyim,” demiştim aslında. 

Civardaki şık ve pahalı restoranlardan birine götünmüştü beni. 
İlk kez gittiğim bir restorandı. Bir kap yemeğe dünyanın parasını verecek kadar param olmadığından, olsa da çocuğuma harcamayı tercih edeceğimden kendi başıma gitmediğim, kimsenin de beni davet etmediği bir yerdi. Çok hoş bir sohbetin eşlik ettiği güzel bir yemek yemiştik. Bir kadeh de şarap içmiştim ısrarlarına dayanamayarak. Her zamanki gibi son derece saygılı ve kibardı yemek boyunca. Daha sonra otomobiliyle beni işe bırakıp gitmişti. Her geldiğinde de, güzel yemeği tekrarlamamızı söylemeyi ihmal etmemişti. 

Bir seferinde yalnızdım. Diğer arkadaşlar izinde miydi, hasta mıydı, yoksa başka bir bölüme mi gitmişlerdi hatırlamıyorum, ama yalnızdım. Espriler yaparak yanıma kadar geldi, “Hoş geldiniz!” 
demek için ayağa kalkıp, elimi uzattığımda, yanaklarımdan öper gibi yaparak, dudaklarımdan öpmeye kalkışmadı mı? 

Hiç beklemediğim bir davranış olduğundan gafil avlandım. “Ne yapıyorsunuz?” diyebildim şaşkınlıkla kendimi geri çekerek. “Ne var canım?” dedi pişkin pişkin sırıtarak. “Arkadaş değil miyiz?” 

“Lütfen,” dedim, biraz kırılmış, gücenmiş bir ses tonuyla. “Bir daha olmasın!” Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyordum 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sahiden. Çok kızmıştım ama yine de kibar davranmaya çalışıyordum. Ne de olsa yönetim kurulu üyesiydi. 

Neyse ki hemen gitti. Gitti ve beni kendimle baş başa bıraktı. 
Tabii o gün bir daha onunla samimi olmama, bir daha asla yemeğe çıkmama kararı aldım. Düşünmedim de değil tabii, nasıl cesaret etti böyle bir şeye, diye. Bekâr olduğumu, daha doğrusu evlenip ayrıldığımı biliyordu. Bir çocuğum olduğunu da biliyordu. Bu yüzden mi böyle davranmıştı? “Nasıl olsa müsait, ben bir yoklayayım mı?” demişti. Yemek davetini kabul etmiş olmam da cesaretlendirmiş olabilirdi onu. “Yemeğe geldiğine göre, yatağıma da gelir,” diye düşünmüştü belki. Yetmiş yaşında vardı büyük bir olasılıkla. Belki artık icraatı yoktu, böyle öpmelerle, sıkıştırmalarla yetinmeyi düşünüyor olabilirdi. 

Tabii o andan itibaren bakışım değişti kart zamparaya. Eski saygım ve sevgimden eser kalmadı. O günden sonra eskisi gibi samimi davranmadım zaten. Yine saygılıydım ama sıcak değildim. Anladı benim yüz vermeyeceğimi ve rahatsız olduğumu. İleri gitmedi. 
Yani bir daha böyle bir girişimde bulunmadı. 

Şimdi kimileri bunu taciz olarak görmüyor olabilir. Bence taciz. 

Daha sonra da karşılaştığım oldu bu tarz davranışlarla. 

Biraz önce söylediğiniz gibi kadınların flört etmekten hoşlandığı yakışıklı ve karizmatik erkekleri taklit etmeye çalışan koca koca adamların yılışık hareketlerine de maruz kaldım. 

Ömeğin benim sevgili patronumu. Hani benim görür görmez etkilendiğim, benim kabuğumu kıran ve çok şey borçlu olduğum, bir o kadar da kızdığım patronumu. 

Oki, başta türlü bir adamdı. Yakışıklı, çekici, kadınların dilinden iyi anlayan bir erkek. Ahmet Altan'ın patron versiyonu. Tüm kadınların gözü vardı bence onda. Şirkette çalışan kadınların çoğunun da onu beğendiğinden, külkedisi misali hayal kurduklarından adım gibi eminim. 

Ofisteki koskoca kadınlar bile. Özel bir çaba harcamıyor, kimselere belli etmiyorduk ama için için bizi beğenmesini ve bize âşık 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olmasını istiyorduk. Daha önce bana göre olmadığını, aramızdaki çekimin aşkla ilgili olmadığını söylemiştim. 

Öyleydi gerçekten. Ama benim gibi aşkta başarısız olmuş, hayal kırıklığına uğramış biri için çok fazlaydı. Uğraşamazdım öyle biriyle. Her ne kadar mücadeleyi sevsem de yapamazdım. Ayrıca onun da öyle bir niycti yoktu. Sanırım o da zamanla beni tanıdıkça birbirimize uygun olmadığımızı anlamıştı. 

Yine de flörtetmeyi seviyordum. Aslına bakarsanız o herkesle flört ediyordu. Ancak son derece dozunda ve kararında bir flörttü söz konusu olan. Bir kere hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmıyordu. 
Kim saçını kesmiş, kim boyatmış, kim zayıflamış, kim kilo almış, kimin canı sıkkın, kimin keyfi yerinde; bakışımızdan, duruşumuzdan her şeyi anlıyor ve ona göre davranıyordu. Özel hayatımızla yakından ilgileniyordu. Sevgilimizin olup olmadığını sorardı sürekli. 

Zamanla bana sevgili arayışına girdi. Kendi çevresinden, iş çevresinden bana uygun gördüğü arkadaşlarıyla tanıştırdı beni. Yemek organizasyonları yapardı, böylece bizi tanıştırmayı ve kaynaştırmayı amaçlardı. Az kalsın evlenecektim biriyle. Çok kibar, çok hoş biriydi ama biraz sıkıcıydı. Epey bir süre flört etmiştik ama aynı evde yaşamaya cesaret edememiştim. İnsan uzun süre yalnız yaşayınca, başına buyruk olunca ve evin erkeğirolünü üstlenince kolaykolay evlenemiyor. 

Neyse işte. Ona hepimizin hayran olduğunu gören diğer erkek çalışanlar, onun gibi olmaya özen gösterirlerdi. Herkesin idolüydü elbette. Aynen taklit ederlerdi her hareketini. Çok komik bulurduk bu davranışları, birbirimize bakıp gülümserdik, “küçük patronlar” geldi diye. : 

Ben yeni yeni müdür olurken, bir genel müdürümüz vardı, patronumuz gibi flört etmeye çalışan. Her ne kadar hareketlerini, konuşmasını taklit etmeye çalışsa da, bir sürc sonra fire veriyorlar, kendileri oluyorlar. Ve tabii çok sevimsizl Tabii patronumuz yaptığında ses çıkarmadığımız, hatta hoşumuza giden davranışları, o ser gilediğinde niye tepki gösterdiğimizi veya aynı karşılığı vermediğimizi anlayamıyordu. Her hareketini sineye çekeceğimizi sanıyordu. Yılışık yılışık hareketler, elini kolunu omzumuza, sırtımıza dayamalar, kibarlık yapıp sesimizi çıkarmayınca ileri gitmeler. Yemeğe davet etmeler, evimize gelmek istemeler, “Bir kahveni içeriz artıkl Bakalım nasıl yemek yapıyorsun? Ev işlerinde de işteki gibi becerikli misin?” demeler. 

Güler geçiştirirdik. 

Bu tür hareketlerde kadınların nasıl tavır alacağı konusunu konuşmalıyız aslında. 

Öyle zor bir durum ki, karşı karşıya kaldığımız manzara. Hani iki ucu şeyli değnek gibi. Ses çıkarmasan, adam üzerine geliyor. 
Sanıyor ki, hoşumuza gidiyor yaptıkları. Ses çıkarırsan, kabak başımıza patlayabilir, adam reddedilmeyi kabullenmeyeceğinden savunmaya geçecek ve bizi suçlayacak. “Nerden çıkardın böyle bir şeyi? Ben seni kardeş gibi görüyordum, samimiyetimden, iyi niyetimden yaptım, aslaartniyetim yoktu! Fesat olan sensin,” diyecek. 
Ve bunu herkese böyle anlatacak. 

Böylece hem rezil olacaksın hem de işinden olacaksın. Ona inandıklarından değil, bilirler onun da ne mal olduğunu. Ama sana inanmazlar. Bu da iş hayatında erkeklerin koyduğu bir kural. Bu dünyada erkekler her şeyi yapar, sen yapamazsın. 

Böyle davranırsan, kimse senin gibi biriyle çalışmak istemez. 
Çünkü hepsi korkar senden, en ufak davranışlarını büyütmenden, abartmandan çekinirler. 

O yüzden çok dikkatli olmak zorundayız. Her adımımıza, her hareketimize dikkat etmek zorundayız. Gülüşüne gülüşle karşılık verdin mi, benim gibi yemek davetini kabul ettin mi, tamam, zannederler. Gülmezsen, terslenirsen, ne aksi kadın derler, yüzü hiç gülmüyor, kibarlıktan, jestten anlamıyor. 

O yüzden saf numarasına yatmak en iyisi. Ben anlamamazlıktan gelerek geçiştirdim bu tür asılma, sarkma numaralarını. Cin gibi farkındayımdır her şeyin de, anlamamış gibi davranırdım. Konuyu değiştirdim, bir yolunu bulup, yanından ayrıldım. 
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GAZETECİ: Eline yüzüne bakılacak bir kadınsanız etrafınızda her zaman birileri olur. Ama kimileri çok cfendidir Allah için. Çok romantik yaklaşırlar, kibarca. Ve aslasizi rahatsız etmezler. Pilatonik bir aşktır onlarınki. Sizi severler ama asla bir ilişki yaşamazlar. 
Yaşamak istemezler. Onlara göre değildir yasak ilişki. Karşı olduklarından değil. Neredeysc bütün arkadaşlarının kaçamakları vardır. Hepsinin suç ortağıdırlar. Ne yargılarlar bu tür ilişkileri ne dc onaylarlar. İzlerler sadece. Kendileri de yaşamak isterler için için. Ama işte adım atamazlar. Kadın atsa bile, içleri kaldırmaz. 
Karılarını düşünürler, sonra olacakları. Vazgeçerler anında. Öyle bir kaybolurlar ki ortadan, ne düşündüklerini anlayamazsınız. 

Böyle biri, benim yakınımda da vardı. Çok sevdiğim dostlarımdan biri oldu daima. Nc zaman istesem rahatlıkla ararım, hatır sorarım, yardımını isterim, dedikoduları öğrenirim vs... 

Yıllarca birlikte çalıştık. Aynı odada, aynı masada. Bir gün olsun ters bir hareketini görmedim. Bir davranışından rahatsızlık duymadım. O kadar saygılı, o kadar efendi, o kadar dosttu. Ama benden hoşlandığını sezerdim. Beni beğendiğini. Sonra bir gün ortak bir arkadaş söyledi, onun bana âşık olduğunu. Hadi canım sen de dedim, inanmadım. Daha sonra çaktırmadan gözlemlediğim zaman, doğru olduğunu anladım. 

Ancak onun aşkı platonik aşktı. O böylesini seviyordu. Ben ona âşık olsam ve onun bu ilgisinden yararlanıp belli etsem rahatsız olurdu. Aynı odada çalışamazdık. 

Öyle bir duygu olmadığı için, onu insan ve arkadaş olarak çok sevdiğim için, bir sorun olmadan çalıştık. 

Böyle insanlardan zarar gelmez. Keşke etrafımızda hep böyleleri olsa. Oysa kimileri son derece tehlikelidir. Musallat olurlar başınıza. Onların da çeşitleri vardır. 

Bazıları dayanılmaz zannederler kendilerini. Ağızları güzel laf yapar, romantik takılırlar, bir-iki hoş numara yaparlar, kadınları şaşırtmaya, etkilemeye, dolayısıyla tavlamaya yarayan. Başarılı olurlar da. Ya da olmuşlardır diyelim. Numaraları tuttu diye artık hep aynı 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hareketi tekrarlayıp dururlar. Her kadına aynı şekilde yaklaşırlar. 
Sevimsizdirler, itici hatta. 

Bana öyle geliyordu işte. Belki de hoşlanmadığım için. Bu “begeni” durumu önemli çünkü. Hassas nokta. Davranışın taciz olup olmadığını belirleyen ince ayar. 

Böyle tipler de oldu hayatımda. Bir şeyler hissedince kızmadım, tam tersi hoşuma gitti davranışları. Küçük flörtler de yaşadım hatta. 

Kimilerine karşı ise bir şey hissetmedim ama kızmadım da. 
Sevimli bir tarafları vardı çünkü. Nerde duracaklarını biliyorlardı. 
Mesajı anlayınca işi gırgıra vurma, hayatla, durumla, kendileriyle dalga geçme özelliğine sahiptiler. Dolayısıyla eğleniyordunuz onlarla da. Flört eder gibi takılıyordunuz. İhtiyacınız olduğunda sizi yalnız bırakmazlar. İyi bir partner olurlar. Ölçüsünü de sizin belirlemenize izin verirler. Siz nerde durmalarını isterseniz orada dururlar. Böyle de bir garanti verirler insana. 

Benim her işyerinde bu tür platonik sevgililerim oldu. Onların yanında kendimi çok iyi hissettim. Genelde ben hoşlandığım, farklı bir şey hissettiğim bir erkeğin yanında rahat edemem. Mutlaka bir sakarlık yaparım. Her anlamda sakarlık. Düzgün cümleler kuramam, ağzımdan çıkacak her kelimeyi tartarım. Sanki söylediğim hiçbir şeyi beğenmeyecek, beni son derece itici, aptal bulacakmış gibi kalakalırım. Kendime güvensizliğimden mi kaynaklanır bu. Bir şey diyemem. Kendime güvenim olduğumu sanıyorum ama belki de güvensizim. 

Hani İngilizce öğrendiğiniz aşamada, çekinirsiniz iyi İngilizce bilen birinin yanında konuşmaya ya, onun gibi bir şey. Ben de begendiğim, takdir ettiğim, benden daha üstün olduğuna inandığım insanların yanında bu duygulara kapılırım. 

Genelde girişken sayılırım ama değilimdir de bu yüzden. Pek çok kadın gibi ben de hep karşı taraftan beklerim ilk adımın gelmesini. Birileri bana yaklaşırsa, sevgi gösterirse ben de ikinci adımı atarım. Ve o insanın samimiyetine inanırsam, son derece sevecen olurum. 
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İşte beni sevdiğine inandığım, ama aramızda aşk olamayacağını bildiğim bu tür erkeklerin yanında kendimi iyi hissederim. Onların söylediklerine güvenirim. Benim hakkımdaki olumlu olumsuz eleştirilerini dinlerim. Kısacası onların yanında ben olurum. 

Nc güzel ki, çok vardır, böyle arkadaşlarım. Herişyerimde, bulunduğum her ortamda. Tabii yakınlığımız hemen farklı şekilde yorumlanırdı. Aramızda bir aşk ilişkisi olduğunu düşünenler de olurdu. Hiç aldırmazdım. Hoşuma da giderdi ayrıca. 

Başka bir dedikodu çıksa hakkımda sinirlenirim ama buna sinirlenmezdim. Çünkü burda nedeni bellidir, yakın olmamız, arkadaş olmamız yüzünden çıkmıştır bu dedikodu. Yanlış anlaşılmıştır ama bir dayanağı vardır. Öteki art niyetten kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla benim arkadaş, dost gibi sevdiğim, çeşidi ne olursa olsun beni sevdiğine inandığım erkek arkadaşlarımla her yere giderdim. Çok iyi vakit geçirirdim onlarla. Biriyle hâlâ görüşüyoruz. 
Ki epey dedikodumuz çıkmıştı onunla. Kocamla da tanıştırmıştım, ailecek görüşüyorduk yani. Sonra o da evlendi. Onun karısıyla da görüşmeye başladık. 

Bir diğeriyle görüşemiyorum, öldü çünkü. 

Allah rahmeteylesin, dışarıdan bakıldığında sevimsiz biriydi. İtici, korkutucu hatta. İriyarı, çiçek bozuğu suratlı. Özünde iyi bir insan. 
Aradığını bulamamış, mutsuz, bu nedenle alkole sarılmış, içtikçe kendiniunutan, sorumluluklarından kaçan biri. Ama benim iyi dostumdu. Beni en iyi çözenlerden biri. Öyle gözlemlerde bulunurdu ki, öylece kalakalırdım. Yüz ifademden, bakışımdan, duruşumdan, oturuşumdan neyim olduğunu anlar, canımın neye sıkıldığını veya neye sevindiğimi bir çırpıda söyler, bana ayna tutardı adeta. 

Bana sürekli hediyeler verirdi. Gümüş yüzükler, küpeler, takılar. Onları benim için yaptığını söylerdi. Ölünün arkasından konuşulmaz ama biraz palavracıydı. İnanmazdım tabii yaptığına. Çünkü o takıları daha önceden görmüşlüğüm vardı. Ama kıramazdım onu, sen yalancısın diyemezdim. Teşekkür eder, alırdım. 

Bazıları da vardır kı, hiçbir sıcaklık bulamazsınız, moda tabirle 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elektirik alamazsınız. Alamadığınız için de batar size her hareketleri. Aslında kadınların anladığı dilden konuşurlar, kadınları çözmüşlerdir. Onlara romantik yaklaşmaya çalışırlar, küçük sürprizler hazırlarlar, olmadık anlarda karşılarına çıkıp güzel sözler söylerler, çiçek falan verirler. Ağızları laf da yapar ama biraz abartırlar bu hareketleri. Yalakalık yaptıklarını anlarsınız. Ya da samimi olmadıklarını. İçten değildirler çünkü. Evet, sizi beğenmişlerdir ama onlar şıpsevdidirler. Herkese yaparlar aynı numaraları. Herkesi hemen tavlayacaklarını sanırlar. Hiçbir kadının onlara dayanamayacağını düşünürler. Makineye takılmış bozuk plak gibi, aynı lafları tekrarlar. Eğer hoşlanırsanız, birazcık kanınız kaynarsa hoşunuza gidebilir bu hareketler. Ama sevmediyseniz numaralarını da anladıysanız sinir olursunuz. 

Ben olurum. Yine hemen her işyerinde vardır böyle tiplerden. 
Karşıma çok çıktı böyleleri. Bir tanesi hakikaten çok sevimsizdi. 
Kendini yakışıklı, dayanılmaz sanan biri. Alkoliğin teki aslında. Sabahzarzor geliyor işe, leş gibi de içki kokuyor. Bulduğu her fırsatta uyukluyor. Müdürler sinir oluyor, arkadaşları durumu idare ediyor. Adamın umurunda değil ama bütün bunlar, O yine çapkınlık peşinde. Bana asılıyor. Ben işe yeni girmişim, aklınca beni beğenmiş, belki arkadaşları ile iddiaya da girmiş, beni tavlayacağını sanıyor. 

Dediğim gibi, işe yeni girmişim. Benim için değişik bir ortam. O güne kadar kadınların çoğunlukta ve egemen olduğu bir ortamda çalışmışım. Hayata başka pencerelerden bakmışım. Burası ise sanki erkekler kahvesi. Önüm, sağım, solum erkek. Hepsi de meslekte deneyimli, kariyer sahibi, isim sahibi erkekler. Ben de deneyimliyim tabii, ama birbirimizi tanıma dönemindeyiz. Tartıyoruz, ilişkilere bakıyoruz. 

Aslında hepsi iyi insanlar. Son derece beyefendiler, kibarlar, aynı dilden konuşmasak da oturup sohbet edilecek türdeler. İş çıkışı bara uğruyorlar, birtek atmaya, aralarda sigara sohbeti yapıyorlar, bahçede volta atarak. Beni de çağırıyorlar aralarına. Katılıyorum. 
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Art niyet sezmiyorum hiçbirinde çünkü. Arkadaşça, dostça davranıyorlar akıllarında başka bir art niyet varsa bile. 

Bir tek bu, kendini dayanılmaz erkek sanan farklı davranıyor. 
Asılıyor. Gözlerini kısa kısa bakıyor, imalı laflarda bulunuyor. Baktı ki ben oralı olmuyorum, bu sefer bilgisayarıma mesajlar atıyor, imzasız mektuplar yolluyor, masama tek bir gül bırakıyor vs... 

Hemen anladım tabii, kimden geldiğini. Hiç oralı olmadım, aldırmadım. Ne cevap yazdım ne de merak ettim. Baktı ki pas alamıyor, vazgeçti sonunda. 

Bir de dokunmak var. Erkekler çok severler dokunmayı. Kollarını omzunuza atar, sırtınızı sıvazlar, elinizi tutarlar filan. Dokunmak tacize girer mi? 

Dokunmadan dokunmaya fark var tabii. Salak değiliz elbette. 
Hangi dokunmanın masum hangisinin tatmin amaçlı olduğunu ayırt edecek zekâya sahibiz. Ben kadınla erkeğin bir arada olduğu bir ortamda çalıştım. Eğitimli, entelektücl insanlar çoğunluktaydı hep. 
O tür insanlar tacizde bulunmaz demek istemiyorum. Sadece rahat davranırdık birbirimizin yanında demek istiyorum. Bu nedenle kadınla erkeğin birbirine sarılması, konuşurken birbirinin elini tutması, koridorda yürürken kol kola girmesi, sarılıp öpüşmesi yadırganmazdı. Bunlar olağan davranışlardı. Ama bir nedeni olması lazımdır bu hareketlerin. Veya anlık, o anki coşkunun ifadesi. 

Dolayısıyla kötü niyet varsa hemen sezersiniz elbette. Eller, parmaklar, rotasını şaşırır. Fırsattan istifade ederek kötü emelleri- ne ulaşmayı hedefler. Siz tepki verene kadar da devam eder. İşte bunun adı tacizdir. 


GİRİŞİMCİ: Böyle adamlar çok vardır. Her ortamda, her yerde. Onlara fırsat vermemeniz gerekir. Verdiğiniz anda iç çamaşırınızı kontrol etmeye kadar vardırırlar işi. 

Valla! 

“Bakayım sutycnin ne renkmiş, modeli nasılmış?” derler hiç utanmadan. Siz yakın davranıyorsunuz, arkadaşça yaklaşıyorsunuz diye, her firsattan yararlanmaya bakarlar. Sıradan biriyse haddini bildirirsiniz bir şekilde. Ne bileyim bir bakışla, bir söz onu kendine getirir. Ama sizden daha üstteyse, amirinizse biraz daha dikkatetmeniz gerekebilir. Hemen üste çıkabilir ve sizi zor durumda bırakabilirler çünkü. “Sen ne diyorsun? Ne yaptım ben sana, delirdin mi sen?” diyerek sütten çıkmış ak kaşık gibi yaptıklarını inkâra kalkışırlar. Ve onlar haklıdırlar her zaman. O nedenle daha usturuplu, davranmak söz konusu olur. Kendinizi çekersiniz, yani sarıldığı andakısa bir süre bekler, bir fırsatını bulup kendinizi sıyırırsınız kollarından. 

Böyle bir müdürümüz vardı. Genç ve yakışıklı. Geleceği de parlak. Patronlar son derece memnundu ondan, dolayısıyla önü de açıktı. Ama adam salak! Bir laf var tam yerine oturan ama terbiyem izin vermiyor. Sapık işte. Dokundukça kadınlara rahatlıyor, tatmin oluyor sanki. 

Herkes farkında durumun, yaptığının resmen taciz olduğunu sadece biz kadınlar değil, erkekler de dile getiriyor. Ama herkes işin dalgasında, “Bugün piyango sana mı çıktı?” diye takılıyor veya “Sen de mi nasiplendin bugün müdürden?” ya da “Haydi sıranı savdın bugün!” diyorduk. 

Ben rahat davranıyorum, herkesle, özellikle erkeklerle samimiyim, eh bir de adımız çıkmış dokuza ya, sanki ben herkese veriyorum, peşimden ayrılmıyor, “İlla bana da ver!” Resmen söylüyor bunu, böyle aleni bir şekilde. 

Ne yaparsın? İçimden gelen, suratına bir tokat atmak, “Al işte böyle veririm sana!” demek ama yapamıyorum. Bir de kibar tarafim vardır benim, işveli, cilveli bir hâlim, “Haa haa,” deyip kırıtıyorum, öyle alışmışım, erkekler çok sever böyle kıkırdamayı, bayılırlar, en ciddi adam bile hemen yılışır. Tabii, bizimki yüz buluyor benim bu davranışımdan, başlıyor “N'olur?” diye yalvarmaya. İpler benim clime geçince başlıyordum bunu değerlendirmeye: “Ay saçmalama! Ay, deli misin sen! Çılgın! Ben sana iş için geldim sen neler diyorsun? Şu bizim çocukların zam işini konuşsak, bırak şimdi mememi ellemeyi, şu bilmemne bey benim işlerimi bozuyor, onunla bir konuşsan diyorum, olmaz şimdi gitmem lâzım, bir gören olacak, yanlış anlayacaklar!” Sonra da gidip, “Hadi hadi ellendik ama işinizi de hallettim, dua edin bana!” diyordum. Herkese de ilân ediyordum ki, gören, duyan olduysa hakikaten yanlış anlamasınlar, adamla oynaştığımı, yattığımı falan düşünmesinler. 

Çünkü bu tipler anlatmayı da severler, kazara öptüyse yatmış gibi anlatır artık herkese, yemeğe gittiyse, devamını da getirir mutlaka hayalinde. 

Tabii sinir oluyordum böyle davranmasına. Konuşunca gördük ki, herkes sinir oluyor. Aşağı yukarı herkes benim gibi davranıyor, öyle davrandığını söylemcse de. Biz kadınlar yalan söylemeyi scveriz. Gelecek tepkilere göre davranarak anlatırız olanları. Nabza göre şerbet vermek gibi. “Aaa ne bu ya, geçen gün patladım, bana böyle davranamazsın!” dedim diyorsa biri, herkes aynı tepkiyi veriyormuşcasına baş sallar. Fc, herkes böyle davransa adam devam eder mi yapmaya? 

Tabii kadınlar bu işten hoşlanıyor demek istemiyorum. İçten içe hepimiz, birimizin haddini bildirmesini bekliyoruz. Ama o cesur ve de işsiz kadının kim olacağını merak ediyoruz. Ne yazıkki haddini bildiren biri çıkmadı. Ben ayrıldıktan sonra daduydum ki, aynı hareketlere devam etmiş. 

Pekielledi mi göğüslerimi? 

Ne yalan söyleyeyim, elledi valla! 

Bir keresinde de gömleğimi açıp ben gösterdim, dayanamadım asılmasına, göstereyim de kurtulayım elinden dedim. 

Bir de birbirlerini taklit eder erkekler. Belki kadınlar da yapar bilmiyorum ama ben daha çok erkeklerde rastladım. Özellikle patronlar, genel müdürler taklit edilir. Çalıştığım bütün yerlerde en gözde, en karizmatik müdür hemen taklit ediliyordu. Konuşması, hâl ve hareketleri... 

Bir genel müdürümüz vardı örneğin, herkese “Şekerler!” derdi mesela. Nc alaka diyorsunuz ama çok yerinde kullanırdı bu kelimeyi. Çok şeker olurdu hani. Ona özgü bir hava verirdi. 
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Beğeniliyor, kadınların hoşuna gidiyor diye bir baktık küçük patronlar sarmış her yanımızı, şekerimli, şekerli konuşan, onun gibi yürüyen, onun gibi davranan. Komik oluyor tabii. Komik oluyorlar. 
Dalga geçerdik biz de. 

Sonraki işyerimde de öyle. Müdür olan erkeklerin hepsi tepedekinin küçük bir kopyasıydı. Siyasette de vardır bu özentilik ya, parti içindeki birçok kişi liderin kopyasıdır sanki. Onun gibi konuşurlar, onun gibi vurgu yaparlar, vücut dilleri bile ayrıdır. 

Ben erkekleri genç yaşta çözmüştüm. İstediklerinin ne olduğunu biliyordum. Erkekler pohpohlanmak isterler, iyi olduklarını duymak isterler. Özellikle kadınlardan. Çocuk gibidirler aslında. Hep ilgi görmek isterler ve istediklerini elde etmek. Elde edinceye kadar da uğraşırlar. 

Ben de erkeklere istediklerini veriyordum. Onları takdır ettiğimi, önemsediğimi, zekâlarına, bilgilerine hayran olduğumu, onlar gibi olmak istediğimi, onlardan öğreneceğim çok şey olduğunu dile getirirdim hep. Onlarla birlikte görünmekten, dolaşmaktan çekinmezdim. Yemek tekliflerini, çay-kahve içme tekliflerini geri çevirmezdim. 

Ama... 

Ama esas istediklerini vermezdim. 

O konuda hep açık kapı bırakırdım. Bakmayın müdüre göğüslerimi göstermeme. O da ağzına bir parmak bal çalmaktı. 

Hassas bir konudur bu. Akıllı kadınlara mahsustur bu ince çizgiyi ayarlamak. Ben de akıllıydım. Bu yüzden erkeklere hep kibar davranırdım. İstedikleri gibi. Asla yüz göz olmadım. Ama yanımda rahat etmelerini sağladım. Espriler yaparlardı benimle beraberken, fıkralar anlatırlardı, ayıp fıkralar hem de. Birlikte güler, eğlenirdik. 
Beni hem erkek arkadaşları gibi görmelerini isterdim hem de begendikleri bir kadın olmayı. İkisini de başardığımı söyleyebilirim. 
İşin tehlikeli boyutlara vardığını hissettiğim zaman hemen başka bir boyuta geçerdim. 

Aynen senin gibi, zeki kadından aptal kadına doğru yol alırdım. 
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Anlamamazlıktan gelirdim vermeye çalıştıkları mesajı. Bir anda yatmak istedikleri kadından kız kardeşleri veya çocukları konumuna geçerdim. Çocukça davranırdım yani, ya da salak bir kadın gibi. 

Bir yolunu bulur uzaklaşırdım yanlarından. Bir sonraki sefere bırakırdım beni elde etme işlerini. Onların benimle oyun oynamalarına izin verirdim. Oyun ne kadar uzun sürerse o kadar başarılı olurdum. Aslında oynayan bendim onlarla ama bırakın onlar kendileri oynadıklarını bilsinler. Didişmenin bir anlamı var mı? Önemli olan elde ettiğiniz kazanç. 

İşte ben, bu “gösterip de vermemek” yaklaşımım ile pek çok şey kazandım. Benim arkamdan ne konuşurlarsa konuşsunlar beni sevdiklerini ve beni arzuladıklarını bilirim. Beni kolladıklarını da. 
Hakkımda kötü konuşulmasına izin vermediklerini de. 

Ne zaman kapılarını çalsam, kapıların sonuna kadar açılacağını bilirim. 

Erkeklerin başarılı kadın tanımlamaları şöyledir... 

Bakımlı, iddialı ama iddialı görünmeyen, kırılgan, güler yüzlü, gözyaşını akıtmakta mahsur görmeyen, etrafına neşe saçan, karşısındaki erkeklerekabete girmeyen, erkeğin üstünlüğünü kabul eden kadın başarılıdır. 

Bunu bilir, buna göre davranırsanız işiniz kolaylaşır. Tuttuğunuzu koparırsınız. Her istediğinizi yaptırırsınız. 

Vermek tehlikeli bence. 

Severseniz o başka tabii, bir şey diyemem ama sevmezseniz, hani sırf yükselmek adına, daha çok para kazanmak adına, yerinizi sağlamlaştırmak adına yatarsanız, bilin ki yanlış adım atarsınız. Kısa süreli bir kazancınız olabilir. Maaşınıza zam alabilirsiniz, adam sizi yemeğe götürür, otellerde keyif çatarsınız, yurtdışı gezilerine gidersiniz beş kuruş harcamadan, istediğiniz bir-iki şeyi aldırırsınız, ama hepsi bu işte... 

Ha, adam size âşık olursa, sizden memnun kalırsa ona da bir şey diyemem. Böyle aşktan gözü kör olan, bu nedenle sevdiğinden vazgeçemeyen, bu uğurda karısını, çocuklarını ailesini bile terk eden, 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pozisyonunu bile riske atan adamlar olabilir. Sayıları az da olsa vardır böyleleri. Ama azdır işte. Çoğunluk eğlenmeye, hoş vakit geçirmeye bakar. Erkekliğin şanındandır çapkınlık yapmak. Herkes yapıyorsa o da yapar. Kendisini rahatsız etmeye başlarsa bu ilişki, hemen sıyrılmaya bakar. En geçerli yol da, kadını göndermektir. Başka iş bulunur ona eğer çok sevilmişse, arada bir yeniden görmek istenirse... 

Onun dışında bence işe yaramıyor adamlarla yatmak. Ha, bu arada ne koparsam kârdır diyorsanız, gününüzü gün etmekse amacınız, o sizin bileceğiniz iş. 

Yönetici olarak çok dikkat ediyorum bu hususlara. Asla istemem mesela emrimdeki erkeklerin, özellikle müdür pozisyondakilerin bu tür sarkıntılık yapmasını, kadınların da yatıp kalkarak müdürlük peşinde koşmalarını. Bu tür şeylere hoşgörü göstermem. 

Ben eğlence olsun isterim işyerinde. Keyif olsun. Gırgır şamata. Günümüzün büyük bir kısmı işte geçiyor çünkü. Zaten işyerinde birsürü sıkıntıyla uğraşıyor, sorun çözmeye çalışıyoruz. Bir de sarkıntılıklarla nasıl başedeceğimizi mi düşüneceğiz? Veya “Ay nasıl davransam, ne yapsam acaba, yanlış mı anlaşılırım?” kaygıları ile mi yaşayalım. Rahatolmak lazım, rahat ve huzurlu. 

Aşka karşı değilim. Asla. Hatta işyerinde aşka bayılırım. Desteklerim de. 

Ben yaşamadım. Beğendiğim erkekler oldu ama aşk yaşamayı düşünecek kadar ilgilenmedim. Kocamla birlikte iş yaptık, ama evlendikten sonra. Başkalarının aşk hikâyelerini dinlemeye bayılırım ama. Gerçekten masum veya güzel bir aşk ilişkisinin yaşanması hoşuma gider. Hemen de çakarım zaten. Anlarım iki kişinin birbirinden hoşlandığını. Bugüne kadar da yanıldığım hiç olmadı. 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Yatarsan bir şey olamıyorsun, ama yatmazsan olacağın varsa da olamıyorsun. Ben hep birileriyle ilişkisi olanların korunduğuna, kollandığına şahit oldum. Bir bakarsın, birisi terfi etmiş, müdür olmuş, bakarsın ki bilmem kimin sevgilisiymiş de ondan olmuş. Dedikodu, yalan olabilir ama çoğunluğu doğrudur. Gerçek payı vardır. Birlikte oldukları kadınları kolluyorlar erkekler. Kadınlar da bu nedenle şanslarını deniyorlar. Ya tutarsa diyorlar mesela. 


ÜRÜN MÜDÜRÜ: Söyledim ya, günlük kazançlardır onlar. 
Uzun vadede işe yaramaz. Adınız çıkar, bilmemne damgası yersiniz ve kimse size iş vermez. Amacınız kafakola alıp evlenmekse o başka. 


GAZETECİ: Ayrıca her söylenene de inanmam ben. Geçenlerde konuşmuştuk ya, çekememezlikten de kaynaklanır bir kısmı. 
Kadınlara güvenilmeyeceğini göstermek, onların başarısını küçümsemeye çalışmaktır esas amaç. Verilmek istenen mesaj şudur: “Kadın kendi başına bir yerlere gelemez, ancak birileriyle yatarsa bu mümkündür.” 

Bizim meslekte hemen herkes hakkında dedikodu yapılır mesela. Birinin köşesi mi oldu, mutlaka birinin kızı, yeğeni, akrabası ya da sevgilisidir. Biri yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni mi oldu, kesinlikle biriyle ilişkisi vardır. 

Doğruluk payı yok değil bu söylenenlerde, ama hepsi için de aynı şeyi söylemek mümkün mü? Haksızlıktır bunun adı. Dolayısıylaben söylenenlerin hiçbirine inanmam. Gözümle görmeden inanmam. Yani ancak yatakta yakalanmaktan söz ediyorum. Yoksa biriyle yemek yerken, barda otururken görmeyi kastetmiyorum. 
Ben o kadar çok kişiyle yemeğe gittim ki. Öğle yemeğine de akşam yemeğine de. Geçenlerde bir yerde okudum, ünlü bir erkeğin tavsiyesi şöyleymiş kadınlara: “Yatmayı düşünmüyorsan, akşam yemeği teklifini kabul etme erkeğin. Çıktıysan da yatma teklifini reddetme!” 

Önce anlamsız geldi bu laf bana. Ne demek yani, dedim. Ben birçok arkadaşımla akşam yemeğine çıktım. Baş başa. Ama düşününce onlarla gerçekten arkadaş olduğumu, ya gerçekten iş konuşacağımızı ya da yalnızlığımızı paylaşmak amacıyla buluştuğumuzu fark ettim. Diğerleriyle mutlaka bir beklentimiz vardı birbirimizden. Ya onlar benimle bir şeyler yaşamak istiyordu ya da ben onlarla. Yatakta sonuçlanmadı ilişkimiz ama arkadaş bildiğim bir-iki erkeğin benden hoşlandığını ve benimle yatmak istediğini anladım. 

O zaman doğruluk payı var bu söylenende. İş değil, özel bir yemeğe davet ediyorsa bir erkek, sizden hoşlanıyordur, sizinle flört etmek, çıkmak, yatmak istiyordur. Teklifini kabul ederek ona ümit vermiş olursunuz. Eğer sizin de amacınız buysa sorun yok, aşklar, ilişkiler de böyle başlar zaten. Yok, hayır, ben arkadaşım diyorsanız çıkmayın, derim. 

Benim akşam yemeği hiköyelerime gelince. 

Biri televizyori programları yapan bir yapımevinin genel müdü- 

'rüydü. Tanışırdık. Bir gün bir yerlerde karşılaşma çeşitli projeler hakkında konuştuk. Bazı önerilerim oldu. Bu konuları konuşalım dedi ve beni akşam yemeğine davet etti. Hiçbir sakınca görmedim. Gidilir, dedim. Ne var bunda dedim. Hakikaten aklıma kötü bir şey gelmedi. Samimi buldum onun bu teklifini. Gittim. Ama yemekte niyetinin başka olduğunu anladım. Açıkça ima etti çünkü. 
Beni beğendiğini, benden hoşlandığını söyledi. Şaşırdım. Hakikaten şaşırdım. Beklemiyordum. Erkekler inanmayabilir, saflıkla suçlayabilirler bizi ama bu bir iş yemeğiydi, ben öyle sanıyordum, o yüzden hakikaten beklemiyordum böyle bir teklifi. Kibarca reddettim. Çok naziksiniz, sizin gibi birinden bunları duymak çok hoş ama ben evliyim, siz de evlisiniz, ben size asla bu gözle bakamam, benim yapıma uygun değil, teşekkür ederim, dedim. 

Mesajımı gayet netama onu incitmeden, onu kırmamaya özen göstererek verdim. Kapıları kapatmak istemiyordum çünkü. “Olabilir,” dedim, içimden, “beğenmiş olabilir, şansını denemek istemiş olabilir, benim cevabımı alınca, olmayacağını anlar. Ayrıca bizler medeni insanlarız, düşüncemiz söyleriz, sonuçlarına da katlanmasını biliriz, bu ilişkimizi, eğer bir iş yapacaksak bunu etkilemez.” 

Yanılmışım tabii. Yanıldığımı sonradan anladım. O gece ger- 


267 


çekten medeni bir şekilde yemeği sonlandırdık. Yine medeni bir şekilde ayrıldık, ben ona projeleri göndereceğimi söyledim, her zaman onu arayabileceğimi söyledi vs. 

Aradan birkaç gün geçince, ben profeleri götürmek için kendisini arayıp randevu istedim. Sekreteri çıktı tabii önce telefona, adımı söyledim, daha öncc hemen bağlanırdım eğer gerçekten bir toplantısı yoksa, varsa da not bıraktığım zaman akabinde aranırdım. 
Ama bu kez aranmadım. Bir gün geçti, ses yok, iki gün geçti, yok, üç gün geçti, yinc ses çıkmayınca, bir kez daha aradım. Yine, toplantıda olduğunu söyledi sekreteri. Yine not bıraktım. Ve yine aranmadım. 

İşte o zaman bu işin gerçekleşmeyeceğini anladım. Eğer teklifinikabul etseydim eminim olacaktı. Belki ben bugün başka yerlerde olacaktım. Başka yerlerde olanların hepsi teklifleri kabul etmiş manasına gelmiyor tabii. Ancak öyleleri de var. 

Yani ben bugün geldiğim noktaya kimseyle bir yatak ilişkisi yaşamadan geldim. Böyle bir teklifle de karşılaşmadan geldim. Ama böyle bir olayla karşılaştım. 


KAFE SAHİBİ: Katılıyorum sana. Söz konusu böyle durumlar. Yok diyemeyiz yani. Benim bir arkadaşım var ömeğin, yaşça benden küçük ama iyi anlaşıyoruz. Eskirestorana gide gele tanıştık, çok seviyordu bizim kafeyi, sık sık uğruyordu. Yeni bir yıldız adayı. Ya da popstar diyelim. Şarkıcı olmak istiyor. Sesi güzel, kendi besteleri falan da var. Müzik eğitim almış. Çok da güzel ayrıca. 
Manken gibi. 

Fakat ben tanıdım tanıyalı kaset çıkaracak bu kız. Yakında albümünün çıkacağını söylüyordu her gelişinde. Albümü bir başka bahara kalıyordu her seferinde. Son gördüğümde büyük şirketlerden biriyle görüştüğünü, anlaşmaya vardığını söylemişti. Umutluydu. Ama geçenlerde geldiğinde, -haberi oldu burayı açtığımın tabiiumudunun kırıldığını söyledi. Nedenini de şöyle açıkladı: Son patron çok beğenmiş kızı. Birçok vaatte bulunmuş. Güzel şeyler olacağını söylemiş. “Şarkılarını dinledik, yabancı bir prodüktör sesini çok beğendi, seninle görüşmek istiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde seninle yurtdışına gitmemiz gerekebilir,” demiş, “Senin kayıtlarınla özel olarak ben ilgileneceğim,” demiş, stüdyoya o da girmiş, elini, kolunu tutmuş şarkı söylerken, ilgisini farklı şekillerde belli etmiş, “Beni evine davet et, yemek yiyelim, birlikte çalışalım,” demiş. Klasik numaralar anlayacağınız... 

Hiçbir elektrik almamış bizim kız adamdan, İstememiş onunla birlikte olmayı. İsteseymiş yaparmış ama midesi kaldırmamış. Öyle diyor. Geçiştirmiş adamın tekliflerini sürekli. Eve gelip çalışma isteğini, “Gelin ama ben ailemle birlikte oturuyorum,” diye geri çevirmiş. Dışarıda baş başa yemek tekliflerini, her seferinde binbir türlü bahaneler uydurarak taca atmış. Üst üste iki-üç kezreddedilince aramaz olmuş adam tabii. O görüşmek isteyen yabancı prodüktör yok olmuş birdenbire ortadan. Yurtdışına gitmenin aslında baş başa bir kaçamak amacı taşıdığı ortaya çıkmış... 

Şirketten kimse aramıyormuş şimdi kızı. O aradığında da sekreter çıkıyornnuş telefona, cep telefonundan aradığında numarayı görünce açmıyormuş adam telefonu. Kazara açarsa, şimdi toplantıdayım, sonra ararım deyip kapatıyormuş. Vazgeçmiş adam yani. 
“Benimle yatmaya niyetin yoksa, benim de seni meşhur etmeye yok!” demek istemiş anlaşılan. 

Kız umutsuz ama bekliyor yine de. 

Şimdi kabul etse de olmaz artık. Adam reddedilmeyi içine sindiremeyebilir. İstediği zaman istediğini karşılayacakmışsın. O piyasada işler böyleymiş. 

Benim başıma geldi mi bu tür şeyler? Ben yıllardır kocamla birlikte çalıştığım için, her zaman dip dibe, burun buruna olduğumuz için, iş bağlantılarını, görüşmeleri kocam yürüttüğü için karşılaşmadım. Böyle bir teklifte bulunmadı kimse, bulunmaya da cesaret edemedi herhalde. 

Yadaha önceleri derseniz, evet, ilk işyerimde, yani mağazada biri vardı bana musallat olan. 
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Satış görevlisiydi o da benim gibi. Daha deneyimliydi. Benimle ilgilenmeye başladı ben işe girer girmez, kancayı taktı demem daha doğru olabilir. Peşimde sürekli, beni kolluyor daima. Yanıma geliyor her fırsatta, iltifatlar ediyor, birlikte yemeğe çıkmamızı teklif ediyor, iş çıkışı benimle yürümeye çalışıyor. 

Bir şey demedim başlarda ama giderek beni rahatsız etmeye başlayınca dayanamadım. Beni rahatsız etmemesini söyledim kibarca. Sevdiğini, niyetinin ciddi olduğunu söyledi bunun üzerine. 
Ama benim ona karşı onun hissettiklerine benzeyen duygularımın olmadığını söyledim. Kendisini arkadaş gibi gördüğümden dolayı beni rahat bırakmasını istedim. 

Bir işe yaramadı. Sevgilim olduğunu söyledim bunun üzerine. 
İnanmadı, “Hani nerede, niye gelmiyor, yalan söylüyorsun?” demeye başladı. Yapıştı kenc gibi. Taciz boyutuna girmeye başladı yani. Rahatsız oluyordum iki gözün sürekli beni izlemesinden, attığım her adımı takip etmesinden. Eve kadar peşimden geliyor, sabah otobüse bineceğim durakta beni bekliyor. 

İşe gitmek istemiyordum onun yüzünden. İş değiştirmeyi bile düşündüm. En sonunda gidip patronla konuştum, ona durumu anlattım. 

Neyse ki işe yaradı, patron ne dediyse, ne yaptıysa artık bıraktı peşimi. Yine göz hapsinde tutuyordu ama en azından eve kadar takip etmiyordu. 

Sonra bir başkasına âşık oldu da, onun peşinden koşmaya başlayınca unuttu beni. Bayağı korkmuştum yoksa. Saplantı hâline geleceğim, ondan kurtulamayacağım diye. Gazetelerde okumuyor muyuz, adam kendi kendine gelin güvey oluyor, reddedilince daha da deliriyor, kızı öldürmeye kadar vardırıyor işi. 

Onun dışında karşılaşmadım ahlâksız bir teklifle. İşime bakarım ben genelde, fazla ilgilenmem etrafla. Kimseye bakmam, neler olup bitiyor etrafımda, farkında olmam. O tür bir mesaj vermem yani. 
Adamların da aklına gelmem. Bir iş çıkmayacağını anlarlar benden. 
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MAĞAZA SAHİBİ: Bakın kızlar, bu çok önemli bir konu. Hepinizi tenzih ederim ama aslına bakarsanız, ben bu konuda biraz kadınları suçluyorum. Kadınların davranışı da, erkeklerin tacizde bulunmasına neden oluyor. Kılık-kıyafet, davranış etkili oluyor. 

Biliyorsunuz kimi kadınlar resmen aranır, “gel bana tacizde bulun” der adeta. Yani siz dostça ve arkadaşça davranırsanız, sadece işinizle ilgiliyseniz adam size o gözle bakmaz. Bakmıyor. Yani kime tacizde bulunacaklarını iyi biliyorlar, inanın bana. 


BANKACI: Kesinlikle katılmıyorum bu görüşe. Tamamen erkek söylemi bu. Erkeğin kendini haklı çıkarma mantığı. Bir kadından bunu duymak esef verici gerçekten. Niye suçlu hep kadındır? 
Niye her şeye kadınlar neden olur? Ne alakası var? Öyle taciz olayları var ki, kadınlarla ilgisi yok bunun. Tamamen erkeklerin sapık yaklaşımları ile ilgili. 

Bazı tipler var -bana göre hasta bu tipler- bir saplantıları var mutlaka. Kadınlardan nefret ediyorlar mesela; artık kim, hangi kadın onlara kötü davranmışsa, aşkına karşılık bulamamış olabilir, annesiyle arasında bir problem yaşanınış olabilir, bir nevi intikam alıyorlar bu nedenle kadınlardan... Benim çalıştığım bankada bir müdür vardı bu tipte. Adam resmen tacizciymiş. Dışarıdan bakıldığında son derece efendi görünüşlü; sessiz, sakin biri. İşiyle meşgul, evine, karısına, çocuklarına bağlı bir adam sanırsınız. Meğerse adamın birden çok vukuatı varmış. Sekreterlerine, yanında çalışan memurlara tacizde bulunurmuş. Çoğu ya sessiz kalmış ya dayanamayıp ayrılmış. Bu nedenle ortaya çıkmamış taciz vakaları, söylenti olarak yayılmış biraz. Ama son kurban, yapılanları sineye çekmeyince olay duyuldu. Kadın gidip, genel müdüre anlattı olanları. 
İş duyulunca ortalık karıştı. 

Tabii büyük olay oldu. İnsanlar ikiye bölündü. Yarısı adamın suçsuz olduğuna inanıyor, yarısı ise suçlu. İşin tuhaf tarafı, “suçsuzdur!” diyenlerin çoğunun kadın olmasıydı. Çoğu senin gibi düşünüyor, “Ben de onunla çalıştım, ben yanlış bir davranışıyla hiç karşılaşmadım!” diyorlardı. 
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Ama tacizde bulunduğu kadın, suçlanan kadın argümanlarından hiçbirine uymuyordu. Yani öyle ahım şahım bir kadın değildi, havalı, seksi, herkese göz süzen, açık-saçık giyinen bir kadın değildi. Hanım hanımcık, sıradan güzelliği olan, işini iyi yapan bir kadındı. 

Erkeklerin çoğu da şöyle konuşuyordu kapı aralarında: “Ay bu kadına mı tacizde bulundu? Madem yapacaktı daha düzgün birini bulamadı mı?” 

Olay ortaya çıkınca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Meğer adamın ilk vukuatı değilmiş bu. Kız da güçlü ve dişli çıktı, bunu namus meselesi yapınca, diğer kurbanlar da ortaya çıkınca, anlaşıldı ki adam gerçekten tacizci. Ve hemen işine son verildi. 

Evet, herkese tacizde bulunmamıştı. Yanında çalışan elemanların çoğuna böyle bir imada bile bulunmamıştı. Seçtiği kadınlar sıradan kadınlardı, güçsüz, yani böyle bir şeyin öğrenilmesinden rahatsız olacak, çekinecek, kimseyc söylemeyecek, sineye çekecek sessiz, sakin tipler. Aynı zamanda çalışmaya muhtaç kişiler. İşini kaybetmekten korkan kişiler. Özellikle böylelerini seçiyordu ki, iş açığa çıkmasın. “Sen ne yapıyorsun?” diyecek kadınlara asla bulaşmıyor. Akıllı biradam yani. O güne kadar da yanılmamış ve iş açığa çıkmamış. Birkaç kişi dayanamayıp açıklamaya çalışmış ama kimse inanmamış. Lanet olsun deyip, ayrılmışlar işten. Ama dedim ya, bu kız dişli çıktı diye. O zaman da adam işinden oldu. 

Hiçbir üst yönetim böyle bir olay deşifre olunca sessiz kalamaz. O yüzden kadınların sessiz kalmaması gerekiyor. Özellikle suçu kadınlarayüklemek çok yanlış. l 

Ömeğin kimse bana bu tür tacizde bulunmadı. Böyle bir teklifte bulunmadı diye, başka kadınları, sizleri suçlayamam. Suç sizde diyemem. Ben şanslıydım sadece, ya da böyle bir şeye sebebiyet vennemek için olağanüstü çaba gösterdim. 

Kimi zaman sizin de yaptığınız gibi aptalrolü oynadım, anlamamazlığa geldim, anladığımı ama hoşlanmadığımı bakışlarımla belli ettim, konuyu değiştirdim vs... 
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Biraz önce yemekten bahsedildi bir de. Akşam yemeğine gitmemekten. Biliyorsunuz, iş bağlantılarının çoğu akşam yemeklerinde yapılır. Bizim meslekte, benim rakibim olan müdürler müşterilerini akşam yemeğine davet ederler, onlarla sohbet ederler, hatta birlikte spor yaparlar, tenis oynarlar, hafta sonlarını bile birlikte geçirirler. 

Ben kadınım, onları yemeğe davet edersem, yanlış anlaşılırım veya onlar beni yemeğe davet ederlerse yanlış anlaşılırım diye gitmeyecek miyim yani? 

Böyle düşünürsem kaybederim. Baştan kaybederim yarışı. 
Rakiplerim benden birkaç adım önde olurlar. Nitekim öyle oluyor. 
Hemen her meslekte bu bir handikap. Bu yüzden ben yemek davetlerini kabul ederim. 

Bunu asla başka bir niyetle yapmam, yapmadığımı da bilsinler isterim. Yemeğe gittiğim adamın müşterim olmasını istediğim için birlikteyimdir onunla, onun parasını yönetmek, yönlendirmek için yaparım, şirketim ve kariyerim için yaparım. Yapmazsam geride kalırım çünkü. 

Ama işte kadın olduğunuz için dedikoduların önünü kesemiyorsunuz. Hakikaten hemen dedikodular başlıyor, çirkin yakıştırmalar yapılıyor. İlk başlarda üzülüyorsunuz, sinirleniyorsunuz, bunu problem yapıyor, takıyorsunuz. Ama sonra aldırmamaya başlıyorsunuz. Çünkü siz kendinizi biliyorsunuz, kötü bir şey yapmadığınızı, niyetinizin kötü olmadığını karşınızdaki kişi de biliyor. Gerisi önemli değil. 

Haa kimi zaman erkekler, olmayan şeyi olmuş gibi anlatabiliyorlar. Sizden intikam almak için böyle bir yola başvurabilirler. Benim başıma gelmedi ama olabilir, o yüzden ben ne yaptım? Yalnız olmamaya dikkat ettim. Mutlaka yanıma birini aldım. Bir tanık, bir şahit olmasına özen gösterdim. Yardımcımı aldım yanıma mesela, onun yardımcısını davet ettim. Yani üç, dört kişi olmaya özen gösterdim. 
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ÜRÜN MÜDÜRÜ: Son söylediklerine katılıyorum. Haksız bir rekabet söz konusu. İş dünyasında birçok iş bağlantısı akşam yemeğ'nde yapılıyor. Veya sporda, saunada, hamamda. Sen teklifini verirsin, işleri usulüne göre ayarlarsın, ama sadece bununla yetinirsen havanı alırsın. Çünkü erkek rakiplerin de aynısını yaparlar, ayrıca akşam da yemekte, barda, şurda burda yeniden görüşürler. 
Sen laf olur, dedikodu olur diye evinde oturup beklersen iş sana gelmez. 


KAFE SAHİBİ: Çok haklı. Bizim restoranda çok sık olurdu böyle yemekler. Hakikaten bütün işler yemeklerde bitiyor. 


MAĞAZA SAHİBİ: Beni yanlış anladınız kızlar. Elbette söylediklerinizde haklısınız. Ama ben kendimden ömek veriyorum. Ben hep piyasanın içinde oldum. İşe girdiğim andan itibaren hep crkeklerle çalıştım. Kimi benden gençti; oğlum, kardeşim yaşında, kimi büyüktü. Ben hiç dişiliğimi ortaya çıkarmadım. 

Yanlış anlamayın, kadın gibi giyindim ama rahat edeceğim kıyafetleri seçtim. Dekolte asla giymedim, zaten kocam izin vermezdi açık saçık giyinmeme. Ben de alışkınım değildim öyle giyinmeye ayrıca. Ailem mutaassıptı, kocam da öyle. 

Girişkenim ama utangacımdır, erkeklerden çekinirim, onlarla rahat konuşmam ama iş söz konusu olunca bütün çekingenliğim giderüzerimden, aslan, kaplan kesilirim. Hakkımı yedirmem, çatır çatır kavga ederim. O yüzden bana “erkek gibi kadın” derler bizim piyasada. Ben pazarcı çocukların ablasıydım. Beni başka bir kişilikle gördüklerini sanmıyorum. Hiç o gözle bakmadılar. Anaç bir tarafım vardır zaten. Anneleri, ablaları gibi davranırdım. Elimde değil, öyleyimdir. Bu hissi verdiniz mi sırtınız yere gelmez. Onların ömür boyu ablası, kardeşi olursunuz. Her zaman sizi korurlar, başka gözle bakmazlar. Ve o piyasada başkalarının da size o gözle bakmasına izin vermezler. 

Bunu bilerek mi yaptım? Hayır. Benim tarzım öyleydi. O yüzden bir sorunla karşılaşmadım. Çirkin hiçbir bakış, hiçbir teklifle karşılaşmadım. Zaten evliyken, kocam hayattayken yanı, öyle gece yemeklerine filan, gitmezdim. Şimdi de gitmem. Ben işimi yemek yemeden de hallederim. 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Karşına benimki gibi aklını başından alacak bir yakışıklı çıkarsa görürüm ablalığı, anneliği. Öyle davranmaya çalışsan da içinde ne fırtınalar kopar, görürsün. 


MAĞAZA SAHİBİ: Sanmıyorum. İki tane boyumca erkek evladım olunca biraz zor geliyor bana genç biriyle çıkmak. Senin için daha kolay, ayrıca sen çok gençsin benden. Ben aşk aramıyorum ama öyle bir şey yaşayacaksam yaşıtım biriyle yaşamayı tercih ederim. Çünkü ben seksten çok duygusal uyumu tercih ederim. Beni onaylayacak, kıskanmayacak, yaptıklarımı takdir edecek, benim önümü açacak bir erkekle birlikte olmak isterim. Benim beğeneceğim erkekler de yaş dönümlerinde olduklarından genç kızların peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla benim işim zor. 


OYUNCAKÇI: İtiraf et! Hiç beğendiğin biri olmadı mı? Ya da seni beğenen, beğendiğini dile getiren biri? 


MAĞAZA SAHİBİ: Bu ne şimdi, sorguda mıyız? 


OYUNCAKÇI: Ben bir şeyler olduğunu hissediyorum. İtiraf et de kurtul. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım... 


MAĞAZA SAHİBİ: Tamam kızlar tamam! Anlaşılan sizden kurtuluş yok! Aslında aşk denmez buna, beğeni, hoşlanma. Demin söyledim nasıl bir erkek istediğimi. Öyle biri var aslında. Nişantaşı'nda tuttuğum dükkânın sahibi. O vesileyle tanışmadık, daha önceden tanı yorum kendisini, tekstilci, aynı zamanda kulüpten arkadaşım, aynı kulübe üyeyiz. Bilirsiniz, bu tür kulüplere üye olmak iş 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hayatında büyük bir avantaj sağlıyor, çevreniz genişliyor, iş bağlantıları kurmanız kolaylaşıyor. Üstelik ben severim sosyal aktiviteleri. Çalışmadan önce de çocukların okul aile birliği demeklerine üyeydim, oradan buralara katıldım. Çok da yararını gördüm. 

Birdönem başkanlığını yaptım bizim kulübün. 

Çok hoş bir erkek. Sen Tarkan'a benzettin ya, ben de Robert Dec Niro”ya benzetirim onu. Onun gibi gözlerini kısarak bakmalar, hınzır gülüşler, kendini beğenmiş alaycı ifadeler. Bir de çok şık giyiniyor. Güzel giyinen erkeğe bayılırım ben kızlar! Pantolon ve gömlekleri her zaman ütülü. Spor giyinmeyi seviyor. Çok şık kazakları var. Rengârenk atkıları bir de. Ağzı laf yapar, sohbeti iyi biridir. Sürekli fıkralar anlatır, eğlendirir insanları. Bulunduğu ortamın en renkli kişisidir, hemen onun etrafinda toplanılır. 

Ama etrafında her zaman güzel kızlar var. Üç kez evlenip ayrılmış. Kendi yaşında bir kadınla görmedim hiçbir davette. Her baloya, her geziye yanında genç bir kadınla geliyor. Sen 14 yaşa laf ediyorsun, onunla kızlar arasında 20, bazen 30 yaş olduğu bile oluyor. Şimdi benböyle bir adamdan ne bekleyebilirim? 

Beni niye istesin? 

Arkadaşız. Kulüp arkadaşı, iş arkadaşı. Şimdi evsahibi-kiracı da olduk. Özellikle onun dükkânını tutmak istedim. Kendi kendime bu adamla bir bağlantım olmasını istedim, hani kendisini elde edemiyorum bari dükkânına sahip olayım diye düşündüm herhalde. 
Neler de düşünmüşüm bakar mısınız? 

Onunla bir ilişkim olsun isterim. Sadece isterim, hepsi bu kadar işte... 


OYUNCAKÇI: Hayatında biri olmayınca, “Ne yapayım ben çalışmayı, şöyle beni sevecek, beni anlayacak bir sevgilim olsun!” 
diyorsun. O biri karşına çıkınca da, “Aman uzak dursun benden, huzurlu olayım da yalnız olayım!” diyorsun. 

Aşkla da hayat geçmiyor kısacası aşksız da. 

Ne diyeyim, Allah hepinizin gönlüne göre versin. 
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Ben erkeklerin işyerindeki davranışları hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. Belki hep aynı şeyleri söylüyor olabilirim ama işin özünde erkeklerin bizi kendileriyle aynı seviyede görmemeleri ve küçümsemeleri yatıyor. 

Ben hep böyle davranışlarla karşılaştım. Babam dışında tanıdıgım hemen her erkek küçümsedi beni. Kocalarım da dahil buna. 

Oysa her insan gibi çabamın görülmesini, emeğimin değerlendirilmesini, zekâmın takdir edilmesini, ortaya çıkardığımız eserlerin beğenilmesini istedim. Çok şey mi istedim? 

Ne var ki, yaptığım her iş farklı şekillerde takdir edildi. Gereginden fazla abartıldı başarım mesela! Abartılırken küçümsendi aslında. “Vay be, sen yaptın ha! Sen, bir kadın olarak bunu başardın ha! Helal olsun sana!” gibilerinden şeyler söylendi. 

Hem “Aferin sana!” dendi hem de “Hayret, bir kadınken bunları yapabilmen şaşırtıcı!” dendi. Kerhen “Bravo!”yu kaptım ama gözlerine giremedim, “Bir izleyelim bakalım başarın bir tesadüf mü, yoksa hakikaten bir yetenek var mı sende?” dediler. Doğrusu, insanın ağrına gidiyor bu tutum. Çok sinirleniyorsunuz. Daha çok bileniyor, hırslanıyorsunuz. 

Ben hırslandım. Hep kanıtlamaya çalıştım kendimi. Bu yüzden de çok yoruldum. 

En kötüsü de ne biliyor musunuz, süreklirekabetortamı yaratıldığı ve siz de balıklama buna atladığınızdan dolayı aşk yaşayamamanız! Yatağa attıklarında bile sizi becerdiklerini düşünmeleri, bundan dolayı üstünlük taslamaları yüzünden doyasıya sevişememeniz. 

Ben bu duyguyu çok yaşadım. Dediğim gibi ilk kocamla da, sonradan ilişki yaşadığım erkeklerle de. Gün içinde birçok kez fikirleriniz karşı karşıya gelebiliyor. Toplantılarda birbirinizin fikrini beğenmeyip çatıştığınız veya güç gösterisine girdiğiniz zamanlarda, olur da siz kazandıysanız sevdiğiniz adamın gözlerinde “Akşam yatakta görürüm kimin galip geleceğini” ifadesini buluyorsunuz anında. Bu yüzden de rahat olamıyor, kendinizi koyveremiyorsunuz. Ben rahat olamıyorum. Sevişirken üste çıkmaya çalışsam da olamıyorum. 


AKADEMİSYEN: Çünkü sen asla köleliği kabul etmiyorsun. 
Erkekle eşit olmak derdindesin. Aynı zamanda hoşa gitme arzusu ile dolusun. Erkeğin üstünlüğünü kabul etmiş köle kadınlar gibi katkısız bir hoşa gitmc arzun olmadığı için de bocalıyorsun. Boyun eğişi değil, kavgayı seçtiğin için zorlanıyorsun. Av olmak istemiyorsun, ncsne değil özne olmak istiyorsun. 

O kadar yerinde konulara değindiniz ki şu ana kadar, söylenenlere ekleyecek pek fazla bir şey olmadığına eminim. Ama yine de kendi deneyimlerimden yola çıkarak bir katkıda bulunmam gerekirse, erkek kıskançlığının altını çizmek isterim. 

Bu duygunun yalnızca kadınlara mahsus olmadığını ve erkek kıskançlığının daha tehlikeli olduğunu özellikle belirtmeliyim. Daha önceki toplantılarda neden dekan olmak istemediğimi açıklarken, nedenlerden biri olarak ayak oyunlarından hoşlanmadığımı göstermiştim. İşte o entrikaların en sevimsizini bir erkekle yaşadım. Kadın meslektaşlarımla yaşadığım kıskançlık ve çekememezlikler daha yüzeyseldi inanın. 

Söz konusu olan dekan arkadaşımız görevine atandığı zaman içimde asla herhangi bir kıskançlık duygusu oluşmadı. Ben bölüm başkanı olarak çalışmaktan ve kendi bölümümle ilgili önemli olduguna inandığım ve üniversitemizin prestijine prestij katan çalışmalara imza atmaktan dolayı mutlu ve bahtiyar, kendi işimle meşguldurn. Dekan olmayı hedeflemediğimden dolayı da onun yerinde olmayı istemiyor, dolayısıyla kişisel hiçbir antipati taşımıyordum. 
Hatta kendisi hakkında duyduğum olumlu eleştirilerden dolayı da, onunla çalışmaktan memnun olacağımı zannediyordum. 

Ne var ki, daha ilk andan itibaren benimle uğraşmaya başladı. 
O dönemde hem fakültenin hem de üniversitenin en gözde ismi olduğumdan beni seçmişti kendisine ilk hedef olarak sanırım. İlk hedefdiyorum, çünkü benden sonra diğer kadın meslektaşlarımla da tek tek uğraştı. 
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Dışarıdan bakıldığında son derece kibar, efendi biriydi. Klasik müziğe meraklı, odasına ne zaman gitseniz müzik setinin sesi sonuna kadar açılmış, onu kendinden geçmiş bir halde aryalar dinlerken bulurdunuz. Karşı karşıya geldiğinizde de işin dışında başka konularda sohbet etmeye özel bir çaba gösterirdi, işin, üniversitenin, fakültenin hatta akademik çalışmaların bile önemsiz olduğu duygusuyla ayrılırdınız yanından. 

Öyle bir izlenim verirdi ki size: Ben fazla ilgilenmiyorum çalışmalarınızla, benim sizc karışmak gibi bir niyetim de asla yok, olamaz da zaten, ben sadece bürokrasinin gerektirdiği durumlarda sizlere onay verip, imza atacağım, sizlerin soruları veya sorunları olduğunda çözmeye çalışacağım. Lakin ya telefonla arayarak ya da yönetim kurulu toplantılarında veya ayaküstü bir sohbette hiç de öyle bir niyeti olmadığını belli ediyordu. 

En tehlikelisi de bence budur, ne yapacağını, ne düşündüğünü kestiremiyorsunuz bu yüzden karşınızdaki kişinin. İyi niyetinden emin olamıyor, tam tersi içinizi hep bir şüphe duygusu kemirmeye başlıyor. 

Ömeğin sürekli beni telefonla arayarak çalışmalarımız hakkında görüşler bildirmeye ve nasıl yapacağımız konusunda bizi yönlendirmeye başladı. Her şeyin bir usulü, yöntemi olduğunu ve böyle bir yetkisinin olmadığını bilmesine rağmen hem de. Önceleri aldırmadım ama giderek rahatsızlık duymaya başladım bu tavrından. 
Birinin size neyi nasıl yapacağınızı söylemesi, belli bir deneyim ve kariyerden sonra hoşunuza gitmiyor elbette. Özellikle yaptığınız çalışma beğenilmiş ve takdir görmüşse. 

Bir kez daha son derece gereksiz bir konuda ahkâm kestiğinde ben dayanamamayıp tepki verince ve kibarca haddini bilmesi gerektiğini söyleyince ipler koptu. Neyse ki devreye hepimizin son derece sevdiği ve saydığı rektör girdi ve sorunu benim istediğim ve beklediğim gibi benden yana tavır alarak çözdü. Ama o kadar deneyimli biriydi ki, bunu çözerken dekanın konumunu da zedelememeye, onun da prestijini korumaya özen göstererek yaptı bunu. 
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Yöneticilik başkatürlü bir sorumluluk. İnsan psikolojisinden çok iyi anlamanız, politik davranmayı iyi bilmeniz gerekiyor. İşte bu vasıflara haiz olmadığımı bildiğimden dolayı da böyle bir göreve talip olmuyorum. 

Daha sonra diğer bölüm başkanları, hatta diğer dekanlarla da uğraşmaya başladı. Ancak uğraştığı kişilerin kadın olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Durum böyle oluncaister istemez adamın kadınlarla ilgili bir sorunu olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Kadınlardan, daha doğrusu başarılı, mesleğinde yükselmiş, kendisiyle aynı konuma gelmiş veya gelecek kadınlardan rahatsız olduğunu anlıyorsunuz. Kimi erkekler bu tür duygularını taciz yoluyla, kimileri de bu tarz yollarla gidermeye çalışıyorlar. 

Erkeklerin babacan tavırları ile kadınlara yaklaşıp, onları korumaya ve kollamaya çalışmalarının da hiç hoşuma gitmediğini belirtmek isterim. Çalışma hayatına başladığımız yıllarda hoşumuza gider bu tarz yaklaşımlarla karşılaşmak, özellikle hayran olduğumuz, beğendiğimiz insanların bizi kollamaya çalışmaları. Ama tamamen erkek üstünlüğünden yola çıkılarak izlenen planlı vc programlı bir tutumdur. 

Kadını himayelerine alarak aslında onun hem önünü kesmeye çalışırlar hem de kendilerine yandaş kazanmaya bakarlar. Eğer kadında yükselmekle ilgili bir potansiyel varsa onu kendi saflarına çekmeye çalışırlar, ne olursa olsun her zaman kendilerinden yana tavır alsınlar ve babalarının yerine geçmek istemesinler, o hedefe ulaşmayı babalarının ölümünden sonraya bıraksınlar, ona ömür boyu sadık kalsınlar diye. 

O yüzden bu tür erkeklerden de uzak durmak gerek. 

Taciz konusuyla ilgili benim başıma gelen bir ömek olmadı. Sohbetin başında bir arkadaşımız evli olmanın koruyucu kalkan görevi üstlendiğini söyledi ki, çok katılıyorum ona, aynı zamanda kocanızlaaynı işyerinde çalışıyor olmak da size gelecek saldırıları önlemiş oluyor. 

Ama zaman zaman beni küçümsediklerini hissettiğim anlar oldu. 
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Ne de olsa evlenmeden önce hocasıyla cinsel ilişkiye girmiş bir kadındım. Ve bulunduğum yeri tamamen bu duruma borçluydum. 
Yani ben onunla evlenmeseydim asla akademisyen olamazdım. 

Doğruluk payı var bu görüşte ama bunun nedenini de şöyle açıklamıştım hatırlayacaksınız, kocam çıkmasaydı karşıma akademisyen olmazdım, ama hukukçu olarak bir şekilde çalışma hayatına devam ederdim. Kocam sadece seçimimi belirledi. 

Sonrasını ben kendim inşa ettim. Hamileyken okuluma devam ettim, küçük bir bebeğim olmasına rağmen eğitimimi aksatmadım. 
Hatta size şöyle söyleyebilirim, kocamın hocam olmasının dezavantajlarıyla karşılaştım. Benim sınavlarımda hocalarımın daha fazla titizlendiğini, kâğıtlarımın daha dikkatli okunduğunu söyleyebilirim. 
Herhangi biri olsam daha çabuk doçent veya profesör olabilecekken, hocam/kocam nedeniyle bu pozisyonlara gelmemin bile daha fazla zaman aldığını söyleyebilirim. 


GAZETECİ: İnanmıyorum ya, biraz önce anlattığın dekan bir ara benim bağlı bulunduğum genel müdürün bir kopyasıydı sanki. 
Bu kadar olur! Fotokopiyle mi çoğaltıyorlar bu adamları yoksa! 

Abartmıyorum, aynı şeyler benim de başıma geldi. Adam genel müdür olur olmaz bana taktı. Ki ben de o dönemler şöhretimin zirvesindeyim. Çıkardığım bütün dergiler yok satıyor, beyefendi dakika başı beni arayıp ahkâm kesiyor, şu dergiye şöyle bir bölüm açsan, bu dergiye bunu yapsan. Söylediği şeyler uygun şeyler olsa elbette kaale alacağım, sonuçtaadam genel müdür, benden deneyimli, niye gocunayım ki! 

Ama benim oluşturmaya çalıştığım çizgiye tamamen ters şeyler, konsepte tamamen aykırı önerilerde bulunuyor. Sanki adam dergiyi sabote etmeye çalışıyor. Sankisi yok aslında, niyeti oymuş da diyebilirsiniz, amacı beni ekarte etmek, benim elimden dergileri almak. 

Ben güçlüyüm o dönemlerde, bir sürü dergiden sorumluyum diye, benim gücümü kırmaya çalışıyor aklınca. Derginin tirajı yükselirken düşürmeye çalışıyor ki, patrona “Bakın başaramadıl” desin ve elimden çocuklarımı alsın. Bilmiyor ki, o dergilerin fikir annesi, her şeyi benim. 

Aynen senin dediğin gibi, bir gün telefonla aradı beni; yine abuk subuk bir şeyler söyleyince kanım beynime sıçradı. Ters bir günümdeydim belki de, “Olmaz!” dedim sert ve kararlı bir şekilde. 
“Bunlar uymaz bizim dergiye!” 

Çok bozuldu benim bu çıkışıma, “Ne demek olmaz?” diye sinirlendi ve “Ne yani, ben sana karışamayacak mıyım?” dedi. 

Bakar mısınız adamdaki komplekse? Niyeti bana kendini kanıtlamak, güç gösterisinde bulunmak. 

Ben de bir sorunu varsa patronla konuşmasını söyledim. Telefonu kapadım ama öfkemden kuduruyorum. O ana kadar hiç böyle gereksiz kaprislerle uğraşmamışım. Kimse çok fazla çıkmamış önüme. Bu yüzden bilmem ben ayak oyunlarıyla mücadele etmeyi. 

Canım sıkıldı fena hâlde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Patronum da yurtdışında olduğundan ona da gidip anlatamıyorum olanları. Hafta sonunu berbat bir hâlde geçirdim dolayısıyla. Pazartesi işe gelir gelmez de kendimi patronumun yanına attım. Olanları anlattım bir bir. Ne dese beğenirsiniz? 

“Sende hiç akıl yok kızım! Yahu adam genel müdür olmuş, hepinize havasını atacak elbette. Kendini göstermeye çalışacak. Hiç politik davranmasını bilmiyorsun. Başını salla, ne derse, “Olur efendim” de, “hay hay” de. Sonra yine bildiğini oku. Neden yapmadığını sorduğunda da bir bahane uydur. Bırak adam sevinsin, müdürün olduğunu hissetsin, ne var bunda!” 

Ağzım açık, kalakaldım öylece. N e diyeceğimi bilemedim. “Ama ben haklıyım!” dedim. 

“İyi ya!” dedi. “Bildiğini oku...” 

“Peki şimdi ne olacak?” dedim. 

“Şimdi sen doğru onun odasına gideceksin ve özür dileyeceksin, iş tatlıya bağlanacak, onun egosu okşanacak ve bu konu kapanacak.” 
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Özür dilemek mi? Hayatta yapamam. Haksızsam dilerim de... 

Ama ikna etti beni, en doğru hareketin bu olduğuna dair. İstemeyeistemeye odasından çıktım, o da benimle beraber geldi; koridorun öteki ucunda olan genel müdürün odasına doğru yürürken bir baktım, o da karşıdan geliyor. Patronum anında bizi yalnız bıraktı ve biz ortada bir yerde karşılaştık. İkimiz de aynı anda birbirimizden özür diledik ve iş o seferlik tatlıya bağlandı. 

Daha sonra da durmadı başta türlü numaralar yapmaya başladı. Benim elimden dergileri almaya çalıştı. Açık açık da söyledi bunu yüzüme, “Senin üzerinde çok iş var, birini ver rahatla!” diye. 
Eline her fırsat geçtiğinde beni ckarte etmeye çalıştı. Sürekli hakkımda dedikodu çıkarmaya başladı, geçimsiz, agresif biri olduğuma dair. 

Yurtdışındaki bir toplantıya gitmeyi planlarken patronun beni göndermek istemesi üzerine daha da sinirlendi ve öfkesini benimle birlikte gidecek müdürlerden birine kusma yolunu seçti. Adama beni öyle bir anlatmış ki, nasıl davranacağını bilemiyor uçakta adam. 
Tedirgin davranıyor. Benim neşeli, uyumlu ve kibar hâlimi görünce kısa sürede rahatladı; dönüşte ne dese beğenirsiniz, “Ya senin hakkında öyle kötü şeyler söyledi ki, ben de bu iki günü nasıl geçirecegimizi düşünüp durdum. Oysa sen ne kadar da farklıymışsın!” 

Baktı ki beni yerimden edemiyor, bileğimin hakkıyla hak ederek gelmişim çünkü oturduğum koltuğa, yerim sağlam, bunun üzerine taktik değiştirdi. 180 derece dönerek bana hiç karışmamaya başladı. Onayını almak için yanına gidiyorum mesela, “Sen daha iyi bilirsin, en iyisini sen bilirsin, nasıl istersen öyle yap!” diyor. Bu da bir taktık tabii. Bu da beni başarısızlığa uğratma taktiği. 

Öylerahatsız oluyordum ki adamın davranışlarından. Her söylediğinin, her yaptığının altında bir bit yeniği aramaya başlamıştım. 
Paranoyak olup çıkacaktım neredeyse. Asla güvenmiyorsunuz çünkü. 

Oysa ben güvenmek isterim yan yana çalıştığım insanlara. 
Mücadeleyi severim ama bu tür mücadeleden hakikaten hoşlanmıyorum. Onun ne yaptığını düşünüp, ona göre hamle yapmaya kafa yoracağıma, ben dergilerimi, gazetemi çıkarayım, onların tira-Jını artırayım isterim. Kafamı bu gibi sorunlarla meşgul etmek varken, niye bilmem kim beyin ayak oyunlarını ekarte etmeye çalışayım? Niye? Yerinde gözüm yok. Olsa bile kendine güvenmiyor mu ki beni ckarte etmeye çalışıyor? 

Bu tür erkeklerde kişilik bozukluğu olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu bir çeşit kadın düşmanlığı. 

Biri daha vardı böyle. Yöntemi daha farklıydı onun. O sevimlilikle, yüzünüze gülerek koltuğunuzu altınızdan almaya çalışıyordu. 

Yönetim değişikliği olmuştu bir ara gazetemizde, hep olur, pat diyc üstümüze geldi. Hoş geldi, sefa getirdi. Yine de müdürler olarak tedirginiz, bakalım uyum sağlayabilecek miyiz yeni gelenle? 
Daha önceden hiç tanımıyordum kendisini. Tanıştık tabii. Benimle ilgili çok güzelşeyler söyledi; beni takip ettiğini, beğendiğini, aynı şekilde devam etmemi istediğini. 

Böyle diyen adam kısa bir süre sonra sevimli sevimli müdahele etmeye başlamaz mı? “Şunu haber yapar mısın, bunu kullanır mısın?”diyerek beni yönlendiriyor. Tabii kullanırım, adam yayın yönetmeni, sonuçta onun tasarrufunda bazı şeylere karar vermek ama bizim de bir çizgimiz, misyonumuz var, buna tamamen zıt haberleri kullanmak da neyin nesi, bunun farkında değil mi? O zaman yine art niyet arıyorsunuz. Ve anlıyorsunuz ki, adamın niyeti sizi denetimi altında tutmak. Bağımsız olmanızı istemiyor. Oysa ben biraz öyleydim. Kimse karışmazdı bana. Bundan hem hoşnuttum hem de değil. Bana güvenmeleri elbette çok hoşuma gidiyordu ama karışılmasını da daha fazla önemsenmek adına bekliyordum. 
Birilerinin olumlu ya daolumsuz eleştirilerini duymak hoşuma gidiyordu. 

Fakat öyle çok müdahele etmeye başladı ki, benim gazetem benim gazetem olmaktan çıktı. Böyle olunca da hevesim kaçtı. 
Sıkıldım yaptığım işten. Ben çabuk demoralize olurum. Bir sözle dağları delerim ama bir sözle de tüm kanatlarım kırılır. Sanırım 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sıkıldığım ve bunaldığım bir döneme de denk geldi. Arayışlar içinde olduğum bir zamandı. Baktım ki, denetim elimden gitti, kendi istegimle tüm sorumluluğumu bıraktım. 

Bir toplantıda söylenen bir söz üzerine hem del Herkes çıktıktan sonra sorumluluğumu devrettim. Arkasından üst yönetime çıkıp böyle bir karar aldığımı, eğer isterlerse hemen istifa edeceğimi söyledim. Beklememi istediler. İzne ayrıldım ben de. Sonra yönetim yeniden değişti ve o görevden alındı. 

Bu tür mücadeleler beni yoruyor. Yoruyor ama mücadele etmeden de olmuyor. Alışmadım ama kiminle nasıl mücadele edileceğini de öğrendim sayılır. Saldırıları anında karşılıyorum. Her geçen gün daha çok güçleniyorum. 


YÖNETİCİ ASİSTANI: Yine unuttunuz beni. Yine daldınız başarıya, mücadeleye. Başlarım sizin kariyerinize ya... 

Aşk ne olacak aşk! 

Aşkı konuşalım... 


Özetle: 


e Genelde erkekler işyerlerinde kadınların olmasını istiyorlar. 
Bu kadınlar genç ve güzel olurlarsa daha çok hoşlarına gidiyor. Ve bu kadınlar emirleri altında çalışırsa daha da mutlu oluyorlar. 


e Kimi erkekler kadınlara ağabey ve baba gibi davranıyorlar. 
Onları koruma ve kollama çabaları zamanla birlikte olmaya dönüşebiliyor. 


* Mesai arkadaşını beğenen erkeklerin çoğu ilgisini farklı şekilde belli ediyor. En azından:şanslarını dencmek istiyorlar. Kadına aşırı iltifat, bakışlarla beğendiğini ifade etme, çeşitli fırsatlarla dokunma ve yemeğe çıkma teklifi, uygunsuz bir teklife kadar varabiliyor. 


e Dolayısıyla sözlü veya sözsüz tacize uğramayan kadın yok gibi. Kadının genç ve güzel olması tacizin boyutlarını artırabilir ama tek kriter değil. Kadının bekar olması da okları üzerine çekmeye yetiyor. 


e Mesai arkadaşının, müdürünün, üst düzey yöneticinin yoğun ilgisiyle karşılaşan kadınlar genellikle bu ilgiyi anlamazlıktan gelme yolunu seçiyorlar. En geçerli yol bu kadınlara göre. Aksi takdirde yanlış anlayan ve suçlanan kendileri oluyor. 


* Erkeklerin bu zaafından yararlanmaya çalışan kadınlar da yok değil. Gösterip de vermemek yolunu tercih edenler gibi, kendilerine göre sınırlar koyanların yanı sıra erkeğin arzusuna uyarak istediği yere gelmeye çalışan kadınlar da bulunuyor. 


* Kadının yükselmesinden hoşlanmayan kimi erkekler de, çeşitli entrikalar düzenleyerek kadınların ayaklarını kaydırmaya çalışıyorlar. Ve bu konuda kadınlardan daha becerikli oldukları da su götürmez bir gerçek... 
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Yazar Hakkında 


1981 yılından beri yazıyorum. Önce Kadınca”da, sonra Erkekçe” de. Kadınca, daha doğrusu Gelişim Yayınları benim için bir okuldu. Muhabir olarak başladım, Erkekçe'den yazı işleri müdürü olarak ayrıldım. Derken Rapsodi Dergisi genel yayın yönetmenliği. 
Ardından Sabah Gazetesi. 9 yılım geçti Sabah”ta. En güzel zamanlar Sabah'ın ilavesi Melodi ’nin editörlüğünü üstlendiğim yıllardır. O araya sırasıyla Gelin, Sofra, Bebeğim ve Mimoza Dergileri eklendi. 20 yıl sonra en çok istediğim şey olan televizyon programcılığını denedim. TV 8'de Gözden Kaçmayanlar ve Söz Kadınların programlarını yaptım. En büyük hayalim ise bir kadın kanalını hayata geçirmek. Bu benim üçüncü kitabım... Devamı gelecek... 


iletişim için e-mail: sedakg(Otnn.net 
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İş, Aşk ve Kadınlara Dair 


Kentli küçük bir kızın serüvenlerini anlatan “Ayşegül” kitaplarını bilirsiniz. 
Sevimli ve güzel bir kızın okulda, tatilde, denizde, çiftlikte vs. -geçen maceraları anlatılır bu kitaplarda ve biz yaklaşık üç kuşaktır bu modern masalları okuyarak büyürüz. 

Peki çil meslek sahibi olmuş, evlenmiş veya evlenmek üzere olan büyük Ayşegül'ün serüvenlerini merak etmez misiniz? 

Ben ederim! 

Ettiğim için de onlarca, yüzlerce kadınla konuştum. 

Onlarla herkesin bildiği sahillerde dolaştım, çoğunluğun cesaret edemediği sularda 

yüzdüm, hatta epey derinlere daldım ve gördüklerimi, duyduklarımı sizlerle | paylaşmaya karar verdim. | 
Ayşegül'ün yatak odası hikâyelerini anlattığım 
“Aşk, Seks ve Kadınlara Dair” geçen yıl yayımlandı. | Elinizde tuttuğunuz bu kitapta ise, Ayşegül'in iş hayatında yaşadıklarını | okuyacaksınız. Çalışmak isteyen, para kazanan, meslek sahibi kadınların İŞ”teki serüvenlerini. 
Hemcinslerinin büyük bir çoğunluğu ev kadınlığıyla yetinirken, onlar neden dışarıda da çalışmayı tercih ediyor? Çalışırken yollarına kimler çıkıyor? | Engelleri yıkmak için ne yapıyorlar? Yoksa en büyük engel kendileri mi? | Hedefleri ne? Bunlara ulaşmak için kimlerle mücadele ediyorlar? 
“Kariyer ya da evlilik” ikilemine mi düşüyorlar yoksa “Hem kariyer yaparım hem de çocuk” diyerek süper kadınlığa mı soyunuyorlar? 
On farklı kadının hikâyesini okuyacaksınız yine. Aslında yüzlerce, binlerce kadının gerçek yaşam öyküsünü... 
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